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U kunt een bijdrage leveren aan een van de 

MeerLiede kerken via 

www.meerliede.nl/doneren 

Scan de QR-code met uw mobiel of tablet en 

volg de stappen. 

 
 

Secretariaat SVB MeerLiede 
Liedeweg 52 
2065 AK  Haarlemmerliede 
pumeerliede@gmail.com 
 
Website MeerLiede:   www.meerliede.nl 
Klik op 'Locaties' en u vindt alle parochies. 

 

Verhuisbericht 
Gaat u verhuizen of komt u NIEUW in een van 
onze parochies........ laat het ons weten.  
Dank u ! 
 
Redactie MeerLiedeblad:   
meerliedeblad@hotmail.com) 
 

 

 

Tekst bij ons voorblad: 
Wat verbindt de parochies van Haarlemmerliede, Halfweg, Spaarndam en Vijfhuizen? 
Met deze vraag in het achterhoofd dacht ik na over een voorplaat voor ons nieuwe parochieblad. 
Na enige tijd kwam het woord ‘water’ in mij op. 
Via water (Ringvaart, de Liede en Spaarne) zijn we in fysieke zin met elkaar verbonden. 
Via het water van onze doop zijn we in geestelijke zin met elkaar verbonden. 
Ontwerper Auke Herrema heeft onze verbondenheid op een fantastische manier zichtbaar gemaakt. 

Corina Klaver 
                                                                                                   Voormalig Vicevoorzitter Parochiebestuur MeerLiede 
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https://d.docs.live.net/e59ca3de7a4e6218/Mijn%20data/Word/Kerk/Parochieblad%20PU/jaar%201%20nr%201/meerliedeblad@hotmail.com
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Van het Pastoraat 
 
 

Kerstgedachte 
 

In de ‘Week van respect’ van 11 t/m 17 
november, waarin scholen, kinderen en de 
samenleving stil staan bij de onderlinge omgang 
met elkaar, in een omgeving, die veelkleurig en 
veelzijdig is aan religies, hebben we net een 
rumoerige week van geweld in Amsterdam 
achter de rug.  
Een week van disrespect naar elkaar toe. Een 
contrast van een week vol geweld naar een 
week van respect kan bijna niet groter zijn.  
Het is natuurlijk toeval dat deze weken in elkaar 
overlopen, maar het maakt ons extra bewust wat 
voor impact geweld heeft op het individu en de 
samenleving.  
Het is en blijft belangrijk om het begrip respect 
hebben voor elkaar voortdurend onder de 
aandacht te houden. Dit is de basis van de 
onderlinge omgang, ongeacht onze achtergrond.  
 
Wij kennen ongetwijfeld de kernachtige 
uitspraak uit het boek Tobit:  
'Wat gij niet wilt dat men u aandoet, doe dat ook 
een ander niet aan. ' (Tob 4,15)  
In de Bergrede horen we uit de mond van Jezus 
de positieve versie uitgedrukt (Luc 6,31): 
‘Behandel anderen zoals je door hen behandeld 
wilt worden.’ 
 
Wij, als christenen hebben een missie en die is: 
de vrede in de wereld bevorderen. Hoe kunnen 
we dat doen? Respect hebben voor de naaste, 
onze medemens accepteren als onze gelijke en 
de wijze waarop wij spreken over de ander. 
Wederzijds respect is de voorwaarde voor 
vrede.  
Vrede, die een diepere laag in ons hart mag 
aanboren en gevoelens van onvrede mag 
wegnemen. 
 
Het grote voorbeeld voor ons is de geboorte van 
Jezus, dankzij Hem kunnen we Kerstmis vieren.  
 
Hij, die het heil komt melden: (Jes. 52, 7-8) 
‘Hoe liefelijk op de bergen de voeten van de 
vreugdebode, 
die vrede meldt, 
goed nieuws verkondigt, 
die heil komt melden, 
die zegt tot Sion: Uw God regeert! 
Hoort’ 
 
 
 

Kerstmis betekent naast de diepere betekenis 
van vrede brengen, ook vrije dagen, versierde 
kerstbomen, talloze lichtjes, een kerststalletje, 
maar vooral samenzijn en gezelligheid.  
Mooie koren, ontroerende kerstliederen en veel 
en lekker eten. We mogen genieten wat ons 
gegeven is.  Dat is de ene kant van kerstmis.  
 
Maar Kerstmis heeft ook een keerzijde. Want 
terwijl wij feest vieren en bij elkaar schuilen in 
licht en warmte, verblijven vele mensen in diepe 
duisternis. Want ook in deze nacht is het geen 
nacht van vrede, geen nacht zonder angst. Ook 
op dit moment liggen er mensen in hun bed te 
woelen en kunnen in hun eenzaamheid de slaap 
niet vatten. Ook in deze kerstnacht zwerven er 
mensen doelloos op straat. Er zijn zoveel 
mensen die niet weten waar ze het moeten 
zoeken. Mensen die tegen de kerstdagen 
hebben opgezien als tegen een berg: O God, 
wéér kerst. 
 
Mogen wij luisteren naar de oproep, van Hem 
die heil komt brengen en deze mensen 
opnemen in ons leven, en onze vrede delen met 
hen. 
 
Kerstmis wordt dan een feest van navolging van 
Jezus. 
 
U, allen, een zalig Kerstmis gewenst.  
 

 
Em. diaken Gert Jan van der Wal  
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Algemene informatie
      

Van de bestuurstafel 
 

Ons verzoek tot fusie is besproken binnen  
het bisdom. We hebben vernomen dat de 
priesterraad een positief advies heeft 
uitgebracht. De bisschop heeft inmiddels een 
definitieve beslissing genomen en heeft vijf 
decreten uitgevaardigd:  
- één voor de oprichting van de nieuwe 

parochie St. Gertrudis 
- vier voor de opheffing van de huidige 

parochies: St. Adalbertus, St. Augustinus,  
St. Jacobus de Meerdere, en  
O.L.V. Geboorte. 

 
De decreten zijn op zondag 1 december 
gepubliceerd in de verschillende kerken.  
Deze hangen of liggen in de vier kerken en zijn 
te lezen op onze website 
https://www.meerliede.nl/nieuws/bericht/654/fusi
e-decreten-ondertekend 
Daarnaast zijn de decreten toegevoegd onder 
dit artikel. 
 
Om ervoor te zorgen dat vieringen na de fusie in 
de huidige kerkgebouwen kunnen blijven 
plaatsvinden, zijn de volgende onderhouds-
werkzaamheden in uitvoering binnen de vier 
parochies: 
• Voegwerk in Spaarndam en 

Haarlemmerliede; 
• Vernieuwen van daklijsten in Spaarndam; 
• Vernieuwen van de dakbedekking van De 

Luifel in Vijfhuizen; 
• Vervangen van beide lichtkoepels boven de 

keuken in Vijfhuizen; 
• Timmerwerk in Vijfhuizen; 
• Offerte buitenschilderwerk in Halfweg  

(vindt plaats in het voorjaar van 2025); 
• Inspectie van de houten kerktoren in 

Haarlemmerliede. 
 
Tot slot willen we melden dat we in contact staan 
met Gemeentelijke Begraafplaatsen en 
Crematoria Amsterdam over de overdracht van 
de voormalige begraafplaats aan de 
Osdorperweg. Deze begraafplaats is een 
gemeentelijk monument en de groenrenovatie is 
inmiddels voltooid. 
. 
  
 
 
 
 
 

Oprichtingsdecreet parochie St. Gertrudis 
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Opheffing en Fusiedecreet parochie St. Adalbertus 
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Opheffing en Fusiedecreet parochie St. Augustinus             Opheffing en Fusiedecreet parochie  
         St. Jacobus de Meerdere  
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  Opheffing en Fusiedecreet parochie  
  O.L.V. Geboorte  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ere wie ere toekomt! 

Nu de nieuwe parochie van St. Gertrudis aanstaande 
is, is het misschien wel goed om ons even te 
verdiepen in haar ontstaansgeschiedenis..  
 
In het toenmalige samenwerkingsverband ‘Delta’ 
(IJmuiden, Driehuis, Santpoort, Velserbroek, 
Haarlem-Noord, Spaarndam en Haarlemmerliede) 
werden Spaarndam en Haarlemmerliede destijds nog 
wel eens betiteld als ‘O ja, en dan ook nog die twee 
kerken in de polder’. 
  

 
Het was het uitdrukkelijk initiatief van Frans Zantkuijl, 
wethouder van de gemeente Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude, maar bovendien een gedreven 
katholiek, om een samenwerkingsverband van 
Spaarndam, Haarlemmerliede, Halfweg/Zwanernburg  
en Vijfhuizen tot stand te brengen. 

 
Na de  -eigenlijk niet zo heel veel- gesprekken die  
er volgden, was het de toenmalige voorzitter van het 
kerkbestuur van Spaarndam, Jos Thorborg, die 
uiteindelijk met het voorstel kwam het verband 
‘MeerLiede’ te noemen.  Immers, zo betoogde Jos, 
werden het twee parochies uit ‘de Meer’ en twee 
parochies rond de Lie die gingen samenwerken. 
 
Nu beleven wij het dat uit hun ideeën de parochie 
van Sint Gertrudis ontstaat! 
 

Theo Kors 
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Kerstvieringen in MeerLiede 
 

 

 

 

Met de landelijke 
campagne 
VierKerstmis.nl 

willen de gezamenlijke Nederlandse 
bisschoppen ook dit jaar weer zoveel 
mogelijk mensen stimuleren om Kerstmis 
te vieren, bij voorkeur door naar (een 
van) de kerstvieringen in de parochies te 
gaan.    
 
Op de website www.meerliede.nl zijn ook alle 
vieringen te vinden in onze agenda. 
Om het u eenvoudiger te maken geven wij 
hieronder en overzicht van alle vieringen 
rondom kerstmis.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wij ontmoeten u graag bij een van de vele 
vieringen. 

 
 
 

 

Dag Datum Aanvangstijd Locatie Viering 

Zaterdag 21 december 16.30 uur Halfweg Kindje wiegen 
Kinderkerstspel  
 

Dinsdag 24 december 16.30 uur Vijfhuizen Kerstfeest voor 
kinderen 
 

“ “ 21.00 uur Haarlemmerliede Nachtmis 
Voorg. B. Zweers 
m.m.v. gemengd koor 
 

“ “ 21.00 uur Halfweg Nachtmis 
Voorg. pater Patrick 
en pater Clement 
m.m.v Mediorkoor 
Voices 
 

“ “ 21.00 uur Vijfhuizen Kerstnachtviering 
Voorg. B.J. van Gaart 
m.m.v. gemengd koor 
 

Woensdag 25 december   9.30 uur Halfweg Eucharistieviering 
Voorg. pater Clement 
m.m.v. St. Caecilia 
 

“ “ 11.00 uur Spaarndam Eucharistisviering 
Voorg. B. Zweers 
m.m.v. gemengd koor 
 

“ “ 11.15 uur Vijfhuizen Eucharistieviering 
Voorg. pater Patrick 
m.m.v. dameskoor 
 

Donderdag 26 december   9.30 uur Vijfhuizen Eucharistieviering 
Voorg. pater Patrick 
en pater Clement 
met samenzang 
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Adventsactie 2024 
 

Tijdens de adventsperiode – de periode van vier 
weken voorafgaand aan Kerstmis - vragen we 
via de Adventsactie (als onderdeel van de 
Vastenactie) aandacht voor ‘De Hoop’.  
 
Hoop op de komst van het Licht. Hoop op een 
betere wereld. Hoop dat iedereen kan delen in 
overvloed en dat op een dag alle mensen een 
waardig leven kunnen leiden. Hoop is nooit 
vanzelfsprekend. Daarom vertellen we verhalen 
van mensen die met hun toewijding en hun 
liefde een verschil maken. 
 
Genoeg voor moeder en kind. 
‘Een poosje geleden ben ik begonnen met 
zaaien van sorghum,’ vertelt Meltiana Rut (38) 
vol trots. Ze is tuinder en woont samen met haar 
vier kinderen op het Indonesische eiland Flores. 
‘Ik kende het gewas niet. Mijn familie en ik 
hebben de zaden gekregen van de Ayo 
Indonesia Foundation, de partner van 
Vastenactie hier. Ze hebben ons geleerd 
sorghum te zaaien en verwerken.’ 
 
Ouders als Meltiana hebben moeite om voor 
voldoende voedzaam voedsel te zorgen voor 
hun gezin. De Ayo Indonesia Foundation, de 
partner van Vastenactie op Flores, leert haar en 
andere gezinnen in haar regio om sorghum te 
verbouwen, een vergeten en zeer voedzaam 
gewas.  
 
Sorghum kan goed tegen droogte 
Meltiana woont in de regio Manggarai, waar de 
meeste mensen leven van de landbouw. Het is 
een moeilijk bestaan, want er is groot gebrek 
aan water en het droge seizoen duurt steeds 
langer. Rijst vormt de basis van de dagelijkse 
maaltijden, maar voor het verbouwen is veel 
water nodig. Sorghum is een vergeten gewas 
dat goed tegen droogte kan, snel groeit en heel 
voedzaam is. Het verbouwen van deze vergeten 
graansoort helpt gezinnen als dat van Meltiana 
enorm; het gaat ondervoeding tegen en zorgt 
ervoor dat de families zekerder kunnen zijn van 
een dagelijkse gezonde maaltijd. 
 
Goedkopere maaltijden 
 ‘Binnen een dag leerde ik om van sorghum 
gestoomde cakes, koekjes en andere zoete 
gerechten te maken,’ vertelt Meltiana. ‘Mijn 
kinderen zijn er dol op. Pop-sorghum is een 
snack die ik gemakkelijk en met winst kan 
verkopen. En tegenwoordig meng ik de rijst met 
sorghum, dat maakt onze maaltijden een stuk 
goedkoper. Onze koeien vinden de bladeren en 
de stengels erg lekker. Dat is goed, want hun 

mest kunnen we gebruiken voor onze 
gewassen. Ik verdien nu een behoorlijk 
inkomen, want naast sorghum heb ik ook geld 
verdiend met het verbouwen en verkopen van 
groenten. Wie weet kunnen we binnenkort een 
paar stuks kleinvee kopen, zoals geiten en 
varkens. En dat allemaal dankzij jullie hulp!’  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Help meer vrouwen als Meltiana goed voor hun 
familie te zorgen. Vastenactie steunt partners 
die gezinnen leren hoe ze zelf gezonde, 
voedzame gewassen kunnen telen. Daarbij 
wordt gebruik gemaakt van de traditionele  
–vaak vergeten- lokale landbouwmethoden en 
gewassen die zijn aangepast aan het lokale 
klimaat. Een gezond ecosysteem houdt water 
beter vast en levert grotere én betere oogsten 
op. Zo maakt duurzame landbouw kleine boeren 
en hun gezinnen veerkrachtiger en gezonder. 
 
Wilt u een van de projecten van de Adventsactie 
steunen? Uw bijdrage is enorm welkom. Naast 
de collecte in de kerk kunt uw gift overmaken op 
IBAN: NL89INGB 0653100000 t.n.v. 
Vastenactie, Den Haag 

Namens de MOV groep  
Ton Overgaag 

 
 
 

Het vredeslicht van Bethlehem 
 

Het vredeslicht van Bethlehem is een teken van 
het verlangen naar vrede. Het knoopt aan bij het 
lied van de engelen op de velden bij Bethlehem. 
Ze zongen ‘Eer zij God in de hoge en vrede op 
aarde bij alle mensen van goede wil’.  
 
Vrede is iets kwetsbaars, net zoals dit kaarslicht. 
Zoals je een kaars beschermt tegen uitwaaien, 
haar voedt met was of olie, haar veilig houdt, zo 
is het ook met de vrede: ook die wil beschermd, 
gevoed en gekoesterd worden. Maar vooral wil 
hij gedeeld, geleefd met allen met wie je in 
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vrede wilt leven. Dat doen we dus met dit licht 
ook. Wij delen het vredeslicht om hoop op vrede 
levend te houden en het verlangen naar vrede 
aan te wakkeren. 
 
Waar komt dit licht vandaan? 
Het Vredeslicht van Bethlehem is een 
lichtestafette die Europese scoutinggroepen 
doen, met een hoofdrol voor de Oostenrijkers. 
Sinds 38 jaar reist een delegatie van 
Oostenrijkse scouts in het weekend van de 2e 
advent naar Israël, steken de grens over met 
Palestina, Westelijke Jordaanoever, om naar 
Bethlehem te komen, dat achter de muur ligt. 
De jongste van hen, een kind, steekt aan het 
‘eeuwig’ brandende licht -gebruikelijk in 
katholieke en orthodoxe kerken- in de 
geboortekerk van Bethlehem een kaars aan en 
ontsteekt ermee een olielamp, die goed 
vervoerd kan worden. Dit is het vredeslicht van 
Bethlehem, dat nu terugreist over de 
zwaarbewaakte grens naar het vliegveld, waar 
de Oostenrijkse airline dit licht in een speciale 
koker vervoert. Een week later, in het weekend 
van de 3e advent komen heel veel Europese 
scouts naar Wenen, ook Nederlanders, om het 
licht op te halen en mee te nemen naar hun 
thuisland. Ze verspreiden het daar, zodat het 
met kerstmis bij miljoenen mensen thuis kan 
branden. ‘Vrede op aarde’ zongen met Kerstmis 
de engelen. Dit licht staat voor ons verlangen 
naar deze vrede in onze steeds onvredigere 
wereld.  
 
De organisatie schrijft dat ze het belangrijk vindt, 
om deze traditie voort te zetten, juist in een tijd, 
van oorlog, spanningen en geweld:  
‘Als symbool van hoop, als wereldwijde roep  
om vrede.’  
Op 14 december reist een Nederlandse 

scoutingdelegatie naar 
Wenen om daar het 
vredeslicht op te halen en 
ze dragen het aan de 
Nederlandse 
scoutinggroepen over in 
Utrecht op zaterdag 21 
december. Vandaar 
wordt het verder in onze 
regio verspreid. Een goed 
initiatief op een weg naar 
vrede. 

  
Leo Mesman 

Ton Overgaag 

 
 
 
 
 

Lieddag 8 februari 2025 
 

We gaan weer gezellig zingen. Voor leden van 
onze parochiekoren en andere zangliefhebbers 
wordt op zaterdag 8 februari in de  
St. Augustinuskerk in Vijfhuizen de jaarlijkse 
Lieddag gehouden. Deze staat opnieuw onder 
leiding van de bekende dirigent/componist Tom 
Löwenthal. Bij het instuderen van de liederen 
krijgt hij ook dan assistentie Charlie Bo 
Meijering, een begenadigd pianist die bachelor 
en master piano klassiek heeft gestudeerd aan 
het Utrechts Conservatorium.  

 
De lieddag begint om 11.00 uur. In de pauze is 
er gelegenheid de meegebrachte boterhammen 
of ander lekkers te nuttigen. Voor koffie en thee 
wordt gezorgd. 
 
Mensen die al eerder hebben deelgenomen aan 
de voorheen geheten MeerLieddag weten uit 
ervaring dat zingen verbroedert en dat zingende 
mensen blije mensen zijn.  
\Mensen die van zingen houden en nog niet 
eerder hebben meegedaan zijn eveneens van 
harte welkom.  
 
In verband met het maken van de 
muziekmappen graag even aanmelden via: 
franswitteman@quicknet.nl. Leden van de 
deelnemende koren uit Badhoevedorp, 
Haarlemmerliede, Halfweg, Spaarndam en 
Vijfhuizen kunnen zich via hun koor opgeven.  
 
De contactpersonen van de koren worden op de 
hoogte gehouden van het laatste nieuws. 
 

Frans Witteman 
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Misintenties 
Alle misintenties binnen ons samenwerkingsverband 
MeerLiede worden zichtbaar gemaakt aan het einde 
van de voorbeden op het grote scherm in de kerk van 
Halfweg en via de livestream. 
 
 

St. Jacobus de Meerdere 
Haarlemmerliede 
 

Dinsdag 24 december 
Marijke Schouten-Rieu; Wim en Hannie de Vries-Ketelaar; Johan 
en Bep Rutte-van Warmerdam; Ted en Sunta van Warmerdam-
Vriesekoop; Klaas en Bep Vink-Pronk; Ernst van Geldorp; Jeanne 
Hoenderdos-van de Hout; Siem van der Aar; overl. ouders 
Poelgeest-Brondsema; Jan Poelgeest; overl. ouders Piet Vink en 
Diena Vink-van Loon; Nick en Anny Molenaar-Burgman. 
 
Zondag 5 januari 
Yp en Niels Molenaar; Siem van der Aar; Wim en Hannie de Vries-
Ketelaar; Tiny van Ruiten-Rutte; Piet Thorborg; Jacoba Kemper; 
Ernst van Geldorp. 
 
Zondag 19 januari 
Nick en Anny Molenaar-Burgman; Ernst van Geldorp; overl. 
ouders Poelgeest-Brondsema; Jan Poelgeest; Niek en Leny van 
der Aar-Huiberts; Marijke Schouten-Rieu; Corrie en Klaas van der 
Bos-Kortekaas en Aad van Neste. 
 
Zondag 2 februari 
Marijke Schouten-Rieu; Ted en Sunta van Warmerdam-
Vriesekoop; Wim en Hannie de Vries-Ketelaar; Tiny van Ruiten-
Rutte; Ernst van Geldorp; Siem van der Aar; Piet Thorborg; overl. 
ouders Poelgeest-Brondsema; Jan Poelgeest; Niek en Leny van 
der Aar-Huiberts; Corrie en Klaas van der Bos-Kortekaas en Aad 
van Neste; Jacoba Kemper. 
 
 
 

O.L.V. Geboorte, Halfweg 
 

Zondag 22 december 
Henny Bouman. 
 
Dinsdag 24 december 
Overl. ouders Kooter-Verbruggen; overl. ouders Piet en Ria 
Loogman; overl. ouders Mathieu en Henriëtte Vorstermans-
Aldenhoven en zoon Frans; overl. ouders Goof en Annie Hendriks-
Kramer; overl. ouders Pijnaker-Nibbering en overl. kinderen; 
Henny Dekker-Pakkoo; overl. ouders Wit-Meegdes; overl. ouders 
Visser-Dam; Frans en Annie Lúcke; Peter en Joost Bleeker; overl. 
ouders van Groeningen-Storm, zoon Pierre en dochters Hetty en 
Ineke; over. ouders Bosma-van de Meché; overl. ouders Maas-
Spigt en zonen Piet en Jos; Wim Schönhage; Tienko Wehkamp, 
Overl. Fam. Willemse-Slebe. 
 
Woensdag 25 december 
Leo en Marietje Barlag-Steen; Wil Loogman; overl. ouders Terwijn-
de Lange, zoon Albert en dochter Truus; Henk en Cor Bottelier en 
zonen Piet en Henk; overl. ouders Toon en Nel Heemskerk; Nico 
Kuiper; overl. ouders Bosma-van de Meché; overl. ouders Maas-
Spigt en zonen Piet en Jos; overl. ouders Lucke-Heemskerk; 
Gerard de Wit; John van Dam; Hen Witjes en schoonzus Lenie 
Verheul; Jan en An Nibbering-Pijnaker; overl. ouders van 
Groeningen-Storm, zoon Pierre en dochters Hetty en Ineke;  
Hein en Elise Bosman-Kwadijk en dochter Mien; Wim Schönhage; 
Tienko Wehkamp; Overl. Fam. Willemse-Slebe. 
 
Zondag 30 december 
Overl. ouders Pijnaker-Nibbering en overleden kinderen 
 
Zondag 5 januari 
Piet Kreike en zoon Peter; overl. ouders Toon en Nel Heemskerk; 
overl. ouders Terwijn-de Lange, zoon Albert en dochter Truus; 
Henk en Cor Bottelier en zonen Piet en Henk; Jaap Stolwijk; Han 
en Ada van Scheppingen-de Heus; Nico Huijg; overl. ouders 
Stoets-Hutauruk. 
 
 

Zondag 12 januari 
Overl. ouders Schut-Eijsvogel; overl. ouders Lucke-Heemskerk; 
Ton en Ans Garthoff-van der Geest. 
 
Zondag 19 januari 
Overl. ouders Kooter-Verbruggen; Ton en Ans Garthoff-van der 
Geest; overl. ouders van Groeningen-Storm, zoon Pierre en 
dochters Hetty en Ineke. 
 
Zondag 26 januari 
Overl. ouders Toon en Nel Heemskerk; overl. ouders Kooter-
Verbruggen; Harry Zandbergen en overl. fam. 
 
Zondag 2 februari 
Piet Kreike en zoon Peter; Harry Zandbergen. 
 
Zondag 9 februari 
Overl. ouders Terwijn-de Lange, zoon Albert en dochter Truus; 
Henk en Cor Bottelier en zonen Piet en Henk; Han en Ada van 
Scheppingen-de Heus; overl. ouders Lucke-Heemskerk. 
 
Zondag 16 februiari 
Tilly Vermast; overl. ouders Toon en Nel Heemskerk; Riet van der 
Aar-Kreike; overl. ouders van Groeningen-Storm, zoon Pierre en 
dochters Hetty en Ineke. 
 
 
 

St. Adalbertus, Spaarndam 
 

Woensdag 25 december 
Piet Melman; Hermanus en Marja Kroon-Vermeersen; overl. 
ouders van Lieshout-van Schooten; overl.  ouders van Geldorp-
van Bentem; Joop Duijndam. 
 
Zondag 29 december 
Pieter van der Voorn; Broeder Theo Vink; Frank Captein; Pastor 
Gijs Ockhuijsen; Klaas van Warmerdam. 
 
Zondag 12 januari 
Overl. ouders Vink-Schouten; overl. ouders Granneman-Groot; 
Piet Melman; Gerrit van de Beldt; Pieter van der Voorn; Broeder 
Theo Vink. 
 
Zondag 26 januari 
Suze van der Peet-Bergkamp; Nel en Maarten van der Voorn; 
Hermanus en Marja Kroon-Vermeersen; Frank Captein; Klaas van 
Warmerdam; Jos en Riet Thorborg-Kramer. 
 
Zondag 9 februari 
Gerrit van de Beldt; Pieter van der Voorn; Broeder Theo Vink; 
overl. ouders van Warmerdam-van Eden; Piet Melman; overl. 
ouders Granneman-Groot. 

 
St. Augustinus, Vijfhuizen 
 
Zondag 22 decemmber 
Greetje en Piet de Wit. 
 
Dinsdag 24 december 
Wil en Johan van Haaster-Heemskerk; overl.ouders Jansen-
Mesman en Ben Huiskens, Mirjam Luiten-Huiskens en Henk 
Bakkenhoven; Theo Paardekooper; Ria Kramer-Cobelens; Dora 
van den Berg-de Hertog. 
 
Woensdag 25 december 
Bert de Koning; Tom Kester; Rie, Joop en Riet, Frans Willemse en 
overl.ouders; Toon Olsthoorn; Wil Hulsbosch-Wallenburg; Cor en 
Petronella van der Kamp-Weijers; Nelke van der Riet-Schrama. 
 
Zondag 29 december 
Overl. ouders Gieske-Moison. 
 
Zondag 5 januari 
Bert en Rina Olsthoorn-Stokman en overl. zoon en dochters; overl. 
vrijwilligers van de parochie; Jo Driessen-Vervaart. 
 
Zondag 12 januai 
Kees en Ellis Wennekers; Nico en Geertruida Stokman Stut en 
overl. zoon Nico. 
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Zondag 19 januari 
Geen intenties ivm oecumenische viering. 
 
Zondag 26 januari 
Bert de Koning; Tom Kester; Rie, Joop en Riet, Frans Willemse en 
overl.ouders; overl.ouders Gieske-Moison; overl.ouders Stokman-
Stut en overl. zoon en dochter; Toon Olsthoorn; Myriam Gonzalez; 
Wil Hulsbosch-Wallenburg; Cor en Petronella van der Kamp-
Weijers; Nelke van der Riet-Schrama. 
 
Zondag 2 februari 
Overl.ouders Jansen-Mesman en Ben Huiskens, Mirjam Luiten-
Huiskens en Henk Bakkenhoven; overl. vrijwilligers van de 
parochie; Ria Kramer-Cobelens; Jan Romeijn en overl. fam.; Dora 
van den Berg-de Hertog; Wil Hulsbosch-Wallenburg. 
  
Zondag 9 februari 
Kees en Ellis Wennekers; Bert en Rina Olsthoorn en overl.zoon en 
dochters. 
 
Zondag 16 febr 
Geen intenties ivm Meerliedeviering. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

In memoriam 
 
Hans van Setten (63 jaar) 

 

Hans overleed op 24 november 2024. Een 

sterke man die in zijn leven veel van zijn 

krachten aan zijn gezin heeft gegeven. Tijdens 

zijn afscheidsdienst werden mooie woorden 

gesproken door zijn zoon die zijn vader prees 

voor alle normen en waarden die hij aan hem en 

de andere gezinsleden had meegegeven. Een 

man van weinig woorden.  

 

Vaak was hij te vinden in zijn tuin bij de bloemen 

en planten waarbij het stekken van planten 

zeker een uitdaging voor hem was. De mooiste 

bloem die er was, zo vond Hans tenminste, was 

de orchidee. Het was dan ook om die reden dat 

deze prachtige bloem werd afgedrukt op zijn 

rouwcirculaire en hier in het blad. 

Naast de tuin waren er nog twee grote passies, 

dat was muziek en ruimtevaart. Iedere 

raketlancering van NASA en Spacex werden 

door hem gevolgd. 

 

In een mooie viering werd afscheid van hem 

genomen waarna Hans werd begraven op de 

begraafplaats van de O.L.V. Geboortekerk in 

Halfweg 
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Berichten uit de parochies  
 
 
 
 

Autorijschema 

 
Voor vervoer vanuit Spaarndam naar 
Haarlemmerliede en v.v. 
Parochianen die mee willen rijden kunnen de 
chauffeur/chauffeuse bellen. 
 
24-12-2024  Wim Pijnaker  06-10632647 
05-01-2025  Ria v.d. Voorn  06-44410157 
19-01-2025  Hans Oud  06-23362133 
02-02-2025  Theo van Lieshout  023-5373648 
16-02-2025  Ria v.d. Voorn  06-44410157 
02-03-2025  Wim Pijnaker  06-10632647 
 
 

Kosterschema St. Adalbertus 
   

 
 
29-12-2024: Theo van Lieshout 
12-01-2025: Herman Koeman 
26-01-2025: Wim Pijnaker 
09-02-2025: Theo van Lieshout 
23-02-2025: Herman Koeman 
  

 
 
 
 
 
 

Kinderkerstspel – Kindje wiegen 
 

 
Het duurt echt niet lang meer, wanneer u dit blad 
krijgt is het alweer bijna Kerstmis.  
In de kerk van Halfweg wordt ook dit jaar het 
Kerstfeest samen met de kinderen gevierd.  
Dit gaan we doen op: zaterdag 21 december om 
16.30 uur. 
 
Tijdens deze kinderkerstviering, die bedoeld is 
voor kinderen van ongeveer 3 t/m 7 jaar, wordt 
het kerstverhaal verteld en meegespeeld door 
alle kinderen die dan aanwezig zijn.  
De kinderen mogen verkleed naar de kerk komen 
als Maria, Jozef, een engel, herder, schaapje of 
koning, hebben ze geen kleding dan is dat zeker 
op deze dag in de kerk aanwezig. 
 
Mama’s, papa’s, opa’s, oma’s etc. zijn van harte 
welkom om met de kinderen mee te vieren, te 
kijken en te luisteren.  
 
Tijdens de viering worden er ook kerstliedjes 
gezongen hiervoor is een kinderkoor hard aan 
het repeteren.  
 
Zit je in groep 4, 5, 6, 7 of 8 en lijkt het je leuk om 
mee te zingen, dan ben je van harte welkom. 
 
Wil je meedoen in het verhaal of met het koor, 
dan kun je je nog steeds aanmelden bij: 
Marjan Koenders: marjan.koenders@jl.nu 
Anneke Pijnaker: a.v.soest.avs@gmail.com 
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Zondag 17 november, een gewone 
zondagviering?  Zeker niet ! 
 

Een prachtige, swingende eucharistieviering 
waarin Pater Patrick werd geassisteerd door 
Pater Marcel en Pater Christian. 
Daarnaast was er een grote delegatie van de 
Nigeriaanse gemeenschap aanwezig en was de 
kerk in Spaarndam tot de laatste stoel gevuld. 
 
Het Ceciliakoor mocht de viering openen en 
sluiten en voor alle vaste gezangen tekende het 
swingende Nigeriaanse “Voice of Grace Choir” 
uit de Äll Saint Parish in Amsterdam. 

 
Dat het bij de parochianen in de smaak viel, 
bleek wel uit het meeklappen en -dansen aan het 
eind van de viering.   
Aan het eind van de viering werd iedereen door 
Pater Patrick uitgenodigd om in de pastorie te 
komen eten en drinken. 
 
 

Karin Duwel 

 

Speciaal tintje aan een 
familiefeestje 
 

Tijdens een geweldig familiefeestje werd 
spontaan een inzameling gehouden voor een 
traumacentrum dat werkzaam is voor het NFWP 
(Nigiria for Woman Project).     
 
Op het moment van schrijven was er een bedrag 
van € 320,00 opgehaald, daar komt nog bij de 
bijdrage die via de QR-code wordt ontvangen. 
Het totale bedrag wordt overgemaakt aan de 
Kerk in nood.  

 
Een parochiaan uit Halfweg 

Afsluiting van een mooi 
jubileumjaar! 
 

Op zondag 1 december hebben we met een 
gezellige middag het 100-jarig jubileum van de 
St. Adalbertusparochie in Spaarndam afgesloten.   
 
De middag begon met een presentatie van Henk 
Koelman over de drie kerken in de Spaarndamse 
omgeving. Aan het einde van deze presentatie 
werd aan Deken Eugène Jongerden het eerste 
exemplaar uitgereikt van het boekje:  
’100 jaar St. Adalbertuskerk’ een belangrijk 
moment. 

 
Het boekje is samengesteld en geschreven door 
Henk Koelman en waarin ook personen aan het 
woord komen die belangrijk geweest zijn voor de 
parochie in de afgelopen 25 jaar. 
 
Het tweede exemplaar werd overhandigd aan 
wethouder Van Straten van de gemeenteraad 
Haarlemmermeer. Het derde exemplaar kreeg 
Gerard Jaegers, voorzitter van het 
Spaarndamfonds, die het drukken van de 
boekjes mede mogelijk heeft gemaakt door 
middel van sponsoring.  
 
De middag werd afgesloten met een drankje en 
een hapje.  
Tot slot kreeg iedere aanwezige het boekje gratis 
mee naar huis. 
 
 
 

Karin Duwel 
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65-plusdag Vijfhuizen  
 

Al enkele weken hangt de uitnodiging waarvoor 
ik, Margré van der Linden-Boot, me had 
ingeschreven op de koelkast. De 65+-dag, dit 
jaar voor de 45ste keer en de eerste keer voor 
mij. En toevallig zijn wij 45 jaar geleden vanuit 
Hoogezand in Vijfhuizen gaan wonen. Wij, dat 
zijn mijn man Coen en ik en onze kinderen 
Doede, Sanne en Lotte. Mette, de vierde, is hier 
in dit prachtige dorp geboren. 
 
Nadat mijn man in april van dit jaar was 
overleden besloot ik me meer onder de 65-
plussers te begeven. De uitnodiging kwam dus 
voor mij als geroepen. Vrijdag 18 oktober kwam 
ik wel wat te laat bij de kerk aan en was ronduit 
verbaasd. De kerk was omgetoverd tot een 
prachtige eetzaal vol gedekte tafels waaraan 
voor mij bekenden en onbekenden vrolijk zaten 
te kletsen. Ik kreeg, heel lief, meteen een kopje 
koffie met een heerlijk gebakje van bakker 
Dijkzeul waarop het getal 45 prijkte. 
 
Daarna een drankje met ‘een verrassende 
onderbreking’. En die kwam ineens van achteruit 
de kerk binnen gehuppeld, gedanst en bijna 
gevlogen. Haar naam was Lotus de Krijger. Haar 
stem (Corina Klaver) klonk vertrouwd en ook wat 
dwingend want wij moesten haar instructies 
opvolgen en dat werd ook door velen gedaan. 
Armen omhoog en wapperen met de handen etc. 
Het bleek een voorbereiding te zijn op de lunch 
om daar optimaal van te kunnen genieten. Maar 
misschien waren al die oefeningen niet nodig 
geweest want de lunch was heerlijk en ging er 
vanzelf in. Waaronder de soep, zoals mijn 
moeder die maakte. Met een goed gevoel en een 
gevulde maag ging ik weer naar huis. 
Bedankt alle vrijwilligers voor de fijne dag die 
jullie mij bezorgd hebben. 
 

 
 

Margré van der Linden-Boot 

 
 
 

Oogstdankdag sprankelend en 
inspirerend gevierd 
 

In een goed gevulde kerk heeft de Sint 
Augustinusparochie in Vijfhuizen zondag 10 
november stilgestaan bij de oogst. Dankbaar 
voor het werk van de boeren, de tuinders en de 
kwekers die te maken hebben met de grillen van 
de natuur. ‘Die zijn onvoorspelbaar. We kunnen 
veel, maar er is ook veel dat we niet naar onze 
hand kunnen zetten. Ook in ons persoonlijk leven 
niet.’ 
 
Voorganger Leo Mesman gaat op inspirerende 
wijze in op de kracht en het ritme van de 
seizoenen. Als hij vertelt over het bieten dunnen 
zien de kerkgangers het voor zich hoe de 
boerenzoon in de vette Haarlemmermeerse 
polderklei de bieten op de gewenste afstand zet. 
Hoe hij later in het jaar helpt bij het binnenhalen 
van de oogst. ‘De aarde moet acht miljard 
mensen te eten geven. Dat vraagt om een goed 
beheer van de Schepping. Als we weten te delen 
is er voedsel voor iedereen. En gelukkig is er 
heel veel goedheid in deze wereld’, zegt de 
pastor met een blik op de zee aan bloemen en 
land- en tuinbouwproducten. ‘Het is een groot 
wonder wat hier aan de voeten van het altaar 
staat. Mede mogelijk gemaakt door mensen die 
hebben willen delen.’ 
 
Delen. Na afloop van de viering nemen de 
kerkgangers bloemen mee naar huis. Voor 
zichzelf en ook om te delen met anderen. En 
brengen vrijwilligers bloemen naar zieke en 
oudere parochianen en dorpsgenoten. 
  

 
Frans Witteman 
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Kerkbalans 2025 
 

Ook al is de oprichting van St. Gertrudis per 1 
januari vermoedelijk een feit, afgesproken is ook, 
dat wij de Actie Kerkbalans in de eigen parochie 
blijven houden. 
 
Het is alweer 25 november als ik, als 
penningmeester, aan de nieuwe editie 
Kerkbalans 2025 ga beginnen. De editie 2024 
gaf, in februari als geprognotiseerd resultaat, een 
bedrag aan van ruim € 25.000. Vandaag staat de 
teller van de binnengekomen bedragen op ruim  
€ 22.000. Met de betalingen van een aantal 
‘overeenkomsten’ nog aanstaande, komen we 
dus redelijk in de richting van het totaal aan 
toezeggingen. 
 
In de financiële commissie is afgesproken, dat de 
parochies hun eigen betaalrekening(en) houden 
en worden de Kerkbalanstoezeggingen, de 
collectes en de overige parochieontvangsten van 
St. Augustinus dus op het u welbekende nummer 
gestort.  
 
Wat in elk geval nu al zeker is, is dat u in de 
Luifel onder een nieuw dak de koffie na de 
vieringen kunt nuttigen. De komende dagen zal 
de timmerman de boven ramen onder handen 
nemen en worden volgend jaar de dakkappellen 
en voegen in de muren van het kinderdagverblijf 
aangepakt. 
 
Stiekem reken ik er ook een beetje op dat onze 
bijzonder gewaardeerde lopers van onze Actie 
Kerkbalans in januari weer bereid zijn de 
wandelschoenen aan te trekken, zodat de 
facturen van al dat noodzakelijke onderhoud ook 
weer met uw toezeggingen betaald kunnen 
worden. 
 
Aanvullend landelijk thema ‘Het geschenk van 
jouw kerk’ De slogan ‘Geef vandaag voor de kerk 
van morgen’ is nog altijd passend bij de actie.  
Voor 2025 wordt een aanvullend thema centraal 
gesteld: ‘Het geschenk van jouw kerk’. Want de 
kerk is voor veel mensen en op tal van manieren 
van betekenis. We komen er samen om te 
ontmoeten en te bidden, om te vieren en te 
rouwen, om te zingen en te luisteren. Dát wordt 
centraal gezet in de aankomende 
campagneperiode.  
Mogen wij weer op u rekenen?  
Dank alvast! 

Rob van der Riet,  
Lokale penningmeester  

St. Augustinus Vijfhuizen 

 
 
 

Week van Gebed voor Eenheid  
19-26 januari 2025 
 

Oecumenische viering op 19 januari in de  
St. Augustinuskerk in Vijfhuizen om 11.00 uur 

 
Het thema van de Week van gebed voor eenheid 
van christenen 2025 is ‘Ja, ik geloof’. Het is 
ontleend aan het gesprek tussen Jezus en Marta 
voorafgaand aan de opwekking van Lazarus 
(Johannes 11 vers 17-27). 
 
Het materiaal voor deze Week van gebed voor 
eenheid van christenen in 2025 is voorbereid 
door de broeders en zusters van de 
kloostergemeenschap van Bose in Noord-Italië. 
Dit jaar is het 1700 jaar geleden dat het eerste 
christelijke oecumenische concilie in 325 na Chr. 
in Nicea werd gehouden. In Nederland zorgen 
MissieNederland, de Raad van Kerken in 
Nederland en Samen Kerk in Nederland (SKIN) 
voor de vertaling en uitgave van het materiaal. 
 
De Week van gebed voor eenheid is een jaarlijks 
terugkerende week waarin wereldwijd miljoenen 
christenen samen bidden. Zo ontstaat 
betrokkenheid met de wereld om ons heen door 
voorbede te doen voor wat er speelt in de 
samenleving: dichtbij en ver weg. 
De wereldwijde kerk kent vele uitingen en 
kleuren. Tijdens de jaarlijkse gebedsweek vieren 
we dat we ondanks deze verschillen verbonden 
zijn. We erkennen dat eenheid niet vanzelf-
sprekend is en zien daarom het belang van 
gebed hiervoor. 
 
Deze gebedsbeweging bestaat al ruim 175 jaar. 
In Nederland werken netwerk MissieNederland, 
de Raad van Kerken in Nederland en de 
internationale kerken van SKIN nauw samen om 
bidders te ondersteunen bij het initiëren van 
lokale gebedsinitiatieven. 
Dit jaar vindt in Vijfhuizen deze oecumenische 
viering plaats op zondag 19 januari 2025 om 
11.00 uur in de St. Augustinuskerk, waarin Ds. 
Jan Scheele-Goedhart en Pater Clement zullen 
voorgaan.   

Raad van Kerken 
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Opgave misintenties 2025  
 

Er is weer gelegenheid om misintenties op te 
geven voor 2025.  
voor Vijfhuizen: bij  
                 Ria Beelen Bastion 36 2141 NW  
                 Vijfhuizen Tel. 023-5581629  
                 Email: riabeelen@ziggo.nl 
 
Voor Haarlemmerliede en Spaarndam bij:    

      Mevr. J. Pijnaker – Kooter 
      Tel. 06-23396129  
      Email jmpijnaker@hotmail.com 

 
voor Halfweg bij:  
                  Henny Terwijn Tel. 06-41644640 
                  of in de kerk 
 
Dit kan ook via de website:   
Ga naar de lokale pagina van uw parochie, klik 
aan ‘Misintenties’, daarna klikt u aan ‘misintentie 
pagina’ u komt dan op een pagina met uitleg, 
helemaal onderaan deze pagina ziet u een 
formulier voor de aanvraag c.q. opgave. 
 
De bijdrage per intentie bedraagt € 10 
 
 
 
 
 
 

 

                                       Halfweg 
 
Zondag 13 oktober heeft u vast en voorproefje 
gehad, onze volgende ondersteuning bij een 
viering is op Kerstavond 24 december. 
We zijn druk met de repetities bezig en kunnen  

u nu alvast vertellen dat er prachtige liederen 
worden gezongen. Komt u ook! 
 
Kerstavond aanvang 21.00 uur 

Namens Mediorkoor Voices 
Suzanne Roest (voorzitter) 

De Stoep  
 

Na elke viering op zondag is het gezellig koffie 
drinken en bijpraten in De Stoep. Het voorziet 
duidelijk in een sociale behoefte van onze 
gemeenschap. 
 
De klaverjascompetitie is weer met veel animo 
gestart. Info bij Mary van Opzeeland  
 
De breiclub zoekt altijd breiwol! Inleveren bij De 
Stoep op woensdagmiddag of bij Mary van 
Opzeeland. 
 
Mini-Bieb: Een goed boek is altijd extra plezierig! 
Er is een ruime keus. 
 
Algemeen 
De Stoep kunt u huren voor een workshop, 
vergadering, bijeenkomst of expositie.  
 
Attentie! 
Wij zoeken nog naar een vrijwilliger die tegen 
een kleine vergoeding, een keer per maand het 
interieur verzorgt! (info: Mary)  
 
De vrijwilligers van De Stoep wensen iedereen 
een gezond en voorspoedig 2025!! 
 
Info: reserveringstoep@dorpsvereniging.nl  
Mary van Opzeeland beheerder 06-21594931 
Agendabeheer en afspraken:  
Cees van Kippersluis  
023-5328867 of 06-33757109 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 jaar getrouwd 
Het bericht heeft de deadline van het vorige 
parochieblad net niet gehaald, daarom nu alsnog 
een hartelijke felicitatie voor Piet en Ria Beelen-
Vester. Zij waren op 23 oktober 50 jaar getrouwd. 
Te midden van familie en vrienden heeft het 
gouden paar die dag het jubileum gevierd. Piet 
en Ria, wij wensen jullie alle goeds voor de 
toekomst. 

Frans Witteman 

Berichten van en over parochianen 
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Jorn Ramon Mens gedoopt 
 

Op zondag 7 oktober jl. is Jorn Ramon Mens 
gedoopt in de St. Jacobus de Meerdere kerk in 
Haarlemmerliede. Jorn is de zoon van Nick Mens 
en Suzanne Roest. 
Hij zal je beschermen met zijn vleugels, onder 
zijn wieken vind je een toevlucht, zijn trouw in 
een veilig schild.  (Psalm 91:4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lieve Jorn, 
Jij bent nog nieuw op aarde, 
je bent er nog maar net. 
Toch heb jij in korte tijd, 
al een stuk aarde in het zonnetje gezet. 
Wat een genot om naar je te kijken, 
vol levensvreugd en kracht.  
Je verwarmt iedereen met liefde  
en je ogen twinkelen als je lacht. 
Op deze speciale dag  
laten wij jou dopen met het heiig water, 
zo belooft God dat hij met jou mee gaat, 
nu en later. 
Ook zegt hij: je mag er zijn 
en je bent nooit alleen, 
blijf de liefde delen en wees een lichtpuntje 
voor de mensen om je heen. 

Liefs 
Papa en mama 

 
 
 
 
 
 
 

Ursula Woortman 40 jaar koorlid 
Pro Ecclesia 
 

Op dinsdag 5 november is er met koffie en gebak 
gevierd dat Ursula Woortman 40 jaar lid is van 
Pro Ecclesia. Zij is een trouw lid, altijd aanwezig 
op de repetities en bij de vieringen in de O.L.V. 
Geboorte Kerk van Halfweg. Ursula is vanaf 
1996 tot en met 2014 een van de bestuursleden 
van het koor geweest, daarnaast heeft ze veel 
werkzaamheden als bibliothecaresse verricht. 
Bibliothecaresse betekent bij het koor: 
bladmuziek voor de koorleden opzoeken in de 
bibliotheek, klaarleggen in handzame mapjes 
voor de repetities en vieringen in de Kerk. 
Daarna het bladmuziek weer opbergen in de 
bibliotheek. Het lijkt een klusje van niets maar dat 
is schijn. 
 
Ursula is een bescheiden persoonlijkheid maar 
heeft met iedereen een praatje en een luisterend 
oor. Wij gaan er vanuit dat Ursula nog lang ons 
koor zal ondersteunen met haar altstem. 
Namens het parochieteam heeft Henny Terwijn 
haar toegesproken en een cadeau overhandigd.  

 
Een koorlid 
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Op de koffie bij…  
 

Marjan Nieuwenhuijze 
 

Voor deze rubriek trekt gastredacteur Frans 
Witteman er met pen en papier op uit om aan  
de keukentafel leuke, mooie, ontroerende of 
verbazingwekkende verhalen en herinneringen  
te noteren. 

 
‘Je wordt altijd getrakteerd op iets lekkers bij de 
koffie. Hou je van gemberkoek’, klinkt het door de 
telefoon als de afspraak wordt gemaakt. En dus 
staat er bij Marjan Nieuwenhuijze gemberkoek én 
heerlijke speculaas op tafel. Terwijl de koffie 
pruttelt genieten we van het uitzicht op de tuin 
die zich getooid heeft met prachtige herfstkleuren 
en bezoek krijgt van veel vogels. Een fraai 
verlengstuk van de kamer. ‘Het is een fijne 
woonplek. We willen hier niet meer weg’, bekent 
Marjan die er samen met haar man Gerard 
Broersen woont. 
 
Marjan, haar naam is een samenvoeging van 
Marinus, haar vader en Jannigje, haar moeder, is 
opgegroeid in een orthodox protestants gezin. 
Geboren in Den Haag waar haar vader predikant 
was, verhuisde ze op haar vierde naar 
Amsterdam en halverwege de middelbare school 
naar Delft. Door haar moeder steevast Klein 
Amsterdam genoemd vanwege de vele grachten. 
Na de middelbare school gaat Marjan naar 
Utrecht om aan de Rijksuniversiteit theologie te 
gaan studeren. ‘Dat mijn vader dominee was 
heeft zeker meegespeeld. De studie heeft mijn 
inzichten ontzettend verbreed en ik heb ontdekt 
dat de wereld veel groter is dan dat jij bent. Het is 
een kostbare periode in mijn leven geweest.’  
 
De Utrechtse is 25 als ze is afgestudeerd en als 
dominee begint in het toenmalige Academisch 
Ziekenhuis Utrecht (AZU). Waarmee ze haar hart 
volgt. ‘Van jongs af aan wilde ik werken in de 
pastorale zorg in een ziekenhuis. Ik was gelijk op 
een prachtige plek terechtgekomen.’ Direct heeft 
Marjan in de Domstad een druk leven. Parttime 
in het ziekenhuis én parttime voor de klas. ‘Ik 

werd in het voortgezet onderwijs gevraagd 
tijdelijk les te geven ter vervanging van een 
leerkracht die geen orde kon houden. Ik dacht 
het niet langer dan twee maanden vol te kunnen 
houden. Het werd vier jaar. Daar heb ik geleerd 
hoe je leerlingen kunt bespelen, maar ook 
ervaren dat opvoeden heel moeilijk is. Grote 
bewondering heb ik gekregen voor de ouders’, 
kijkt Marjan terug. 
 
Marjan zou 17 jaar in het AZU werken, gevolgd 
door 5 jaar ziekenhuis in Gouda en vervolgens 
17 jaar in het Amsterdamse VU-ziekenhuis. Wat 
heeft haar zo geboeid in het pastoraat? Marjan 
hoeft niet lang na te denken. ‘De ontmoetingen 
en de levensverhalen van mensen. Ze hebben 
zin gegeven aan mijn leven. Als pastor heb ik 
liefde en vertrouwen kunnen geven en dat ook 
teruggekregen. Je bent een klankbord. Je bent 
een vertrouwenspersoon. Als stervenden je, 
soms letterlijk, hand in hand meenemen tot de 
drempel van de dood, weet je dat je iets voor ze 
hebt kunnen betekenen. Welke geloofs-
overtuiging ze ook hebben.’  
 
In het VU-ziekenhuis heeft Marjan jarenlang 
samengewerkt met onder meer een imam. ‘Een 
enorme verrijking. Samen hebben we de 
overeenkomsten tussen christenen en moslims 
ontdekt.’ 
 
Hoogtepunt in het pastoraat noemt Marjan Pasen 
en Kerstmis. De geboorte van Christus heeft ze 
altijd in het ziekenhuis gevierd. ‘Zeker met die 
dagen moet je er als pastor zijn. Wie naar huis 
kon, ging. Wie moest blijven kreeg vaak geen 
bezoek. Ik heb ontroerende kerstvieringen 
meegemaakt. Zeker als mensen wisten dat het 
de laatste keer was met elkaar.’ Marjan komt met 
verse koffie en zegt: ‘Een mooi verhaal. Vlak 
voor kerst werd eens een jongen binnengebracht 
en het eerste wat hij riep was ‘is er hier ook bier’. 
Met kerst vertelde ik een verhaal over twee 
mensen in Siberië met vrede en omzien naar 
elkaar als rode draad. Ik werd bij de bierklant aan 
zijn bed geroepen. Hij vertelde dat het verhaal 
hem had ontroerd. Dat hij in het leger was 
gegaan om mensen te kunnen helpen en waar hij 
had ontdekt dat je zonder de ander niet kunt.’  
 
Nadat Marjan de katholieke Gerard Broersen 
heeft leren kennen en zij oecumenisch zijn 
getrouwd in de Domkerk in Utrecht, gaat ze bij 
Gerard in Vijfhuizen wonen. Er komt een 
kerstboom in huis met ballen en engeltjes. ‘Thuis 
hadden wij dat niet. Veel te heidens vonden mijn 
ouders. En ook de kerststal werd in de kamer 
gezet. Voor mij compleet nieuw. Maar ik ben er 
dol op. Hij blijft staan tot Driekoningen. Door 
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Gerard heb ik hier de kerstnachtviering ontdekt. 
Die heel bijzondere viering, mede door de 
inbreng van het koor van Dirk, is me dierbaar 
geworden.’ Begin 2019 is Marjan lid geworden 
van het dameskoor van onze parochie en ook 
ging ze zingen in de cantorij van de 
Verbondskerk. Oecumene, Gerard en Marjan zijn 
er groot voorstander van. Marjan is dol op het 
zingen van liederen van Huub Oosterhuis. ‘Het 
zijn geweldige teksten die ook nog eens op 
mooie muziek zijn gezet.’ Marjan noemde ook 
Pasen. Werken in het ziekenhuis. Maar altijd 

daaraan voorafgaand de paaswake in de St. 
Augustinuskerk. ‘Elk jaar weer brengt die viering 
vol rituelen mij veel blijheid. Het is zó mooi. We 
moeten er heel zuinig op zijn.’ 
 
Alle voorgaande 77 artikelen van deze rubriek 
staan op onze website www.meerliede.nl. Ga 
naar Locaties, St. Augustinusparochie en klik op 
de button Op de koffie bij… 
 
 

 
 
 
 
 

 

Tja… 
 

De wereld leeft in grote spanning en de conflicten 
zijn niet van de lucht. En hoewel we in dit blad 
eigenlijk geen politiek zouden moeten bedrijven 
of beoordelen, kunnen we tòch vaststellen dat 
veel landen en gebieden in de wereld 
geregeerd(?) worden door dictatoriale mensen. 
Daaraan denkende herinner ik me de beroemde 
spreuk van Hendrik Mattheüs van Randwijk op 
het verzetsmonument in Amsterdam: 
‘Het volk dat zwicht voor tirannen, zal meer dan 
lijf en goed verliezen. Dan dooft het licht… ‘ 
 

 
Uit de tijd dat pastor Henk Laan en zuster 
Felicitas nog in onze parochie in 
Haarlemmerliede woonden en werkten, 
herinneren wij ons nog een prachtige uitspraak, 
essentieel voor Kerstmis: 
 

Heer, laat uw komst ons niet ontgaan! 
 

Deze boodschap, nog altijd actueel, kan bijna 
niet duidelijker!  

 
Nieuwjaarsdag 
 

Wij kunnen elkaar aan het begin van het nieuwe 
jaar een aantal dingen toewensen: 
Allereerst en bovenal de zegen van God op al 
hetgeen wij dit nieuwe jaar zullen ondernemen.  
 
Ondernemen, naar elkaar en voor elkaar! 
Wij kunnen elkaar inspiratie en fantasie 
toewensen. Inspiratie om steeds weer tot nieuwe 
en verfrissende ideeën te komen. Fantasie kan 
dan misschien wel eens op hol slaan, en er 
kunnen ons denkbeelden te binnen schieten die 
te ver gaan. Maar er kunnen óók ideeën 
opborrelen, die uitgewerkt kunnen worden tot  

nut van onszelf en van iedereen om ons heen. 
 
Wij kunnen elkaar gezondheid toewensen. 
Gezondheid die ons in staat zal stellen al die 
dingen te doen, die wij graag willen doen:  
voor ons gezin, voor onze kinderen en/of 
kleinkinderen, voor onze familie en vrienden. 
Maar ook voor elkaar, als parochianen van  
St. Gertrudis (zoals we vanaf Nieuwjaarsdag 
zullen heten). 
 
Wij kunnen elkaar vrede toewensen. Dat doen 
we iedere viering, maar op dit moment kunnen 
wij daar een bijzondere nadruk op leggen. Vrede, 
een jáár gekenmerkt door vrede: als dát eens 
mogelijk zou zijn! En dan niet alleen in al die 
oorlogsgebieden, maar ook in ons hart.  

 
Wij kunnen elkaar gelukwensen. Geluk, niet 
alleen door het winnen van een paar losse euro’s 
in een of andere loterij, (al is dat mooi 
meegenomen). Maar geluk, puur geluk, door blij 
te zijn met kinderen en/of kleinkinderen. Blij zijn 
met een contact, blij zijn met het mooie weer, of 

Meningen, opinies en ideeën van … 
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de fraaie bloemen in onze tuin. Het geluk van 
warmte tussen mensen, wie dan ook. Het geluk, 
dat God aan onze kant staat, niet alleen bij 
problemen, maar ook wanneer wij het leuk 
hebben. 
 
Wij kunnen elkaar humor toewensen. Overal de 
humor van in willen zien, maakt het vaak 
gemakkelijker om moeilijkheden te overwinnen. 
Zelfs de wetenschap, (die toch eigenlijk ook niet 
alles weet), is ervan overtuigd dat lachen erg 
gezond is voor geest en lijf! Blijven lachen moet 
geen loze kreet zijn, maar een soort levensmotto. 
Laten wij ons niet vergissen: wij kunnen er rustig 
van uit gaan dat ook God gevoel voor humor 
heeft!  
 
Wij kunnen elkaar wijsheid toewensen. Ooit 
hoorde ik eens iemand opmerken dat er 
verstandige mensen zijn, dat er doctorandussen 
zijn, professoren, maar dat er ook wijze mensen 
bestaan. Wijze mensen kunnen wij allemaal zijn, 

wanneer wij de tijd nemen om uitvoerig over iets 
na te denken. Wij kunnen elkaar die wijsheid van 
God’s Geest toewensen. 
 
We zouden 2025 een thema mee kunnen geven: 
warmte. Nu we hoe langer hoe meer op elkaar 
zijn aangewezen, is de warmte van het hart, de 
werkelijke interesse en waardering voor elkaar, 
hetgeen wij elkaar in het nieuwe jaar kunnen 
toewensen. 
Wanneer die warmte toeslaat, dan kunnen wij 
een zalige tijd beleven. Een zálig nieuw jaar! Dat 
gaan wij elkaar waarschijnlijk op Nieuwjaarsdag 
toe wensen. En, zoals gezegd: moge God’s 
zegen daarbij op ons rusten. Laten wij dát ook 
elkaar toewensen. 
 

Theo Kors 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Dit wensen wij alle parochianen van harte toe. 
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VIERINGENROOSTER (periode 22 december t/m 16 februari) 
 
 

Vespers en Eucharistie in Haarlemmerliede  
Liedeweg 52 
 -  Elke dinsdag t/m vrijdag 
 
Stiltegebed en zingen van psalmen  17.30 uur 
Eucharistie                                   18.00 uur 

 
Vespers en eucharistie zijn geïntegreerd, het is evenwel ook 
mogelijk voor één van beide te kiezen. 
 

 
 
 
Eucharistie in Halfweg  
 
 

 
  Elke woensdagmorgen om 10.00 uur 
 

 
 

Wijzigingen in het rooster worden op de website aangepast. 
 

 
 

 Haarlemmerliede 
Jacobus de 
Meerdere 
Liedeweg 52 
11.00 uur 

Spaarndam 
Sint Adalbertus 
Ringweg 30 
 
11.00 uur 

Vijfhuizen 
Sint Augustinus 
Kr. Spieringweg 400 
 
11.00 uur 

Halfweg 
O.L.V. Geboorte 
Dr. Schaepmanstr. 7 
 
9.30 uur 

Zaterdag 
 
   21 december 

   Aanv,: 16.30 uur 
 

Kindje Wiegen 
met kinderkoor 

Zondag 
 
   22 december 
 
4e zondag van 
de Advent 

 
Eucharistieviering 
Pater Clement 
St. Cecilia - H’liede 
 

  
Eucharistieviering 
Pater Patrick 
Samenzang 
 

 
Eucharistieviering 
Pater Clement 
Pro Ecclesia 
 

Dinsdag 
  
   24 december 
 
 

  Aanv.: 16.30 uur 
 

Kinderkerstfeest 

 

Dinsdag 
  
  24 december 
 

Aanv.: 21.00 uur 
 

Nachtmis 
Broeder B. Zweers 
St Cecilia - H’Liede 

 Aanv.: 21.00 uur 
 

Kerstnachtviering 
B.J. van Gaart 
Gemengd koor 
 

Aanv.: 21.00 uur 
 

Nachtmis 
Pater Patrick en 
Pater Clement 
Mediorkoor Voices 
 

Woensdag 
 
  25 december 
 
Hoogfeest van 
Kerstmis 

  
Eucharistieviering 
Broeder B. Zweers 
St.Cecilia - Sp’dam 
 

Aanv.: 11.15 uur 
 
Eucharistieviering 
Pater Patrick 
Dameskoor 
 

 
Eucharistieviering 
Pater Clement 
St. Caecilia - H’weg 
 

Donderdag 
 
  26 december 
 
2e Kerstdag 

    
Eucharistieviering 
Pater Clement en 
pater Patrick 
Samenzang 
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 Haarlemmerliede 
Jacobus de 
Meerdere 
Liedeweg 52 
11.00 uur 

Spaarndam 
Sint Adalbertus 
Ringweg 30 
 
11.00 uur 

Vijfhuizen 
Sint Augustinus 
Kr. Spieringweg 400 
 
11.00 uur 

Halfweg 
O.L.V. Geboorte 
Dr. Schaepmanstr. 7 
 
9.30 uur 

Zondag 
 
  29 december 

  

Eucharistieviering 
Pastoor A. v/d Hout 
St.Cecilia - Sp’dam 
 

 

Eucharistieviering 
Pater Clement 
Samenzang 

 

Eucharistieviering 
Pater Clement 
St. Caecilia - H’weg  

Woensdag 
 
    1 januari 
 
Nieuwjaarsdag 

    

Eucharistieviering 
Pater Clement en 
pater Patrick 
Samenzang 
 

Zondag 
 
    5 januari 
 
Openbaring 
des Heren 

 

Gebed en 
Communieviering 
Theo Kors 
St. Cecilia - H’liede 
 

  

Eucharistieviering 
Pater Clement 
Samenzang 
 

 

Eucharistieviering 
Pater Clement 
St. Caecilia - H’weg  

Zondag 
 
  12 januari 
 
Doop van de 
Heer 

  
Eucharistieviering 
Pater Clement 
St.Cecilia - Sp’dam 
 

 
Gebedsviering 
Ton Overgaag 
Samenzang 
 

 
Eucharistieviering 
Pater Clement 
Pro Ecclesia 
 

Zondag 
 
  19 januari 
 
3e zondag door 
het jaar 

 
Eucharistieviering 
Broeder B. Zweers 
St. Cecilia - H’liede 
 

 Aanv.: 11.00 uur 
 

Oecumenische 
dienst 
Ds Jan Scheele 
Goedhart  
en pater Clement 
 

 
Eucharistieviering 
Pater Clement 
St. Caecilia - H’weg 

Zondag  
 
  26 januari 
 
3e zondag door 
het jaar 

  
Eucharistieviering 
Broeder B. Zweers 
St.Cecilia - Sp’dam 
 

 
Eucharistieviering 
Pater Clement 
Dameskoor 
 

 
Eucharistieviering 
Pater Clement  
samenzang 
 

Zondag 
 
  2 februari 
   
4e zondag door 
het jaar   

 
Gebed en 
Communieviering 
Gert Jan v/d Wal 
St. Cecilia - H’liede 
 

  
Eucharistieviering 
Pater Clement 
Gemengd koor 
 

 
Eucharistieviering 
Pater J. Stuyt SJ 
St. Caecilia - H’weg 

Zondag 
 
  9 februari 
 
5e zondag door 
het jaar 

  
Eucharistieviering 
Pater Clement 
St.Cecilia - Sp’dam 
 

 
Eucharistieviering 
Pater Patrick 
Gregoriaanse 
Cantorij 
 

 
Eucharistieviering 
Pater Patrick 
Damestrio uit 
Vijfhuizen 
 

Zondag 
 
  16 februari 
 
6e zondag door 
het jaar 

   ST GERTRUDISVIERING 
 

Pater Patrick en pater 
Clement 
Gertrudiskoor 
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Informatie MeerLiede parochies 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

St. Jacobus de 
Meerdere  
Haarlemmerliede 

O.L.V. Geboorte 
Halfweg 

St. Adalbertus 
Spaarndam 

St. Augustinus 
Vijfhuizen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

St. Jacobus de Meerdere 

Liedeweg 52    

2065 AK  Haarlemmerliede               023- 532 77 80 
 

Secretariaat: Th. Kors    023-533 05 53 

Theo.Kors@kpnplanet.nl                       06-284 02 506 
        

Kerkhofbeheer: P. Piscaer                     06-456 80 406 

Ppi1000@kpnmail.nl 
 

Penningmeester: A. Kuhlman   023-537 67 42 

Bankrekening                     NL97 RABO 0118 39 3987 
        

Misintenties: Mevr. J. Pijnaker-Kooter   06-233 96 129 

jmpijnaker@hotmail.com 
        

De Stoep  

* bij activiteiten   M. van Opzeeland    06-215 94 931 

* voor afspraken  C. van Kippersluis  023-532 88 67 
          

Voor meer informatie: 

https://www.meerliede.nl/jacobus-de-meerdere 

 

St. Augustinus 
Kromme Spieringweg 400 
2141 AM  Vijfhuizen 
 

Secretariaat:        voor post zie kerk adres 
                            secretaris.kerkvijfhuizen@gmail.com 
  

Penningmeester: R. van der Riet 06-101 818 29 
kerkvijfhuizenpennningmeester@gmail.com  
 

Bankrekening NL68 RABO 0324 53 5902 
 

Misintenties: R. Beelen 023-558 16 29 
 

Bezoekgroep: G.M. Witteman-Bohté     023-558 11 68 
 

De Luifel 

Beheer: A. de Koning-Verschoor   023-558 11 75 

Voor meer informatie: 

https://www. meerliede.nl/st-augustinus  

 

 

 

O.L.V. Geboorte 

Dr. Schaepmanstraat 7 

1165 GP  Halfweg    020-497 70 69 

parochieolvgeboortehalfweg@hetnet.nl  

info@parochiehalfweg.nl   

Facebook@ParochieHwg 

Secretariaat: H. Terwijn                        06-41 64 4640 

                      voor post zie kerkadres 
 

Penningmeester: A. Kuhlman             023-537 67 42 
 

Bankrekening                    NL63 RABO 0324 60 2049 
 

Begraafplaatsbeheerder: L. Buijs         020-497 60 16 
 

Koster: C. Poelsma                               020-497 64 97 
 

Voor meer informatie: 

https://www.meerliede.nl/o-l-v-geboorte 

 

St. Adalbertus                   postadres 
Ringweg 30                                             postbus 5 
2064 KK  Spaarndam 2064 ZG  Spaarndam 
 

Secretariaat: K. Duwêl                   06-48 888 338 
karinduwel@hetnet.nl              023-538 97 07 
 

Penningmeester: A. Kuhlman             023-537 67 42 
akuhlman@quicknet.nl 
 

Bankrekening                    NL58 RABO 0118 39 1100 
    

kopij parochieblad  parochieblad.adalbertus@gmail.com 
 

Misintenties: Mevr. J. Pijnaker-Kooter  06-23 396 129 
 
Giften voor                         NL63 RABO 0118 31 5544 
Zr Thea Lemmers           t.n.v. Stichting Sinar Pelangi 
 

Voor meer informatie:  
https://www.meerliede.nl/st-adalbertus 

Voor meer informatie per parochie www.meerliede.nl 

klik op de homepage bovenin de balk op locatie 
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Volledige en persoonlijke verzorging 

van begrafenissen en crematies 
 

Familiebedrijf sinds 1878, staat garant voor 

persoonlijke begeleiding rond overlijden en uitvaart 
 

Martin Uitendaal en zijn medewerkers staan 24 uur 

per dag voor u klaar  

Tel. (023) 532 44 86 
 

M.N. Uitendaal, Oranjestraat 25. Haarlem 

Laat uw zorg onze zorg zijn. 

 

 

Remco en Arnold Kuhlman 

Administraties, jaarrekening en belastingaangiftes 

Rembrandtweg 665B, 1181 GV  Amstelveen 

Talesiuspark 1, 2064 LJ Spaarndam 

020 6416735 / 023 5376742 

www.akuhlman.nl    info@akuhlman.nl 
 

 

     C.A. van Oeveren  
      Schilderwerken 

   
 

E-mail: cavanoeveren@gmail.com 

zie ook onze uitgevoerde projecten op: 

http://www.cavanoeveren.nl/ 

 

 
 

Wethouder Fijenpad 3 

 1165 GC  Halfweg 
   

 Telefoon: 0651194964 

http://www.akuhlman.nl/
mailto:cavanoeveren@gmail.com
http://www.cavanoeveren.nl/


   

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

DE BLOOMSENSATIE 
 

              BEZOEK ONS IN 
  ZWANENBURG OF HAARLEM   
 

020 331 85 83 

info@pluknbloom.nl 
 

Gespecialiseerd in 
Rouw- en Trouw- 
arrangementen 

 

            
       Lindenlaan 43, 1161 VJ  Zwanenburg 
 

        Wij bieden onze klanten: 
        * kwaliteit, vakmanschap en service gerichtheid 
        * duidelijke prijsafspraken en helder advies 
 

Kijk voor meer informatie op onze website: 

www.loodgietersbedrijfpmeekel.nl 
 

of stel uw vragen via de e-mail 

meekel.loodgieters@online.nl 
 

 

tel:020%20331%2085%2083
mailto:info@pluknbloom.nl
https://d.docs.live.net/e59ca3de7a4e6218/Mijn%20data/Word/Kerk/Parochieblad%20PU/Jaar%204%20nr%207/www.loodgietersbedrijfpmeekel.nl
https://d.docs.live.net/e59ca3de7a4e6218/Mijn%20data/Word/Kerk/Parochieblad%20PU/Jaar%204%20nr%207/meekel.loodgieters@online.nl


 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


