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U kunt een bijdrage leveren aan een van de 

MeerLiede kerken via 

www.meerliede.nl/doneren 

Scan de QR-code met uw mobiel of tablet en 

volg de stappen. 

 
 

Secretariaat SVB MeerLiede 
Liedeweg 52 
2065 AK  Haarlemmerliede 
pumeerliede@gmail.com 
 
Website MeerLiede:   www.meerliede.nl 
Klik op 'Locaties' en u vindt alle parochies. 

 

Verhuisbericht 
Gaat u verhuizen of komt u NIEUW in een van 
onze parochies........ laat het ons weten.  
Dank u ! 
 
Redactie MeerLiedeblad:   
meerliedeblad@hotmail.com) 
 

 

 

Tekst bij ons voorblad: 
Wat verbindt de parochies van Haarlemmerliede, Halfweg, Spaarndam en Vijfhuizen? 
Met deze vraag in het achterhoofd dacht ik na over een voorplaat voor ons nieuwe parochieblad. 
Na enige tijd kwam het woord ‘water’ in mij op. 
Via water (Ringvaart, de Liede en Spaarne) zijn we in fysieke zin met elkaar verbonden. 
Via het water van onze doop zijn we in geestelijke zin met elkaar verbonden. 
Ontwerper Auke Herrema heeft onze verbondenheid op een fantastische manier zichtbaar gemaakt. 

Corina Klaver 
                                                                                                   Voormalig Vicevoorzitter Parochiebestuur MeerLiede 
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Van het Pastoraat 
 
 

  
 

Als u dit leest, zijn we al weer een paar weken 
verder, maar ik wil terugblikken op het bezoek 
van paus Franciscus aan België van donderdag 
26 tot zondag 29 september. Een historisch 
moment, want de paus bezoekt erg weinig 
Europese landen. De katholieke gemeenschap 
in België en vele andere in binnen- en 
buitenland hebben er enthousiast naar 
uitgekeken.  
Het is alom bekend dat we te maken hebben 
met een pastorale paus en zo heeft hij dit laten 
blijken bij dit bezoek. Ook is het een man van 
verrassingen. Naast een aantal officiële 
plichtplegingen dook hij steeds op bij mensen 
die hem echt nodig hadden. Zoals het bezoek 
aan de daklozen en de jongeren op 
zaterdagavond.  

Paus Franciscus ontbijt met een groep daklozen 
en migranten in Brussel. 
Foto: CNS - Lola Gomez 

 
Het bezoek stond ook in het teken van de 
Belgische slachtoffers van seksueel misbruik 
door geestelijken. Hij heeft met een vijftiental 
slachtoffers een persoonlijk gesprek gehad. 
Hiervoor stond een uur gepland, maar dit liep uit 
tot twee uur. Men was sceptisch bij aanvang van 
dit gesprek, maar duidelijk getroost na dit 
gesprek. Niet dat meteen alles is opgelost, maar 
de slachtoffers troffen een mensenmens aan bij 
deze paus, die duidelijk aandacht voor hen had. 
Hij ging het onderwerp niet uit de weg. Ook 
tijdens de eucharistieviering in Brussel 
veroordeelde paus Franciscus het misbruik en 
riep hij op tot vervolging van de daders. ‘De 
misbruiken mogen niet verborgen worden 
gehouden en de misbruiker moet berecht 
worden’, zei de paus. ‘Of hij nu een leek, 
priester of bisschop is.’ Zo week hij af van zijn 
officiële tekst en ging er wederom op in.  

 
 
Zijn pastorale taak kwam ook tot uitdrukking in 
zijn preek op zondag. Al was er sprake van een 
speciale viering ging men in deze viering uit van 
het rooster van deze zondag en heeft de paus 
het opgenomen voor mensen zonder papieren, 
die ‘zoals elk van ons dromen van een betere 
toekomst voor henzelf en hun geliefden’. De 
kerkleider hield een betoog tegen egoïsme en 
onverschilligheid en voor bescheidenheid. De 
homilie van Franciscus was opgebouwd rond 
drie kernwoorden: openheid, verbondenheid en 
getuige. 
 
Zo is mij bij dit pausbezoek de uitspraak van 
Jezus zelf bijgebleven. ‘Ik ben niet gekomen om 
de wet af te schaffen, maar in vervulling te laten 
gaan. Dit op een wijze die voor iedere situatie 
weer anders is. 
 
Zoals gezegd sloot de paus zondag zijn 
vierdaagse bezoek aan België af met een 
eucharistieviering in het Koning 
Boudewijnstadion in Brussel. 
 
We kunnen terugkijken op een voorbeeld van 
invulling van ons katholiek zijn. Niet straffeloos 
staan tegenover zaken die niet door de beugel 
kunnen, maar ook openstaan voor de ander met 
name die het minder hebben. Een inspirerend 
moment. 
      

Ton Overgaag 
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Algemene informatie
      

Van de bestuurstafel 
 

Het bestuur voelt zich betrokken bij het 
overlijden van Nelke van der Riet, echtgenote 
van de penningmeester van de parochie St. 
Augustinus. Wij wensen Rob heel veel sterkte bij 
het verwerken van dit verlies. 
 
Onlangs ontvingen wij het bericht dat op 10 
september in Voorhout is overleden Jacques 
Hoevenaars. Vanaf 1996 tot en met 2002 was 
Jacques pastoor van de parochies H. Jacobus 
de Meerdere en van de parochie St. Adalbertus. 
 
Ook ontvingen wij het bericht van het overlijden 
op 30 september van pater Loek Seeboldt. Pater 
Loek Seeboldt was actief in de parochie HH 
Engelbewaarders te Badhoevedorp. 
 
Op 3 september hebben wij een brief naar de 
bisschop gestuurd met het verzoek tot een fusie, 
per 1 januari 2025, van de MeerLiede-parochies. 
De verwachting is dat de beslissing begin 
november 2024 zal vallen. De brief is onder dit 
artikel afgedrukt, zodat u van de inhoud daarvan 
kennis kunt nemen. 
 
Voor parochianen die geïnteresseerd zijn in de 
stand van zaken met betrekking tot de 
gebouwen en gronden van de parochies, 
verwijzen wij hen verwijzen naar het 
Visiedocument Kerkgebouwen & Gronden. Dit 
wordt op de website geplaatst. 
 
Tot slot willen wij u melden dat in verband met 
onderhoud aan de gebouwen in de verschillende 
parochies, offertes zijn aangevraagd. 
 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 
Aan Zijne Hoogwaardige Excellentie 
        Mgr. dr. Johannes W.M. Hendriks 
        Leidsevaart 146 
        2014 HE  Haarlem 
 

Datum  3 september 2024 
Ons kenmerk 2024090300 
Onderwerp Verzoek om fusie parochies SVB  

MeerLiede 
 

Geachte Monseigneur, 
 

Met deze brief verzoeken wij u om uw 
goedkeuring voor de samenvoeging van de 
volgende parochies binnen het 
Samenwerkingsverband MeerLiede: St. 
Adalbertus te Spaarndam, St. Augustinus te 
Vijfhuizen, St. Jacobus de Meerdere te 

Haarlemmerliede, en O.L.V. Geboorte te 
Halfweg. 
 
Op 19 mei 2014 hebben de afzonderlijke 
parochies de Overeenkomst Personele Unie 
ondertekend, waarmee de eerste stap werd 
gezet richting de uiteindelijke fusieaanvraag. In 
de daaropvolgende jaren hebben de parochies 
geleidelijk aan naar elkaar toegewerkt, met als 
doel een hechte samenwerking tot stand te 
brengen. Vooral de afgelopen twee jaar zijn ook 
de parochianen actief betrokken geweest bij dit 
proces, door middel van voorlichting, hoor en 
wederhoor tijdens parochieavonden, en 
communicatie via nieuwsbrieven en 
parochiebladen. 
 
In de loop van het jaar 2023 heeft de parochie 
HH Engelbewaarders uit Badhoevedorp zich bij 
het Samenwerkingsverband aangesloten, met 
het verzoek om deel te nemen aan het 
fusieproces. Helaas lukt het niet om voor de 
door ons gestelde streefdatum van 1 januari 
2025 alle afspraken met het bestuur van de 
parochie HH Engelbewaarders rond te krijgen. 
Daarom stellen wij voor om na de fusie van de 
vier genoemde parochies een 
samenwerkingsverband aan te gaan met de HH 
Engelbewaarders, met de intentie om hen later 
op te nemen in de nieuwe parochie. 
 
Na overleg met de parochianen van de vier 
parochies, stellen wij voor de nieuwe parochie 
de naam St. Gertrudis te geven en de 
samenvoeging per 1 januari 2025 te laten 
ingaan. 
 
Naar de parochianen toe is aangegeven dat 
door ons is gekozen om de kerk in  Halfweg  
aan te wijzen als hoofdkerk en de andere kerken 
als steunkerk. Daarbij hebben wij laten weten 
dat wij de intentie hebben om de steunkerken, 
zolang het financieel haalbaar is en gesteund 
kan worden op voldoende vrijwilligers, open te 
houden. 
 
De huidige bestuursleden van het 
Samenwerkingsverband, tevens bestuur van de 
vier afzonderlijke parochies, stellen zich -met 
uitzondering van de heer G.H.M. Nibbering- 
beschikbaar voor bestuursfuncties binnen de 
nieuw te vormen parochie. De namen en 
functies van deze bestuursleden zijn bij u 
bekend. Wij gaan op zoek naar een opvolger 
voor de heer Nibbering. 
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Om u inzicht te geven in het verloop van het 
fusieproces, voegen wij overzichten, verslagen, 
en andere relevante documenten bij deze brief. 
Ook de vitaliteitsscan, begroting, het 
visiedocument over kerkgebouwen en gronden 
zijn als bijlage toegevoegd. 
 
Wij vertrouwen erop dat u deze aanvraag met 
welwillendheid zult behandelen en zien uw 
reactie met belangstelling tegemoet. 
 
Met vriendelijke groet, 
het bestuur van Samenwerkingsverband 
‘MeerLiede’, 
Het origineel werd ondertekend door: 
dr. A.J.T. van den Hout, voorzitter                                                   
H.T.M. Koeman, secretaris 
G.J. van der Wal, vicevoorzitter            
A.E.J. Kuhlman, penningmeester 
G.H.M. Nibbering, portefeuillehouder Gebouwen 
en gronden. 
 
 
 

Dag van de stilte 
 

In het weekend van 26 en 27 oktober wordt 
weer de ‘dag van de stilte’ gehouden. Een dag 
om eens stil te staan bij het feit hoeveel, veelal 
onnodig, lawaai wij wel niet maken. Om de stilte 
eens op te zoeken in de natuur, in de kerk of 
elders, en - zoals bij de kerk in Haarlemmerliede 
staat - de stilte niet te ondergaan, maar te 
beleven!  

 
De laatste jaren zijn wij in Haarlemmerliede 
gewoon om, voorafgaand aan de ‘Stille Zondag’, 
op zaterdagavond een uur stilte te houden in 
onze kerk. De nacht van zaterdag op zondag 
wordt ook de zg. ‘nacht van de nacht’ gehouden. 
Bij dit laatste worden overheid, bedrijven en ook 
wij opgeroepen om al het overbodige licht 
minimaal een uur te doven, liefst langer… 
 
Niet voor niets vinden deze activiteiten in 
hetzelfde weekend plaats. De parochie in 
Haarlemmerliede wil de stilte en de relatieve 
duisternis graag combineren. Daartoe zal op 
zaterdagavond 26 oktober de kerk voor stilte en 

bezinning geopend zijn van 19.30 tot 20.30 uur. 
Om daarbij de nacht van de nacht te 
accentueren zal alleen kaarslicht onze kerk 
verlichten, aldus een rustgevende sfeer 
bevorderend. Er wordt aangevangen met een 
lichtlied (bekend van de Vesper) waarna een uur 
stilte. U wordt van harte uitgenodigd hierbij 
aanwezig te zijn. Uiteraard geldt dat voor héél 
‘Meerliede’.  
 
NB: die nacht gaat de wintertijd in, waarbij altijd 
een uur ‘extra’ moet/mag worden gerekend. De 
klok gaat dus een uur achteruit. Waaraan kan 
dat uur beter besteed worden dan aan de 
combinatie van stilte en het ontgaan van 
overbodig licht? 

Theo Kors 

 
 

Ignatiaans bidden 
 

Elk jaar worden wij door de Jezuïeten 
uitgenodigd om mee te doen aan de digitale 
retraite. Wij hebben er in dit blad telkens 
aandacht aan besteed, o.m. gedurende de 
Vastentijd.  
 
Dit jaar worden wij ook weer uitgenodigd 
aandacht te besteden aan de voorbereiding van 
Kerstmis. Wellicht dat wij wel eens denken ‘het 
is mij wel goed, ik heb wel wat anders aan mijn 
hoofd’.  
Toch is het best wel een interessant om even op 
de website te kijken en u in te schrijven voor die 
retraite. U ontvangt dan elke dag -gedurende de 
Advent- een idee voor een gebed, iets om eens 
over na te denken en, hopelijk, wat inspiratie om 
eens op een andere manier aan te kijken tegen 
de voorbereiding op Kerstmis. 
 
Lijkt het u iets? Kijk dan op ignatiaansbidden.org 
en misschien dat u ook mee doet? 
 
 
 

Eindverslag vastenactie 
 

Opslagbatterijen voor kindertehuizen in Congo  
Ruim een jaar geleden -in augustus 2023- 
hadden we als werkgroep MOV (Missie, 
Ontwikkeling en Vrede) het idee opgevat om 
voor de vastenactie 2024 het project voor de 
opvang van de straatkinderen van Kinshasa 
financieel te ondersteunen.  
 
Pater Mathew Thekkeyil (pastoor van de 
parochie in Nieuw Vennep) heeft daar jaren 
gewerkt en goede contacten. Dus al snel 
konden we aan de slag met een concreet 
project. De installatie van de zonnepanelen was 
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kapot en er was een grote wens om 
opslagcapaciteit in de vorm van grote batterijen 
aan te schaffen zodat opgewekte zonne-energie 
‘s avonds gebruikt kan worden. Zo kunnen de 
kinderen langer spelen, studeren, tv-kijken 
enzovoort. Tijdens de adventsactie hadden wij in 
de parochie van Nieuw-Vennep ook al eens 
aandacht gegeven aan deze opvanghuizen voor 
straatkinderen in Kinshasa in Congo.  
 
We hebben dit project in oktober aangemeld bij 
de vastenactie en het werd goedgekeurd voor 
alle parochies in de Haarlemmermeer. Uiteraard 
hebben we dit in goed overleg met de andere 
parochies gedaan en zij gingen ermee akkoord. 
Toen kwam er een heel administratiestroom op 
gang. Er moesten veel formulieren ingevuld 
worden en banknummers doorgegeven. Ook 
nog diverse handtekeningen van de pastores. 
Met hulp van Wim Piels (penningmeester in 
Hoofddorp) is dit in orde gekomen. Daarna 
konden we aan de slag met de 
marketingmaterialen. Er werden posters, 
informatiemateriaal en presentaties gemaakt. 
Zodat we veel aandacht konden geven aan dit 
project. Pater Matthew heeft een aantal lezingen 
gegeven, o.a. in Hoofddorp en Nieuw Vennep 
tijdens de sobere maaltijden. Verder was er 
uiteraard ook aandacht tijdens de vieringen en 
bij collectes.  
 
Het eindresultaat -in totaal € 12.323- is heel 
mooi. De geldstromen kwamen van diverse 
kanten binnen. Van Hoofddorp, Nieuw Vennep 
en Haarlemmerliede. Ook is er rechtstreeks 
gestort naar de vastenactie op ons project. En 
daarnaast heeft vastenactie zelf ook nog een 
bijdrage gedaan. Het geld is ondertussen 
overgemaakt naar Congo voor onderhoud van 
de zonnepanelen en de aanschaf van de 
oplaadbare batterijen. Tijdens het schrijven van 
dit artikel waren de werkzaamheden in volle 
gang. Pater Mathew vertelde ons dat zijn 
medebroeder pater Ange hem belde dat de 
werkzaamheden klaar zijn en dan 6 
kindertehuizen altijd kunnen beschikken  
over elektriciteit voor huiswerk, leerprogramma's 
en vrijetijdsdoeleinden.  
 
Graag willen we u danken voor uw bijdrage  
voor de totstandkoming van dit project.  
 

Namens werkgroep MOV, 
Annemiek Numan, en pater Mathew svd 

 
 
 
 
 
 

Missio Wereldmissiemaand 2024 
 

Onder de titel ‘Ga en nodig iedereen 
uit‘ (Mattheüs 22,9) voert Missio dit jaar de 
campagne voor de Wereldmissiemaand. Het 
voorbeeldland is Papoea-Nieuw-Guinea, in het 
bijzonder de eilanden Carterets en Bougainville. 
 
Nog niet zo lang geleden kwam Papoea-Nieuw-
Guinea in het nieuws met een triest bericht. Op 
24 mei had zich een aardverschuiving 
voorgedaan waarbij meer dan 2.000 doden en 
vele gewonden vielen te betreuren. 
Aardbevingen, tsunami’s en vulkaan-
uitbarstingen komen relatief vaak voor op 
Papoea-Nieuw-Guinea, het land ligt in de 
Pacifische Ring van Vuur, langs de breuklijn van 
de Australische en Euraziatische plaat. 
 
Papoea-Nieuw-Guinea is een land in Oceanië 
en beslaat het oostelijk deel van het eiland 
Nieuw-Guinea. Sinds 1975 is het land 
onafhankelijk. De hoofdstad is Port Moresby en 
er worden meer dan 800 talen in het land 
gesproken. Er wonen meer dan 8 miljoen 
mensen. Zo’n 90 procent van de inwoners is 
christelijk. 
 
Behalve het oostelijk deel van het eiland Nieuw-
Guinea horen nog meer eilanden in de Stille 
Zuidzee tot Papoea-Nieuw-Guinea, zoals de 
Carteret Eilanden en de autonome provincie 
Bougainville. Het land is rijk aan natuurlijke 
grondstoffen, maar heeft te lijden onder de 
globalisering. Multinationals maken er de dienst 
uit en veroorzaken veel schade aan het milieu. 
Daarnaast zorgt de klimaatverandering, onder 
andere door de stijgende zeespiegel, voor 
toenemende problemen. Doordat ook de 
traditionele familiestructuren onder druk staan, 
komt het geregeld tot onlusten, zoals in het 

begin van dit jaar. 
 
Laten we Missio het mogelijk maken de 
helpende hand te bieden via de collecte op 
Missiezondag 20 oktober of op hun 
bankrekening t.n.v. Missio den Bosch:  
IBAN NL93 INGB 0000 0087 2 
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Projectkoor Heilig jaar 2025 
 

Volgend jaar 2025, viert de katholieke kerk een 
Heilig Jaar ter gelegenheid van de 2025ste  
geboorte van Christus. Het jubeljaar biedt een 
unieke gelegenheid om mensen dichter bij 
Jezus te brengen en hen te begeleiden op hun 
geloofsweg. 
 
Muziek helpt om mensen met elkaar te 
verbinden en hen dichter bij God te brengen. 
Daarom wil  het projectkoor van ons bisdom 
tijdens het Heilig Jaar 2025 bijdragen aan deze 
missie en een instrument zijn om door middel 
van muziek en zang mensen dichter bij God en 
bij elkaar te brengen. 
 
Het projectkoor van het bisdom Haarlem-
Amsterdam is een liturgisch koor dat zingt bij 
speciale gelegenheden in ons bisdom.  
 
Als u geïnteresseerd bent om deel te nemen 
aan dit koor dan bent u van harte uitgenodigd. 
 
Informatie wanneer er geoefend wordt treft u op 
onderstaande link aan: 
www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/koor 
 
U kunt zich aanmelden voor dit koor via: 
koorbisdomha@gmail.com 
 
Wij zien graag uw aanmelding. 
 

Voorbereidend comité 
Eric Fennis 

Floris Bunschoten 
Eric van Teijlingen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ieder jaar staat op de Algemene Begraafplaats 
Houtrijk en Polanen aan de Kerkhoflaan in 
Zwanenburg de gewone wereld even stil. 
Op vrijdag 18 oktober verandert de 
begraafplaats in Zwanenburg in een bijzondere 
plek van gedenken, licht, aandacht en 
verwondering. 
 
Honderden lichtjes, aparte opstellingen en 
rituelen bieden gelegenheid om gezamenlijk te 
herdenken. Kinderen zijn ook van harte welkom. 
 
Het is verstandig om een zaklamp mee te 
nemen als u op grafbezoek wilt gaan. Voelt u 
zich vrij de rustplek van uw overledene in het 
licht te zetten. Kom niet alleen als u slecht ter 
been bent. 
 
U bent van harte uitgenodigd, als u dat wilt, een 
pot(je) met foto, led lichtje en deksel mee te 
nemen naar de lichtjesavond. 
Bij binnenkomst links staat een stellage met 
reiskoffers om herdenkingspotjes te plaatsen.  
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Willibrordzondag 
weekend van 9 en 10 november  
 

‘Dialoog is niet eenvoudigweg een uitwisseling 
van ideeën, in zekere zin is hij altijd een 
‘uitwisseling van gaven’,’ schreef paus Johannes 
Paulus II in zijn encycliek Ut unum sint (= Opdat 
allen één zijn) uit 1995.  
Deze dynamiek van geven en ontvangen als 
fundamentele dimensie van de oecumenische 
dialoog staat centraal op Willibrordzondag 2024. 
Paus Johannes Paulus II legt in deze encycliek 
over de oecumene uit dat het delen van de 
gaven, die eigen zijn aan elke geloofsgemeen-
schap, een essentieel onderdeel van de dia–
loog vormt.  
Wanneer Jezus in zijn gebed tot de Vader vraagt 
dat ‘allen één mogen zijn..., zoals ook Wij één 
zijn’ (Joh. 17:21-22), suggereert Hij een 
gelijkenis tussen de wijze waarop de drie 
Personen van de Drie-eenheid zich aan elkaar 
wegschenken en de wijze waarop christenen 
van verschillende kerken zich aan elkaar mogen 
schenken. Christenen kunnen geen eenheid 
bereiken zonder zichzelf oprecht aan anderen te 
geven.  
De dialoog tussen kerken kan daarom worden 
gezien als een uitwisseling van gaven. We delen 
in deze dialoog de gaven die afkomstig zijn van 
de Heilige Geest, en zijn daarnaast bereid om 
onszelf aan de ander te geven. Juist in het delen  
van gaven en in het wegschenken van onszelf 
ontvangen wij eenheid. 

 
Wil je Alpha een keer van dichtbij meemaken? 
Dan ben je van harte welkom op deze Alpha 
Experience in Haarlem! 
 
Tijdens een Alpha Experience maak je een van 
de Alpha-bijeenkomsten mee. Je schuift aan het 
begin van de bijeenkomst aan bij een maaltijd. 
Vervolgens kijk je een aflevering van de Alpha 
Film Series. Daarna ga je in een kleine groep uit 
elkaar om over het onderwerp door te praten. 
Aansluitend aan de Alpha-bijeenkomst krijg je 
tools in handen voor hoe je start met Alpha én 
ontdek je wat het voor jouw kan betekenen. De 
perfecte kans om te ontdekken wat Alpha is! 
Er zijn wereldwijd, maar ook in Nederland al veel 
ervaringen met Alpha opgedaan. Zo wordt Alpha 
in Nederland elk jaar door honderden kerken 
gegeven. Inmiddels hebben ruim 375.000 
deelnemers een Alpha gevolgd. Wereldwijd zijn 
dat er miljoenen! 
 
Ook als je Alpha al kent, ben je welkom op de 
Alpha Experience. Het is de ideale manier om 
inspiratie op te doen voor nieuwe manieren 
waarop jouw Alpha vrucht kan dragen! 
Wil jij meer weten over Alpha? Meld je dan 
hieronder aan op 
https://alphanederland.org/agenda/alpha-
experience-haarlem-2/ Je ontvangt daarna een 
e-mail met meer informatie over de Alpha 
Experience. 
 
Wanneer: Donderdag 31 oktober 2024 
Waar:       Leidsevaart 146, 2014HE, Haarlem  
Kosten     De Alpha Experience is gratis.  
                Je mag een vrijwillige bijdrage voor  
                het eten geven. 
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Bisdom Haarlem-Amsterdam 
Het Vocaal ensemble Sola Re Sonare is 
opgericht in 1993 en sinds 2012 officieel een 
Vereniging. Het koor heeft een breed repertoire 
ter beschikking, met een voorkeur voor stukken 
die opnieuw ontdekt zijn.  
Dirigent Joop van Goozen heeft zich daarin de 
laatste jaren gespecialiseerd. 
 
Tijdens de repetities, die wekelijks op 
woensdagavond plaatsvinden, wordt aandacht 
besteed aan het stemgebruik van de zangers. 
We werken aan de koorklank, muzikaliteit maar 
ook tekstdictie. 
Verwacht wordt van de koorleden dat zij thuis 
werken aan zelfstudie van de stukken die op het 
repertoire staan. 
 
Het repertoire is de afgelopen jaren vergroot 
door het werken met muziek uit verschillende 
stijlperiodes. Naast concerten met begeleiding 
geeft het koor a capella uitvoeringen. Onze 
concerten krijgen ondersteuning door vakmusici. 
 
Het eerstkomende concert van Sola Re Sonare 
is op zondag 3 november 2024, 15:00 uur, in de 
OLV Onbevlekt Ontvangenkerk te Overveen.  
Het programma is geïnspireerd op Allerzielen, 
onder de titel ‘Memento Vivere’. 
 
 
 
 
 

 
 
De COV is opgericht in 1911 en is het oudste 
oratoriumkoor van Haarlem. Het koor staat 
bekend om de jaarlijkse uitvoering op Goede 
Vrijdag van de Matthäus Passion van Johann 
Sebastian Bach, een traditie die sinds 1929  
in stand wordt gehouden.  
Daarnaast geeft de COV Haarlem ook elk najaar  
een concert.  
 
Voorafgaand aan het concert, om 14.00 uur, zal 
Willem Jan Cevaal, organist en musicoloog, een 
inleiding verzorgen over het orgel en de tijdens 
het concert uitgevoerde werken. Deze inleiding 
is vrij toegankelijk voor concertbezoekers en 
duurt tot ca. 14.25 uur.  
 
Kaarten voor het concert (inclusief de inleiding) 
zijn verkrijgbaar via www.philhaarlem.nl (of scan 
de onderstaande QR code) 
 

 
. 
  
 
De entreeprijs is € 
32,50 (jongeren t/m 18 
jaar € 18,00, Haarlem 
Pashouders € 12,50). 
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Rome 2025 

Er is grote belangstelling voor de Nationale 
Bedevaart naar Rome, die in het voorjaar van 
2025 wordt gehouden. Ongeveer twee derde 
van de beschikbare plekken is gereserveerd. 
Sommige reismogelijkheden zijn zelfs al 
helemaal volgeboekt. Dit betekent dat 
belangstellenden die meewillen, snel moeten 
reageren. 
 
De bedevaart van de gezamenlijke Nederlandse 
bisdommen naar Rome is onderdeel van de 
activiteiten in het Heilig Jaar, dat volgend jaar in 
de katholieke Kerk wordt gehouden.  
De bedevaart vindt plaats in de meivakantie van 
2025. Van de beschikbare 800 plaatsen zijn er 
inmiddels al ruim 550 verkocht.  
“De belangstelling om volgend jaar naar Rome 
te gaan, is erg groot,” zegt directeur Jeroen 
Bollen van het Huis voor de Pelgrim in 
Maastricht, dat de bedevaart voor de 
gezamenlijke bisdommen organiseert. “Wie 
verzekerd wil zijn van een plek moet niet te lang 
wachten met boeken.” 
 
De Nationale Bedevaart naar Rome vindt plaats 
van 27 april tot en met 2 mei. De deelnemers 
kunnen dan onder meer door de Heilige Deuren 
in de grote basilieken gaan, die alleen tijdens 
een Heilig Jaar door de paus worden geopend. 
Voor de bedevaart zijn er reismogelijkheden per 
bus en vliegtuig. “Voor de bussen hebben we al 
mensen op een wachtlijst moeten plaatsen,” 
zegt Bollen. “Vliegtuigplekken zijn wel nog 
beschikbaar.”  
Daarnaast is er een speciale jongerenreis, 
waarvoor ook veel belangstelling bestaat. Ook 
deze is al voor meer dan de helft volgeboekt. Dit 
geldt ook voor het familiehotel, waar gezinnen 
terechtkunnen. 
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Misintenties 
Alle misintenties binnen ons samenwerkingsverband 
MeerLiede worden zichtbaar gemaakt aan het einde 
van de voorbeden op het grote scherm in de kerk van 
Halfweg en via de livestream. 
 
 

St. Jacobus de Meerdere 
Haarlemmerliede 
 

Zondag 10 november 
Yp en Niels Molenaar; Johan en Bep Rutte-van Warmerdam; Ted 
en Sunta van Warmerdam-Vriesekoop; Piet Thorborg; Overl. 
ouders Piet Vink en Diena Vink-van Loon; Miep Vriesekoop-
Nibbering; Corrie en Klaas van der Bos-Kortekaas en Aad van 
Neste; Ernst van Geldorp; Jacoba Kemper. 
 
Zondag 24 november 
Marijke Schouten-Rieu; Wim en Hannie de Vries-Ketelaar; Tiny 
van Ruiten-Rutte; Niek en Leny van der Aar-Huiberts; Overl. 
ouders Poelgeest-Brondsema; Jan Poelgeest; Nick en Anny 
Molenaar-Burgman; Jeanne Hoenderdos-van de Hout. 
 
Zondag 8 december 
Ernst van Geldorp; Niek en Anny Molenaar-Burgman; Miep 
Vriesekoop-Nibbering; Corrie en Klaas van der Bos-Kortekaas en 
Aad van Neste. 
 
Zondag 22 december  
Tiny van Ruiten-Rutte; Jacoba Kemper; Piet Thorborg; Niek en 
Leny van der Aar-Huiberts.. 
 
 

O.L.V. Geboorte, Halfweg 
 

Zondag 27 oktober 
Leo en Marietje Barlag-Steen; Henny Bouman. 
 
Zondag 3 november 
Wil Loogman; Loek Fijen; Overl. ouders Piet en Ria Loogman; 
Overl. ouders Mathieu en Henriëtte Vorstermans-Aldenhoven en 
zoon Frans; Overl. ouders Goof en Annie Hendriks-Kramer; Overl. 
ouders Stoets-Hutauruk; Jan en An Nibbering-Pijnaker; Hein en 
Elise Bosman-Kwadijk en dochter Mien; Gijsbertus Houweling, 
Elisabeth Nibbering, overleden dochter Els en haar man Nico; Piet 
Kreike en zoon Peter; Overl. ouders Toon en Nel Heemskerk; 
Overl. ouders Kooter-Verbruggen; Rina en Ad Berg-Blommestijn; 
Hen Witjes en schoonzus Lenie Verheul; Nico Huijg. 
 
Zondag 10 november 
Leo en Marietje Barlag-Steen; Han en Ada van Scheppingen-de 
Heus; Overl. ouders Lucke-Heemskerk; Overl. ouders Stoets-
Hutauruk. 
 
Zondag 17 november 
Overl. ouders van Bruggen-Kuit; Overl. leden van St. Caecilia 
 
Zondag 24 november 
Leo en Marietje Barlag-Steen; Overl. ouders Terwijn-de Lange, 
zoon Albert en dochter Truus; Henk en Cor Bottelier en zonen Piet 
en Henk; Henk van der Aar; Henny Bouman; Overl. ouders Goof 
en Annie Hendriks-Kramer. 
 
Zondag 1 december 
Piet Kreike en zoon Peter; Overl. ouders Toon en Nel Heemskerk; 
Rina en Ad Berg-Blommestijn. 
 
Zondag 8 december 
Overl. ouders Terwijn-de Lange, zoon Albert en dochter Truus; 
Henk en Cor Bottelier en zonen Piet en Henk; Han en Ada van 
Scheppingen-de Heus; Overl. ouders Lucke-Heemskerk. 
 
Zondag 15 december 
Leo en Marietje Barlag-Steen; Appie Kreike; Overl. ouders Goof en 
Annie Hendriks-Kramer; Gijsbertus Houweling, Elisabeth 
Nibbering, overleden dochter Els en haar man Nico. 
 

 
Zondag 22 december 
Henny Bouman; Nico Huijg; Harry Zandbergen. 
 
 
 

St. Adalbertus, Spaarndam 
 
 

Zondag  3 november 
Piet Melman; Nel en Maarten van der Voorn; Gerrit van de Beldt; 
Pastor Gijs Ockhuijsen; Nico Gorter; Jos en Riet Thorborg-Kramer. 
 
Zondag 17 november 
Suze vd Peet-Bergkamp; Pieter van der Voorn; Overl. ouders Vink-
Schouten; Overl. ouders Granneman-Groot; Jan Kerkvliet; Frank 
Captein; Broeder Theo Vink; Agaath van den Beldt-van der Bos. 
 
Zondag 1 december 
Jos en Riet Thorborg-Kramer; Gerrit van de Beldt; Pastor Ben 
Hemelsoet; Overl. ouders Vink-Schouten; Nel en Maarten van der 
Voorn. 
 
Zondag 15 december 
Overl. ouders van Warmerdam-van Eden; Yp en Niels Molenaar; 
Suze van der Peet-Bergkamp; Overl. ouders Granneman-Groot; 
Overl. dames To en Anna Blom; Agaath van den Beldt-van der 
Bos. 

 
 
St. Augustinus, Vijfhuizen 
 
Zondag 27 oktober 
Kees en Ellis Wennekers; overl. ouders Gieske-Moison;  Myriam 
Gonzalez; overl. ouders Stokman-Stut en dochter en zoon; Bert en 
Rina Olsthoorn-Stokman en overl. zoon en dochters; Nelke van 
der Riet-Schrama. 
 
Zondag 3 november 
Bert de Koning; Tom Kester; Rie, Joop en Riet, Frans Willemse en 
overl. ouders; overl. vrijwilligers van de parochie; Theo 
Paardekooper; Myriam Gonzalez; Jo Driessen-Vervaart. 
 
Zondag 10 november 
Wil en Johan van Haaster-Heemskerk; overl. ouders Jansen-
Mesman en Ben Huiskens, Mirjam Luiten -Huiskens en Henk 
Bakkenhoven; Ria Kramer-Cobelens; Dora van den Berg-de 
Hertog; Kees en Ellis Wennekers. 
 
Zondag 17 november 
Geen intenties. 
 
Zondag 24 november 
Overl. ouders Gieske-Moison; Greetje en Piet de Wit; Wim van ‘t 
Erve; Cor en Petronella van der Kamp-Weijers; Nelke van der Riet-
Schrama. 
 
Zondag 1 december 
Bert de Koning; Tom Kester; Rie, Joop en Riet, Frans Willemse en 
overl. ouders; Bert en Rina Olsthoorn-Stokman en overl. zoon en 
dochters; overl. vrijwilligers van de parochie; Wil Hulsbosch-
Wallenburg. 
 
Zondag 8 december  
Wil en Johan van Haaster-Heemskerk; overl. ouders Jansen-
Mesman en Ben Huiskens, Mirjam Luiten-Huiskens en Henk 
Bakkenhoven; Ria Kramer-Cobelens; Jan Romeijn en overl. fam.; 
Kees en Ellis Wennekers. 
 
Zondag 15 december  
Jaap en Laura Zuurbier-Duivenvoorden; Myriam Gonzalez. 
 
Zondag 22 december 
Greetje en Piet de Wit. 
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In memoriam 
 
Nelke van der Riet-Schrama  (72 jaar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na een korte periode van ziekte is Nelke op 

zaterdag 21 september overleden. Van haar is 

afscheid genomen op vrijdag 27 september in 

Crematorium Haarlemmermeer te Nieuw-

Vennep. 

Nelke is geboren op 4 augustus 1952.  

Zij stelde: een pracht leven heb ik gehad, maar 

veel te kort, ik was nog lang niet klaar… 

 

Nelke was een mensenmens. Voor haar was 

belangrijk dat ze mensen bleef zien; zonder kon 

ze niet. Dus: wandelen, koor, kerk, bloemen 

verzorgen en rummy-cup waren belangrijk voor 

haar. Nelke was een trouw kerkganger, lid van 

het Dameskoor en zij verzorgde de laatste tijd 

de bloemversiering. In de kerk ging Nelke met 

name voor het achtste sacrament of wel het 

koffie drinken na de viering.   

 

De kinderen, schoonkinderen en kleinkinderen 

hebben haar veel geluk gebracht. 

Als opdruk op de rouwkaart staat een boom. 

Voor Nelke, de boom des levens. De 

levensboom staat symbool voor wijsheid, 

bescherming, kracht en zorg. Ook is de 

levensboom natuurlijk een symbool voor het 

leven zelf. 

 

Wij wensen haar man Rob, de kkinderen en 

kleinkinderen veel sterkte om dit verlies te 

dragen. 

 

 

 
 

 

 

Pastor Loek Seeboldt  (83 jaar) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op maandag 30 september overleed pastor 

Loek Seeboldt uit Badhoevedorp. 

Nog niet zo lang geleden kreeg hij van de arts  

te horen dat hij ongeneeslijk ziek was. Kort 

daarna is hij opgenomen in het hospice. 

 

Hij was een karmeliet en Titus Brandsma was 

dan ook zijn man. De lijfspreuk van Titus 

Brandsma was ook de zijne: ‘We hoeven niet 

altijd grootse dingen te doen. Laten we de kleine 

dingen groots doen’ Hij is pastor geweest in de 

parochie van de HH. Engelbewaarders kerk in 

Badhoevedorp, daar is ook een gedenkplek 

ingericht voor Titus. 

 

Hij heeft jaren liturgie lesgegeven en is altijd 

leraar gebleven met liefde voor de liturgie. Dat 

bleek elke week weer uit zijn boeiende, 

opwekkende preken. 

Als voorganger was hij erg begaan met al zijn 

parochianen en was erg geliefd en betrokkenen 

bij de HH Engelbewaarders parochie. 

 

De uitvaartdienst werd gehouden in zijn eigen 

kerk de HH. Engelbewaarders te Badhoevedorp.  

Een dag later werd Loek begraven op het 

kloosterkerkhof van de Karmelieten te 

Zenderen. 
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Wil Huitema-Flury  (74 jaar) 
 

 
Het overlijden van Wil op zondag 6 oktober jl. 

bracht dubbele gevoelens bij ons boven. Een 

sterke vrouw, die aan het leven hing. ‘Mogelijk 

kunnen ze me in Rotterdam nog helpen’, als 

reactie toen de kinderen besefte dat het einde 

naderde. Veel getobd de laatste jaren, maar 

altijd positief gebleven. Ondanks haar ziekte en 

pijn bleef zij opgewekt en kon er ook gelachen 

worden. 

De politie in de goede zin van het woord speelde 

een duidelijke rol in het leven van Wil Huitema. 

Zij en haar man, beiden bij de politie en zo is de 

vonk overgeslagen tussen Piet en Wil Huitema. 

Een mooie gedachte, maar toch met een 

kanttekening. Daar is ook de asbestkanker 

opgelopen, dat voor een belangrijk gedeelte het 

leven van Wil heeft bepaald en uiteindelijk met 

andere oorzaken haar dood is geworden.  

Mama Wil was thuis en stond klaar voor haar 

kinderen. Ze was altijd bezig met anderen met 

name haar twee kinderen. Creatief zoals ze 

was, kleine kraaltjes, knutselen. Voordoen voor 

haar kinderen met een reactie van ‘ja mam, nu 

doe jij het, maar ik wil het ook leren’. 

 

De lezing uit het boek Spreuken. Een sterke 
vrouw, dat was ze. Een vrouw met ontzag voor 
haar HEER. Moge zij de vruchten plukken van 
haar werk. Zoals deze lezing eindigt. Het geloof 
had een plekje gekregen in het hart van Wil. 
Laat de lezing voor haar in vervulling gaan. Dat 
zij door haar levenswerk haar plekje nu 
gevonden heeft.  
 

 

 

 

 

Berichten uit de parochies  
 
 
 
 

Autorijschema 

 
Voor vervoer vanuit Spaarndam naar 
Haarlemmerliede en v.v. 
Parochianen die mee willen rijden kunnen de 
chauffeur/chauffeuse bellen. 
 
27-10-2024 Theo van Lieshout  023-5373648 
10-11-2024 Wim Pijnaker  06-10632647 
24-11-2024 Wim Pijnaker  06-10632647 
08-12-2024 Hans Oud  06-23362133 
22-12-2024 Theo van Lieshout  023-5373648 
24-12-2024 Wim Pijnaker  06-10632647 
 
 

Graflichtjes Haarlemmerliede 
 

Ook dit jaar wordt u weer in de gelegenheid 
gesteld om graflichtjes te kopen rond 
Allerheiligen en Allerzielen.  
Ze zullen tijdig voor de Stoep of op de leestafel  
in de kerk, in een doos te vinden zijn. 
 

 
 
 

Kosterschema St. Adalbertus 
   

 
 
20-10-2024: Wim Pijnaker 
03-11-2024: Herman Koeman 
17-11-2024: Wim Pijnaker 
01-12-2024: Theo van Lieshout 
15-12-2024: Wim Pijnaker 
29-12-2024: Theo van Lieshout 

 
 

Allerzielen  
Haarlemmerliede-Spaarndam 
 

Houdt goed in de gaten:  
op zaterdag 2 november vindt de 
Allerzielenviering plaats in Haarlemmerliede, 
zowel voor de overleden parochianen van 
Spaarndam als voor Haarlemmerliede!  
 

Aanvang om 19:30 uur. 
 

Na afloop zal Broeder Bernard Zweers de graven 
zegenen. 
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Zilveren Gregoriusspeld voor  
Laura Simonetti 
 

 
 
Met op zondag 6 oktober de parochiefotografe op 
de voorste rij gaat er iets speciaals gebeuren is 
de gedachte van menig kerkganger. En zij krijgen 
gelijk. Aan het eind van de viering neemt namens 
het parochieteam Ton Overgaag het woord.  
 
Om de spanning erin te houden complimenteert 
hij eerst het Gemengd Koor met de fraaie vocale 
medewerking aan de kerkdienst. Om vervolgens 
te vertellen dat al de nodige leden van het koor 
zijn onderscheiden met een eremedaille van de 
Nederlandse Sint Gregoriusvereniging voor vele 
jaren trouwe dienst.  
 
‘Vandaag hebben we er wéér een: Laura 
Simonetti-Boersma. Zij draagt al 25 jaar haar 
vocale steentje bij.’ Om daarna bij de totaal 
verraste en stralende Laura onder luid applaus 
van haar zangmaatjes en de goedgevulde kerk 
de zilveren Gregoriusspeld op de revers te 
prikken. Gevolgd door een kloek boeket 
bloemen. 
 

 
Laura, ook namens de redactie van harte 
gefeliciteerd met dit zilveren jubileum. 

r 

Oogstdankdag in Augustinuskerk 
op 10 november 
 

We mogen dankbaar zijn voor de vruchten die 
aarde en arbeid hebben voortgebracht. Dankbaar 
voor de gewassen van het land en vanuit de 
kassen in de land- en tuinbouw. Dankbaar voor 
onze boeren en veehouders die voldoende 
gezond voedsel produceren, maar steeds met 
maatregelen geconfronteerd worden die hun 
werk bijna onmogelijk maken. 
 
Hier hebben we in de supermarkt een overvloed 
aan toetjes en ook aan groente en fruit. Schoon 
drinkwater uit de kraan. Brood in velerlei 
variaties. Het is voor ons zo vanzelfsprekend. 
Maar kijken we verder dan is die overvloed 
helemaal niet zo vanzelfsprekend. Oogsten die 
door sprinkhanen worden opgevreten, 
overstromingen of juist droogte waardoor 
oogsten mislukken. 
 
Oogstdankdag is niet alleen een dag om onze 
dankbaarheid te delen. Het is ook een dag van 
saamhorigheid en van elkaar in aandacht en 
gebed tot steun zijn. Op zondag 10 november 
gaan wij in onze kerk opnieuw Oogstdankdag 
vieren.  

 
Die dag staat de kerk vol met bloemen, groente, 
fruit en andere producten. Een lust voor het oog 
zal het zijn. Het belooft een bijzondere viering te 
worden, die als gebruikelijk om 11.00 uur begint. 
Voorganger is Leo Mesman, Als pastor en 
boerenzoon weet hij als geen ander wat oogsten 
is. Het Gemengd Koor zingt. Wees welkom. 
 

Frans Witteman 
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Presentatie geschiedenis  
in Spaarndam 
 

 

Op zondag 1 december zal Henk Koelman een 
presentatie geven over de geschiedenis van de 
St. Adalbertus kerk, St. Jacobus de Meerdere 
kerk en de Stompe Toren. 
 
Herman heeft het boekje van 100 jaar  
St. Adalbertus Spaarndam herschreven met alle 
informatie uit de fototentoonstelling.  
In dit boekje vindt u ook verhalen van mensen 
die de laatste 25 jaar in de parochie actief zijn 
geweest. Het boekje is tot stand gekomen met 
een bijdrage van het Spaarndamfonds en 
sponsoren.  
 
Het eerste exemplaar zal worden overhandigd 
aan Deken Eugene Jongerden. 
 
Locatie: St. Adalbertuskerk, Ringweg 30 

Spaarndam 
Aanvang: 14.00 uur 
 

 
 
 

Winterjannen 
 

De ‘looptijd’ van deze editie is t/m 22 december. 
Wie voor Kerstmis de traditionele stoofperen wil 
hebben, zou even contact op moeten nemen met 
Theo Kors: 023-5330553 of 06-28402506. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 Halfweg 
 

Na een welverdiende zomerstop, zijn de 
repetities van ons koor weer begonnen. Met 
frisse energie hebben we gewerkt aan het 
programma van de eucharistieviering van  
zondag 13 oktober en kijken we stiekem al een 
beetje vooruit naar de Kerst.  
 
Dit mogen wij doen in gezelschap van een oud-
koorlid dat weer gezellig met ons mee komt 
zingen, welkom Petra! Lijkt het je/u nou ook leuk 
om mee te zingen, kom gerust een keer naar een 
repetitie.  
 
Deze zijn op de woensdagavond van 19.30 tot 
21.30 uur in de kerk in Halfweg. Het 
repetitieschema is te vinden op onze site: 
https://mediorkoorvoices.wordpress.com/.  
 
Graag wel even van te voren melden bij Suzanne 
Roest (suzanne.roest@gmail.com) zodat wij een 
map klaar kunnen maken.  
Wij hopen u te zien bij één van de vieringen die 
wij muzikaal ondersteunen. 
 

Namens Mediorkoor Voices, 
Suzanne Roest (Voorzitter) 

 
 
 
 

Oproep voor Koffiegroep 
 

De koffiegroep die na de viering op 
zondagochtend de koffie in De Luifel verzorgt, 
kan op dit moment nog wel enige handen 
gebruiken. Welke dames maar natuurlijk ook 
heren -des te gezelliger- hebben zin om de groep 
te versterken en mee te helpen met koffie zetten 
en -schenken? Dan kunt u contact opnemen met 
Ton en Riet van der Lans, 06-23104271  
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Kerstsamenzang bij dorpshuis 
Vijfhuizen op 15 december 
 

Samen gezellig kerstliederen zingen, het is in 
Vijfhuizen al vele jaren een laagdrempelig en 
ontspannen gebeuren. Zondag 15 december is 
het weer zo ver. Dan wordt op het feestelijk 
ingerichte kerstplein naast het dorpshuis aan de 
Kromme Spieringweg 436, de traditionele 
kerstsamenzang gehouden met als decor een 
levende kerststal. De samenzang begint om 
16.30 uur. Bij onverhoopt slecht weer wordt 
uitgeweken naar het dorpshuis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De samenzang wordt ondersteund door 
koperblazers en een gelegenheidskoor onder 
leiding van Ingrid Prins. De kinderen worden 
nadrukkelijk bij de samenzang betrokken en zijn 
dus eveneens van harte welkom. 
Tegen een kleine vergoeding is het 
programmaboekje inclusief een kaars 
verkrijgbaar. 
 
De inwendige mens wordt niet vergeten.  
Er is kerstbrood, warme chocolademelk en 
gloeiwijn. Na afloop van de samenzang staat  
in het dorpshuis dampende erwtensoep klaar.  
 

Frans Witteman 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Piet en Fien Hulsbos-Huisman waren 26 
augustus liefst 70 jaar getrouwd. Het platina-paar 
heeft hun trouwdag in besloten kring gevierd in 
het zorgcentrum waar zij wonen. 
Van harte gefeliciteerd met dit heel bijzondere 
jubileum. 
 
Martin en Corry Holtkamp-Vis waren 11 augustus 
60 jaar getrouwd. Martin, lid van het Gemengd 
Koor en de Gregoriaanse Cantorij, trakteerde op 
beide eerste repetities van het nieuwe seizoen 
op fruitig gebak. Wij feliciteren het diamanten 
paar met deze bijzondere mijlpaal en wensen 
Martin en Corry nog veel goede jaren toe. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Roan Tofighian gedoopt 
 

Op 30 augustus is Roan, Oliver, Andreas, Navid 
Tofighian in onze kerk gedoopt. Geboren op 8 
april 2024. Zoon van Naysan en Stephanie, broer 
van Kian. Tot besluit van de plechtigheid heeft 
Stephanie het duifje met daarop zijn naam en 
doopdatum in de Levensboom gehangen die 
vóór in de kerk staat. 
Van harte gefeliciteerd met de doop van Roan 
die wij een lang en gelukkig leven toewensen. 
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Bloemen voor de jarige Nettie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aan het eind van de viering op zondag 1 
september heeft Ton Overgaag namens de 
Augustinusparochie Nettie Paardekooper verrast 
met een bloemetje. Dit omdat ze 30 augustus 90 
jaar geworden was. Een respectabele leeftijd die 
haar niet aan te zien is.  
 
Nettie zingt nog steeds in twee van onze koren. 
Na de hartelijke felicitatiewoorden van Ton zetten 
de kerkgangers een spontaan ‘lang zal ze leven’ 
in. 
Nettie op haar beurt had ook voor een verrassing 
gezorgd: gebak bij de koffie. Een traktatie die er 
bij iedereen goed inging.  
 

Parochieteam Vijfhuizen 

De Stoep onze huiskamer voor 
Haarlemmerliede! 
 

 
 
De jaarlijkse grote schoonmaak dag is weer 
achter de rug. De Stoep blinkt weer dankzij de 
vrijwilligers, die er ook nog een gezellige dag van 
maakten.   
 
De Jeu de Boules competitie is weer ten einde 
en door het mooie weer kon nog wat extra 
gespeeld worden! 
 
Na elke viering op zondag is het gezellig koffie 
drinken en bijpraten in De Stoep. 
 
De klaverjascompetitie is weer met veel animo 
gestart.  
Info bij Mary van Opzeeland tel 06-21594931. 
 
De breiclub zoekt altijd breiwol. Inleveren bij  
De Stoep op woensdagmiddag of bij Mary van 
Opzeeland. 
 
Op maandag 9 december organiseert Tonny 
Kortekaas een workshop Kerststukjes maken in 
De Stoep (info Tonny 06-53308166) 
 
Mini-Bieb 
De avonden worden weer langer, dus een goed 
boek is altijd extra plezierig! 
 
Algemeen 
De Stoep kunt u huren voor een workshop, 
vergadering, bijeenkomst of expositie.  
Wij kunnen ook altijd vrijwilligers gebruiken voor 
activiteiten! 
 
Info: reserveringstoep@dorpsvereniging.nl  
Mary van Opzeeland beheerder 06-21594931 
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Op de koffie bij……  
 

Gerard van Roode 
 

Voor deze rubriek trekt gastredacteur Frans 
Witteman er met pen en papier op uit om aan de 
keukentafel leuke, mooie, ontroerende of 
verbazingwekkende verhalen en herinneringen te 
noteren. 
 
‘Je bent je afspraak mooi nagekomen. Kom 
verder. Ik ga koffie zetten’, klinkt het gastvrij uit 
de mond van de 87-jarige Gerard van Roode. Of 
is het Kees? Op de brievenbus staat duidelijk G. 
van Roode, maar wie hem belt krijgt te horen: 
‘met Kees’. Dat vraagt om uitleg. ‘Ik was een van 
de laatsten in de rij van negen kinderen en ben 
vernoemd naar oom Gerard die priester was. Tot 
mijn vier oudere zussen zeiden dat ze Kees veel 
makkelijker vonden. Ik vond het niet leuk, maar 
ja, ze waren ouder en hadden zeggenschap. Je 
ging er niet tegenin.’ Dan wijst hij naar buiten. 
Naar een kale betonnen vloer achter het huis. 
‘Een paar maanden geleden is de schuur 
afgebrand. Het bekende ongelukje in het kleine 
hoekje. Gelukkig stond de wind de goeie kant op 
en is het huis gespaard gebleven.’ En in één 
adem: ‘Ik ga eens kijken of de koffie al gaar is. 
Wat wil je erin? Niks? Da’s makkelijk. Wel wat te 
eten erbij? Ik heb amandelkoek.’ Niet te 
versmaden, natuurlijk. 

 
Voor het interview spreken we af dat ik hem 
Gerard noem. Gerard dus, werd in 1936 geboren 
aan de Vergierdeweg in Haarlem-Noord. De 
oorlog heeft hij heel bewust meegemaakt. 
Herinneringen genoeg. ‘In de Zeven Smartenkerk 
heb ik mijn Eerste Communie gedaan bij pastoor 
Van Eeden. Een fijn mens. Hij zal hoog in de 
hemel zitten. In een schuur bij boer Rutte hield 
mijn vader varkens.  
 
 

 
 
 
Als mijn moeder de pastoor een stuk vlees 
bracht, gaf hij het weg aan mensen waarvan hij 
vond dat ze het harder nodig hadden dan hij.’ Of 
die keer dat Gerard als 6-jarig mannetje liep te 
klooien met een zweepje en het paard van zijn 
vader raakte. ‘Het beest gaf me een trap tegen 
m’n kop. Een broer deed me een halster om 
tegen het bloeden en wij naar dokter De Liefde 
die me verbond. Toen we weggingen zei hij 
‘bedank je vader voor de suikerbiet en de 
aardappels’. We wisten niet dat vader zulke 
dingen deed.’ 
 
Direct na de lagere school moet Gerard aan de 
bak. Doorleren is er niet bij. Hij gaat bij zijn vader 
werken die een transportbedrijf heeft. Totdat hij 
naar een baas gaat waar hij leert metselen. Om 
na een paar jaar toch weer thuis aan de slag te 
gaan. ‘Mijn vader had een chauffeur nodig en wat 
doe je dan? Stenen, cement, trottoirbanden 
rijden. De betonnen banden van 100 kilo werden 
met een heftruck op de wagen gezet, maar 
moesten met de hand gelost worden.’ Gerard 
moet lachen om mijn gezicht vol ongeloof. 
‘Inderdaad zwaar, maar het was een 
handigheidje hoor.’ Als zijn vader ergens in de 
jaren 60 met het bedrijf stopt gaat Gerard weer 
metselen en doet dat tot zijn pensioen. 
 
Als katholieke jongen voetbalt Gerard bij Onze 
Gezellen in Haarlem-Noord. Op een dag dat zijn 
wedstrijd is afgelast huurt hij met een stel 
vrienden een auto en rijden naar Eindhoven voor 
de wedstrijd van PSV tegen DWS uit Amsterdam 
waar zij vurig supporter van zijn. ‘We hadden 
geen kaartjes. PSV-manager Ben van Gelder 
zag ons zoeken en vond het zó geweldig dat we 
helemaal uit Haarlem waren gekomen dat hij ons 
een plek op de eretribune gaf.’ En om bij het 
voetballen te blijven: na een wedstrijd van DWS 
tegen Blauw-Wit gaan de vrienden een biertje 
doen. Gerard: ‘Aan de bar zit een leuke meid 
maar naar me te kijken. Thea Cely uit het rooie 
dorp Zaandijk. Ben naar haar toegegaan, we 
raken aan de praat en we zijn getrouwd.’Gelukkig 
was ze katholiek anders had ik thuis een groot 
probleem gehad.’ 
 
Het gezin van Roode verhuist in 1957 van 
Haarlem naar de Vijfhuizerdijk 200 in 
Nieuwebrug. Piet Warmerdam die er woont en 
melkboer is in Haarlem wil naar de stad om 
dichter bij melkfabriek De Sierkan te zitten. In het 

Berichten van en over parochianen 
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spoelhok van Piet maken de van Roodes een 
douche. Gerard: ‘Alleen te gebruiken in de 
zomer. In de winter bevroor je er.’ Het huis aan 
de dijk met veel bouwsels, het komt voor Gerard 
en Thea goed uit. Zij betrekken een eigenhandig 
tot woning omgebouwde schuur achter het huis.  
 
Na het overlijden van zijn ouders koopt Gerard 
het huis en knapt het op. Maar er is eigenlijk 
geen beginnen aan. Het niet-onderheide huis, 
gebouwd in 1910, blijft zakken. Gerard verkoopt 
het en laat op 199, ooit de oprit naar de loodsen 
van zijn vader, in 1992 een nieuw huis bouwen.  

Ze wonen er fantastisch met uitzicht op de 
Ringvaart waar altijd reuring is. Tot anderhalf jaar 
geleden Thea op 81-jarige leeftijd overlijdt. Een 
zware klap voor Gerard die met vallen en 
opstaan de draad probeert op te pakken. ‘Je 
hoopt samen oud te worden, maar dat gebeurt 
lang niet altijd. Ik mis haar nog steeds.’ 
  
Alle voorgaande 76 artikelen van deze rubriek 
staan op onze website www.meerliede.nl. Ga 
naar Locaties, St. Augustinusparochie en klik op 
de button Op de koffie bij… 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

De dag dat de paus ontvoerd 
werd… 
 

Onder die titel speelde ik een aantal jaren 
geleden in het (amateur)toneel een hoofdrol. Het 
gegeven in dat stuk was dat de paus in New York 
de vergadering van de Verenigde Naties 
bezoekt. Hij is echter wars van alle officiële 
toestanden en vlucht stiekem, langs een zijdeur, 
uit zijn hotel en vraagt een taxichauffeur hem 
naar het Karmelietenklooster te brengen.  
De Joodse chauffeur, we zouden hem 
tegenwoordig een activist noemen, ziet zijn kans 
schoon en sluit de paus thuis op in zijn 
provisiekast. Via allerlei omwegen laat hij de 
wereld weten dat men de paus terug krijgt 
wanneer het 24 uur lang geheel vrede is in de 
wereld… (Voorwaar nog steeds een actueel 
onderwerp)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

In de loop van het stuk blijkt de paus zich 
geweldig thuis te voelen bij Samuel Leibovitsch 
en zijn gezin. Hij zit na de pauze zelfs 
aardappelen te schillen in de keuken bij mevrouw 
Leibovitsch, tot enorme hilariteit van de 
toeschouwers in de zaal! In mijn rol als Samuel 
vraag ik dan ook verontwaardigd of ik dáár nou 
de paus voor heb ontvoerd: om te helpen in de 
keuken  

 
Een prachtig toneelstuk, met tal van hilarische 
ontwikkelingen wat best nog wel eens op de buis 
zou mogen. In het beroepstoneel speelde Lex 
Goudsmit ooit die rol. 
 
De herinneringen aan die avond in de Haarlemse 
schouwburg kwamen weer boven toen ik pater 
Jan Stuijt op zondag 29 september jl., tijdens zijn 
overweging in Halfweg, gewag hoorde maken 
van het bezoek van paus Franciscus aan België.  
 

Meningen, opinies en ideeën van … 
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Ook paus Franciscus bleek bij onze zuiderburen 
het protocol nogal eens overhoop te hebben 
gegooid, door totaal onverwacht een 
nonnenklooster te bezoeken, veel langer dan 
gepland met slachtoffers van seksuele 
misstanden te praten, en later nog ergens 
onverwacht een tehuis voor daklozen te 
bezoeken. Ook vertelde pater Stuijt dat, bij een 
bijeenkomst met Jezuïeten, de paus getuigde 
van een goed gevoel voor humor.  (Zoals u weet 
is paus Franciscus zelf ook oorspronkelijk een 
Jezuïet). 
 
Dat strak aan de regels houden kwam naderhand 
in de overweging nog aan de orde toen er werd 
gesteld dat met name de oudere garde onder 
ons nog wel eens moeite heeft met het feit dat 
hun kinderen en kleinkinderen niet (meer) naar 
de kerk komen op zondag. Het viel op dat er een 
diepe stilte viel in de kerk, toen pater Stuijt 
opmerkte dat dat niet betekent dat ze niet 
katholiek zouden handelen. Immers, wie op komt 
voor minder bedeelden, wie zijn familie of naaste 
buren te hulp schiet bij moeilijkheden, wie 
mantelzorger is, of op welke wijze dan ook een 
ander bijstaat, voldoet al grotendeels aan al wat 
de Heer ons steeds voorhoudt. Natuurlijk zou het 
geweldig zijn, wanneer de wegblijvers de kerk 

ook weer zouden bezoeken: al was het alleen al 
om de gemeenschapszin levend te houden. Maar 
het ‘katholiek-zijn’ speelt zich niet alleen in dat 
specifieke uur af. Natuurlijk zou het mooi en goed 
zijn, wanneer onze kerken weer goed gevuld 
zouden zijn. Maar hoe moeilijk dat wellicht ook 
zou kunnen zijn: valt daar in familieverband niet 
over te praten? 
 

Theo Kors 

 
 
 

Tja… 
 

‘De eerste dode in elke oorlog is het gezonde 
verstand’ 

A. den Doolaard 
(auteur en Engelandvaarder). 

 

In deze onrustige tijden in onze wereld is het 
goed ons een oude spreuk te herinneren: 
  
‘De mens lijdt vaak het meest door het lijden dat 
hij vreest, maar dat nimmer op komt dagen. 
Daarom lijdt hij vaak veel meer, dan God hem 
geeft te dragen’. 
 

Theo Kors 
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Oktobermaand = Mariamaand = Rozenkransmaand 

Als u dit leest is het al in volle gang, de oktobermaand. Voor de wereldkerk is het dan missiemaand, 

voor de Lierenaars is het de maand van de Sint-Gummarusbedevaart en voor mensen die van Maria 

houden, is het de rozenkransmaand. We schrijven hier alleen over dit laatste, de rozenkransmaand. 

Even terug in de geschiedenis ...  

Niet enkel de maand mei staat in het teken van de Mariaverering. Ook de maand oktober plaatst Maria 

in het licht. Het is de rozenkransmaand bij uitstek. Je vind in de geschiedenis op 7 oktober het feest 

van Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkrans. Dit feest wordt in de Kerk gevierd sinds de 16de eeuw en 

werd door Paus Pius V ingesteld op de verjaardag van de zeeslag bij Lepanto op 7 oktober 1571. 

Deze overwinning werd toegeschreven aan de hulp van Maria, omdat op diezelfde dag een 

rozenkransprocessie gehouden werd op het Sint-Pietersplein in Rome. Maria's hulp werd ingeroepen 

om de Ottomaanse invasie in Europa tegen te houden. 

Ook wij roepen de hulp van Maria in of vragen haar  

ons bij te staan in moeite tijden.  

Op 16, 23 en 30 oktober wordt de Rozenkrans gebeden 

in de kerk in Halfweg; aanvang 10.00 uur. 

  

 

                                                                                                                        



                    

 

VIERINGENROOSTER (periode 21 oktober t/m 22 december) 
 
 

Vespers en Eucharistie in Haarlemmerliede  
Liedeweg 52 
 -  Elke dinsdag t/m vrijdag 
 
Stiltegebed en zingen van psalmen  17.30 uur 
Eucharistie                                   18.00 uur 

 
Vespers en eucharistie zijn geïntegreerd, het is evenwel ook 
mogelijk voor één van beide te kiezen. 
 

 
 
 
Eucharistie in Halfweg  
 
 

 
  Elke woensdagmorgen om 10.00 uur 
 

 
 

Wijzigingen in het rooster worden op de website aangepast. 
 

 Haarlemmerliede 
Jacobus de Meerdere 
Liedeweg 52 
11.00 uur 

Spaarndam 
Sint Adalbertus 
Ringweg 30 
 
11.00 uur 

Vijfhuizen 
Sint Augustinus 
Kr. Spieringweg 400 
 
11.00 uur 

Halfweg 
O.L.V. Geboorte 
Dr. Schaepmanstr. 7 
 
9.30 uur 

Maandag 
 
   21 oktober 
 
 

  
 

    
 

 
Aanvang 16.30 uur 
Communiedienst 
Eigen Haard 
Sparrenlaan Zw’burg 
 

Zondag 
 
   27 oktober 
 
30e zondag 
door het jaar 

 

Eucharistieviering 
Br. Bernard Zweers 
St. Cecilia – H’liede 
 

  

Eucharistieviering 
Pater Clement 
Samenzang 
 

 

Eucharistieviering 
Pater Patrick 
Dameskoor 
Pro Ecclesia 
 

Vrijdag 
 
     1 november 
 
Allerheiligen 

   MEERLIEDEVIERING 

 
Aanvang 19.30 uur 
 
Eucharistieviering 
pater Clement 
pater Patrick 
Samenzang 
 

Zaterdag 
 
     2 november 
 
 
Allerzielen 

 
Aanvang 19.30 uur 
 

Atty Rutte  
Karin Duwȇl 
Theo Kors 
 
ST. Cecilia – H’liede 
 

 
 

  

Zondag 
 
     3 november 
 
 
31e zondag 
door het jaar 

  
Eucharistieviering 
Pater Clement 
St. Cecilia – Sp’dam 

 
Eucharistieviering 
& Allerzielenviering 
Pater Patrick 
Dameskoor 
 

 
Eucharistieviering 
& Allerzielenviering 
Pater Patrick 
St. Caecilia – H’weg 
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 Haarlemmerliede 
Jacobus de 
Meerdere 
Liedeweg 52 
11.00 uur 

Spaarndam 
Sint Adalbertus 
Ringweg 30 
 
11.00 uur 

Vijfhuizen 
Sint Augustinus 
Kr. Spieringweg 400 
 
11.00 uur 

Halfweg 
O.L.V. Geboorte 
Dr. Schaepmanstr. 7 
 
9.30 uur 

Zondag 
 
     10 
november 
 
32e zondag 
door het jaar 

 
Eucharistieviering 
Pater Patrick 
St. Cecilia – H’liede 
 

  
Oogstdankdag 
Woord en 
Communieviering 
Leo Mesman 
Gemengd Koor 
 

 
Eucharistieviering 
Pater Clement 
Pro Ecclesia 
 

Maandag 
 
     11 
november 

    
Aanvang 19.00 uur 
Oecumenische dienst 
Eigen Haard 
Sparrenlaan  Zw’burg 
 

Zondag 
 
     17 
november 
 
33e zondag 
door het jaar 

  
Eucharistieviering 
Pater Patrick 
St. Cecilia – Sp’dam 
 

 
Woord en 
Communieviering 
Diaken Rob Mascini 
Samenzang 

 
Eucharistieviering 
Pater Clement 
St. Caecilia – H’weg 
 

Maandag 
 
   18 november 
 
 

  
 

    
 

 
Aanvang 16.30 uur 
Communiedienst 
Eigen Haard 
Sparrenlaan Zw’burg 
 

Zondag 
 
   24 november 
 
Christus 
Koning 

 
Eucharistieviering 
Br. Bernard Zweers 
St. Cecilia – H’liede 
 

  
Eucharistieviering 
Pater Clement 
Gregoriaanse 
Cantorij 
 

 
Eucharistieviering 
Pater Patrick 
Samenzang 
 

Zondag 
 
    1 december 
 
1ste zondag van 
de Advent 

  
Eucharistieviering 
Pater Clement 
St. Cecilia – Sp’dam 
 

 
Eucharistieviering 
Pater Patrick 
Dameskoor 
 

 
Eucharistieviering 
Pater Patrick 
St. Caecilia – H’weg 
 

Zondag 
 
    8 december 
 
2e zondag van 
de Advent 

 
Eucharistieviering 
Pater Patrick 
St. Cecilia – H’liede 

  
Eucharistieviering 
Pater Clement 
Samenzang 
 

 
Eucharistieviering 
Pater J. Stuyt S.J. 
Damestrio Vijfhuizen 
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 Haarlemmerliede 
Jacobus de 
Meerdere 
Liedeweg 52 
11.00 uur 

Spaarndam 
Sint Adalbertus 
Ringweg 30 
 
11.00 uur 

Vijfhuizen 
Sint Augustinus 
Kr. Spieringweg 400 
 
11.00 uur 

Halfweg 
O.L.V. Geboorte 
Dr. Schaepmanstr. 7 
 
9.30 uur 

Zondag 
 
   15 december 
 
3e zondag van 
de Advent 

  
Eucharistieviering 
Pater Patrick 
St. Cecilia – Sp.dam 
 

 
Woord en 
Communieviering 
Diaken Rob Mascini 
Gregoriaanse 
Cantorij 
 

 
Eucharistieviering 
Pater Clement 
St. Caecilia – H’weg 

Maandag 
 
   16 december 
 
 

  
 

    
 

 
Aanvang 16.30 uur 
Communiedienst 
Eigen Haard 
Sparrenlaan Zw’burg 
 

Zaterdag 
 
   21 december 
 

    
Aanvang 16.30 uur 
 
Kinderkerstspel 
 
Kinderkoor 
 

Zondag 
 
   22 december 
 
4e zondag van 
de Advent 

 
Eucharistieviering 
Pater Clement 
St. Cecilia – H’liede 
 

  
Eucharistieviering 
Pater Patrick 
Samenzang 
 

 
Eucharistieviering 
Pater Clement 
Samenzang 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Nee, er is geen fout gemaakt. 

 

Ja, er is een oecumenische dienst gepland op 15 december. 

 

 

Maar….  bij het drukken van dit nummer konden we de datum nog niet definitief in de agenda opnemen. 

 

Pater Clement, Pater Patrick, een afvaardiging van de pastoraatgroep, Dominee Wilma van Rijn-Fennel 

en een afvaardiging van de Raad van Kerken gaan met elkaar om de tafel om ‘n juiste invulling te geven 

aan de toekomstige samenwerking.   

Zodra de datum 15 december definitief is vastgesteld kan het zijn dat de viering in Halfweg verschoven 

gaat worden van 9.30 naar 9.00 uur. 

 

Hou vooral de nieuwsbrief, de website en de notificatie in de gaten. 
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Informatie MeerLiede parochies 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

St. Jacobus de 
Meerdere  
Haarlemmerliede 

O.L.V. Geboorte 
Halfweg 

St. Adalbertus 
Spaarndam 

St. Augustinus 
Vijfhuizen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

St. Jacobus de Meerdere 

Liedeweg 52    

2065 AK  Haarlemmerliede               023- 532 77 80 
 

Secretariaat: Th. Kors    023-533 05 53 

Theo.Kors@kpnplanet.nl                       06-284 02 506 
        

Kerkhofbeheer: P. Piscaer                     06-456 80 406 

Ppi1000@kpnmail.nl 
 

Penningmeester: A. Kuhlman   023-537 67 42 

Bankrekening                     NL97 RABO 0118 39 3987 
        

Misintenties: Mevr. J. Pijnaker-Kooter   06-233 96 129 

jmpijnaker@hotmail.com 
        

De Stoep  

* bij activiteiten   M. van Opzeeland    06-215 94 931 

* voor afspraken  C. van Kippersluis  023-532 88 67 
          

Voor meer informatie: 

https://www.meerliede.nl/jacobus-de-meerdere 

 

St. Augustinus 
Kromme Spieringweg 400 
2141 AM  Vijfhuizen 
 

Secretariaat:        voor post zie kerk adres 
                            secretaris.kerkvijfhuizen@gmail.com 
  

Penningmeester: R. van der Riet 06-101 818 29 
kerkvijfhuizenpennningmeester@gmail.com  
 

Bankrekening NL68 RABO 0324 53 5902 
 

Misintenties: R. Beelen 023-558 16 29 
 

Bezoekgroep: G.M. Witteman-Bohté     023-558 11 68 
 

De Luifel 

Beheer: A. de Koning-Verschoor   023-558 11 75 

Voor meer informatie: 

https://www. meerliede.nl/st-augustinus  

 

 

 

O.L.V. Geboorte 

Dr. Schaepmanstraat 7 

1165 GP  Halfweg    020-497 70 69 

parochieolvgeboortehalfweg@hetnet.nl  

info@parochiehalfweg.nl   

Facebook@ParochieHwg 

Secretariaat: H. Terwijn                        06-41 64 4640 

                      voor post zie kerkadres 
 

Penningmeester: A. Kuhlman             023-537 67 42 
 

Bankrekening                    NL63 RABO 0324 60 2049 
 

Begraafplaatsbeheerder: L. Buijs         020-497 60 16 
 

Koster: C. Poelsma                               020-497 64 97 
 

Voor meer informatie: 

https://www.meerliede.nl/o-l-v-geboorte 

 

St. Adalbertus                   postadres 
Ringweg 30                                             postbus 5 
2064 KK  Spaarndam 2064 ZG  Spaarndam 
 

Secretariaat: K. Duwêl                   06-48 888 338 
karinduwel@hetnet.nl              023-538 97 07 
 

Penningmeester: A. Kuhlman             023-537 67 42 
akuhlman@quicknet.nl 
 

Bankrekening                    NL58 RABO 0118 39 1100 
    

kopij parochieblad  parochieblad.adalbertus@gmail.com 
 

Misintenties: Mevr. J. Pijnaker-Kooter  06-23 396 129 
 
Giften voor                         NL63 RABO 0118 31 5544 
Zr Thea Lemmers           t.n.v. Stichting Sinar Pelangi 
 

Voor meer informatie:  
https://www.meerliede.nl/st-adalbertus 

Voor meer informatie per parochie www.meerliede.nl 

klik op de homepage bovenin de balk op locatie 
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Volledige en persoonlijke verzorging 

van begrafenissen en crematies 
 

Familiebedrijf sinds 1878, staat garant voor 

persoonlijke begeleiding rond overlijden en uitvaart 
 

Martin Uitendaal en zijn medewerkers staan 24 uur 

per dag voor u klaar  

Tel. (023) 532 44 86 
 

M.N. Uitendaal, Oranjestraat 25. Haarlem 

Laat uw zorg onze zorg zijn. 

 

 

Remco en Arnold Kuhlman 

Administraties, jaarrekening en belastingaangiftes 

Rembrandtweg 665B, 1181 GV  Amstelveen 

Talesiuspark 1, 2064 LJ Spaarndam 

020 6416735 / 023 5376742 

www.akuhlman.nl    info@akuhlman.nl 
 

 

     C.A. van Oeveren  
      Schilderwerken 

   
 

E-mail: cavanoeveren@gmail.com 

zie ook onze uitgevoerde projecten op: 

http://www.cavanoeveren.nl/ 

 

 
 

Wethouder Fijenpad 3 

 1165 GC  Halfweg 
   

 Telefoon: 0651194964 

http://www.akuhlman.nl/
mailto:cavanoeveren@gmail.com
http://www.cavanoeveren.nl/


   

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

DE BLOOMSENSATIE 
 

              BEZOEK ONS IN 
  ZWANENBURG OF HAARLEM   
 

020 331 85 83 

info@pluknbloom.nl 
 

Gespecialiseerd in 
Rouw- en Trouw- 
arrangementen 

 

            
       Lindenlaan 43, 1161 VJ  Zwanenburg 
 

        Wij bieden onze klanten: 
        * kwaliteit, vakmanschap en service gerichtheid 
        * duidelijke prijsafspraken en helder advies 
 

Kijk voor meer informatie op onze website: 

www.loodgietersbedrijfpmeekel.nl 
 

of stel uw vragen via de e-mail 

meekel.loodgieters@online.nl 
 

 

tel:020%20331%2085%2083
mailto:info@pluknbloom.nl
https://d.docs.live.net/e59ca3de7a4e6218/Mijn%20data/Word/Kerk/Parochieblad%20PU/Jaar%204%20nr%207/www.loodgietersbedrijfpmeekel.nl
https://d.docs.live.net/e59ca3de7a4e6218/Mijn%20data/Word/Kerk/Parochieblad%20PU/Jaar%204%20nr%207/meekel.loodgieters@online.nl


 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


