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U kunt een bijdrage leveren aan een van de 

MeerLiede kerken via 

www.meerliede.nl/doneren 

Scan de QR-code met uw mobiel of tablet en 

volg de stappen. 

 
 

Secretariaat SVB MeerLiede 
Liedeweg 52 
2065 AK  Haarlemmerliede 
pumeerliede@gmail.com 
 
Website MeerLiede:   www.meerliede.nl 
Klik op 'Locaties' en u vindt alle parochies. 

 

Verhuisbericht 
Gaat u verhuizen of komt u NIEUW in een van 
onze parochies........ laat het ons weten.  
Dank u ! 
 
Redactie MeerLiedeblad:   
meerliedeblad@hotmail.com) 
 

 

 

Tekst bij ons voorblad: 
Wat verbindt de parochies van Haarlemmerliede, Halfweg, Spaarndam en Vijfhuizen? 
Met deze vraag in het achterhoofd dacht ik na over een voorplaat voor ons nieuwe parochieblad. 
Na enige tijd kwam het woord ‘water’ in mij op. 
Via water (Ringvaart, de Liede en Spaarne) zijn we in fysieke zin met elkaar verbonden. 
Via het water van onze doop zijn we in geestelijke zin met elkaar verbonden. 
Ontwerper Auke Herrema heeft onze verbondenheid op een fantastische manier zichtbaar gemaakt. 

Corina Klaver 
                                                                                                   Voormalig Vicevoorzitter Parochiebestuur MeerLiede 
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Van het Pastoraat 
 
 

Dat zal een droom zijn… 
 

‘Als God is thuis brengt uit onze ballingschap, 
dat zal een droom zijn’ (Psalm 126 1): een strofe 
waar wij allemaal wel eens nader over zouden 
kunnen nadenken. Leven er dan katholieken in 
ballingschap?  
Onlangs stond in het dagblad Trouw een zeer 
interessant artikel. Het betrof het commentaar 
na een grote inspraakronde van het 
zogenaamde synodaal proces. Zoals bekend 
begon paus Franciscus die raadpleging in 2021. 
Hij wilde, en wil nog altijd, alle gelovigen mee 
laten praten over de toekomst van de kerk. ‘De 
kerk is, zo zegt de paus, ‘para todos’: voor 
iedereen. Een opvallend detail uit de eerdere 
inspraakrondes in de bisdommen, is de mening 
van veel mensen dat de katholieke kerk er voor 
iedereen moet zijn, ook voor vrouwen 
(erkenning van hun bijdragen en een pleidooi 
voor vrouwen in het ambt) en ook voor 
LHBTI+’ers.  
Recent stuurden de Nederlandse bisschoppen 
samenvattingen naar Rome van gesprekken die 
het afgelopen jaar in de zeven bisdommen zijn 
gevoerd door religieuzen, katholieke 
maatschappelijke organisaties en door 
katholieke lekenbewegingen. Dat materiaal dient 
als inbreng voor de grote bisschoppen-
vergadering in oktober a.s. In dat rapport leest 
men dat veel mensen voor een ‘verwelkomende 
kerk’ zijn, voor wie dan ook qua ras, afkomst, 
geaardheid enz.  
Het spanningsveld tussen die wens en de 
huidige regels en standpunten van de kerk 
bestaat nog steeds en zou minder moeten 
kunnen zijn. Ook als de meningen over 
individuele kwesties uiteenlopen, blijft de 
boodschap van God dat Hij er is en blijft.  
Hij is aanwezig voor iedereen: wie Hem wil 
vinden, moet mensen zoeken. 
 
Men kan zich afvragen in hoeverre dit 
bovengenoemde leeft binnen ‘MeerLiede’ en in 
hoeverre dit kan en mag leven in de komende 
parochie van St. Gertrudis. ‘Natuurlijk zijn wij 
gastvrij en verwelkomend!’, zal er hier en daar 
geroepen worden. Maar als het erop aankomt, 
zijn wij dat dan ook? Hebben we, in ons hart, 
toch niet hier en daar wat bedenkingen 
tegenover bepaalde personen of groepen? 
Laten we eerlijk zijn: hoe vaak en hoe veel zijn 
er -het is maar een voorbeeld- al niet dringende 
oproepen gedaan aan mensen (al dan niet 
parochiaan) om (weer) eens naar de kerk te 
komen?  

Hoe vaak en hoeveel oproepen zijn er in de 
afgelopen jaren al niet gedaan om vrijwilligers? 
Méér vrijwilligers? Mensen om samen die kerk, 
die gemeenschap, te dragen en te 
onderhouden? En als al die aangesprokenen of 
opgeroepenen niet gereageerd hebben: sluiten 
we ze dan uit? Gaan ze ‘in ballingschap’? 
 
Het wordt meer en meer zaak dat wij ons blijven 
inzetten om meer mensen in onze kerken te 
krijgen. Vrijwilligers die persoonlijk benaderd 
worden, hebben vaak het idee dat ze ergens 
aan vast zitten. Er lopen bij de diverse kerken 
van ‘MeerLiede’ verschillende projecten waarbij 
wat meer mensen betrokken zouden kunnen 
worden, al is maar voor één project. Zit je dan 
ergens aan vast? 
 
De vraag is: wat doen we? 
Kijken we de kat uit de boom, of… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wachten we de resultaten van het synodaal  
proces af en blijven we de kat uit de boom 
kijken? Of blijven we ons inspannen voor 
iedereen, en leren we om te gaan met de grote 
diversiteit in onze wereld?  
Zijn we bereid om compromissen te sluiten, ook 
binnen ‘MeerLiede’? Zorgen u en ik ervoor dat 
-door al die (voor)oordelen- mensen niet komen 
te leven ‘in ballingschap’?  
Willen we, hoe dan ook en net als die mensen in 
die synodale gesprekken, een gastvrije en 
verwelkomende kerk zijn? Dat zal een droom 
zijn! 
 

Theo Kors 
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Algemene informatie
      

Van de Bestuurstafel 
 

• Er staat een ‘fusie update’ op de website van 
MeerLiede 

 
• De ‘vitaliteitsscan’ moeten wij voor de fusie 

inleveren bij het Bisdom. De ‘vitaliteit’ is per 
individuele parochie een inventaris van:  

-   adressen van gebouwen, bouwjaren, 
monumenten, onderhoudskosten 

-   het aantal kerkgangers in geval van een 
zondagsdienst en  van zowel de 
hoogfeesten, vormsel en de 1e communie 

-   de financiële situatie 
 
• Een ander document dat wij voor de fusie 

moeten inleveren bij het Bisdom, het 
‘visiedocument voor gebouwen’.  

     Daarin staat, voor alle parochies die 
gezamenlijk tot een fusie besluiten: centrale 
en/of steunkerk, de gebruikssituatie én 
daarbij de directe inkomsten, onderhouds-
programma’s van de parochies, financieel 
perspectief voor de komende 20 jaar en een 
activiteitenlijst. 

 
• Er zijn diverse werkgroepen geformeerd in de 

opmaat naar de fusie.  
     Zo zijn er werkgroepen: Pastoraat, 

Communicatie, Secretariaat, Financiën en 
Gebouwen & Terreinen. 

 
• Er is een ‘proces- en beleidsplan’ 

voorgesteld, na de fusie van het 
samenwerkingsverband MeerLiede, om tot 
één parochie te komen (St. Gertrudis) per  

    1 januari 2025. 
     Op 18 juni wordt het besproken met de 

werkgroepen en is het in de 
bestuursvergadering van 11 juni 
gepresenteerd.  

 
• Op donderdag 13 juni was de onderhouds-

inventarisatie van alle parochies, met 
uitzondering van Badhoevedorp (die is al 
geweest in februari jl.) 

 
 
Op 21 mei en 18 juni is er door het bestuur met 
de ingestelde werkgroepen vergaderd over de 
stappen die genomen moeten worden voor de 
fusie. Hieronder vindt u een overzicht van de 
stappen en de besluiten die al genomen zijn. 
Kijk voor een volledig overzicht op 
www.meerliede.nl/fusie-voortgang 
 
 

 
 

‘Indienen fusie documenten’ 
De deadline voor het indienen van de stukken is 
opgeschoven van 1 juli naar 29 augustus. De 
vitaliteitsscan en het visie-document gebouwen 
zijn zo goed als af. Aan het organogram en het 
proces-en beleidsplan wordt nog hard gewerkt. 
‘Pastoraatsgroep’ 
• De vieringen van 1e communie en het H. 
Vormsel zullen centraal plaatsvinden in Halfweg. 
De voorbereidingen vinden decentraal plaats (in 
Halfweg en Badhoevedorp). Doopvieringen en 
uitvaartdiensten blijven decentraal plaatsvinden. 
Vieringen die gemeenschappelijk centraal 
gevierd worden, worden door de 
pastoraatsgroep opnieuw geïnventariseerd. 
• De parochieteams zullen verantwoordelijk 
blijven voor de gang van zaken binnen de 
parochiekerken, belangrijke zaken worden 
voorgelegd aan het bestuur. 
‘Werkgroep secretariaat/ledenadministratie’ 
• Het is de bedoeling dat alle parochiekerken 
gebruik gaan maken van hetzelfde systeem voor 
ledenadministratie. Gestreefd wordt naar een 
centrale database met de mogelijkheid voor 
verantwoordelijken per parochiekerk om 
mutaties uit te voeren. 
• Het opgeven van misintenties blijft 
decentraal. Alle misintenties blijven gepubliceerd 
worden in het parochieblad. 
• Per parochiekerk zal er worden geïnventari-
seerd wat er op jaarbasis wordt ingekocht. Op 
basis daarvan wordt gekeken of het voordelig is 
om (bepaalde artikelen) centraal in te kopen. 
‘Werkgroep financiën’ 
• Er komt één totaalrekening op naam van  
St. Gertrudis. Per parochiekerk blijft de betaal-
rekening bestaan om dagelijkse betalingen en 
de actie kerkbalans te verwerken. Dit betekent 
ook dat de actie kerkbalans voorlopig decentraal 
blijft plaatsvinden. 
‘Werkgroep gebouwen en terreinen’ 
• Er worden meerjaren onderhoudsplannen per 
parochiekerk gemaakt. 
‘Werkgroep begraafplaats’ 
• Het onderhoud aan de begraafplaatsen is 
geïnventariseerd. Voor beide begraafplaatsen is 
er een groep vrijwilligers die het onderhouden. 
Voor grote werkzaamheden wordt hulp van 
buitenaf ingeroepen. 
• Er wordt gekeken of de administratie van 
beide begraafplaatsen op dezelfde manier kan 
plaatsvinden. 
‘Werkgroep communicatie’ 
• Er komt één centraal parochieblad en één 
centrale website voor de parochie. De overige 
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communicatiemiddelen worden beschikbaar 
gemaakt voor Badhoevedorp en waar nodig 
uitgebreid naar de gehele fusieparochie. 
• Er komt één centrale commissie 
communicatie die de huidige 
werkgroepen/redacties vervangt. Op 
lokaal/decentraal niveau blijven er wel 
contactpersonen. De werkgroep zal contact 
opnemen met de huidige werkgroepen/redacties 
om het verdere proces te bespreken. 
‘Vervolg’ 
De werkgroepen gaan nu zelfstandig aan de 
slag om de verdere stappen uit te werken die 
nodig zijn voor de fusie. Zij zullen het bestuur 
hierover op de hoogte houden. Iedere 6 weken 
volgt er een update op de website en via de 
nieuwsbrief en in het parochieblad zal een 
samenvatting van de voortgang staan. 
 

Parochiebestuur SVB MeerLiede 

  
 
 

MIVA kerkcollecte 2024 
 

‘Wat als het misgaat?’ 
Kraamkliniek zonder ambulance: 
Voorkom onnodige baby- en moedersterfte in 
afgelegen Zambia 
Op 25 augustus 2024 vindt de MIVA-collecte 
plaats. Dit jaar vraagt Stichting MIVA urgente 
aandacht voor levensreddende geboortezorg in 
het afgelegen Zambia. Met regelmaat moeten 
vrouwen hun baby hier langs de kant van de 
weg ter wereld brengen. Met alle gevolgen van 
dien. Een ambulance kan onnodige sterfte 
voorkomen. 
 
Nieuw leven en de dood liggen hier heel dicht  
bij elkaar. 
Verloskundige Zelly voelt zich machteloos. Haar 
kraamkliniek heeft namelijk geen vervoer. 
Zonder ambulance kan zij in noodsituaties niets 
doen. Vrouwen kunnen, als ze veel geluk 
hebben, achter op een ossenkar naar het grote 
ziekenhuis worden gebracht. Maar meestal zijn 
ze aan hun lot overgelaten. 
Het verschil tussen nieuw leven en de dood ligt 
hier heel dicht bij elkaar. Tijdens de kerkcollecte 
in augustus wil MIVA daarom geld inzamelen  
voor een ambulance bij de kliniek van Zelly. 
Zodat geen (nieuwe) levens meer verloren 
hoeven te gaan. 
 
Kraamkliniek zonder ambulance 
De afstanden zijn hier enorm en er zijn alleen 
zandwegen. Een auto heeft in dit gebied bijna 
niemand, en men heeft ook geen geld voor 
ander vervoer. Er zit voor veel zwangere 
vrouwen dus niks anders op: wanneer zij hun 

kindje bijna verwachten starten ze lopend aan 
een lange en onzekere tocht. ‘Laatst kwam een 
vrouw op het nippertje strompelend bij de kliniek 
aan. Haar weeën waren al in volle gang. Ik kon 
de baby net op tijd opvangen.’ Helaas zijn er ook 
tal van verhalen van vrouwen die onderweg naar 
de kliniek bevielen waarbij het kindje en soms 
ook de moeder het niet overleefden. 

 
Voorkom onnodige baby- en moedersterfte 
Helpt u mee verloskundige Zelly aan een 
ambulance te helpen? Daarmee voorkomt u 
onnodige baby- en moedersterfte. Ga naar 
miva.nl/collecte en doneer. 
 
Over Stichting MIVA 
In veel landen zijn basisvoorzieningen als 
gezondheidszorg en onderwijs onbereikbaar 
voor de meest kwetsbaren. Gelukkig zijn er 
lokale mensen die zich inzetten om anderen te 
helpen. MIVA ziet het als haar missie om deze 
mensen te steunen met onmisbare vervoers- en 
communicatiemiddelen, om zo hoop te bieden 
op een betere toekomst. 
Op www.miva.nl leest u meer over het werk van 
verloskundige Zelly. Wilt u Zelly nu al steunen? 
Scan dan onderstaande QR-code en doneer.  

Helpt u ook met een gift voor een ambulance? 
 

MIVA 
Missie Verkeersmiddelen Actie 
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St. Franciscusschool 
 

De school voor katholiek onderwijs in 
Haarlemmerliede heeft meer dan 100 jaar 
bestaan, werd aanvankelijk ook geleid door de 
zuster Franciscanessen en beleefde in die jaren 
ups en downs.  
In de jaren tachtig van de vorige eeuw dreigde 
er al een sluiting, wegens gebrek aan leerlingen. 
Er werd een aantal initiatieven genomen waarbij 
o.m. het idee van pastor Laan om in de 
Waarderpolder bedrijven te polsen.  
Hun personeel kon de kinderen ’s morgens naar 
de Franciscus brengen en -na de naschoolse 
opvang- weer ophalen. Vooral dat, deed het 
leerlingenaantal behoorlijk opleven.  
 
Deden er al geruime tijd geruchten de ronde, 
onlangs werd formeel gepubliceerd dat de 
school in Haarlemmerliede, door tal van 
oorzaken, aan het eind van het schooljaar 
2023/2024 definitief zou sluiten. 
De school had de laatste jaren alleen nog maar 
een zogenaamde katholieke signatuur en werd 
bestuurd door een schoolbestuur dat nog een 
aantal andere scholen onder zijn hoede heeft 
onder de naam WijWijzer. Dat bestuur draagt 
per 1 oktober a.s. het juridisch eigendom van 
het gebouw over aan de gemeente 
Haarlemmermeer. 
 
Eén detail werd echter over het hoofd gezien: de 
‘Kinderopvang Aan De Liede’, die ook gebruik 
maakt van bijna een derde van het aantal 
ruimtes in het gebouw. De gemeente 
Haarlemmermeer heeft in een publicatie van 4 
juni jl. aangegeven, zich te realiseren dat de 
Kinderopvang, door de opheffing van de school 
op zeer korte termijn, is overvallen door dit 
besluit. Gezien het maatschappelijk belang en 
de onrust die het sluiten van ook de opvang 
mogelijk zou veroorzaken bij o.m. de ouders, en 
het feit dat de opvang een aantal investeringen 
heeft gedaan in de door haar gebruikte ruimtes, 
(die zich nog niet hebben terugverdiend), is men 
van mening dat Kinderopvang aan De Liede de 
enig denkbare gegadigde is voor het aangaan 
van een huurovereenkomst, in ieder geval voor 
een periode van één schooljaar. Helemaal stil 
wordt het dus nog niet aan de Lie! 

Theo Kors 

 
 
 
 
 
 
 
 

Misintenties 
Alle misintenties binnen ons samenwerkingsverband 
MeerLiede worden zichtbaar gemaakt aan het einde 
van de voorbeden op het grote scherm in de kerk van 
Halfweg en via de livestream. 
 
 

St. Jacobus de Meerdere 
Haarlemmerliede 
 

Zondag 21 juli 
Wim en Hannie de Vries-Ketelaar; Jan en Elly van Schie-Rutte; 
Frank Captein; Annie Opdam-van Assema; Wim Hendrikus Rutte; 
Yp en Niels Molenaar; Marijke Schouten-Rieu; Suze van der Peet-
Bergkamp; Niek en Leny van der Aar-Huiberts; Johan en Bep 
Rutte-van Warmerdam; Miep Vriesekoop-Nibbering; Jacoba 
Kemper. 
 
Zondag 4 augustus 
Johan en Bep Rutte-van Warmerdam; Piet Thorborg; overl. ouders 
Poelgeest-Brondsema; Jan Poelgeest; Miep Vriesekoop-
Nibbering; Jeanne Hoenderdos-van de Hout; Corrie en Klaas van 
der Bos-Kortekaas en Aad van Neste; Jan en Elly van Schie-Rutte; 
Frank Captein. 
 
Zondag 18 augustus 
Jan en Elly van Schie-Rutte; Wim en Hannie de Vries-Ketelaar; 
Marijke Schouten-Rieu; Wim Hendrikus Rutte; Tiny van Ruiten-
Rutte; Nick en Anny Molenaar-Burgman; Lidewijde Bruns; Jacoba 
Kemper. 
 
 

O.L.V. Geboorte, Halfweg 
 

Zondag 7 juli 
Piet Kreike en zoon Peter; Tilly Vermast; Overl. ouders Toon en 

Nel Heemskerk; Rina en Ad Berg-Blommestijn. 

 

Zondag 14 juli  
Leo en Marietje Barlag-Steen; Han en Ada van Scheppingen-de 
Heus; Appie Kreike; overl. ouders Lucke-Heemskerk; overl. ouders 
van Groeningen-Storm, zoon Pierre en dochters Hetty en Ineke; 
Henny Bouman; Ton en Ans Garthoff-van der Geest. 
 
Zondag 21 juli  
Overl. ouders Pijnaker-Nibbering en overl. kinderen. 
 
Zondag 28 juli  
Leo en Marietje Barlag-Steen; Overl. ouders Kooter-Verbruggen; 
overl. ouders Stoets-Hutauruk; Jan en An Nibbering-Pijnaker . 
 
Zondag 4 augustus  
Piet Kreike en zoon Peter; overl. ouders Toon en Nel Heemskerk; 
Henk van der Aar; overl. ouders Kooter-Verbruggen; overl. ouders 
Mathieu en Henriëtte Vorstermans-Aldenhoven en zoon Frans; 
Rina en Ad Berg-Blommestijn; overl. ouders Stoets-Hutauruk; 
Gerard van Diemen; Harry Zandbergen en overl. familie. 
 
Zondag 11 augustus  
Leo en Marietje Barlag-Steen; Han en Ada van Scheppingen-de 
Heus; overl. ouders Lucke-Heemskerk; Henny Dekker-Pakkoo. 
 
Donderdag 15 augustus   
geen 
 
Zondag 18 augustus 
Overl. ouders Terwijn-de Lange, dochter Truus en zoon Albert; 
Henk en Cor Bottelier en zonen Piet en Henk; Appie Kreike; overl. 
ouders van Groeningen-Storm, zoon Pierre en dochters Hetty en 
Ineke; Louis Sloove; Gijsbertus Houweling; Elisabeth Nibbering 
overl. dochter Els en haar man Nico. 
 
Zondag 25 augustus  
Leo en Marietje Barlag-Steen; overl. ouders Schut-Eijsvogel; 
Henny Bouman; overl. ouders Pijnaker-Nibbering en overleden 
kinderen; Ton en Ans Garthoff-van der Geest. 
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Vervolg O.L.V. Geboorte, Halfweg 
 
Zondag 1 september  
Piet Kreike en zoon Peter; overl. ouders Toon en Nel Heemskerk; 
Nico Kuiper; Rina en Ad Berg-Blommestijn; Jan en An Nibbering-
Pijnaker; Ton en Ans Garthoff-van der Geest. 
 
 

St. Adalbertus, Spaarndam 
 

Zondag 14 juli 
Jan Kerkvliet; Suze van der Peet-Bergkamp; Pieter van der Voorn; 
Broeder Theo Vink; Gerrit van de Beldt. 
 
Zondag 28 juli 
Jos en Riet Thorborg-Kramer; Piet Melman; overl. ouders 
Granneman-Groot; Frank Captein; Nel en Maarten van der Voorn. 
 
Zondag 11 augustus 
Hermanus Kroon; Gerrit van de Beldt; overl. ouders van Lieshout-
van Schooten; Suze van der Peet-Bergkamp; Pieter van der 
Voorn; Broeder Theo Vink; overl. ouders Wim en Truus en zoon 
Ivo Bijl; overl. ouders Vink-Schouten. 
 
Zondag 25 augustus 
Yp en Niels Molenaar; Jos en Riet Thorborg-Kramer; Frank 
Captein; overl. ouders van Warmerdam-van Eden; Piet Melman; 
Nel en Maarten van der Voorn; overl. ouders Granneman-Groot. 
 
. 
 
 
 
 

St. Augustinus, Vijfhuizen 
 
Zondag 7 juli 

Bert en Rina Olsthoorn-Stokman en overl. zoon en dochters; overl. 
vrijwilligers van de parochie; Toon Olsthoorn; Jo Driessen-
Vervaart. 
 
Zondag 14 juli 
Kees en Ellis Wennekers; Wil Hulsbosch-Wallenburg; Cor en 
Petronella van der Kamp-Weijers. 
 
Zondag 21 juli 
Myriam Gonzalez. 
 
Zondag 28 juli 
Overl. ouders Gieske-Moison. 
 
Zondag 4 augustus 
Overl. vrijwiliigers van de parochie; Theo Paardekooper; Nico en 
Geertruida Stokman-Stut en overl. zoon Nico. 
 
Zondag 11 augustus 
Kees en Ellis Wennekers. 
 
Zondag 18 augustus 
Jaap en Laura Zuurbier-Duivenvoorden; Myriam Gonzalez; Wil 
Hulsbosch-Wallenburg; Cor en Petronella van der Kamp-Weijers. 
 
Zondag 25 augustus 
Overl.ouders Gieske-Moison. 
 
Zondag 1 september 
Overl. vrijwiliigers van de parochie; uit dankbaarheid; Theo 
Paardekooper; Jo Driessen-Vervaart.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Berichten uit de parochies  

 
 

Vreemde talen in de  
St. Augustinuskerk 
 

Zoals volgens de verhalen, destijds de mensen in 
Jeruzalem de apostelen hoorden spreken in 
allerlei vreemde talen, zo hoorden de mensen de 
in volle St. Augustinuskerk in Vijfhuizen op 
pinkstermorgen hun mede-parochianen het 
pinkstergebed ‘Kom Heilige Geest’ uitspreken in 
hun moedertaal. Gevolgd door het ontsteken van 
een van de zeven veelkleurige kaarsen op de 
kandelaar vóór het altaar.  
Veelkleurig, precies zoals de parochie is. 
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Mooie feestdag voor het Gemengd 
Koor Vijfhuizen 
 

Met een stralende zon en een wapperende vlag 
begon op 1e pinksterdag, 19 mei, een feestelijke 
dag voor de leden van het Gemengd Koor. De 
feestcommissie van 5 personen is maanden 
bezig geweest om deze dag voor te bereiden. 
 
De dag begon met een feestelijke viering in de 
St. Augustinuskerk met voorganger pater Gerard 
Timmermans. Een goedgevulde kerk met niet 
alleen parochianen, maar ook partners van 
koorleden, familie van de 2 jubilarissen Marina 
Kuiper en Dirk van der Eerden en andere 
belangstellenden. De kerk was sfeervol versierd 
met prachtige pioenrozen en gouden accenten. 
 
Aan het eind van de viering werd Marina namens 
het parochieteam toegesproken door Ton 
Overgaag en ontving zij, behalve bloemen, een 
sculptuur van de Gregoriusvereniging voor haar 
50 jaar koorlidmaatschap. 
 
Daarna werd ook Dirk toegesproken. Zoals Ton 
Overgaag het o.a. verwoordde: ‘wat moeten we 
als parochieteam jou als dank en herinnering nu 
geven? De zilveren en gouden Gregoriusspeld 
heb je al, een lintje van de koning heb je al, een 
lintje van de paus heb je al. Dus je hebt het ons 
wel moeilijk gemaakt, maar we waren niet voor 
één gat te vangen’. Ton overhandigde Dirk een 
speciaal cadeau, een fraai beeldje van een 
dirigent, als dank en eerbetoon voor zijn 50 jaren 
inzet als dirigent en leider van het koor.  
Na deze officiële zaken werd er in ‘de Luifel’ 
genoten van koffie met gebak en werden de 
koorleden gefeliciteerd. Na een korte 
omkleedpauze thuis, brak voor het koor het echte 
feest aan. 
 
Er stond op de uitnodiging: een 'totaal verzorgde 
dag' en de feestcommissie heeft de invulling al 
die tijd geheim weten te houden en zelfs 
koorleden op het verkeerde spoor gezet... 
 
Om 14.00 uur werden de koorleden met hun 
partners verwacht bij de bushalte bij het 
kerkplein. Een oude NZH-bus van het 
Vervoermuseum bracht het gezelschap naar 
Haarlem, molen de Adriaan, waar een boot klaar 
lag om een 2 uur durende rondvaart op het 
Spaarne en door Haarlem te maken.  
 
De drukte op het water en de stralende zon 
maakten het tot een zomers uitje... Op de boot 
werd de lunch uitgedeeld en daarna de 
welbekende Dora's cake, verzorgd door Gerard 
van den Berg. 

 
 
 
Na de vaartocht weer terug aan land en met 
dezelfde oude bus richting Vijfhuizen, met 
bestemming Café Agnes van de Nieuwe 
Meerpaal. Daar stonden feestelijk bruisende 
glazen klaar voor de gasten om daarna met 
elkaar te borrelen, te eten, bij te praten, te lachen 
en vooral heel veel te zingen met vele 
waarderende en humoristische teksten voor de 
jubilerende Dirk en zijn koor. 
 
Wij kunnen allen in dankbaarheid terugkijken op 
een mooie en sfeervolle viering en een 
fantastisch jubileumfeest.  

  
De feestcommissie 

 

 
 
Marina Kuiper-Specker, 50 jaar 
koorlid  
 

Marina Kuiper is 50 jaar lid van het Gemengd 
koor. Een hele prestatie. Daarnaast heeft ze nog 
vele andere taken, die ze voor de parochie 
verricht. Zo kennen we haar als dirigente van het 
dameskoor.  

 
Maar nu als stille kracht tussen de koorleden in 
en dit al 50 jaar lang.  
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In de viering met Pinksteren, waarin het koor zelf 
zijn 50-jarig jubileum vierde, is zij in het zonnetje 
gezet met een felicitatie en een sculptuur van de 
Gregoriusvereniging met inscriptie: Marina 
Kuiper-Specker 50 jaar lid Gemengd Koor 1974- 
2024.  
 
Marina is bedankt voor haar inzet voor het koor 
en onze parochie.  

Parochieteam Vijfhuizen 

 
 

Bedankt! 
 

Er is al veel geschreven over het 50-jarig 
jubileum van het Gemengd Koor van de  
St. Augustinusparochie Vijfhuizen.  
Dus ik zal niet in herhaling vallen.  
 
Als dirigent echter wil ik nog wel graag de 
parochie van harte bedanken voor het bronzen 
beeldje van de beeldhouwer Hans Kuyper dat mij 
ten deel is gevallen. Het zal een goede 
herinnering blijven, alsmede de vele hartelijke 
reacties van alle koorleden via kaarten die een 
week lang voor het feest in onze brievenbus 
gleden.  
Alles is nu voorbij. We gaan weer met volle moed 
en enthousiasme de toekomst  
tegemoet  

 
Deo volente. 

Dir(k)igent 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Autorijschema 

 
Voor vervoer vanuit 
Spaarndam naar 

Haarlemmerliede en v.v. 
Parochianen die mee willen rijden kunnen de 
chauffeur/chauffeuse bellen. 
 
07-07-2024 Hans Oud  06-23362133 
21-07-2024 Martie Vink  023-5371902 
04-08-2024 Theo van Lieshout  023-5373648 
18-08-2024 Ria v.d. Voorn  06-44410157 
 
 
 

Kosterschema St. Adalbertus 
   

 
14-07-2024    Wim Pijnaker 
28-07-2024    Herman Koeman 
11-08-2024    Wim Pijnaker 
25-08-2024    Wim Pijnaker 
 
 
 

 
 

Open kerk 

 
 

Op dinsdag 28 mei hield diaken Rob Mascini in 
de Sint Adalbertuskerk in Spaarndam een 
pleidooi om de kerk open te houden. In zijn 
lezing ging hij in op de symboliek die er 
verscholen zit in het kerkelijk gebouw, de 
kruiskerk.  
Op een zeer boeiende wijze nam hij de 
aanwezigen -aan de hand van vele plaatjes- mee 
in zijn verhaal. 
 
In Frankrijk draagt de staat de verantwoording 
voor het onderhoud van de kerken, hier zijn de 
kerken over het algemeen gewoon open. In de 
landen die tot het einde van de tachtiger jaren 
onder toezicht stonden van de Sovjet Unie, 
hebben de oma’s gezorgd voor het voortbestaan 
van de kerk.  
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Toen de ‘apartheid’ nog regel was in Zuid-Afrika, 
is er één kerk geweest die opengesteld werd 
voor iedereen. 
 
De rode draad in zijn verhaal was en is, de kerk 
is van de gemeenschap, een kerk kan en mag je 
niet onder een ‘management’ laten vallen, er valt 
geen ‘productie te maken’ met je kerk. Open voor 
iedereen die er binnen wil lopen! 
 

Parochieteam Spaarndam 

 
 
 

Fototentoonstelling 100 jaar St. 
Adalbertuskerk Spaarndam! 

Op zaterdag 25 mei jl. heeft mevrouw Audrey 
van den Beldt de fototentoonstelling in de 
Adalbertuskerk officieel geopend. 

In samenwerking met de historische werkgroep 
Spaarndam, waar veel foto’s aanwezig zijn, is er 
een selectie gemaakt.  
Ook werd gebruik gemaakt van de afbeeldingen 
uit het boekje dat Gerrit van den Beldt schreef bij 
het 75-jarig jubileum van de kerk. 
  
Foto’s van de eerste bouw, foto’s van het rijke 
Roomse leven in Spaarndam. Het begin van de 
St. Adalbertusschool en de jeugdvereniging Don 
Bosco, je ziet het allemaal terug. 
 
Hiernaast een kleine impressie en ……. 
mocht u nog niet geweest zijn, de foto’s zijn  
voorlopig nog te bezichtigen. 
 
 

Karin Duwȇl 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nog hand geborduurd 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   8 



                    

 

Stilte voor de storm 
 

Normaal gesproken valt er in de maanden juli en 
augustus nou niet al te veel te melden.  
Mensen gaan met vakantie, de grote kerkelijke 
feestdagen zijn achter de rug en op verschillende 
momenten geëvalueerd door de groepen en  de 
parochianen onderling(!). Toch is deze zomer in 
‘MeerLiede’ anders: uit verschillen de hoeken 
worden er gegevens aangeleverd die een scan 
moeten maken, waar iedereen in elke parochie 
mee bezig is.  
De vragenlijsten gaan soms behoorlijk ver en ik 
moet eerlijk toegeven dat ik -al loop ik toch al een 
poosje mee in Haarlemmerliede- wel eens denk: 
 ‘Weet ik véél!’ (Dan moet ik nog wel eens 
ruggenspraak houden, maar het blijkt dat ook 
daar de kennis soms ontbreekt(!)). Het gonst in 
heel ‘MeerLiede’ van de activiteiten m.b.t. de op 
handen zijnde fusie en er moet een duidelijk 
beeld worden gevormd om met een goed 
voorstel naar onze bisschop te komen, willen we 
-zoals de bedoeling is- een fusie per 1 januari 
2025 bewerkstelligen. 
 
Toch gebeurt er intussen ook wel het een en 
ander wat niet persé met de fusie te maken 
heeft:  
In Haarlemmerliede zal -na overleg met het 
parochiebestuur- in juli een groep passeren uit 
de LHBTIQA+ gemeenschap. Deze groep 
onderneemt een tocht van Zandvoort naar 
Amsterdam langs negen kerken van diverse 
kerkgenootschappen en wil uitdrukking geven 
aan dankbaarheid voor alle positieve verandering 
in de diverse kerken.  
Het wordt “Pride Pelgrimage” genoemd en wordt 
gecoördineerd door een protestantse dominee uit 
Amsterdam. Bijna geen enkele kerk weigerde de 
uitnodiging om halte te zijn, uiteraard hier en 
daar onder plaatselijke voorwaarden. 
 
In Spaarndam is men naarstig op zoek naar een 
nieuwe organist omdat Max Koning, 
noodgedwongen door ziekte, moest afhaken. Het 
bestuur van ‘MeerLiede’ buigt zich eveneens 
over dit probleem en met elkaar hopen we toch 
uiteindelijk een oplossing te vinden. 
 
Op donderdag 15 augustus zal er -uiteraard- 
weer een viering zijn t.g.v. Maria ten 
Hemelopneming, tòch altijd weer een bijzonder 
feest. Wij worden verwacht om 19.30 uur in 
Halfweg. 
En wanneer het volgende parochieblad zich 
aankondigt, begin september, dan beginnen de 
parochies van ‘MeerLiede’ aan een nieuw 
seizoen. Allerlei activiteiten, repetities (voor zover 
al niet begonnen), voorbereidingen op bijzondere 
evenementen of vieringen gaan dan weer van  

 
 

start. We kunnen u nu alvast voorbereiden op 
een MeerLiedeviering die zal plaatsvinden op 
zondag 8 september: het feest van Maria 
Geboorte en waar kan dit anders plaatsvinden 
dan in Halfweg in de Onze Lieve Vrouw 
Geboorte kerk. 
 
Leuk: we praten altijd over ‘het nieuwe seizoen’. 
Toch hebben we, ook in dit parochieblad, al vele 
malen vastgesteld dat onze God geen seizoenen 
kent: Hij is er altijd! 
 

Theo Kors 

 
 
 

Verrassing voor 50-jarig Gemengd 
koor van Vijfhuizen 
 

Midden onder de generale repetitie voor de 
jubileumviering op inkstermorgen stapt 
burgemeester Marianne Schuurmans op 16 mei 
de St. Augustinuskerk binnen. Net als een 
prachtig Alleluja klinkt.  
‘Zo ben ik nog nooit ontvangen, , grapt de 
burgermoeder, die vertelde dat ze als kind in 
talloze doopvieringen heeft gezongen.  
‘Ik weet dus dat zingen vreugde en inspiratie 
geeft.  Allereerst voor jullie als zangers. Jullie 
brengen die vreugde en inspiratie ook over op de 
kerkgangers en dat al vijftig jaar. Dat is heel 
bijzonder. En daarvoor mag ik jullie namens het 
gemeentebestuur aan het Gemengd Koor 
Vijfhuizen de gemeentelijke eremedaille 
toekennen.’ 

 
De onderscheiding was een grote verrassing 
voor het koor. Voor oprichter en dirigent Dirk van 
der Eerden, 50 jaar pro deo op de bok, nog het 
meest. Hij weet altijd wat er gaat gebeuren, niets 
blijft voor hem geheim. Nu dus even wel. 
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Asperges en bloemen 
 

Het is een smaakvolle traditie dat op de laatste 
Herbergmaaltijd van het seizoen in Vijfhuizen 
asperges op het menu staan. Zo ook vrijdag 10 
mei waar in een volle Luifel genoten werd van 
het witte goud en genoten werd van elkaar 
tijdens de geanimeerde gesprekken aan tafel. 
Zijn asperges traditie, de kwarktaart met verse 
aardbeien was een grote verrassing. 
Namens het parochieteam zette Ton Overgaag 
de keukenprinsessen in de bloemen als dank 
voor een heel seizoen koken op hoog niveau. 
Ondersteund door een instemmend applaus van 
de gasten die nu al uitkijken naar de tweede 
vrijdag van oktober wanneer een nieuw seizoen 
van start gaat. 

 
 
 
Rozen op Moederdag 
 

Moederdag, een dag om alle vrouwelijke 
kerkgangers te verrassen met een rode roos.  
In veel kerkgemeenschappen vervullen vrouwen 
een onmisbare rol als vrijwilliger. Zo ook in de St. 
Augustinus in Vijfhuizen. Zonder hen zouden alle 
raderen stilvallen. 
De rozen die over waren werden in de loop van 
Moederdag gebracht naar vrouwen in de 
parochie die wel een steuntje in de rug kunnen 
gebruiken. En dat werd bijzonder op prijs gesteld. 
 

 
 

Kerkhofbeheer 
 

Op initiatief van de penningmeester van de 
parochie van St. Johannes de Doper in 
Hoofddorp vond op 4 juni jl. een bijeenkomst 
plaats van de kerkhofbeheerders in mn. de 
Haarlemmermeer. 
 
Die bijeenkomst was bedoeld om de ervaringen 
te delen en van elkaar te horen hoe bepaalde 
zaken rond begraven en het werkelijk beheer, 
inclusief de administratie, in zijn werk gaan. Het 
zal duidelijk zijn dat niet iedere begraafplaats 
hetzelfde is. Hoofddorp heeft een behoorlijk groot 
kerkhof en ook dat van Halfweg heeft een 
behoorlijke capaciteit. In Haarlemmerliede is het 
zo groot niet en dat brengt weer andere 
vraagstukken met zich mee.  
 
Er wordt in Hoofddorp en Halfweg gebruik 
gemaakt van graafmachines, in Haarlemmerliede 
is dat niet mogelijk, daar dient een graf nog altijd 
met de hand gedolven te worden, doordat het 
kerkhof relatief klein is, en er maar heel nauwe 
paden zijn.  

 
De vraag was ook: hoe wordt het onderhoud op 
de diverse plaatsen gedaan, en door wie? Zijn er 
voldoende vrijwilligers? Welke werkzaamheden 
(moeten) worden uitbesteed, en hoe gebeurt 
dat? (Nieuw Vennep bv. heeft alle werkzaam-
heden uitbesteed). Wat is het kostenplaatje?  
 
Het was trouwens ook erg goed om in dat 
verband ook over de toekomst te filosoferen.  
Al met al een boeiend gesprek wat best nog wel 
eens herhaald gaat worden.  

Theo Kors 

 

Kooruitje St. Caecilia Halfweg 
 

Zondag 16 juni 2024, na de kerkdienst om 10.45 
uur was het zover! 
In de jaarvergadering van maart 2024 was een 
commissie benoemd, die de taak had een uitje te 
regelen voor het koor. Geen makkelijke opdracht, 
maar met zijn drieën moest het toch lukken. 
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Nou, dat is gelukt!! 
Wij werden tot de donderdag 13 juni (koor-
repetitie) door de commissie in het ongewisse 
gelaten, waar we heen zouden gaan. De 
verrassing was groot! Een boottocht, hoe leuk is 
dat! Alles was door de commissie tot in de 
puntjes geregeld. Zelfs de indeling van de auto’s 
om naar de opstapplaats te rijden, was geregeld. 
De opstapplaats was de Nieuwe Meer, maar 
doordat de A9 in onderhoud was (dus ook de 
Schipholbrug) moesten we iets verder door rijden 
omdat de partyboot niet onder brug door mocht. 
 

Geluk hadden we met het weer, de zon was 
grotendeels aanwezig met af en toe een bui, 
maar benedendeks was het droog, verder kon je 
bovendeks genieten van een prachtig 
(zonnig)uitzicht over de plassen. 
 
Dan de boottocht, eerst een stukje varen over de  
Ringvaart naar de Westeinderplassen.  Prachtig, 
wat er allemaal te zien is onderweg. De kapitein 
vertelde tijdens de vaart allerlei bijzonderheden 
over de plassen (bijvoorbeeld over Meervallen in 
de Westeinderplassen). Ook voor de inwendige 
mens was gezorgd. Wij begonnen met koffie en 
een lekker koekje. Er was een lunch aan boord 
(soep en een broodje kroket, daarna was er nog 
een extra broodje voor de liefhebber). 
Aansluitend was en nog een glaasje fris, een 
biertje en/of een glas wijn. 
 

Rond 16.00 uur stonden we weer op de kade, 
waar als afsluiting een groepsfoto werd gemaakt. 
Een zeer geslaagd uitje, mijn complimenten aan 
de commissie!! 

Elise Nibbering (voorzitter) 

 

Tja… 
 

‘Er zijn nogal wat hanen die denken dat de 
zonsopgang aan hun kraaien te danken is’ 
 

Albert Ellis (psychotherapeut) 
 

‘Stilte, je bent het mooiste wat ik ooit heb 
gehoord’ 

Boris Pasternak (Russische schrijver) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Verhuisd 
 
Martijn en Vilma Stokman en hun kinderen Aaron 
en Nieck hebben Martijns geboorteplaats 
Vijfhuizen, en daarmee onze parochie, verlaten 
en zijn neergestreken in het Overijsselse 
Wierden. 
Wij wensen jullie veel geluk in jullie nieuwe 
woonomgeving. 
 
 
 

De Stoep onze huiskamer voor 
Haarlemmerliede! 
 
 

Activiteiten: 
 

Op initiatief van de PCI was er een uitermate 
geslaagde buurt- en borrelcafé op 31 mei jl. in De 
Stoep. Heerlijk bijpraten met dorpsgenoten! De 
belangstelling was meer dan groots. 
Vanaf nu weer elke woensdagmiddag Jeu de 
Boules. Kom ook naar De Stoep, u bent welkom 
vanaf 14.00 uur! 
 
Na elke viering op zondag is het gezellig koffie 
drinken en bijpraten. 
 
De klaverjascompetitie start weer in september, 
ook u bent van harte welkom na opgave bij Mary 
van Opzeeland tel 06-21594931. 
 
Onze breiclub kan altijd breiwol gebruiken! 
Inleveren bij De Stoep op woensdagmiddag of bij 
Mary van Opzeeland. 
 
Mini-Bieb 
Vakantietijd… neem een paar boeken mee uit 
onze sortering. 
 
Algemeen 
De Stoep kunt u huren voor een workshop, 
vergadering, bijeenkomst of expositie. 
Info: reserveringstoep@dorpsvereniging.nl  
Mary van Opzeeland beheerder 06-21594931 
Agendabeheer en afspraken:  
Cees van Kippersluis 023-5328867 of 06-
33757109  
Vraag naar de mogelijkheden. 
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VIERINGENROOSTER (periode 7 juli 2024 t/m 1 september) 
 
 

Vespers en Eucharistie in Haarlemmerliede  
Liedeweg 52 
 -  Elke dinsdag t/m vrijdag 
 

Stiltegebed en zingen van psalmen  17.30 uur 
Eucharistie                                        18.00 uur 
 

Vespers en eucharistie zijn geïntegreerd, het is evenwel ook 
mogelijk voor één van beide te kiezen. 

 

 
 
 
Eucharistie in Halfweg  
 
 

 
  Elke woensdagmorgen om 10.00 uur 

 

 

   
  
 

Wijzigingen in het rooster worden op de website aangepast. 
 

 Haarlemmerliede 
Jacobus de 
Meerdere 

Liedeweg 52 
11.00 uur 

Spaarndam 
Sint Adalbertus 

Ringweg 30 
 

11.00 uur 

Vijfhuizen 
Sint Augustinus 

Kr. Spieringweg 400 
 

11.00 uur 

Halfweg 
O.L.V. Geboorte 

Dr. Schaepmanstr. 7 
 

9.30 uur 
Zondag  
 
         7 Juli 
 
14e Zondag door 
het jaar 

 
Eucharistieviering 
Pater Patrick 
St. Cecilia 
 

  
Eucharistieviering 
Pater Clement 
Samenzang 
 

 
Eucharistieviering 
Pater Clement 
St. Caecilia Halfweg 
 

Zondag 
 
       14 Juli 
 
15e Zondag door 
het jaar 

  
Eucharistieviering 
Pater Clement 
St Cecilia 
 

 
Gebed en 
Communieviering 
Diaken Rob Mascini 
Samenzang 
 

 
Eucharistieviering 
Pater Patrick 
Samenzang 
 

Zondag 
 
       21 Juli 
 
16e Zondag door 
het jaar 

 
Eucharistieviering 
Br. Bernard Zweers 
St. Cecilia 
 

  
Eucharistieviering 
Pater Patrick 
Samenzang 
 

 
Eucharistieviering 
Pater Clement 
St. Caecilia Halfweg 
 

Zondag 
 
      28 Juli 
 
17e Zondag door 
het jaar 

  
Eucharistieviering 
Pater Clement 
St. Cecilia 
 

 
Gebedsviering 
Ton Overgaag 
Samenzang 

 
Eucharistieviering 
Pater Patrick 
Samenzang 
 

Zondag 
 
      4 augustus 
 
18e zondag door 
het jaar 

 
Eucharistieviering 
Pater Clement 
St. Cecilia 
 

  
Eucharistieviering 
Pater Patrick 
Samenzang 
 

 
Eucharistieviering 
Pater Clement 
Samenzang 
 

Zondag  
 
    11 augustus 
 
 

  
Gebedsviering 
H. Smorenburg 
Cecilia 
 

 
Eucharistieviering 
Pater Patrick 
Samenzang 
 

 
Eucharistieviering 
Pater Patrick 
Samenzang 
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 Haarlemmerliede 
Jacobus de 
Meerdere 

Liedeweg 52 
11.00 uur 

Spaarndam 
Sint Adalbertus 

Ringweg 30 
 

11.00 uur 

Vijfhuizen 
Sint Augustinus 

Kr. Spieringweg 400 
 

11.00 uur 

Halfweg 
O.L.V. Geboorte 

Dr. Schaepmanstr. 7 
 

9.30 uur 
Donderdag 
 
    15 augustus 
 
Maria Tenhemel-
opneming 

   MEERLIEDEVIERING 
 

Aanvang 19.30 uur 
 

Pater Patrick 
Dameskoor 
Pro Ecclesia 

Zondag 
 
   18 augustus 
 
20e Zondag door 
het jaar 

 
Eucharistieviering 
Pater Patrick 
St. Cecilia 
 

  
Gebed en 
Communieviering 
Diaken Rob Mascini 
Samenzang 
 

 
Eucharistieviering 
Pater Patrick 
Samenzang 
 

Zondag  
 
   25 augustus 
 
21e Zondag door 
het jaar 

  
Eucharistieviering 
Pater Patrick 
St. Cecilia 
 

 
Gebed en 
Communieviering 
Diaken Gert Jan van 
der Wal 
Samenzang 
 

 
Eucharistieviering 
Pater Patrick 
Samenzang 
 

Zondag 
 
    1 september 
 
22e Zondag door 
het jaar 

 
Eucharistieviering 
Pater Patrick 
St. Cecilia 
 

  
Eucharistieviering 
Pater Gerard 
Timmermans 
Samenzang 
 

 
Eucharistieviering 
Pater Patrick 
Samenzang 
 

 

 

De in deze agenda opgenomen vieringen, voorgangers en koren kunnen te allen tijde wijzigen. 

Kijk op de website voor de definitieve opgave of vraag het na bij uw contactpersoon van de parochie. 

 

Zingen in de zomer 
 

Na het succes van 2023 wordt ook dit jaar weer een “Zomer Zangdienst” gehouden 
- Zondag 28 juli 
- Aanvang: 19.30 uur 
- Locatie: Protestantse Kerk aan de Wilhelminastraat in Halfweg 
     
Geen preek, geen lezingen: gewoon lekker veel zingen.  
De dienst wordt muzikaal begeleid door Hans Jütte. 
 
Denkt u nu al: ik weet wel een mooi lied wat ik graag wil zingen?  
Geef deze dan door aan Wilma van Rijn 
ds.wilmavanrijn@gmail.com of 020-822 5218 
Hopelijk maken we er 28 juli weer een muzikaal feest van. 
 

  

 

 

 

      Zingen in de Zomer 

   13 



                    

 

Informatie MeerLiede parochies 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

St. Jacobus de 
Meerdere  
Haarlemmerliede 

O.L.V. Geboorte 
Halfweg 

St. Adalbertus 
Spaarndam 

St. Augustinus 
Vijfhuizen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor meer informatie per parochie www.meerliede.nl 

klik op de homepage bovenin de balk op locatie 

St. Jacobus de Meerdere 

Liedeweg 52    

2065 AK  Haarlemmerliede               023- 532 77 80 
 

Secretariaat: Th. Kors    023-533 05 53 

Theo.Kors@kpnplanet.nl                       06-284 02 506 
        

Kerkhofbeheer: P. Piscaer                     06-456 80 406 

Ppi1000@kpnmail.nl 
 

Penningmeester: A. Kuhlman   023-537 67 42 

Bankrekening                     NL97 RABO 0118 39 3987 
        

Misintenties: Mevr. J. Pijnaker-Kooter   06-233 96 129 

jmpijnaker@hotmail.com 
        

De Stoep  

* bij activiteiten   M. van Opzeeland    06-215 94 931 

* voor afspraken  C. van Kippersluis  023-532 88 67 
          

Voor meer informatie: 

https://www.meerliede.nl/jacobus-de-meerdere 

 

St. Augustinus 
Kromme Spieringweg 400 
2141 AM  Vijfhuizen 
 

Secretariaat:        voor post zie kerk adres 
                            secretaris.kerkvijfhuizen@gmail.com 
  

Penningmeester: R. van der Riet 06-101 818 29 
kerkvijfhuizenpennningmeester@gmail.com  
 

Bankrekening NL68 RABO 0324 53 5902 
 

Misintenties: R. Beelen 023-558 16 29 
 

Bezoekgroep: G.M. Witteman-Bohté     023-558 11 68 
 

De Luifel 

Beheer: A. de Koning-Verschoor   023-558 11 75 

Voor meer informatie: 

https://www. meerliede.nl/st-augustinus  

 

 

 

O.L.V. Geboorte 

Dr. Schaepmanstraat 7 

1165 GP  Halfweg    020-497 70 69 

parochieolvgeboortehalfweg@hetnet.nl  

info@parochiehalfweg.nl   

Facebook@ParochieHwg 

Secretariaat: H. Terwijn                        06-41 64 4640 

                      voor post zie kerkadres 
 

Penningmeester: A. Kuhlman             023-537 67 42 
 

Bankrekening                    NL63 RABO 0324 60 2049 
 

Begraafplaatsbeheerder: L. Buijs         020-497 60 16 
 

Koster: C. Poelsma                               020-497 64 97 
 

Voor meer informatie: 

https://www.meerliede.nl/o-l-v-geboorte 

 

St. Adalbertus                   postadres 
Ringweg 30                                             postbus 5 
2064 KK  Spaarndam 2064 ZG  Spaarndam 
 

Secretariaat: K. Duwêl                   06-48 888 338 
karinduwel@hetnet.nl              023-538 97 07 
 

Penningmeester: A. Kuhlman             023-537 67 42 
akuhlman@quicknet.nl 
 

Bankrekening                    NL58 RABO 0118 39 1100 
    

kopij parochieblad  parochieblad.adalbertus@gmail.com 
 

Misintenties: Mevr. J. Pijnaker-Kooter  06-23 396 129 
 
Giften voor                         NL63 RABO 0118 31 5544 
Zr Thea Lemmers           t.n.v. Stichting Sinar Pelangi 
 

Voor meer informatie:  
https://www.meerliede.nl/st-adalbertus 
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Volledige en persoonlijke verzorging 

van begrafenissen en crematies 
 

Familiebedrijf sinds 1878, staat garant voor 

persoonlijke begeleiding rond overlijden en uitvaart 
 

Martin Uitendaal en zijn medewerkers staan 24 uur 

per dag voor u klaar  

Tel. (023) 532 44 86 
 

M.N. Uitendaal, Oranjestraat 25. Haarlem 

Laat uw zorg onze zorg zijn. 

 

 

Remco en Arnold Kuhlman 

Administraties, jaarrekening en belastingaangiftes 

Rembrandtweg 665B, 1181 GV  Amstelveen 

Talesiuspark 1, 2064 LJ Spaarndam 

020 6416735 / 023 5376742 

www.akuhlman.nl    info@akuhlman.nl 
 

 

     C.A. van Oeveren  
      Schilderwerken 

   
 

E-mail: cavanoeveren@gmail.com 

zie ook onze uitgevoerde projecten op: 

http://www.cavanoeveren.nl/ 

 

 
 

Wethouder Fijenpad 3 

 1165 GC  Halfweg 
   

 Telefoon: 0651194964 

http://www.akuhlman.nl/
mailto:cavanoeveren@gmail.com
http://www.cavanoeveren.nl/


   

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

DE BLOOMSENSATIE 
 

              BEZOEK ONS IN 
  ZWANENBURG OF HAARLEM   
 

020 331 85 83 

info@pluknbloom.nl 
 

Gespecialiseerd in 
Rouw- en Trouw- 
arrangementen 

 

            
       Lindenlaan 43, 1161 VJ  Zwanenburg 
 

        Wij bieden onze klanten: 
        * kwaliteit, vakmanschap en service gerichtheid 
        * duidelijke prijsafspraken en helder advies 
 

Kijk voor meer informatie op onze website: 

www.loodgietersbedrijfpmeekel.nl 
 

of stel uw vragen via de e-mail 

meekel.loodgieters@online.nl 
 

 

tel:020%20331%2085%2083
mailto:info@pluknbloom.nl
https://d.docs.live.net/e59ca3de7a4e6218/Mijn%20data/Word/Kerk/Parochieblad%20PU/Jaar%204%20nr%207/www.loodgietersbedrijfpmeekel.nl
https://d.docs.live.net/e59ca3de7a4e6218/Mijn%20data/Word/Kerk/Parochieblad%20PU/Jaar%204%20nr%207/meekel.loodgieters@online.nl


 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


