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Verhuisbericht

Gaat u verhuizen of komt u NIEUW in een van
onze parochies........ laat het ons weten.

Dank u'!

Redactie MeerLiedeblad:
meerliedeblad@hotmail.com)

Tekst bij ons voorblad:

Wat verbindt de parochies van Haarlemmerliede, Halfweg, Spaarndam en Vijthuizen?
Met deze vraag in het achterhoofd dacht ik na over een voorplaat voor ons nieuwe parochieblad.

Na enige tijd kwam het woord ‘water” in mij op.

Via water (Ringvaart, de Liede en Spaarne) zijn we in fysieke zin met elkaar verbonden.
Via het water van onze doop zijn we in geestelijke zin met elkaar verbonden.
Ontwerper Auke Herrema heeft onze verbondenheid op een fantastische manier zichtbaar gemaakt.

Corina Klaver

Voormalig Vicevoorzitter Parochiebestuur MeerLiede
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Van het Pastoraat

In het vorige parochieblad bent u meegenomen
in de Goede Week van Palmzondag naar Pasen
en alles wat er in die week rond Jezus gebeurd
is. Pasen ligt al even achter ons. Maar met de
zondagen van Pasen is Pasen nog niet voorbij.
Het leidt ons naar s '"Heeren Hemelvaart, zoals
dat zo mooi genoemd wordt en Pinksteren,
waarmee we de Paastijd afsluiten.

Wat vieren we precies met Pinksteren en wat is
Pinksteren?

Laten we het eerst even over de naam hebben:
wat betekent Pinksteren eigenlijk? Pinksteren is
afgeleid van het Griekse woord pentekosté, wat
vijftig betekent. De feestdag valt altijd op de

tiende dag na Hemelvaart en de vijftigste dag na

Eerste Paasdag.

Pinksteren ontstond uit het joodse Wekenfeest
(of Sjavoeot). Met dat feest wordt herdacht dat
God de Tien Geboden aan Mozes gaf op de
berg Sinai. Hoe is hieruit ons huidige Pinksteren
ontstaan?

Christenen namen de feestdag over omdat ze
de overeenkomst zagen met de neerdaling van
de Heilige Geest over de apostelen. In beide
gevallen verenigden mensen zich met God.

Heilige Geest daalde neer

Met Hemelvaart ging Jezus voorgoed naar de
hemel, maar hij beloofde zijn leerlingen niet in
de steek te laten. De leerlingen en Maria zaten
samen in een huis. Ineens hoorden ze een
stormgeluid en zagen ze vlammen boven hun
hoofden. Volgens de Bijbel ging dat er zo aan
toe.

Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als
van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze
zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan
hen een soort viammen, die zich als vuurtongen
verspreidden en zich op ieder van hen
neerzetten, en allen werden vervuld van de
Heilige Geest en begonnen op luide toon te
spreken in vreemde talen, zoals hun door de
Geest werd ingegeven.

Met Pinksteren start onze kerk

De Bijbel beschrijft daarna de verbazing bij de
inwoners van Jeruzalem. Van Romein tot
Arabier, en iedereen er tussenin: ze hoorden
allemaal in hun eigen taal de apostelen spreken
over ‘Gods grote daden’.

Drieduizend mensen raakten overtuigd en sloten
zich diezelfde dag nog aan bij de kerk. Hiermee
wordt deze gebeurtenis gezien als het ontstaan
van de kerk.

En nu zijn we ruim tweeduizend jaar verder en
met vallen en opstaan, het blijft mensenwerk,
komen we met Pinksteren bijeen om dit feit te
vieren. Ook vandaag de dag wordt aan het eind
van de viering de Paaskaars gedoofd. Niet dat
het voorbij is, maar juist dat het gaat beginnen.
Ook wij krijgen met Pinksteren de opdracht
Zijn voorbeeld te volgen en liefdevol open te
staan voor onze medemens met name hen

die het minder hebben en het zo hard nodig
hebben.

Ik wens u hierbij de kracht van de H. Geest en
een Zalig Pinksteren.

Ton Overgaag



Algemene informatie

Van de Bestuurstafel
Bijeenkomst over de fusie op 16 april

Na eerst veel werk achter de schermen te
hebben verricht heeft op dinsdag 16 april de
eerste bijeenkomt plaatsgevonden tussen het
bestuur, de leden van de pastoraatgroep, de
leden van de parochieteams van de vijf kerken
en enkele andere vrijwilligers.

Het doel van deze bijeenkomst was het
formeren van werkgroepen om daarmee
eenvoudiger en efficiénter te kunnen werken
naar de fusie per 1 januari 2025.

Tijdens dit overleg zijn een zestal werkgroepen
geformeerd;

- gebouwen en terreinen

- liturgie / pastoraat

- secretariaat / ledenadministratie

- financién

- communicatie

- begraafplaats administratie

De opdracht voor de werkgroepen is het maken
van een stappenplan, of wel alle
werkzaamheden die centraal of decentraal
moeten gebeuren nu en in de toekomst in kaart
brengen.

Een volgende bijeenkomst is gepland op 21 mei
a.s. Hierover en over de eventuele uitwerking
van de stappen leest u meer in het volgende
blad en in de periodieke fusie updates op de
website.

Visiedocument Gebouwen & Gronden en de
Vitaliteitscan

Voordat tot een fusie kan worden overgegaan,
verlangt het bisdom een “visiedocument
gebouwen” én een “vitaliteitsscan”. Het
visiedocument gebouwen & gronden en de
vitaliteitsscan is, v.w.b. de eigendommen van
de nieuwe parochie St. Gertrudis voor zover
mogelijk ingevuld. Alle overige vragen zowel
pastoraal en financieel zullen véér 1 juli 2024
beantwoord moeten worden.

Infraroodverwarming in Halfweg en
Haarlemmerliede?

Gewerkt wordt aan een oplossing met “lokale”
infraroodverwarming in Halfweg en
Haarlemmerliede. Hiermee hoeft dan tijdens
repetities en andere korte bijeenkomsten de
totale verwarming niet meer gebruikt te worden.
Dit leidt zeker tot een kostenbesparing qua
energieverbruik.

Onderhoudsinventarisatie

De onderhoudsinventarisatie van de kerk en de
pastorie van Badhoevedorp, is gereed. De
inventarisatie van de overige gebouwen volgt
begin juni.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar
onze website:
https://www.meerliede.nl/nieuws/bericht/609/fusi
e-update-april-2024

Parochiebestuur SVB MeerLiede

Even voorstellen

Beste parochianen,

Mijn naam is

Gert Jan van der Wal,
parochiaan van de
O.L.V.. Geboorte in
Halfweg.

Vanaf 1 januari 2024
benoemd als vice-
voorzitter van het
bestuur van het SVB
MeerLiede.

Ik ben 44 jaar getrouwd met Thecla. We
hebben drie kinderen en vier kleinkinderen,
waar we ook oppasdagen voor doen.

Daarnaast ben ik emeritus diaken voor de
BOAZS-parochies (regio Haarlem) en af en toe,
ziet u mij verschijnen als voorganger in een van
de MeerLiede kerken.

We staan met elkaar voor een uitdaging om van
ons samenwerkingsverband van de MeerLiede
parochies (nieuw toegevoegd de parochie van
Badhoevedorp) met behulp van een
stappenplan naar de fusie tot één parochie te
komen, de Sint Gertrudis per 1 januari 2025.

Ik zal streven naar een goede onderlinge
samenwerking ten einde de belangen van onze
gemeenschap te dienen.

In ieder geval wil ik alvast mijn waardering
uitspreken voor de inzet van al onze vrijwilligers.

Gert Jan van der Wal



Lezing Pastor Rob Mascini

Op dinsdag 28 mei zal pastor Rob Mascini een
lezing geven in de St Adalbertuskerk in
Spaarndam.

Het onderwerp is: kerksluitingen in kleine
dorpen.

Rob Mascini heeft een boek over dit onderwerp
geschreven en zegt “Kerken dicht doen, getuigt
van geloof zonder hoop”.

Het belooft een boeiende middag te worden.
Aanvang: 14.00 uur
Inloop vanaf: 13.30 uur

Karin Duwel

100 jaar St. Adalbertus Spaarndam
Fototentoonstelling

Vanaf half juni zal er een fototentoonstelling in
de kerk te bezichtigen zijn over de geschiedenis
van de kerk, hou de website in de gaten daar
zullen we de exacte datum bekend maken.

Naamdag Adalbertus

Op dinsdag 25 juni is de Naamdag van heilig
Adalbertus (of eigenlijk Adelbertus). Wij gaan dit
vieren op onderstaande manier:

* Zaterdag 22 juni is er voor de kinderen een
vossenjacht, waarbij de kinderen op zoek
gaan naar o.a. Adalbertus, Franciscus en
Maria. De vossenjacht begint om 14.00 uur
en zal door de straten van Spaarndam-oost
gaan.

Kinderen die mee willen doen kunnen zich
aanmelden bij: Karin Duwel tel. 06-48888338
of per email: karinduwel@hetnet.nl

* Zondag 23 juni gaan we weer fietsen naar de
Adelbertusakker in Egmond Binnen (zie voor
meer info m.b.t. het fietsen het artikel op
pagina 8).

Vader Abt zal vast aandacht besteden aan
ons 100 jarig bestaan van onze parochie!

* Bij terugkomst zal er voor de vrijwilligers van
de Spaarndamse parochie een bbqg
georganiseerd worden.

Karin Duwel

mediorkoor

OICES

Met veel plezier en dankbaarheid kijken wij terug
op de twee vieringen die wij afgelopen voorjaar
muzikaal mochten verzorgen.

Halfweg

17 maart mochten wij zingen in Vijfhuizen en
dinsdag 26 maart stond The Passion op het
programma. Gert Jan van de Wal, Renée van
der Walt en Anneke Pijnaker vertelde het
verhaal over de lijdensweg van Jezus en wij
mochten dit muzikaal omlijsten met nummers als
‘Alles komt goed’ en ‘Via Dolorosa’.

Mooi om te zien hoeveel parochianen hun
interesse hebben getoond door naar de kerk te
komen of de livestream te bekijken.

Wij zijn bezig met de voorbereidingen voor de
vormselviering van zaterdag 18 mei aanstaande
in de kerk in Halfweg en daarna blikken wij in
onze jaarvergadering terug op alles wat er zoal
gebeurt is.

Namens mediorkoor Voices,
Suzanne Roest (voorzitter).

Pinksteractie 2024

Geloven in de ander, leder mens telt mee.

Missionarissen en missionair werkers in de
schijnwerpers

Onze Nederlandse missionarissen en missionair
werkers zijn gedreven mensen die zich iedere
dag weer inzetten voor hun kwetsbare naasten.
Tijdens de Pinksteractie van de Week
Nederlandse Missionaris (WNM) zetten wij hen
in de schijnwerpers. Dat verdienen ze. Want al
vragen deze helden weinig, ze kunnen een
mentaal en financieel steuntje in de rug goed
gebruiken. Wij voeren campagne om
missionarissen en missionair werkers te
ondersteunen in hun werk en welzijn. Doet u
mee?



Betere toekomst voor kwetsbare mensen

Geinspireerd door hun geloof zetten
missionarissen en missionair werkers zich
wereldwijd in om kwetsbare mensen een beter
leven te bieden. Missiewerker Fera is een
gedreven kracht in het Centre for Social
Concern in Malawi. Sinds 2022 doet zij dit
prachtige werk met de hulp van de Witte Paters
en de Week Nederlandse Missionaris. Zo kan zij
haar hart volgen en zich inzetten voor de
mensen die het het moeilijkst hebben, en dat
doet zij met bezieling! Missionair werker Maria
Poulisse maakt zich vanuit de Communiteit van
de Camillianen hard voor kinderen en jongeren
met een beperking uit arme gezinnen. Dit sprak
voor haar vanzelf nadat ze gezien had hoe deze
kinderen en jongeren vaak volledig buiten de
boot vielen. ‘Ik ben gegrepen door de liefde en
deze kinderen houden me dagelijks een spiegel
voor waarin ik God kan zien. Dat is heel
inspirerend.’ Fera en Maria zijn de gezichten van
onze Pinksteractie in 2024.

Geen zorgen over financiéle zaken

Al meer dan vijftig jaar steunt de WNM
missionarissen en missionair werkers. We
bieden bijvoorbeeld financiéle steun voor
verzekeringen, bijzondere ziektekosten en de
premie voor de AOW. Daarmee zorgen we
ervoor dat zij hun werk zorgeloos kunnen doen.
Daarnaast bieden we missionarissen
vakantiegeld, zodat zij tijdens een verlof in
Nederland geen hulp hoeven te vragen van
familie of vrienden. En ook in noodgevallen
kunnen missionarissen een beroep op ons doen.
We hebben een speciaal fonds, waarmee we
een gestolen computer of andere belangrijke
zaken kunnen vervangen als dat nodig is.

Geld inzamelen tijdens de Pinksteractie

Alleen met uw hulp kunnen wij missionarissen
zoals Fera en Maria een welverdiend steuntje in
de rug blijven bieden. Doet u daarom mee met
de Pinksteractie? Van 11 tot en met 19 mei.

De collecte met Pinksteren is geheel voor dit
doel bestemd.

Voor nadere informatie over het werk van Fera
en Maria verwijzen wij u naar de site van de
Week van de Nederlandse Missionarissen
https://www.weeknederlandsemissionaris.nl

Ook kunt u uw bijdrage storten op:

IBAN: NL30ORABO0171211111 van de week
Nederlandse missionarissen.

Namens hen hartelijk dank.

Missie, Ontwikkeling en Vrede
MeerLiede

Misintenties

Alle misintenties binnen ons samenwerkings-
verband MeerLiede worden op zondag zichtbaar
gemaakt tijdens de Heilige Communie op het grote
scherm in de kerk van Halfweg en via de livestream.

St. Jacobus de Meerdere
Haarlemmerliede

Zondag 19 mei

Jan en Elly van Schie-Rutte; Frank Captein; Overl. moeder
Diena Vink-van Loon; Ludewina Maria Mens-Stokman;
Marijke Schouten-Rieu; Lidewijde Bruns; Jan Poelgeest;
Johan en Bep Rutte-van Warmerdam; Overl. ouders
Poelgeest-Brondsema; To Spoorenberg-Rutte.

Zondag 26 mei

Wim H. Rutte; Ted en Sunta van Warmerdam-Vriesekoop;
Annie Opdam-van Assema; Jeanne Hoenderdos-van de
Hout; Niek en Leny van der Aar-Huiberts; Jacoba Kemper;
Miep Vriesekoop-Nibbering; Jos en Riet Thorborg-Kramer;
Jan en Elly van Schie-Rutte.

Zondag 9 juni

Tiny van Ruiten-Rutte; Siem van der Aar; Corrie en Klaas
van der Bos-Korterkaas en Aad van Neste; Jan en Elly van
Schie-Rutte; Piet Thorborg; Overl. vader Piet Vink; Overl.
ouders Poelgeest-Brondsema; Jan Poelgeest; Lidewijde
Bruns; Nick en Anny Molenaar-Burgman; Jeanne
Hoenderdos-van de Hout.

Zondag 23 juni

Johan en Bep Rutte-van Warmerdam; Wim Hendrikus
Rutte; Jan en Elly van Schie-Rutte; Annie Opdam-van
Assema; Frank Captein; Wim en Hannie de Vries-Ketelaar;
Marijke Schouten-Rieu; Suze van der Peet-Bergkamp; Niek
en Leny van der Aar-Huiberts; Miep Vriesekoop-Nibbering;
Jacoba Kemper; To Spoorenberg-Rutte.

Zondag 7 juli

Overl. moeder Diena Vink-van Loon; Lidewijde Bruns;
Jeanne Hoenderdos-van de Hout; Jan en Elly van Schie-
Rutte; Tiny van Ruiten-Rutte; Ted en Sunta van
Warmerdam-Vriesekoop; Siem van der Aar; Piet Thorborg;
Overl. ouders Poelgeest-Brondsema; Jan Poelgeest; Corrie
en Klaas van der Bos-Korterkaas en Aad van Neste.

O.L.V. Geboorte, Halfweg

Zondag 12 mei

Leo en Marietje Barlag-Steen; Johannes J.J. Kuijpers;
Henny Bouman; Overl. ouders Pijnaker-Nibbering en overl.
kinderen; Harry Zandbergen.

Zondag 19 mei

Wil Loogman; Nico Kuiper; Appie Kreike; Overl. ouders
Lucke-Heemskerk; Overl. ouders Piet en Ria Loogman;
Overl. ouders Stoets-Hutauruk; Jan en An Nibbering-
Pijnaker; Hein en Elise Bosman-Kwadijk en dochter Mien;
Leo en Marietje Barlag-Steen; Overl. ouders Terwijn-de
Lange, zoon Albert en dochter Truus; Henk en Cor Bottelier
en zonen Piet en Henk; Overl. leden van St. Caecilia

Zondag 26 mei
Geen



Zondag 2 juni

Piet Kreike en zoon Peter; Overl. ouders Toon en Nel
Heemskerk; Overl. ouders Kooter-Verbruggen; Rina en Ad
Berg-Blommestijn.

Zondag 9 juni

Leo en Marietje Barlag-Steen; Overl. ouders Schut-
Eijsvogel; Han en Ada van Scheppingen-de Heus; Overl.
ouders Lucke-Heemskerk; Overl. ouders van Groeningen-
Storm, zoon Pierre en dochters Hetty en Ineke.

Zondag 16 juni

Hen Witjes en schoonzus Lenie Verheul; Jan en An
Nibbering-Pijnaker; Overl. ouders Pijnaker-Nibbering en
overl. kinderen; Harry Zandbergen.

Zondag 23 juni
Leo en Marietje Barlag-Steen

Zondag 30 juni
Jaap Stolwijk; Overl. ouders Stoets-Hutauruk; Henny
Bouman.

Zondag 7 juli
Piet Kreike en zoon Peter; Tilly Vermast; Overl. ouders
Toon en Nel Heemskerk; Rina en Ad Berg-Blommestijn.

St. Adalbertus, Spaarndam

Zondag 2 juni

Pieter van der Voorn; Broeder Theo Vink; Gerrit van de
Beldt; Piet Melman; Frank Captein; Pastor Gijs Ockhuijsen;
Overl. ouders van Geldorp-van Bentem.

Zondag 16 juni

Joop Duijndam; Klaas van Warmerdam; Nel en Maarten
van der Voorn; Niels en Yp Molenaar; Overl. dames To en
Anna Blom; Overl. ouders van Lieshout-van Schooten;
Suze van der Peet-Bergkamp.

Zondag 30 juni

Jos en Riet Thorborg-Kramer; Overl. ouders van
Warmerdam-van Eden; Pastor Ben Hemelsoet; Wim en
Truus en zoon lvo Bijl; Overl. ouders Vink-Schouten; Overl.
ouders Granneman-Groot.

St. Augustinus, Vijfhuizen

Zondag 12 mei
Jaap en Laura Zuurbier-Duivenvoorden; Kees en Ellis
Wennekers; Toon Olsthoorn.

Zondag 19 mei

Overl. ouders Jansen-Mesman en Ben Huiskens; Mirjam
Luiten-Huiskens en Henk Bakkenhoven; Theo
Paardekooper; Ria Kramer-Cobelens; Mirjam Gonzalez;
Ursula Micheline Carolina-Peltier; Dora van den Berg-de
Hertog; Cor en Petronella van der Kamp-Weijers.

Zondag 26 mei

Bert de Koning; Tom Kester; Wil en Johan van Haaster-
Heemskerk; Rie, Joop en Riet, Frans Willemse en overl.
ouders; overl. ouders Gieske-Moison; Nico en Geertruida
Stokman-Stut en overl. zoon Nico; Wil Hulsbosch-
Wallenburg.

Zondag 2 juni
Overl. vrijwilligers van de parochie.

Zondag 9 juni
Kees en Ellis Wennekers; Wil en Johan van Haaster-
Heemskerk.

Zondag 19 juni
Nico en Geertruida Stokman-Stut en overl. zoon Nico; Wim
van 't Erve.

Zondag 23 juni

Bert de Koning; Tom Kester; Rie, Joop en Riet, Frans
Willemse en overl. ouders; Bert en Rina Olsthoorn-
Stokman en overl. zoon en dochters; Greetje en Piet de
Wit; Wil Hulsbosch-Wallenburg.

Zondag 30 juni

Overl. ouders Gieske-Moison; overl. ouders Jansen-
Mesman en Ben Huiskens; Mirjam Luiten-Huiskens en
Henk Bakkenhoven; Ria Kramer-Cobelens; Mirjam
Gonzalez; Ursula Micheline Carolina-Peltier; Cor en
Petronella van der Kamp-Weijers; Dora van den Berg-de
Hertog.

Zondag 7 juli

Bert en Rina Olsthoorn-Stokman en overl. zoon en
dochters; overl. vrijwilligers van de parochie; Toon
Olsthoorn; Jo Driessen-Vervaart.
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In memoriam

Jos Pijnaker (72 jaar)
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Toch nog geheel onverwachts is Jos Pijnaker in
de leeftijd van 72 jaar op zaterdagmorgen 9
maart overleden. Hoewel hij al een aantal jaren
vanwege de ziekte MS in Nieuw Unicum in
Zandvoort liefdevol verzorgd werd, was een
tweede longontsteking in een vrije korte tijd te
veel voor hem.

Jos is jaren een actieve vrijwilliger geweest.

De jeugdvereniging Don Bosco, de kerkhofploeg
van Halfweg maar ook voor werkzaamheden in
en rond de kerk, Jos was erbij om een helpende
hand te bieden.

Familie en vrienden konden ook altijd op Jos
rekenen wanneer er een klus op stapel stond en
in het grote gezin Pijnaker was Jos voor zijn
ouders een grote steun.

In zijn levensviering op zaterdag 16 maart in de
aula van Sterrenheuvel in Haarlem is, omringd
door veel familie, vrienden en andere belangrijke
mensen voor Jos tijdens zijn leven, met mooie
woorden, foto’s en muziek afscheid genomen.
Uit de woorden door zijn broer Wim
uitgesproken, bleek wel hoe dankbaar Jos was
voor de jarenlange zorg van zijn huisarts, de
zorg van de verpleging van Nieuw Unicum en de
aandacht van familie en vrienden.

“Bewonderingswaardig positief heeft Jos zijn
leven gedragen. De kleine dingen waar hij zo
van kon genieten. Een prachtig, lief en dierbaar
mens heeft ons verlaten”.

To Spoorenberg—Rutte (96 jaar)

Op donderdag 28 maart jl. overleed mevrouw
Catharina Maria Spoorenberg-Rutte.

To, zoals ze genoemd werd, overleed in de
gezegende leeftijd van 96 jaar.

Ze was een zeer bekende verschijning in
Haarlemmerliede wonende aan de Liedeweg
en stond bij velen bekend onder haar populaire
naam “To Spoor”.

Ze was een toegewijde vrouw en moeder en
bovendien een zeer trouwe kerkbezoekster.
Tot op hoge leeftijd nam ze ook nog vaak deel
aan de activiteiten in “de Stoep”.

Ze zal zonder twijfel gemist worden in het dorp.
Haar uitvaart in de kerk en de crematie in
uitvaartcentrum Haarlem heeft plaats gevonden
op donderdag 4 april.

Moge zij rust en Vrede vinden bij haar Heer!



https://www.meerliede.nl/uploads/news/spoorenburg-rutte-to.5b705b.jpg

Berichten uit de parochies

Autorijschema

Voor vervoer vanuit
Spaarndam naar
Haarlemmerliede en v.v.
Parochianen die mee willen rijden kunnen de
chauffeur/chauffeuse bellen.

19-05-2024 Martie Vink 023-5371902
26-05-2024 Theo van Lieshout 023-5373648
09-06-2024 Ria v.d. Voorn 06-44410157
23-06-2024 Wim Pijnaker 06-10632647
07-07-2024 Hans Oud 06-23362133

Kosterschema St. Adalbertus

12-05-2024 Theo van Lieshout
02-06-2024 Wim Pijnaker
16-06-2024 Herman Koeman
30-06-2024 Wim Pijnaker
14-07-2024 Theo van Lieshout
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Gemengd Koor St. Augustinuskerk
bestaat 50 jaar

Het Gemengd Koor van onze St. Augustinuskerk
bestaat dit jaar 50 jaar en dat gaan we vieren
met een bijzondere eucharistieviering op zondag
19 mei om 11.00 uur, met Pinksteren. Het
moment dat wij als kerk de opdracht krijgen de
gedachte en voorbeeld van Jezus zelf uit te
dragen in onze wereld.

Ons gemengd koor heeft hier handen en voeten
aan gegeven en met name Dirk van der Eerden
heeft het initiatief hiertoe genomen.

In april 1974, om precies te zijn 6 april, is het
gemengd koor opgericht en verzorgde het de
eerste viering in onze kerk. Voor de begeleiding
had Dirk geen zorgen; Bert de Koning, al jaren
organist in onze kerk, wilde graag als vaste
begeleider optreden. Voor hem immers was het
ook een uitdaging.

Het koor gebruikte de traditionele "bronnetjes"”.
Maar met de eerste viering met Kerstmis van dat
jaar gebruikte het een speciaal gemaakt
vieringboekje verzorgd door de toenmalige
pastoraal werker en koorlid Nico Kuiper.

Geleidelijk is het koor overgegaan tot het maken
van boekjes voor alle vieringen waarin het
gemengd koor de zang verzorgt en dat is altijd
Z0 gebleven, maar met de computer veel
eenvoudiger.

Samen met de pastor zocht Dirk de teksten uit
met toepasselijke liederen, maar al gauw werd
er een tekstgroep gemengd koor in het leven
geroepen. Tot op de dag van vandaag komt de
tekstgroep elke keer bijeen om een viering voor
te bereiden.

Het repertoire van het gemengd koor werd
steeds veelzijdiger en het aantal moderne
kerkliederen groeide gestaag tot ver boven de
vierhonderd, geinspireerd door Huub
Oosterhuis, Antoine Oomen en Tom Léwenthal.
Dirk is vernieuwend, altijd op zoek naar nieuwe
liederen, een uitdaging voor het koor om
vierstemmige Nederlandstalige kerkliederen te
zingen.

In 1974 startte het koor met 15 leden en spoedig
daarna steeg het aantal tot boven de 25, wat zo
gemiddeld is gebleven. In de loop van de jaren
zijn er koorleden overleden, anderen verlieten
het koor doordat ze o0.a. gingen verhuizen. Af en
toe komen er ook weer nieuwe enthousiaste
leden bij. Naast het dirigeren heeft Dirk nog vele
taken om het koor enthousiast in stand te
houden, waaronder het leiden van de wekelijkse
repetities op donderdagavond.

Voor onze St. Augustinusparochie is het een
luxe om een dergelijk koor in haar midden te
hebben en zijn we er trots op dat dit koor op zijn
eigen wijze onze vieringen opluistert.

Het parochieteam spreekt dan ook zijn dank uit
voor de inzet van het koor en het werk van de
begeleiding door Dirk van der Eerden, feliciteert
het koor met dit 50-jarig jubileum en hoopt en
vertrouwt erop dat het koor nog vele jaren zijn
inzet zal leveren ter opluistering van onze
vieringen.

Het parochieteam Vijfhuizen

1974 - 2024



23 Juni jaarlijkse fietstocht naar de
Adelbertusakker

Op de fiets naar
Egmond-Binnen,
naar de
Adelbertusakker,
waar het
patroonsfeest van de
heilige Adelbertus

~ wordt gevierd.

/\.
e O Fop e

Vanaf de St.rAdaIbertuskerk, Ringweg 30 in
Spaarndam vertrekken we om 7.15 uur.

We moeten namelijk in Velsen met de pont van
8.00 uur over en zijn dan ruim op tijd in Egmond-
Binnen. Verwacht wordt dat we daar aankomen
tussen 9.15 en 9.30 uur, waar we dan nog
gelegenheid hebben om een kopje koffie te
drinken en een broodje te eten.

Koffie en broodjes worden verzorgd.

Degenen die wel naar Egmond willen, maar niet
op de fiets, kunnen ook per auto gebracht
worden. Als u zich daarvoor opgeeft kunnen we
bekijken of u samen kunt rijden.

De eucharistieviering begint om 10.00 uur in de
openlucht op de Adelbertusakker. Na de viering
is er koffiedrinken in de tuin van de abdij.

De fietstocht gaat in ieder geval door ook bij
slecht weer wordt er gefietst en is er een viering
op de Adelbertusakker.

ledereen is van harte uitgenodigd mee te gaan,
ook de parochianen uit Badhoevedorp,
Haarlemmerliede, Halfweg en Vijthuizen. Het is
belangrijk dat u zich van te voren aanmeldt. Dan
kunnen we met de catering daar rekening mee
houden.

Mochten er onverwachts wijzigingen voordoen,
dan kunnen we u op de hoogte houden. Daarom
bij opgave graag vermelden uw naam,
telefoonnummer en/of email adres.

We hopen dat we met een grote groep naar
Egmond-binnen gaan en bidden voor mooi
weer.

Informatie: Arnold Kuhlman - tel: 023-5376742
email: akuhlman@quicknet.nl
of 06-51906742

Theo v. Lieshout tel: 023-5373648
email: theovanlieshout@hetnet.nl
of 06-28682734

Augustinusgemeenschap
verwelkomt zes nieuwe
parochianen

Aan het begin van de feestelijke viering op
paasmorgen heeft de St. Augustinusparochie
zes nieuwe parochianen verwelkomd.

Dat gebeurde met roze rozen omdat roze in de
taal van de rozen staat voor blijdschap. “En blij
Zijn we jullie te kunnen verwelkomen in onze
parochie”, aldus lid van het parochieteam Ton
Overgaag “En wij hopen dat jullie je spoedig
thuis zullen voelen in onze Augustinus-
gemeenschap.”

Als eerste werden Mike en Luisa Kuijpers-
Belchior en hun kinderen Nick en Sara verzocht
naar voren te komen. Verrast was Nick omdat hij
werd gefeliciteerd met zijn verjaardag.
Vervolgens maakten zij plaats voor Naysan en
Stephanie Tofighian-Huitema. Ook voor
Stephanie een extra woordje aangezien zij 11
april moet bevallen. Waarna voor beide families
een instemmend applaus volgde.

Pater Patrick maakte het feest voor Nick
compleet door aan het eind van de viering met
luide stem een spontaan ‘Lang zal hij leven’ in te
zetten. Meegezongen door de goedgevulde kerk
en afgesloten door koffie met paasbrood. Voor
de nieuwkomers een welkom dat voelde als een
warm bad.

vinr fam. Kuijpers-Belchior en Naysan en
Stephanie Tofighian-Huitema

Frans Witteman



Verhuisd

Nadat Piet en Fien Hulsbosch-Huijsmans op 26
augustus 1954 waren getrouwd zijn ze aan de
Vijthuizerdijk komen wonen en parochianen
geworden. Bijna zeventig jaar geleden dus.
Inmiddels zijn ze 93 en onlangs verhuisd naar
zorgcentrum Bloemswaard waar ze in de watten
worden gelegd. Hun adres is Garbialaan 71,
2182 LA Hillegom.

De Augustinusparochie is hen vertrouwd en zij
hebben te kennen gegeven parochiaan te willen
blijven. En dat vinden wij leuk!

De Stoep
Activiteiten:

Na elke viering op zondag is het gezellig gratis
koffie drinken en wetenswaardigheden
uitwisselen in De Stoep, dankzij vrijwilligers.

De succesvolle klaverjascompetitie is inmiddels
praktisch ten einde, deze start weer in

september. Ook u bent van harte welkom na
opgave bij Mary van Opzeeland 06-21594931.

Informatie

Activiteiten

Breien in de zomer??

Onze breiclub kan altijd breiwol gebruiken!
Inleveren bij De Stoep op woensdagmiddag of
bij Mary van Opzeeland.

De boetseermiddag en avond op 8 april 0.l.v.
Tonie Kortekaas bleek een succes en zal
worden herhaald op een nader te bepalen
tijdstip.

Mini-Bieb - Vakantietijd...lees een goed boek uit
onze sortering.

| 5

Algemeen

De Stoep kunt u huren voor een workshop,
vergadering, bijeenkomst of expositie. Info:
reserveringstoep@dorpsvereniging.nl

Mary van Opzeeland beheerder 06-21594931

Agendabeheer en afspraken:
Cees van Kippersluis 023-5328867 of 06-
33757109

Vraag naar de mogelijkheden

Samenwerking

Doe dingen

Algemene
informatie



Berichten van en over parochianen

. Op de koffie bij......

Het Gemengd Koor

Voor deze rubriek trekt gastredacteur Frans
Witteman er met pen en papier op uit om aan de
keukentafel leuke, mooie, ontroerende of
verbazingwekkende verhalen en herinneringen te
noteren.

Een kerkkoor dat een halve eeuw bestaat. Is dat
nou zo bijzonder? Het is vandaag de dag in elk
geval niet meer zo vanzelfsprekend. Bijzonder is
wel wanneer de oprichter, tevens de dirigent, al
vijftig jaar op de bok staat en dat ook nog eens
doet zonder enige vergoeding. Met recht ‘Pro
Deo’ dus. Zijn grootste beloning is een zo perfect
mogelijk gezongen kerkdienst. Van de repetities
die daar aan vooraf gaan, geniet hij. In de
wetenschap dat koorzingen stress reduceert en
welbevinden bevordert en dat koren
krachtcentrales zijn van verbinding.

We hebben het over Dirk van der Eerden. Dat hij
onlangs 87 is geworden is hem niet aan te zien.
Muziek houdt hem jong.

Toen Dirk in 1970 in Vijfhuizen kwam wonen had
de St. Augustinusparochie geen gemengd koor.
Direct nadat hij in 1974 zijn studie muziekonder-
wijs met als hoofdvak piano met succes had
afgerond, begon hij samen met de toenmalige
pastor Jan Suidgeest de zoektocht naar
mannelijke en vrouwelijke zangstemmen.
Betrekkelijk snel waren er al 15
enthousiastelingen en kon op 6 april 1974 de
eerste viering vocaal worden opgeluisterd. Dirk
zong in die tijd tevens in het bekende gemengd
koor van de Dominicuskerk in Amsterdam waar
hij enorm werd geinspireerd door Bernard
Huijbers, de grote componist van de nieuwe
trend kerkliederen en tevens dirigent van het
koor. Evenals door de teksten van Huub
Oosterhuis. De vernieuwing waar hij daar kennis
mee maakte, nam Dirk mee naar Vijfhuizen.
Waardoor het repertoire van het koor steeds
veelzijdiger werd en het aantal liederen gestaag
groeide tot de ruim 450 van vandaag.

Een groot aantal koorleden reageerde op het
verzoek iets over koorleider Dirk te schrijven.
Stuk voor stuk is er grote bewondering voor de
‘kleine generaal’ die wekelijks zo’n 25 koristen
weet te inspireren. En die daarna vaak slecht
slaapt omdat alle melodieén door zijn hoofd
gonzen. “Op Dirks leeftijd een vierstemmig koor
leiden met zangers van verschillende pluimage,
ik neem mijn petje voor hem af”, trapt Rina
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Putters af. “Zijn drive is geweldig. Alles moet
kloppen. Precies is niet genoeg, perfectie is het
credo.” Corina Klaver heeft grote bewondering
voor Dirks geduld. “In voorkomende gevallen kijkt
hij streng over zijn leesbril en de piano heen en
spreekt een vermanend woord. Maar verliest
nooit zijn geduld. Ook niet als het in het koor
onrustig is.” Dat laatste heeft meestal te maken
met het weer, weet Frans Witteman. “Maar Dirk
weet die onrust altijd de baas te blijven.” Agnes
Hoefsmit vult aan: “Waardoor hij ons koor tot
goede prestaties weet te brengen.” Frits Duker,
terug van weggeweest, legt een link met het
sterrenbeeld van de koorleider. “Hij is een ram.
Kenmerken zijn: assertief, ambitieus, energiek en
snel handelend.”

Laura Simonetti: “Dirk is gedreven en
perfectionistisch. Zijn gevoel voor humor houdt
hem in balans. Onderbrekingen tijdens repetities
vanwege een dikke ‘I, leveren veel plezier op.”
En plezier beleeft ook Ria Willemse aan het koor.
Op de tennisbaan werd ze door Dirk gevraagd.
“Ik heb absoluut geen spijt dat ik ja gezegd heb.
Ik voelde mij er direct thuis.” Net als Elly
Schdnhage, nog betrekkelijk kort lid van het koor.
“Ik werd direct opgenomen in de groep. Mede
door Dirk voelde het als een warm bad.” Ook Els
Speelman roemt Dirks gave mensen op hun
gemak te kunnen stellen. “Ik heb een enorme
faalangst, maar op het koor heb ik nergens last
van”, bekent ze.

et 44 .

Ook Martin Holtkamp voelt zich bij het koor als
een vis in het water. “Dat is te danken aan de
muzikale kwaliteiten van Dirk. Want hij is het die
muzikaal veel weet te presteren en van de
repetities een gezellige avond weet te maken.”
Eén korist is vanaf de oprichting al lid: Marina
Kuiper. Best bijzonder natuurlijk. Haar
herinneringen uit de beginjaren zouden een
parochieblad kunnen vullen. Ze roemt Dirks
tomeloze inzet en zijn drive om steeds weer



nieuwe liederen te zoeken die ook nog eens
goed te zingen moeten zijn voor het koor. En
Fred Boon: “Ik heb Dirk leren kennen als streng,
maar rechtvaardig en hoop nog heel lang te
mogen genieten van hem als dirigent. Met op de
achtergrond zijn vrouw Myra die een heel grote
steun voor hem is.”

Tja, en dan het verhaal van de sleutelbos. Ton
van der Lans raakt er niet over uitgepraat. “Na
een repetitie bemerkt Dirk bij thuiskomst dat hij
de bos met daaraan alle sleutels van de kerk
mist. Zoeken. Steeds opnieuw zoeken, het levert
niks op. Zelfs de heilige Antonius kon hem niet
helpen. Dirk kreeg de tip de vermissing op de
Vijfhuizense Facebookpagina te zetten. Een
halve dag later al werd hij gebeld. De sleutels
waren gevonden. Op de route naar huis en niet
ver van de kerk tussen bladeren langs de stoep.
Sindsdien ben ik de dubbelchecker.”

Dirks keuze van muziek en liedteksten is voor
Maria Perry van extra betekenis. Hij krijgt er een
groot compliment voor. Maria is ruim 40 jaar lid
en had er geen minuut van willen missen.
“Samen zingen is zo heerlijk, gezond en
heilzaam.” Dat ervaarde ook Dirks vrouw Myra.
Zij, een vrouw uit de grote stad. had zich door
hem laten overhalen te komen zingen in een
katholiek dorpskoor. Haar eerste repetitie-avond
in april 1994, ze zal het nooit vergeten. Ook niet
dat ze zich meteen thuis voelde. Myra slaat de
spijker op de kop als ze zegt: “Wij mogen ons
heel rijk voelen met zo iemand in ons midden.

Uel | B

Niet omdat het mijn man is, maar omdat het echt
zois.”

Alle voorgaande 74 artikelen van deze rubriek
staan op onze website www.meerliede.nl. Ga
naar Locaties, St. Augustinusparochie en klik op
de button Op de koffie bij...

Tja...

“De wereld bestaat niet alleen maar uit goed en
kwaad, maar ook uit degenen die niets doen”

Aleksej Navalny

“God is nooit moe om ons zijn barmhartigheid te
schenken. Het probleem is eerder, dat wij moe
worden om God om zijn barmhartigheid te
vragen”

Paus Franciscus

“Als Gij niet met ons meegaat, Heer,
doe ons dan niet van hier vertrekken”

Pastor Henk Laan

De redactie feliciteert het gemengde koor
van Vijfhuizen van harte met dit gouden
jubileum.

Wij wensen jullie nog vele muzikale jaren

toe.
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VIERINGENROOSTER (periode 12 mei t/m 7 juli 2024)

Vespers en Eucharistie in Haarlemmerliede
Liedeweg 52
- Elke dinsdag t/m vrijdag

Stiltegebed en zingen van psalmen 17.30 uur
Eucharistie 18.00 uur

Vespers en eucharistie zijn geintegreerd, het is evenwel ook
mogelijk voor één van beide te kiezen.

Eucharistie in Halfweg

Elke woensdagmorgen om 10.00 uur

In de maand Mei elke woensdagmorgen
om 10.00 uur rozenkransgebed in Halfweg

Wijzigingen in het rooster worden op de website aangepast.

Haarlemmerliede Spaarndam Vijfhuizen Halfweg
Jacobus de Sint Adalbertus Sint Augustinus O.L.V. Geboorte
Meerdere Ringweg 30 Kr. Spieringweg 400 | Dr. Schaepmanstr. 7
Liedeweg 52
11.00 uur 11.00 uur 11.00 uur 9.30 uur
Zondag
Eucharistieviering Eucharistieviering Eucharistieviering
12 Mei Pater Clement Pater Patrick Pater Clement
St. Cecilia Gregoriaanse Cantorij | Dames uit Vijfhuizen
7e Zondag van
Pasen
Zaterdag Aanvang: 19.30 uur
Vormselviering
18 Mei

Pinksterzaterdag

Deken E. Jongerden
Pater Clement
Pater Patrick
Mediorkoor Voices

Zondag
Eucharistieviering Eucharistieviering Eucharistieviering
19 Mei Pater Patrick Pater G. Timmermans | Pater Clement
St. Cecilia Gemengd koor St. Caecilia Halfweg
Pinksteren 50 jarig jubileum koor
Maandag MeerLiedeviering
Pater Clement
20 Mei Pater Patrick
Samenzang
2¢ Pinksterdag
Zondag
Eucharistieviering Eucharistieviering Eucharistieviering
26 Mei Broeder B. Zweers Pater Patrick Pater Clement
St. Cecilia Dameskoor Samenzang
H. Drieeenheid
Zondag
Eucharistieviering Eucharistieviering Eucharistieviering
2 Juni Pater Clement Pater Patrick Pater Clement
St. Cecilia Samenzang St. Caecilia Halfweg
Sacramentsdag
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Haarlemmerliede
Jacobus de
Meerdere
Liedeweg 52
11.00 uur

Spaarndam
Sint Adalbertus
Ringweg 30

11.00 uur

Vijfhuizen
Sint Augustinus
Kr. Spieringweg 400
11.00 uur

Halfweg
O.L.V. Geboorte
Dr. Schaepmanstr. 7

9.30 uur

Zondag
. Eucharistieviering Eucharistieviering Eucharistieviering
9 Juni Pater Clement Pater Patrick Pater Patrick
St. Cecilia Samenzan Samenzan
10e Zondag door g 9
het jaar Mogelijk dat er ook een
Oecumenische
tentviering is op deze
dag. Op het moment dat
dit rooster wordt gemaakt
is dat nog nietbekend.
Zondag
_ Eucharistieviering Eucharistieviering Eucharistieviering
16 Juni Pater Patrick Pater Clement Pater Patrick

11¢ Zondag door

St. Cecilia

Gregoriaansse

St. Caecilia Halfweg

het jaar Cantorij
Zondag
_ Eucharistieviering Gebed en Eucharistieviering
23 Juni Broeder B. Zweers

12¢ Zondag door
het jaar

Broeder B. Zweers
St. Cecilia

Communeviering
Diaken Rob Mascini
Dameskoor

Samenzang

Zondag
30 Juni

13® Zondag door
het jaar

Eucharistieviering
Pater Clement
St. Cecilia

Eucharistieviering
Pater Patrick
Gemengs koor

Eucharistieviering
Pater J. Stuyt SJ
Pro Ecclesia

Zondag
7 Juli

14e Zondag door
het jaar

Eucharistieviering
Pater Patrick
St. Cecilia

Eucharistieviering
Pater Clement
Samenzang

Eucharistieviering
Pater Clement
St. Caecilia Halfweg

De in deze agenda opgenomen vieringen, voorgangers en koren kunnen te allen tijde wijzigen.

Kijk op de website voor de definitieve opgave of vraag het na bij uw contactpersoon van de parochie.
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Informatie MeerLiede parochies

O.L.V. Geboorte
Halfweg

St. Jacobus de
Meerdere
Haarlemmerliede

St. Adalbertus
Spaarndam

St. Augustinus
Vijfhuizen

St. Jacobus de Meerdere
Liedeweg 52

2065 AK Haarlemmerliede 023- 532 77 80

023-533 05 53
06-284 02 506

Secretariaat: Th. Kors
Theo.Kors@kpnplanet.nl

Kerkhofbeheer: P. Piscaer 06-456 80 406

Ppil000@kpnmail.nl

Penningmeester: A. Kuhlman 023-537 67 42
Bankrekening NL97 RABO 0118 39 3987

Misintenties: Mevr. J. Pijnaker-Kooter 06-233 96 129
jmpijnaker@hotmail.com

De Stoep
* bij activiteiten M. van Opzeeland
* voor afspraken C. van Kippersluis

06-215 94 931
023-532 88 67

Voor meer informatie:
https://www.meerliede.nl/jacobus-de-meerdere

St. Adalbertus
Ringweg 30
2064 KK Spaarndam

postadres
postbus 5
2064 ZG Spaarndam

06-48 888 338
023-538 97 07

Secretariaat: K. Duwél
karinduwel@hetnet.nl

Penningmeester: A. Kuhlman 023-537 67 42

akuhlman@quicknet.nl
Bankrekening

NL58 RABO 0118 39 1100

kopij parochieblad parochieblad.adalbertus@gmail.com

Misintenties: Mevr. J. Pijnaker-Kooter 06-23 396 129

NL63 RABO 0118 31 5544
t.n.v. Stichting Sinar Pelangi

Giften voor
Zr Thea Lemmers

Voor meer informatie:
https://www.meerliede.nl/st-adalbertus

St. Augustinus
Kromme Spieringweg 400
2141 AM Vijfthuizen

Secretariaat: voor post zie kerk adres

secretaris.kerkvijfhuizen@gmail.com

Penningmeester: R. van der Riet 06-101 818 29
kerkvijfhuizenpennningmeester@gmail.com

Bankrekening NL68 RABO 0324 53 5902
Misintenties: R. Beelen 023-558 16 29
Bezoekgroep: G.M. Witteman-Bohté

De Luifel
Beheer: A. de Koning-Verschoor

023-558 11 68

023-558 11 75

Voor meer informatie:
https://www. meerliede.nl/st-augustinus

O.L.V. Geboorte

Dr. Schaepmanstraat 7

1165 GP Halfweg 020-497 70 69
parochieolvgeboortehalfweg@hetnet.nl
info@parochiehalfweg.nl
Facebook@ParochieHwg

Secretariaat: H. Terwijn 06-41 64 4640

voor post zie kerkadres
Penningmeester: A. Kuhlman 023-537 67 42
NL63 RABO 0324 60 2049
020-497 60 16
020-497 64 97

Bankrekening
Begraafplaatsbeheerder: L. Buijs
Koster: C. Poelsma

Voor meer informatie:
https://www.meerliede.nl/o-1-v-geboorte

Voor meer informatie per parochie www.meerliede.nl

klik op de homepage bovenin de balk op locatie
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Remco en Arnold Kuhlman

Administraties, jaarrekening en belastingaangiftes
Rembrandtweg 665B, 1181 GV Amstelveen
Talesiuspark 1, 2064 LJ Spaarndam

020 6416735 / 023 5376742

www.akuhlman.nl info@akuhlman.nl

jBmnE
/Kooter Hoveniers

Voor advies, ontwerp, onderhoud en aanleg van uw tuin.
Osdorperweg 756, Amsterdam Tel: 020 6673388

Bezoek onze site voor sfeervolle tuinprodukten en inspiratie:
www.kooterhoveniers.nl

RZORGING

Volledige en persoonlijke verzorging
van begrafenissen en crematies

Familiebedrijf sinds 1878, staat garant voor
persoonlijke begeleiding rond overlijden en uitvaart

Martin Uitendaal en zijn medewerkers staan 24 uur
per dag voor u klaar
Tel. (023) 532 44 86

M.N. Uitendaal, Oranjestraat 25. Haarlem
Laat uw zorg onze zorg zijn.

Wethouder Fijenpad 3
1165 GC Halfweg

Telefoon: 0651194964

E-mail: cavanoeveren@gmail.com
zie ook onze uitgevoerde projecten op:
http://www.cavanoeveren.nl/

ELERTHO = TECHNISUH )

INSTALLATIEBURG y

- _

- onderhoud en vemiguwen
van huisinstalalies

- [eparanies

.a.knijnenburg

Talesiuspark 21
2054 L. Spaarndam
laleloon: 023 - 372483
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http://www.akuhlman.nl/
mailto:cavanoeveren@gmail.com
http://www.cavanoeveren.nl/

06 -5319 29 38

Lindenlaan 43, 1161 V) Zwanenburg

Wij bieden onze klanten:
* kwaliteit, vakmanschap en service gerichtheid
* duidelijke prijsafspraken en helder advies

Kijk voor meer informatie op onze website:
www.loodgietersbedrijfpmeekel.nl

of stel uw vragen via de e-mail
meekel.loodgieters@online.nl

BOSMA

MAKELAARDIJ

5

Uw huis verkopen?
Verhuren?

Of laten taxeren?

Pluk n

Bloom
e

DE BLOOMSENSATIE

BEZOEK ONS IN
ZWANENBURG oF HAARLEM

020 331 85 83
info@pluknbloom.nl

Gespecialiseerd in
Rouw- en Trouw-
arrangementen

Met Bosma Makelaardij haalt u de juiste ervaring en expertise
in huis voor Zwanenburg, Halfweg, Amsterdam e.o.

Voor meer informatie kunt u geheel vrijblijvend contact met

ons opnemen.

020-8900332 | www.bosmamakelaardij.nl

v Jrfo pararius

VA

JJAVERTU

STEENHOUWERS SINDS 1911

Familiebedrijf gespecialiseerd in grafstenen
v Showroom
v Werkplaats

v Vakmanschap
v Ruime voorraad

Tel. 020-6103086
www.lavertu-steenhouwers.nl

info@lavertu-steenhouwers.nl

Jan Rebelstraat 24
1069CC Amsterdam

Voor al uw relatie- en promotie artikelen.

KIJK OP ONZE SITE VOOR MEER INFORMATIE

Van sportprijs
tot kerstpakket

ook voor particulieren
en kleine aantallen

WILHELMINALAAN 14
1161 TX ZWANENBURG
TEL.020-49769 17
E-MAIL: INFO@CTSPROMO.NL



tel:020%20331%2085%2083
mailto:info@pluknbloom.nl
https://d.docs.live.net/e59ca3de7a4e6218/Mijn%20data/Word/Kerk/Parochieblad%20PU/Jaar%204%20nr%207/www.loodgietersbedrijfpmeekel.nl
https://d.docs.live.net/e59ca3de7a4e6218/Mijn%20data/Word/Kerk/Parochieblad%20PU/Jaar%204%20nr%207/meekel.loodgieters@online.nl

g:g De Loos

uitvaartverzorging

Uw wensen zijn ons uitgangspunt

Kantooradres: Venenweg 66-2B Niet zomaar een slogan,
1161 AK Zwanenburg ;
0204972694 maar een belofte die wordt waargemaakt.

info@deloosuitvaartverzorging.nl
www.deloosuitvaartverzorging.nl

Drogisterij & Parfumerie
Poelsma

Met goed advies en een prima service
slaagt u bij ons altijd!

Dennenlaan 52
1161 CS Zwanenburg
020-49 777 04
Email: info@drogisterijpoelsma.nl
\Xebsite: www.drogisterijpoelsma.nl

Heeft u iets te bestellen en kunt u niet uit huis?
Laat het ons weten en wij bezorgen het thuis.

Met ons drukwerk v
uw doel bereikt A s

@IfU kkerij@debij.nl
www.debij.nl




