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U kunt een bijdrage leveren aan een van de 

MeerLiede kerken via 

www.meerliede.nl/doneren 

Scan de QR-code met uw mobiel of tablet en 

volg de stappen. 

 
 

Secretariaat SVB MeerLiede 
Liedeweg 52 
2065 AK  Haarlemmerliede 
pumeerliede@gmail.com 
 
Website MeerLiede:   www.meerliede.nl 
Klik op 'Locaties' en u vindt alle parochies. 

 

Verhuisbericht 
Gaat u verhuizen of komt u NIEUW in een van 
onze parochies........ laat het ons weten.  
Dank u ! 
 
Redactie MeerLiedeblad:   
meerliedeblad@hotmail.com) 
 

 

 

Tekst bij ons voorblad: 
Wat verbindt de parochies van Haarlemmerliede, Halfweg, Spaarndam en Vijfhuizen? 
Met deze vraag in het achterhoofd dacht ik na over een voorplaat voor ons nieuwe parochieblad. 
Na enige tijd kwam het woord ‘water’ in mij op. 
Via water (Ringvaart, de Liede en Spaarne) zijn we in fysieke zin met elkaar verbonden. 
Via het water van onze doop zijn we in geestelijke zin met elkaar verbonden. 
Ontwerper Auke Herrema heeft onze verbondenheid op een fantastische manier zichtbaar gemaakt. 

Corina Klaver 
                                                                                                   Voormalig Vicevoorzitter Parochiebestuur MeerLiede 

 

http://www.meerliede.nl/doneren
mailto:pumeerliede@gmail.com
https://d.docs.live.net/AppData/Roaming/Microsoft/Concept%20PU%20blad/www.pumeerliede.nl
https://d.docs.live.net/e59ca3de7a4e6218/Mijn%20data/Word/Kerk/Parochieblad%20PU/jaar%201%20nr%201/meerliedeblad@hotmail.com
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Van het Pastoraat 
 
 

Wanneer u dit leest is de Veertigdagen tijd al 
weer aardig op dreef. We zijn deze periode 
gestart met de viering op Aswoensdag. Een 
moment van bezinning om te beseffen wie wij 
als mens zijn op deze aardbol. Ja bezinning in 
een wereld waar al twee jaar oorlog woedt in de 
Oekraïne. Maar ook een felle strijd gevoerd 
wordt in de Gaza na de aanslag op 7 oktober. 
Zomaar twee veldslagen, die dagelijks de krant 
halen. Hierbij niet te vergeten, die strijd in de 
wereld die niet deze aandacht krijgt. Nogmaals 
tijd van bezinning waar ook het klimaat hoog op 
de agenda staat. Hierbij de vraag wat mijn rol is 
in dit gebeuren. Want op Aswoensdag hebben 
wij gehoord: ‘Gedenkt dat gij tot stof zijt en tot 
stof zult wederkeren.’ Nogmaals een moment 
van wie ben ik.  

 
Zonder Goede Week geen Paasfeest 
In de laatste week van de Veertigdagen tijd 
gaan we met elkaar op weg in de Goede Week, 
waarin veel staat te gebeuren om tot een Zalig 
Pasen te komen.  
 
Palmzondag 
Deze week begint met Palmzondag of voor de 
kinderen meer Palmpasen, ook de laatste 
zondag van de Vastenperiode. Op deze dag 
wordt de feestelijke intocht van Jezus in 
Jeruzalem herdacht. Het volk verwelkomde hem 
met palmtakken. Echter Jezus wist op dit 
moment al dat lijden en dood hem wachtten. We 
zullen dit horen in het verhaal van Zijn lijden, dit 
jaar van Marcus. De Goede Week gaat van start 
 

Dinsdag opvoering van The Passion 
Zoals al jaren gebruik wordt in Halfweg het lijden 
van Jezus op een passende wijze in beeld 
gebracht door The Passion met de muzikale 

medewerking van het Mediorkoor Voices. Dit zal 
dit jaar op dinsdag in de Goede Week 
plaatsvinden. 
 
Witte donderdag 
Op de donderdag voor Pasen herdenken we het 
laatste avondmaal, dat Jezus met zijn twaalf 
discipelen hield.  
Voor ons de instelling van de H. Eucharistie. De 
naam 'Witte Donderdag' verwijst naar het witte 
kazuifel dat de priester tijdens de 
eucharistieviering draagt in een periode dat er 
alleen paars gedragen wordt.  In de nacht werd 
Jezus in de hof van Getsemane verraden door 
Judas Iskariot, één van zijn leerlingen. Judas 
leverde Jezus voor dertig 'zilverlingen' uit aan de 
joodse religieuze leiders in Jeruzalem. Aan het 
eind van de viering maken we het stil in onszelf, 
om te beseffen wat dit voor ons betekent in deze 
tijd. 
 
Goede Vrijdag de kruisiging van Jezus. 
Op Goede Vrijdag horen we over Jezus’ weg 
van lijden en sterven aan het kruis. Goede 
Vrijdag wordt goed genoemd omdat de 
christenen geloven dat God zich om het 
menselijk lijden bekommerde en het zelf op zich 
nam. Goede Vrijdag is dan ook een 
indrukwekkende dag, omdat we op deze dag de 
kruisdood van Jezus van Nazareth gedenken. 
Naast de avondviering komt men vaak juist op 
deze dag om drie uur 's middags samen om 
Jezus' sterfdag te herdenken in de Kruisweg.  
 
Paaszaterdag of ook wel Stille zaterdag 
Stille zaterdag zwijgt alles en iedereen, Jezus 
lag in het graf en omdat het een officiële rustdag 
voor de joden was, was alles stil, want zij 
mochten verder niets ondernemen. Ook zijn 
vrienden stonden stil bij hetgeen er gebeurd 
was, want hoe zouden ze zich gevoeld hebben? 
Maar als het wat donkerder wordt maken we 
nieuw vuur, als een nieuw begin, want Hij is niet 
dood, Hij leeft. We ontsteken aan het vuur het 
licht en geven het elkaar door als nieuw leven. 
 
Pasen 
Het Hoogfeest van Pasen is de vervolmaking 
van het licht dat we eerder ontstoken hebben en 
wij het nieuwe leven mogen uitdragen. Zalig 
Pasen. 
 

 
Ton Overgaag 
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Algemene informatie
      

Van de Bestuurstafel 
 

Op weg naar de fusie willen wij begin april een 
bijeenkomst organiseren voor leden van de 
parochieteams, pastoraatsgroep en de 
communicatiemedewerker, om aan de hand van 
het stappenplan voor de fusie, te bepalen welke 
stappen reeds genomen zijn en welke stappen 
nog genomen moeten worden. Het ligt in de 
bedoeling om met (te vormen) werkgroepjes de 
nog te nemen stappen voor te bereiden. 
 
Voor wat betreft het onderhoudsplan van de 
gebouwen, zal voor de MeerLiede Parochies 
eind maart een onderhoudsinventarisatie 
plaatsvinden. De onderhoudsinventarisatie van 
Badhoevedorp zal in week 9 van februari 
plaatsvinden. 
 
De collectieve grafmonumentenverzekering zal 
voor de begraafplaatsen binnen MeerLiede 
(Halfweg en Haarlemmerliede), voortgezet 
worden bij Donatus. 

Parochiebestuur SVB MeerLiede. 

 
 
 
 

Gewijzigde tarieven uitvaarten etc. 
 

I.v.m. gestegen kosten m.b.t. voorgangers,  
verwarming, koren etc. heeft het 
parochiebestuur helaas moeten besluiten de 
tarieven van de uitvaarten te wijzigen.  
U vindt de tarieven -per kerk locatie- op de 
website www.meerLiede.nl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zonnepanelen voor 
straatkinderenopvang in DR Congo  

 
 
 
 

Als in Kinshasa voor de zoveelste keer de 
stroom uitvalt, vallen ook de activiteiten in de 
opvangcentra voor straatkinderen stil. Zij kunnen 
dan geen huiswerk maken of televisiekijken. 
Zonnepanelen lossen dat probleem op. 
 

Wat is er aan de hand? 
Kinshasa, de hoofdstad van de Democratische 
Republiek Congo, heeft grote problemen met de 
elektriciteitsvoorziening. Soms zit een stadsdeel 
een hele week zonder stroom. Dat bemoeilijkt 
het werk van de ngo ORPER, die op vijf locaties 
in de stad opvang en onderdak biedt aan 
straatkinderen. Om dat probleem op te lossen 
liet de organisatie op alle locaties en het 
hoofdkantoor zonnepanelen installeren. Die zijn 
nu stukgegaan en er is niet genoeg geld om ze 
te laten repareren. Wat willen we bereiken? 

ORPER heeft jaarlijks 
ruim duizend 
straatkinderen onder 
haar hoede. Zij 
proberen de kinderen 
een betere toekomst te 
geven. De medewerkers 
zetten zich in voor 
terugkeer van de 
kinderen naar hun 
gezin. In de tussentijd 
gaan de kinderen naar 
school en doen mee 
aan vrijetijdsactiviteiten.  

In de vijf opvangcentra kunnen ze spelen, 
studeren, huiswerk maken, kinderprogramma’s 
kijken op televisie en eten. Als de stroom uitvalt 
kan dat allemaal niet en bovendien maakt de 
duisternis de centra onveilig. Het is daarom van 
groot belang dat de zonnepanelen gerepareerd 
worden. 
 

Hoe doen we dat?  
Een expert heeft vastgesteld welke onderdelen 
van de zonnepaneleninstallaties gerepareerd 
kunnen worden en welke aan vervanging toe 
zijn. Er ligt een offerte die drie jaar garantie biedt 
voor reparaties en het verhelpen van storingen.  
U kunt deze straatkinderen steunen door geld 
over te maken naar rekeningnummer:  
NL51RABO 0345803264 t.n.v. kerkbestuur 
Nieuw-Vennep, o.v.v. Straatkinderen van 
Kinshasa. 
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 Halfweg 
 

“The Passion”  

het lijdensverhaal van Jezus. 
 
Waar:   R.K. kerk,  Dr. Schaepmanstraat 7, 

Halfweg                    
Wanneer:   Dinsdagavond 26 maart 2024 
Aanvang:   19.30 uur 
Vertellers:   Diaken Gert Jan van der Wal, 

Anneke Pijnaker, Renée Oudejans 
Uitvoering: Mediorkoor Voices o.l.v. Mary Singer 
                   Piano:             Dick Marcus 
                   Fluit:               Aldy Piels 
                   Drums:           Peter van Stigt 
                   PowerPoint:   Henriëtte Oudejans 
 
Na zoveel jaren van het niet kunnen zingen en 
vertellen van dit lijdensverhaal is het koor weer 
vol enthousiasme begonnen met repeteren. 
Zij nodigen u van harte uit om bij de uitvoering 
van “The Passion” aanwezig zijn. 
Na afloop is er een collecte waaraan u vrijwillig 
uw bijdrage kunt geven, deze komt ten goede 
van de gemaakte onkosten voor de kerk op die 
avond. 
Wij hopen velen van u te mogen ontmoeten 
deze avond. 

Namens het Mediorkoor Voices  
De Liturgiegroep 

 
 
 

 
De Veertigdagentijd is een bijzondere periode 
waarin we toeleven naar het hoogfeest van de 
Verrijzenis van Christus, Pasen.  
Een hoogtepunt in het kerkelijk jaar dat in de 
voorbereiding en in de Paastijd tot uiting komt in 
bijzondere vieringen, onder meer met 
Palmpasen, Witte Donderdag, Goede Vrijdag en 
natuurlijk de Paaswake.  

 
Wij nodigen u van harte uit om samen met ons 
in de kerk deze vieringen te beleven en zo ons 
geloof met elkaar te delen.  
 
Op onze website www.meerliede.nl kunt u zien 
waar en wanneer alle vieringen zijn.  
Natuurlijk kunt u ook alle vieringen vinden in het 
rooster op pagina 16 van dit blad. 
 
Ook wijzen wij u op de landelijke website 
www.vier.nu. Deze biedt een aantal handige 
links en downloads die allemaal inspirerend en 
informatief zijn voor en over het vieren van 
Pasen.  
Zo is er voor kinderen een mooie kleurplaat om 
te downloaden, is er een link naar het 
Paasevangelie, worden kernbegrippen, tradities 
en vieringen uitgelegd en nog veel meer. 
 
Vier Pasen, niet alleen thuis, maar ook samen in 
de kerk! 
 
 
 
 

De digitale 40-dagenretraite 2024 
van de Jezuïeten 

 
Een productie van ignatiaansbidden.org verzorgt 
jaarlijks twee digitale retraites, tijdens de Advent 
en de 40-dagentijd. Het doel is mensen te 
helpen in hun gebed tijdens de speciale tijden in 
het kerkelijk jaar. Om zich meer bewust te 
worden van Gods aanwezigheid in hun leven. 
 
“De steen is weggerold” is de titel van de digitale 
40-dagenretraite in 2024. De retraite ging op 
Aswoensdag (14 februari) van start en eindigt 
met Pasen. Het is de negentiende digitale 
retraite van de Jezuïeten. Er zullen zo’n 20.000 
mensen aan deelnemen.  
 
Een reactie: 
“Kom niet tot werkelijk mediteren maar zo'n 
dagelijkse speldenprik doet me goed: een klein 
moment van aandacht en bezinning.” 
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Ongelukkig genoeg loopt de promotie van de 
Jezuïeten bijna nooit synchroon met ons 
parochieblad. Maar misschien dat u tòch nog 
een deel mee kunt pakken, in ieder geval de 
Goede Week.  
 
Deelnemers van de digitale retraite krijgen 
dagelijks een gebedsmail met Bijbelteksten, 
meditatieve vragen, citaten en technische 
gebedstips. Het geheel vormt een innerlijke reis 
om de adventsperiode en de menswording van 
God intenser te beleven.  
Echt van harte aanbevolen!!! 
 

Redactie 

 
 
 

Paasviering in Eigen Haard 

 

Aan het begin van de Goede Week starten we 
met een Paasviering in de grote zaal van 
Woonzorgcentrum Eigen Haard, Sparrenlaan 1 
in Zwanenburg. 
 
Deze vindt plaats op maandagavond 25 maart 
en de aanvang is om 19.00 uur. 
Samen met Dominee Wilma van Rijn-Fennell en 
geestelijk verzorgster Ria van Neerbos is er een 
mooie viering samengesteld. 
Het koor “Zingen is leven“ onder leiding van 
Marianne Westerbaan zal ook dit jaar de viering 
muzikaal ondersteunen. 
 
Wij nodigen u van harte uit om bij deze viering 
aanwezig zijn. 
Het is altijd fijn en goed om met velen in zijn 
Naam aanwezig te mogen zijn en ook de 
bewoners kijken er naar uit om met u samen te 
mogen vieren. 
 
Na afloop is er een gezellig samenzijn waarbij 
een kopje koffie en/of thee met iets lekkers 
zeker niet zullen ontbreken. 
 

namens de Raad van Kerken  
José Pijnaker 

 
 
 
 
 

Het artikel in de vorige editie van het 
parochieblad (2024/1) met als titel SAMEN 
triggerde mij om een “ingezonden” stukje aan te 
leveren bij de redactie van het parochieblad, 
daar er in dat artikel liefst 9 keer het woord 
samen of een combinatie daarvan gebruikt 
werd. Als kopje van dit artikel heb ik het logo 
gebruikt van de inspiratie dag 18-11-2023  
“Geloof in Communicatie” 
(www.geloofincommunicatie.nl) 
 
Onderwerpen die aan de orde kwamen op die 
dag waren o.a. een communicatieplan in één 
uur, websites die echt werken, zeven gouden 
tips voor een goed kerkblad, de kerkelijke 
boodschap in eigentijdse taal, hoe verhoog je de 
leesbaarheid van je kerkblad met goede 
vormgeving? Een aanrader om genoemde 
website de diverse presentaties terug te kijken 
en een link te leggen met SAMEN. 
 
Mijn Dikke van Dale groot woordenboek der 
Nederlandse Taal vermeldt o.a. het volgende: 
Samen (bw.), saam [van te + zamen, van 
zamelen] 1(veelal van twee personen) bij elkaar, 
in elkaars gezelschap, syn. Bijeen (als een 
geheel beschouwd); allen bij elkaar,  
2 met elkaar, aan dezelfde handeling of 
hetzelfde bezit deelhebbend, wat men 
gezamenlijk onderneemt, moet men ook 
gezamenlijk volvoeren; 3 onder elkaar  
4 bij elkaar gerekend, het een bij het ander 
opgeteld. 
 
En zo bestaan er natuurlijk ook (positieve) 
woorden met “ SAMEN “ ; samenbinden, 
samenblijven, samenbouwen, samenbrengen, 
samenbundelen, samendelen,  samendoen, 
samengaan, samengroeien, samenhechten, 
samenklanken, samenklinken, samenkomen, 
samenkoppelen, samenlappen, samenleven, 
samenlezen, samenroepen, samensmelten, 
samenspraak, samenspreken, samenstellen, 
samenstemmen, samentreffen, samenvatten, 
samenvlechten, samenvloeien, samenvoegen, 
samenvouwen, samenwerken, samenwonen, 
samenzang, samenzijn. 
 
Moge bovenstaande, voor het jaar 2024 maar 
ook voor de komende jaren, een inspiratiebron 
zijn voor eenieder die het huidige 
samenwerkingsverband en aanstaande (fusie) 
samensmelting tot ÉÉN parochie een warm hart 
toedraagt. 

Henk Vorstermans 
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Reis naar Rome 
 

Veel parochianen zijn al eens met mij (Rob 
Mascini) naar Rome gereisd. Met regelmaat 
wordt ik benaderd door oud-medereizigers die 
nog eens een keer mee zouden willen. Wel… 
dat kan. En dat kan zelfs op twee manieren. 

 
Allereerst komt er een reis naar  
“Het land van Franciscus”.  
In oktober van dit jaar gaan we naar het land 
van Sint-Franciscus, de heilige van de armen. 
In de week van zijn feestdag (4 oktober) zijn we 
in zijn geboortestad. We bezoeken de plekken  
die in zijn leven een belangrijke rol hebben 
gespeeld. 
Deze reis mag ik samen met de heer Chris 
Ketelaar leiden. De heer Ketelaar is voor veel 
romereizigers een goede bekende. 
 
Meer over deze unieke reis vindt u op 
https://www.huisvoordepelgrim.nl/reisaanbod/as
sisi 

 
Vervolgens is er een reis van 24 tot 28 juni naar 
Rome gepland. Samen met de heer Ketelaar, 
als er veel inschrijvingen zijn met nog een derde 
gids, gaan we in kleine groepen door de stad 
trekken, ieder met een gids.  
 
U kunt intekenen om daarnaar toe te gaan waar 
u misschien nog nooit geweest bent of om nog 
eens terug te gaan naar die kerk of dat museum, 
waar u bijzondere herinneringen aan heeft. Bent 
u nog nooit in Rome geweest, dan is dit een 
prachtige gelegenheid.  
 

Mocht u in een van deze reizen geïnteresseerd 
zijn, laat het mij dan even weten. Dan informeer 
ik u zo gauw er meer details bekend zijn.  
Deze reizen worden gefaciliteerd door 
reisorganisatie DrieTour. 
Wellicht tot ziens!        Rob Mascini 

Colijnstraat 3 
NL 2134 LP Hoofddorp 

023 5291484 
rmascini@kpnplanet.nl 

robmascini@gmail.com 

 
 
 

Bedevaart naar Banneux (België) 
(24-28 mei en 23-27 augustus) 
 
 

Caritas Banneux Bisdom Haarlem-Amsterdam 
organiseert ook dit jaar weer twee bedevaarten 
naar Banneux.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In 1933 verscheen Maria aan een jong meisje, 
Mariette Beco. Maria noemde zich hier ‘de 
Maagd der Armen’ en ‘Moeder van de 
Verlosser’.  Jaarlijks komen velen naar deze 
bedevaartplaats in de Ardennen voor een 
bezoek aan het heiligdom en om de handen in 
de bron bij de verschijningsplaats te steken.  
 
Op vrijdag rijden enkele bussen langs 
verschillende opstappunten. Dit is afhankelijk 
van het aantal aanmeldingen per regio.  
Een van de bussen is toegankelijk voor 
rolstoelgebruikers. In Banneux verblijven we in 
de Hospitaliteit. Voor wie het nodig heeft, is 
verpleegkundige zorg aanwezig.  
 
In Banneux is tijd voor ontspanning, ontmoeting 
en samen vieren. Elke dag vieren we de H. Mis 
en nemen deel aan het zieken lof. Ook zal er 
een lichtprocessie zijn en wordt de kruisweg 
gebeden. Op zondag is de internationale 
hoogmis met als hoofdcelebrant een van de 
Nederlandse bisschoppen.  Op dinsdag is de 
terugreis naar Nederland.  
 
De kosten voor de bedevaart zijn: € 325,-.  
Voor meer informatie en aanmelden kunt u 
terecht op banneux.bisdomhaarlem@outlook.nl 
 

Pastoor N. Kerssens 
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2e lustrum Viva la Musica 
 

In 2013 is in Vijfhuizen een gemengd koor 
opgericht, genaamd Viva la Musica.  
Met 26 enthousiaste leden zingen we iedere 
maandagavond liedjes van Bach tot Beat in het 
Dorpshuis, o.l.v. onze dirigente Deborah de 
Liever en met begeleiding van onze pianiste 
Jacqueline Leijting.  
 
Dit seizoen bestaan we 10 jaar.  
Op zondagmiddag 14 april 2024  
                        van 15.00 tot 16.30 uur  
gaan we met medewerking van het Haarlems 
Symfonisch Blaasorkest een jubileumconcert 
geven in de Verbondskerk aan de Vijfhuizerweg 
969 in Vijfhuizen.  
Zaal open     vanaf 14.30 uur      
Kaarten              à € 6,00 (inclusief drankje)  
bestellen bij:  
Liesbeth Welt,  
email: ewelt@quicknet.nl   
of op 14 april bij de ingang van de kerk. 

   
 
 
 
 

Misintenties 
Alle misintenties binnen ons samenwerkings- 
verband MeerLiede worden op zondag zichtbaar 
gemaakt tijdens de Heilige Communie op het grote 
scherm in de kerk van Halfweg en via de livestream. 
 
 
 

St. Jacobus de Meerdere 
Haarlemmerliede 
 

Zondag 24 maart 
Johan en Bep Rutte-van Warmerdam; Wilhelmina 
Zandvliet-Kroon; Tiny van Ruiten-Rutte; Suze van der Peet-
Bergkamp; overl. ouders Piet Vink en Diena Vink-van Loon; 
Miep Vriesekoop-Nibbering; Wim en Hannie de Vries-
Ketelaar; Marijke Schouten-Rieu; Annie Opdam-van 
Assema; Ludewina Maria Mens-Stokman; Jos en Riet 
Thorborg-Kramer; Wim H. Rutte; Jeanne Hoenderdos-van 
de Hout; Jan en Elly van Schie-Rutte; Siem van der Aar. 
 
 

Zondag 7 april 
Corrie en Klaas van der Bos-Kortekaas; Aad van Neste; 
Piet Thorborg; Johan en Bep Rutte-van Warmerdam; overl. 
ouders Poelgeest-Brondsema; Jan Poelgeest; Lidewijde 
Bruns; Frank Captein; Jan en Elly van Schie-Rutte; Jacoba 
Kemper; Wim en Hannie de Vries-Ketelaar; Miep 
Vriesekoop-Nibbering. 
 
Zondag 22 april 
Annie Opdam-van Assema; Jan en Elly van Schie-Rutte; 
Suze van der Peet-Bergkamp; Jos en Riet Thorborg-
Kramer; Ludewina Maria Mens-Stokman; Marijke 
Schouten-Rieu; Wim H. Rutte; overl. ouders Piet Vink en 
Diena Vink-van Loon; Siem van der Aar; Wilhelmina 
Zandvliet-Kroon; Tiny van Ruiten-Rutte; Jeanne 
Hoenderdos-van de Hout. 
 
Zondag 5 mei 
Suze van der Peet-Bergkamp; Jan en Elly van Schie-Rutte; 
Nick en Anny Molenaar-Burgman; Wim en Hannie de Vries-
Ketelaar; Corrie en Klaas van der Bos-Kortekaas en Aad 
van Neste; Piet Thorborg; Siem van der Aar; Tiny van 
Ruiten-Rutte. 
 
 
 

O.L.V. Geboorte, Halfweg 
 

Zondag 17 maart 
Leo en Marietje Barlag-Steen; Johannes J.J. Kuijpers 
 
Zondag 24 maart 
Johannes J.J. Kuijpers; overl. ouders Kooter-Verbruggen; 
overl. ouders Mathieu en Henriëtte Vorstermans-
Aldenhoven en zoon Frans; Henk Schelling. 
 
Zaterdag 30 maart 
Johannes J.J. Kuijpers; overl. ouders Kooter-Verbruggen; 
Jan en An Nibbering-Pijnaker; Hein en Elise Bosman-
Kwadijk en dochter Mien. 
 
Zondag 31 maart 
Leo en Marietje Barlag-Steen; Wil Loogman; Nico Kuiper; 
Johannes J.J. Kuijpers; overleden ouders Lucke-
Heemskerk; Henny Bouman; overl. ouders Piet en Ria 
Loogman; Hen Witjes en schoonzus Lenie Verheul; 
overleden ouders Pijnaker-Nibbering en overleden 
kinderen; Henk Schelling. 
 
Zondag 7 april 
Piet Kreike en zoon Peter; overl. ouders Toon en Nel 
Heemskerk; Rina en Ad Berg-Blommestijn; Johannes J.J. 
Kuijpers. 
 
Zondag 14 april 
Leo en Marietje Barlag-Steen; Overleden ouders Terwijn-
de Lange, zoon Albert en dochter Truus; Henk en Cor 
Bottelier en zonen Piet en Henk; Johannes J.J. Kuijpers; 
Han en Ada van Scheppingen-de Heus; overl. ouders 
Lucke-Heemskerk; Henny Bouman. 
 
Zondag 21 april 
Johannes J.J. Kuijpers; Jan en An Nibbering-Pijnaker. 
 
Zondag 28 april 
Leo en Marietje Barlag-Steen; Johannes J.J. Kuijpers. 
 
Zondag 5 mei 
Piet Kreike en zoon Peter; overl. ouders Toon en Nel 
Heemskerk; Johannes J.J. Kuijpers; overl. ouders Kooter-
Verbruggen; Rina en Ad Berg-Blommestijn. 
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Donderdag 9 mei 
Johannes J.J. Kuijpers; Han en Ada van Scheppingen-de 
Heus; Overleden ouders Lucke-Heemskerk.  
 
Zondag 12 mei 
Leo en Marietje Barlag-Steen; Johannes J.J. Kuijpers; Han 
en Ada van Scheppingen-de Heus; Overleden ouders 
Lucke-Heemskerk; Henny Bouman; overl. ouders Pijnaker-
Nibbering en overleden kinderen. 
  
 
 

St. Adalbertus, Spaarndam 
 

Zondag 31 maart 
Jan Kerkvliet; Gerrit van de Beldt; Suze van der Peet-
Bergkamp; overl. ouders van Lieshout-van Schooten; Klaas 
van Warmerdam; Henk Oud en Plona Oud-Balm. 
 
Zondag 14 april 
Piet Melman; Hermanus Kroon; Frank Captein; Nel en 
Maarten van der Voorn; overl. ouders van Lieshout- van 
Schooten; overl. ouders van Warmerdam-van Eden; Gerrit 
van de Beldt. 
 
Zondag 28 april 
Yp en Niels Molenaar; Suze van der Peet-Bergkamp; overl. 
dames To en Anna Blom; Joop Duijndam; Pieter van der 
Voorn; Broeder Theo Vink; overl. ouders Granneman-Groot; 
Jos en Riet Thorborg-Kramer. 
 
Zondag 12 mei 
Gerrit van de Beldt; Jan Kerkvliet; Suze van der Peet-
Bergkamp; Pieter van der Voorn; Broeder Theo Vink; Piet 
Melman; overl. ouders van Geldorp-van Bentem; Piet en 
Arno Valent; Henk Oud en Plona Oud-Balm; Pastor Ben 
Hemelsoet; overl. ouders van Lieshout-van Schooten; 

Hermanus Kroon; overl. ouders Granneman-Groot; Nel en 
Maarten van der Voorn; Jos en Riet Thorborg-Kramer. 

 

 

St. Augustinus, Vijfhuizen 
 

Zondag 17 maart 
Toon Olsthoorn; Dora van den Berg-de Hertog; Marianne 
Hendriks-Buis. 
 
Zondag 24 maart 
Bert en Rina Olsthoorn-Stokman en overl. zoon en dochters; 
Greetje en Piet de Wit. 
 
Zaterdag 30 maart  
Overl. ouders Jansen-Mesman en Ben Huiskens, Mirjam Luiten-
Huiskens en Henk Bakkenhoven; Ria Kramer-Cobelens; Ursula 
Micheline Carolina-Peltier; Dora van den Berg-de Hertog. 
 
Zondag 31 maart 
Bert de Koning; Tom Kester; Rie, Joop en Riet, Frans Willemse en 
overl. ouders; overl. ouders Gieske-Moison; Theo Paardekooper; 
Wil Hulsbosch-Wallenburg. 
 
Zondag 7 april 
Overl. vrijwilligers van de parochie. 
 
Zondag 14 apr 
Kees en Ellis Wennekers; Toon Olsthoorn; Bert de Koning; Tom 
Kester; Rie, Joop en Riet, Frans Willemse en overl. ouders; Wil 
Hulsbosch-Wallenburg. 
 
Zondag 21 april 
Theo Paardekooper. 
 
Zondag 28 april 
Overl. ouders Gieske-Moison; Jan Romeijn en overl. ouders; Dora 
van den Berg-de Hertog. 
   
Zondag 5 mei 
Jo Driessen-Vervaart; overl. vrijwilligers van de parochie. 
 
Zondag 12 mei 
Jaap en Laura Zuurbier-Duivenvoorden; Kees en Ellis Wennekers; 
Toon Olsthoorn. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

In memoriam 
 
 

Marianne Hendriks-Buis (72 jaar) 
 

 

vrijdag 9 februari is  
overleden mevrouw 
Maria Anna Rosa 
Hendriks-Buis, beter 
bekend als Marianne 
Hendriks.  

Marianne was jaren 
actief in het 
postagentschap eerst 

aan de D’IJserinckweg en later bij de pomp van 
Hendriks.  
 

Haar uitvaartdienst heeft plaatsgevonden in de 
St. Augustinuskerk op vrijdag 16 februari, 
waarna de crematieplechtigheid is gehouden in 
Crematorium Haarlemmermeer, te Nieuw 
Vennep.  
 
Aansluitend was er gelegenheid tot condoleren 
en om elkaar te ontmoeten.  
Veel sterkte voor die achterbleven.  
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Arie Blom  (84 jaar 
 

Annie Blom-Loogman (81 jaar) 

Op 14 januari 2024 overleed de heer Adrianus 
Cornelis (Arie) Blom en op 25 februari 2024 
overleed zijn vrouw Johanna Xaveria (Annie) 
Blom Loogman. 
 
De afscheidsdienst voor beide afzonderlijk werd 
gehouden in de O.L.V. Geboortekerk in Halfweg 
waarna zij werden begraven op de R.K.-
begraafplaats Franciscus van Saleshof in de 
Lijnden. 
 
Twee mensen die zich al heel vroeg tot elkaar 
aangetrokken voelde, maar hoe bereik je de 
vrouw van je liefde die een vader had met een 
blik van ‘wat moet je van mijn dochter’. Dat 
weerhield Arie er niet van om door te gaan en 
het ging goed ze kregen verkering en na verloop 
van tijd trouwde ze gingen wonen in 
Zwanenburg 
 
Het jonge gezin begon een varkensfokkerij en 
alles liep voorspoedig totdat Arie op 26-jarige 
leeftijd een groot ongeluk kreeg. Op het randje 
van de dood smeekte hij God om nog langer te 
mogen leven om zijn gezin te kunnen 
onderhouden. Vanaf dat moment leefde Arie in 
reservetijd.  
 
Annie had het druk met de kinderen, en het 
zorgen voor Arie en het bijstaan in alle 
werkzaamheden die moesten gebeuren. 
Na jaren verhuisde het gezin naar de Lijnden en 
zij werden na verloop van tijd de beheerders van 
het dorpshuis “De Vluchthaven”.  
Daar liggen voor beide heel wat kilometers. 
 
Naast al deze werkzaamheden was er ook nog 
tijd voor sociale maatschappelijke wereld. Zo 
was Arie betrokken bij de Hoogheemraadschap, 
de LTB en was hij voorzitter van de R.K. Kerk in 
Lijnden tot aan de sluiting. 
 

Annie had weer vele andere taken zoals o.a. de 
jarenlang reserveringen voor bezoeken aan huis 
van Sint en Piet. Het meest belangrijke daarin 
was, het erop toezien dat ze “goed gekleed en 
geschminkt” waren.  
Zonnebloem loten verkopen (honderden…), 
Hindoestanen opvangen in de Vluchthaven. Er 
stond weer eens een zwerver voor de deur, en 
Arie had gezegd dat ze niemand meer binnen 
laten als ze alleen was. Ze was gelukkig niet 
alleen, haar zus was aanwezig, Haar deur stond 
altijd open. 
 
Annie was voor velen een steun, haar loyaliteit 
en vertrouwen gingen heel ver. 
 
Eten was voor Annie meer dan voeding, het was 
een uitdrukking van haar ziel. In haar wereld 
stond eten centraal, en daarmee haar expressie 
van liefde, zorg en gastvrijheid. Er stond altijd 
eten op het vuur.  

 
Ze heeft heel veel genoten van de quality time 
met de kleinkinderen. Door haar kleindochter 
werd ze liefdevol Tijger genoemd.  
Ze was voor hen een rots in de branding en een 
levende energiebron. 
Haar laatste woorden aan hen waren dan ook, 
Wees altijd oprecht en eerlijk, maak van elke 
dag een feestdag. 
 
Een groot deel van hun leven hebben Arie en 
Annie het ongemak van haar lichamelijke 
klachten met zich meegedragen. Klagen deden 
ze nooit ze gingen vol door het leven. 
 
“De ruimte in je hart bepaald de vrijheid van je 
leven.” Een wijze en toepasselijke spreuk die 
werd uitgesproken door Arie uit naam van Annie 
op de uitvaartdienst van hun kleinzoon Jerry. 
 
Moge ze beide nu de rust krijgen vinden die ze 
zo verdienen. 
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Riek van Lieshout-de Dood (89 jaar) 
 
  
 
 
 
 
Na voorzien te zijn 
van het sacrament 
van de zieken, 
overleed op dinsdag 
30 januari mevrouw 

Riek Lieshout-de Dood. 
In haar uitvaartdienst haalde haar zoon en 
kleindochter prachtige verhalen op die zij met 
hun moeder en oma hadden beleefd. Een zeer 
zorgzame vrouw die altijd klaar stond voor haar 
gezin en later voor de kleinkinderen die nooit 
tevergeefs een beroep op haar deden. 
Na de uitvaartdienst werd zij begraven op de 
R.K.-begraafplaats in Halfweg bij haar man. 
Moge zij de eeuwige rust vinden bij haar 
Schepper en zijn in zijn heerlijkheid! 
 
 
 

Cornelis Johannes van der Kamp  
(90 jaar) 
 
 

Op 24 februari is overleden de 
heer Cornelis Johannes van 
der Kamp, meer bekend onder 
de naam Cor van der Kamp.  
De afscheidsviering voor Cor is 
gehouden op donderdag 29 
februari in de St. 
Augustinuskerk, waarna hij 
begeleid werd naar de 
Algemene Begraafplaats de 
Meerterpen te Zwaanshoek. 

Cor, geboren in Limburg in Heerlen wel te 
verstaan, is later bij de KLM terecht gekomen, 
zijn hele werkzame leven lang. Je zou dan 
zeggen bij de KLM, Cor zal wel veel van de 
wereld gezien hebben. Juist niet, zo was Cor 
niet; hij had die behoefte niet. De bekende kreet 
van hem was dat de bomen overal even groen 
waren. In huiselijke kring voelde hij zich het 
beste thuis. Zelfs aan reizen in Nederland had 
hij geen behoefte. Je zou zeggen een 
onbevangen leven in een gezin met twee 
kinderen en later drie kleinkinderen die voor Cor 
weer nieuw leven gaven en waarop hij dol was.  
 
Een leven van doe maar gewoon. Ongetwijfeld 
zal er een kern van waarheid in zitten, maar 
daarnaast heeft Cor toch het nodige 

meegemaakt. De gevolgen van roken. Als jonge 
man van 18 jaar beleefde hij het einde van de 
oorlog en kreeg hij sigaretten van de 
Amerikanen. Met gevolg een leven lang roken 
met COPD als resultaat. Men wist toen niet 
beter. Verder heeft hij kanker gehad, diabetes 
en ook nog een maagzweer als gevolg van 
stress op het werk. Een andere kant van Cor 
dus. Een last en zorg maar in alle rust en vrede 
gedragen. 
 
Cor was een trouwe parochiaan in onze St 
Augustinuskerk. Wonende in Hoofddorp vond hij 
het niet in de Johannes de Doper. Hij ging rond 
kijken en kwam uiteindelijk in Lijnden terecht. 
Daar vond hij zijn plek, hij is er ook nog koster 
geweest. Bij het sluiten van die kerk is hij in 
Vijfhuizen terecht gekomen en had hij trouw zijn 
plekje gevonden. Hij kon genieten van zang van 
de diverse koren. Hij kwam niet iedere week 
maar eens.  
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Berichten uit de parochies  
 
 

Autorijschema 

 
Voor vervoer vanuit 
Spaarndam naar 
Haarlemmerliede en v.v. 

Parochianen die mee willen rijden kunnen de 
chauffeur/chauffeuse bellen. 
24-03-2024 Theo van Lieshout  023-5373648 
07-04-2024 Ria v.d. Voorn  06-44410157 
21-04-2024 Wim Pijnaker  06-10632647 
05-05-2024 Hans Oud  06-23362133 
19-05-2024 Martie Vink  023-5371902 
 
 
 

Kosterschema St. Adalbertus 
   

17-03-2024    Theo van Lieshout 
29-03-2024    Herman Koeman 
31-03-2024    Theo van Lieshout 
14-04-2024    Wim Pijnaker 
28-04-2024    Herman Koeman 
12-05-2024    Theo van Lieshout 
 
 

 
 

Kerkwacht Haarlemmerliede 
 

 
 
 
 
 
 
Iedere zomer -vanaf 
Pinksteren t/m het 
Monumentenweekend- 
wordt de kerk in 
Haarlemmerliede van 
14.00 t/m 16.00 uur open 
gesteld voor bezoek, een 
gesprek(je, gebed of een 
kaarsje opsteken. 
Vrijwilligers vormen een 
groepje die, bij toerbeurt, 
aanwezig zijn. Dat groepje 

behoeft echter wat uitbreiding. Wie meldt zich 
aan voor deze, best wel leuke, taak?  
Melden bij Ria de Groot, telefoon 06-25593681. 
 
 
 
 
 
 

Gebedsintenties 
 

Gedurende vele jaren heeft mevrouw H. Rutte 
(die wij natuurlijk kennen als Bep Rutte) de 
registratie van de misintenties van de parochie 
Jacobus de Meerdere in de Haarlemmerliede 
waargenomen.  
Recent werd besloten die taak over te dragen 
aan José Pijnaker-Kooter, die dezelfde taak ook 
al waarneemt voor de St. Adalbertus parochie in 
Spaarndam.  

De parochie van St. 
Jacobus de Meerdere is 
Bep Rutte heel dankbaar 
voor de wijze waarop ze, 
steeds nauwgezet, alles 
heeft bijgehouden en 
verraste haar onlangs 
met mooie bloemen als 
dank.  

 
De intenties t.b.v. het parochieblad werden 
steeds aan ondergetekende gestuurd. José gaat 
dat vanaf nu rechtstreeks doen. 
Voor evt. contacten m.b.t. de intenties: zie in het 
bekende kadertje van de parochie op pagina 18. 
 

Theo Kors 

 
 

Kerkbalans 2024 
 

Met 12 wijkmeesters heeft de St. Augustinus 
parochie in Vijfhuizen de actie Kerkbalans 2024 
vorige maand weer heel positief kunnen 
afronden. Al die trouwe “meesters” dank 
daarvoor (in dit geval is “meester” ook vrouwelijk 
bedoeld). 
 
Via de bijna 200 adressen werd een prachtig 
bedrag aan toezeggingen opgehaald, namelijk € 
25.180,--. Vandaag, op de sluitingsdatum van de 
kopij, 21 februari, was daar al € 16.529,-- van 
ontvangen. 
 
Net als ieder jaar gaan de wijkmeesters bij uw 
afwezigheid nog enkele keren terug. Of is de 
toezegging “ik breng het wel even langs, of ik 
maak het meteen over”. Dat is niet overal gelukt, 
dus wie weet komen er nog enkele procentjes bij. 
 
Wij zullen met zorg omgaan met uw bijdragen. 
Heel hartelijk dank dat wij opnieuw zo’n mooi 
resultaat met elkaar kunnen realiseren. 
 

Namens het parochieteam,  
Rob van der Riet, penningmeester 
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Jubilarissen St. Caecilia Halfweg 
. 

Zondag 28 januari jl. was er een feestelijke 
viering in de Onze Lieve Vrouw Geboorte Kerk 
in Halfweg. Er waren 2 jubilarissen van het koor 
St. Caecilia. In deze feestelijke viering ging 
Pater Andy Jebarus uit Amsterdam, voor. 
 
1e jubilaris, Jo Wiebes is 50 jaar bij het koor. Na 
de viering kreeg zij van het parochieteam van 
Halfweg een mooie sculptuur, een speld en een 
daarbij behorende oorkonde uitgereikt. Zij werd 
lovend toegesproken voor haar jarenlange 
bijdrage aan het koor. Jo heeft nog steeds een 
mooie altstem, die door andere leden zeer 
gewaardeerd wordt. Ook zorgt Jo voor de koffie 
en thee in de pauze van de repetities op de 
donderdagavond.  
 
2e jubilaris, Rosinta Stoets is sinds november 
1998, 25 jaar bij St. Caecilia. Rosinta kreeg van 
het parochieteam de zilveren Gregorius 
opgespeld. Ook zij kreeg een ingelijste oorkonde 
en werd in het zonnetje gezet met een aantal 
herinneringen uit het verleden en het heden.  
Beiden dames kregen nog een prachtige bos 
bloemen.  

 
Na afloop van de kerkdienst was er koffie met 
wat lekkers. Aansluitend is het koor, met 
partners en andere familieleden van de 
jubilarissen, naar het caférestaurant het 
Zwaantje gegaan. Daar kregen beide dames 
van het bestuur van St. Caecilia een cadeau 
overhandigd.  Daarna was er een gezellig 
samenzijn met hapjes en drankjes voor 
iedereen. 
Het bestuur is blij met deze trouwe leden én 
hopen dat beide dames nog lang met ons 
meezingen. 
 

Het bestuur van St. Caecilia,  
 Halfweg 

 
 

100-jarig jubileum St. Adalbertus 
parochie 

 

Zondag 11 februari vierden wij, samen met de 
parochianen van heel MeerLiede, het 100-jarig 
bestaan van de Sint Adalbertuskerk in 
Spaarndam. 
Het was zelfs mogelijk gemaakt om de viering 
via de livestream te volgen. 
De viering begon, heel toepasselijk, met het 
bewieroken van het beeld van de H. Adalbertus 
die voor deze gelegenheid van prachtige 
bloemen was voorzien. Vervolgens las deken 
Eugene Jongerden een brief van de bisschop 
voor. De bisschop feliciteerde alle parochianen 
middels de brief met deze feestelijke 
gebeurtenis. 
 
De viering werd muzikaal ondersteund door het 
gemengde koor St. Cecilia uit Spaarndam o.l.v. 
Chris van Beek, de Duitse mis van Schubert 
werd gezongen.  
 
Na het slotwoord was er natuurlijk koffie en 
gebak kregen alle parochianen bij het naar huis 
gaan een van de 100 witte rozen mee die tijdens 
de viering voor het altaar stonden. 
 
 

MeerLieddag verbindt 
 

Zingen verbindt, zingen maakt blij en zingen is 
gezellig. Het bewijs werd 10 februari geleverd in 
de St. Augustinuskerk tijdens de jaarlijkse 
MeerLieddag voor de parochiekoren van het 
samenwerkingsverband MeerLiede. 
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Waar inmiddels ook andere koren en niet-
koorleden op af komen. Zingen verbroedert.  
 
Onder leiding van de bekende kerkmusicus Tom 
Löwenthal is er die dag intensief gestudeerd 
vanwege het veelzijdige programma aan 
kerkliederen. Het repeteren gaat gepaard met 
de nodige kwinkslagen, waarmee Löwenthal 
precies bereikt wat hij voor ogen heeft: een 
lieduitvoering zoals de componist het heeft 
bedoeld. En hij kan het weten, want liefst vier 
liederen waren van zijn hand. Waaronder het 
prachtige 'Leefregel' en 'Als wild gras'. Met in het 
hoofd het vrolijke slotlied 'Nu wij uiteen gaan', 
gaan de deelnemers met een blij gevoel op huis 
aan. Een mooie ervaring rijker. Eén van de 
deelnemers verwoordt het gevoel als volgt: “Wie 
er niet bij was heeft iets gemist.”  
 

Frans Witteman 

 
 

Het ìs toch wat in dat 
Haarlemmerliede! 
 

Pelgrims bezoeken de kerk aan de Lie. 
 

Vijfentwintig (!) jaar geleden organiseerde het 
Fioretti College (Havo 4/VWO 5) in Lisse een 
wandeltocht langs een deel van de beroemde 
Camino, als een soort alternatief voor een 
schoolreisje naar bv. de sneeuw. Ze liepen van 
St. Jean-Pied-de-Port (Fr.) naar de Spaanse 
stad Burgos. Er namen twaalf scholieren aan 
deel, plus hun twee docenten respectievelijk,  
Nederlands en Geschiedenis van destijds.  
 
Tijdens een recente school-reünie was het idee 
ontstaan om met het kleine gezelschap van 
destijds een dagje opnieuw te “pelgrimeren”. 
Nadat Haarlem was afgevallen, werd het 
vertrekpunt Spaarndam, met het idee naar de 
dichtstbijzijnde Jacobuskerk te lopen.  
Op zondag 28 januari arriveerden de groep aan 
de Lie, inmiddels natuurlijk ook al vijfentwintig 
jaar ouder(…), maar aan enthousiasme ontbrak 
het hen nog steeds niet! In de kerk werden eerst 
een aantal wederwaardigheden en - natuurlijk - 
ervaringen uitgewisseld. Daarna werden een 
aantal pelgrimsliederen gezongen: iets wat in 
onze kerk al heel lang geleden was!  
 
Uiteraard waren onderweg al de nodige 
herinneringen opgehaald, maar in “De Stoep” - 
met koffie en thee - werd het een echte reünie 
met leuke en soms ontroerende herinneringen. 
(Een paar hadden later de Camino voltooid 
tussen Burgos en Santiago de Compostela).  
 
 

Voordat het gezelschap weer naar Spaarndam 
vertrok moest er natuurlijk een groepsfoto 
worden gemaakt. Met enige regie werd de groep 
in exact dezelfde indeling op de foto gezet als, 
jaren terug, in Spanje. Het werd een héérlijke 
middag in Haarlemmerliede! 
 

Theo KORS 

 
 
 

Wijziging kerkhofbeheer 
 

Naar verwachting zal, wanneer dit blad uitkomt, 
het kerkhofbeheer in Haarlemmerliede in andere 
handen zijn overgegaan. De nieuwe beheerder 
is de heer P. Piscaer, tel. 06-45680406.  
Betrokken begrafenisondernemers zijn op de 
hoogte gesteld.  
Het kerkhofbeheer berust nu bij de heer P(ieter) 
Piscaer, mevrouw Carine van Nobelen-van 
Schie en Kees Schouten. 
 

Theo Kors 
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Verzekeringen graven kerkhof 
Haarlemmerliede en Halfweg 
 

Het bisdom heeft, op nogal kortstondige termijn, 
medegedeeld de verzekeringen van de 
begraafplaatsen per 1 januari jl. te beëindigen. 
Dat impliceerde tevens dat alle zg. 
“belanghebbenden” duidelijk dienden te worden 
geïnformeerd dat men eventueel een graf of nis 
individueel diende te verzekeren, indien 
gewenst.  
 
De parochieteam’s van Haarlemmerliede en 
Halfweg hebben de voorwaarden voor een evt. 
plaatselijke, collectieve verzekering bestudeerd 
en akkoord bevonden. Het parochiebestuur 
heeft bij de verzekeraar een offerte opgevraagd. 
De uitkomst hiervan zal, ongetwijfeld, leiden tot 
een formele verzekering van alle graven en 
nissen op beide bepraafplaatsen. 
 

Theo Kors 

 
 

De Stoep  
onze huiskamer voor Haarlemmerliede! 
 

Activiteiten: 
Na elke viering op zondag is het gezellig koffie 
drinken en wetenswaardigheden uitwisselen in 
De Stoep, dankzij onze vrijwilligers. 
 
De succesvolle klaverjascompetitie is inmiddels 
weer van start gegaan op de woensdagmiddag.  
Ook u bent van harte welkom na opgave bij 
Mary van Opzeeland tel 06-21594931. 
 
Breien?? 
Onze breiclub kan altijd breiwol gebruiken! 
Inleveren bij De Stoep op woensdagmiddag of 
bij Mary van Opzeeland. 
 
Mini-Bieb 
Een spannend boek naar u keuze? Zelf kiezen 
en/of ruilen in onze mini-bieb. Altijd open! 
 
Algemeen 
De Stoep kunt u huren voor een workshop, 
vergadering, bijeenkomst of expositie. 
Info: reserveringstoep@dorpsvereniging.nl  
Mary van Opzeeland beheerder 06-21594931 
Agendabeheer en afspraken:  
Cees van Kippersluis 023-5328867 of 06-33757109  
Vraag naar de mogelijkheden.

 
 
 
 

Berichten van en over parochianen 
 

. Op de koffie bij……  
 

Hans en Rimie Hartog-Smits 
 

Voor deze rubriek trekt gastredacteur Frans 
Witteman er met pen en papier op uit om aan de 
keukentafel leuke, mooie, ontroerende of 
verbazingwekkende verhalen en herinneringen te 
noteren. 
 
Leerkrachten en het begrip tijd. Op tijd de les 
beëindigen, op tijd het huiswerk opgeven. Niet 
vreemd dus dat Hans Hartog mij verwelkomt met 
een ‘Je bent stipt op tijd. Doe je jas uit en kom 
verder’. En zijn vrouw Rimie: “Wil je hoog of laag 
zitten? Hoeveel tijd heb je?” Het wordt hoog en 
er is voldoende tijd. En dat is maar goed ook. 
Alleen al vanwege de roze koek 2.0 bij de koffie. 
Rimie, niet bepaald een alledaagse naam. Dus 
eerst maar eens horen waar die vandaan komt. 
“De naam is afgeleid van de naam van mijn 
oma”, legt de draagster uit. “Zij heette Riemkje, 
een echte Friese naam.  
Ze had mijn moeder op het hart gedrukt dat als 
ze zou bevallen van een meisje, het geen 
Riemkje mocht noemen. Het werd dus Rimie, 

mijn oma had zichzelf ook al zo genoemd. De 
doopnaam werd Remigia. In het ziekenhuis in 

Leeuwarden waar ik in april 1954 ben geboren, 
bleek nog een oud nonnetje rond te lopen die 
ook zo heette. Prachtig vond ze het.” En om bij 
bevallen te blijven: Hans is thuis geboren, in 
maart 1953, Haarlem-Noord. “Nadat er een 
jongen van 6 pond ter wereld was gekomen 
ontdekte de dokter nóg een kindje. Dat was ik. 
Een scharminkeltje van amper vier pond. In 
sappig Brabants liet de dokter weten dat hij mij 
hooguit drie weken gaf”, vertelt Hans die de 
grootste van het gezin is geworden en net voor 
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deze afspraak terug is uit het krachthonk van de 
roeivereniging. “Al vanaf 1983 ben ik lid en ik roei 
met andere ouwe mannen nog wedstrijden.” 
Hans en zijn tweelingbroer Dick, twee handen op 
één buik. De boefjes van de Achterweg werden 
ze genoemd. Gelukkig is het goed gekomen met 
ze. 
 
Rimie is vier als het gezin naar Haarlem verhuist 
waar haar vader docent wordt op de 
ambachtsschool St. Petrus. Geen telefoon, geen 
auto, drie kleine kinderen, het is een hele 
emigratie. Rimie, die van jongs af aan al juf wilde 
worden gaat studeren aan de Pedagogische 
Academie (Pabo) De la Salle in Heemstede. 
Geen idee welke kant hij op wil kiest uiteindelijk 
ook Hans voor deze opleiding en tijdens een 
feestje in de kantine in mei 1974 slaat de vonk 
over. “En zijn we in januari 1976 getrouwd nadat 
we via, via een huurwoning in de 
Amsterdamstraat in Haarlem konden krijgen. 
Hans zat nog in militaire dienst.” Hij zwaait af en 
gaat aan de slag op de Kleine Heilige 
Theresiaschool aan de Bernard Zweersstraat. 
Rimie werkte er al een aantal jaren. Ze kopen 
een uitgewoond huurhuis in de Slachthuisstraat. 
Werken, klussen, twee kinderen krijgen en 
solliciteren als leerkracht op de toenmalige 
Wildemanskruid. Het is een druk bestaan. Hans: 
“Frits Duker was hoofd, Piet de Wit was voorzitter 
van het schoolbestuur. Voornamelijk met hen 
heb ik de gesprekken gevoerd. In augustus 1977 
begon ik in klas 4. Toen Frits wegging naar een 

school in Schalkwijk ben ik benaderd voor de 
functie van hoofd. Ik heb het niet gedaan 
vanwege de mogelijk ingewikkelde 
gezagsverhoudingen. Maar het zaadje was 
geplant en toen ik een advertentie zag voor een 
directeur van een nieuw te bouwen school in 
Alphen aan den Rijn heb ik gesolliciteerd en ben 
er in februari 1983 begonnen.” Hans lacht. “Ik 
was directeur van niks, de eerste paal moest nog 
geslagen worden.” In augustus 2001 begint Hans 
als directeur van de Haarlemse Koorschool. 
Omdat het gezin nog in Alphen woont, moet hij 
dagelijks op en neer naar Haarlem. Al snel gaan 
de dagelijkse files hem de strot uithangen en 
gaan ze op zoek naar een woning dichter in de 
buurt. Het wordt Vijfhuizen waar in het nieuwe 
Stellinghof hun vijfde huis staat. De hoekwoning 
aan Ravelijn wordt casco opgeleverd. Wéér 
klussen dus en in april 2003 worden ze 
Vijfhuizenaar en parochiaan.  
Al snel wordt Rimie lector en nadat Hans in 2016 
met pensioen is gegaan wordt hij het jaar daarop 
lid van het parochieteam. “In deze tijd een 
uitdagende job”, weet Hans. Sporten, tuinieren, 
oppassen, vrijwilliger bij de Voedselbank en 
vrijwilliger bij het MH17-monument, Rimie en 
Hans vervelen zich niet. 
 
Alle voorgaande 73 artikelen van deze rubriek 
staan op onze website www.meerliede.nl. Ga 
naar Locaties, St. Augustinusparochie en klik op 
de button Op de koffie bij… 

 

 
 

 
 
 
 

Meningen, opinies en ideeën van … 
 

Appen met Jezus? 
 

In de Gierstraat in Haarlem opende recent een 
winkel die producten uit de streek verkoopt en 
geen zg. “grote merken”. Terwijl ik er even 
rondkeek, hoorde ik twee oudere dames 
opmerken dat er nergens op de aanwezige 
artikelen prijzen stonden genoteerd. De 
verkoopster merkte op dat de winkel “geheel self 
supporting” was georganiseerd. Men kon de 
prijzen bekijken op de app van het bedrijf. Op de 
reactie van de dames dat ze geen app hadden, 
werd schouderophalend geantwoord dat die toch 
te downloaden was(…) De beide dames verlieten 
daarop de winkel. (Ik volgde).  
Onwillekeurig moest ik gelijk denken aan een 
column die de bekende psychiater René Diekstra 
onlangs in het Haarlems Dagblad schreef en 
waarbij hij zich kwaad maakte over het feit dat 

men 

kennelijk boven een bepaalde leeftijd niet meer 
mee schijnt te tellen. 
U kent het wel: bij alle reclames die wij zien op 
TV, of lezen in de krant, staat strijk en zet als 
voetnoot: “of download de app”. Ervaring leert 
dat men binnen korte tijd een pc of telefoon vol 
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apps heeft, met alle gevolgen van dien want men 
weet u immers nu te bereiken… 
In de mooie viering van Aswoensdag, 14 februari 
jl. in Halfweg, benadrukten de beide paters over 
de 40-dagentijd het belang van bezinning en het 
contact zoeken met Jezus Christus en de 
medemens. Nadien vroeg ik me af wat het effect 
zou zijn wanneer wij een app zouden kunnen 
openen met Jezus Christus. Zouden wij wel 
dùrven chatten met Hem? Zouden wij 
voorzichtig, heel af en toe, een vraag durven 
stellen? Zouden wij bij voorbaat bang zijn voor 
een antwoord wat ons niet echt aanstond: de 
“prijs” van zijn voorschriften en geboden die Hij 
van ons vraagt? En zouden wij in dat laatste 

geval dan ook zijn “winkel” uit lopen? Of zouden 
wij volop met Hem in gesprek gaan, over Zijn en 
òns leven, en de warmte van zijn Woord 
ervaren? Vragen om nog eens over na te 
denken… 
 

Theo Kors 

 
 
Tja… 
 

“Geloven is niet het lopen onder een juk van 
verplichtingen, het is wandelen in de zon!” 

     Dries van Agt 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

VIERINGENROOSTER (periode 17 maart t/m 12 mei 2024) 
 
 

Vespers en Eucharistie in Haarlemmerliede  
Liedeweg 52 
 -  Elke dinsdag t/m vrijdag 
 

Stiltegebed en zingen van psalmen  17.30 uur 
Eucharistie                                        18.00 uur 
 

Vespers en eucharistie zijn geïntegreerd, het is evenwel ook 
mogelijk voor één van beide te kiezen. 

 

 
 
 
Eucharistie in Halfweg  
 
 

 
  Elke woensdagmorgen om 10.00 uur 

 

 
 

In de maand Mei elke woensdagmorgen 
 om 10.00 uur rozenkransgebed in Halfweg 

 
 

Wijzigingen in het rooster worden op de website aangepast. 
 

 Haarlemmerliede 
Jacobus de 
Meerdere 

Liedeweg 52 
11.00 uur 

Spaarndam 
Sint Adalbertus 

Ringweg 30 
 

11.00 uur 

Vijfhuizen 
Sint Augustinus 

Kr. Spieringweg 400 
11.00 uur 

Halfweg 
O.L.V. Geboorte 

Dr. Schaepmanstr. 7 
 

9.30 uur 
Zondag  
 
      17 Maart 
 

5e Zondag van 
de 40 dagentijd 

  

Eucharistieviering 
Pater Patrick 
St. Cecilia 
 

 

Gebed- en 
Communieviering 
Gert Jan van der Wal 
Mediorkoor Voices 
 

 

Eucharistieviering 
Pater Clement 
Dames uit Vijfhuizen 
 

Zondag 
 
     24 Maart 
 

Palmzondag 

 

Eucharistieviering 
Pater Patrick 
St. Cecilia 

 

  
 

 

Eucharistieverring 
Pater Clement 
Samenzang 
 

 

Eucharistieviering 
Pater Patrick 
St. Caecilia Halfweg. 
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 Haarlemmerliede 
Jacobus de 
Meerdere 

Liedeweg 52 
11.00 uur 

Spaarndam 
Sint Adalbertus 

Ringweg 30 
 

11.00 uur 

Vijfhuizen 
Sint Augustinus 

Kr. Spieringweg 400 
11.00 uur 

Halfweg 
O.L.V. Geboorte 

Dr. Schaepmanstr. 7 
 

9.30 uur 
Dinsdag 
 
      26 Maart 
  

   
 

  
 

 

Aanvang 19.30 uur 

The Passion 
Mediorkoor Voices 
 

Donderdag 
    
      28 Maart 
 
Witte Donderdag 

  
 

  
 

  
 

 

Aanvang 19.30 uur 
 

MEERLIEDEVIERING 
Pater Clement 
Pater Patrick 
Dameskoor 
Pro Ecclesia 
 

Vrijdag 
 
      29 Maart 
 
Middagviering 
Goede Vrijdag 
 

  

Aanvang 15.00 uur 

Kruisweg 
 

 

Aanvang 15.00 uur 

Kruisweg 
 

 

Aanvang 15.00 uur 

Kruisweg 
 

Vrijdag 
 
      29 Maart 
 
Avondviering 
Goede Vrijdag 

    

Aanv.19.30 uur 
 

MEERLIEDEVIERING 
Pater Clement 
Pater Patrick 
Samenzang 
 

Zaterdag 
 
     30 Maart 
 
 
 
Paaszaterdag /  
Stille Zaterdag 

  Aanvang 21.00 uur 
 

Paaswake 
Pater  
Gerard Timmermans 
Gemengd koor 

Aanvang 21.00 uur 
 

Paaswake  
 

Haarlemmerliede-
Halfweg & Spaarndam 
Pater Clement en 
Pater Patrick 
 

Samengesteld koor 
van de 3 kerken 
 

Zondag 
 
      31 Maart 
 
Pasen 

  

Eucharistieviering 
Pater Clement 
St. Cecilia 
 

 

Aanvang 11.15 uur 

Eucharistieviering 
Pater Patrick 
Dameskoor 
 

 

Eucharistieviering 
Pater Clement 
St. Caecilia Halfweg. 

Maandag 
    
        1 April 
 
2e Paasdag 

  
 

  
 

  
 

 

MEERLIEDEVIERING 
Pater Clement 
Pater Patrick 
Samenzang 
 

Zondag 
   

        7 April 
 

2e Zondag van 
Pasen 

 

Eucharistieviering 
Pater Patrick 
St. Cecilia 

 

  
 

 

Eucharistieviering 
Pater Clement 
Gregoriaanse Centorij 
 

 

Eucharistieviering 
Pater Clement 
St. Caecilia Halfweg. 
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 Haarlemmerliede 
Jacobus de 
Meerdere 

Liedeweg 52 
11.00 uur 

Spaarndam 
Sint Adalbertus 

Ringweg 30 
 

11.00 uur 

Vijfhuizen 
Sint Augustinus 

Kr. Spieringweg 400 
11.00 uur 

Halfweg 
O.L.V. Geboorte 

Dr. Schaepmanstr. 7 
 

9.30 uur 
Zondag 
 
     14 April 
 
3e Zondag van 
Pasen 

  

Eucharistieviering 
Pater Clement 
St. Cecilia 
 

 

Gebed- en 
Communieviering 
Rob Mascini 
Dameskoor 
 

 

Eucharistieviering 
Pater Patrick 
Samenzang. 

Zondag 
 
     21 April 
 
4e Zondag van 
Pasen 

 

Eucharistieviering 
Br. Bernard Zweers 
St. Cecilia 
 

  
 

 

Eucharistieviering 
Pater Patrick 
Samenzang 
 

 

Eucharistieviering 
Pater Clement 
St. Caecilia Halfweg  

Zondag 
 

     28 April 
 

5e Zondag van 
Pasen 

  

Eucharistieviering 
Pater Patrick 
St. Cecilia 
 

 

Eucharistieviering 
Pater Clement 
Samenzang 

 

Eucharistieviering 
Pater Patrick 
Dameskoor 
Pro Ecclesia 
. 

Zaterdag 
 
       4 Mei 
 
 
 
Dodenherdenking 

    

Aanvang 19.00 uur 
Nagedachtenis aan de 
slachtoffers van de 
oorlogen. 
Ds. Wilma van Rijn-
Fennell  
en José Pijnaker 
 

Zondag 
 
       5 Mei 
 
6e Zondag van 
Pasen 

 

Eucharistieviering 
Pater Clement 
St. Cecilia 
 

  

Eucharistieviering 
Pater Patrick 
Samenzang 
 

 

Eucharistieviering 
Pater Patrick 
St. Caecilia Halfweg  

Donderdag 
 
       9 Mei 
 
Hemelvaartdag 

    

MEERLIEDEVIERING 
Pater Clement 
Pater Patrick 
Samenzang 
 

Zondag 
 
      12 Mei 
 
7e Zondag van 
Pasen 

  

Eucharistieviering 
Pater Clement 
St. Cecilia 
 

 

Eucharistieviering 
Pater Patrick 
Gregoriaanse Cantorij 
 

 

Eucharistieviering 
Pater Clement 
Dames uit Vijfhuizen 
 

 

 

 

De in deze agenda opgenomen vieringen, voorgangers en koren kunnen te allen tijde wijzigen. 

 

Kijk op de website voor de definitieve opgave of vraag het na bij uw contactpersoon van de parochie. 
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Informatie MeerLiede parochies 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

St. Jacobus de 
Meerdere  
Haarlemmerliede 

O.L.V. Geboorte 
Halfweg 

St. Adalbertus 
Spaarndam 

St. Augustinus 
Vijfhuizen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor meer informatie per parochie www.meerliede.nl 

klik op de homepage bovenin de balk op locatie 

St. Jacobus de Meerdere 

Liedeweg 52    

2065 AK  Haarlemmerliede               023- 532 77 80 
 

Secretariaat: Th. Kors    023-533 05 53 

Theo.Kors@kpnplanet.nl                       06-284 02 506 
        

Kerkhofbeheer: P. Piscaer                     06-456 80 406 

Ppi1000@kpnmail.nl 
 

Penningmeester: A. Kuhlman   023-537 67 42 

Bankrekening                     NL97 RABO 0118 39 3987 
        

Misintenties: Mevr. J. Pijnaker-Kooter   06-233 96 129 

jmpijnaker@hotmail.com 
        

De Stoep  

* bij activiteiten   M. van Opzeeland    06-215 94 931 

* voor afspraken  C. van Kippersluis  023-532 88 67 
          

Voor meer informatie: 

https://www.meerliede.nl/jacobus-de-meerdere 

 

St. Augustinus 
Kromme Spieringweg 400 
2141 AM  Vijfhuizen 
 

Secretariaat:        voor post zie kerk adres 
                            secretaris.kerkvijfhuizen@gmail.com 
  

Penningmeester: R. van der Riet 06-101 818 29 
kerkvijfhuizenpennningmeester@gmail.com  
 

Bankrekening NL68 RABO 0324 53 5902 
 

Misintenties: R. Beelen 023-558 16 29 
 

Bezoekgroep: G.M. Witteman-Bohté     023-558 11 68 
 

De Luifel 

Beheer: A. de Koning-Verschoor   023-558 11 75 

Voor meer informatie: 

https://www. meerliede.nl/st-augustinus  

 

 

 

O.L.V. Geboorte 

Dr. Schaepmanstraat 7 

1165 GP  Halfweg    020-497 70 69 

parochieolvgeboortehalfweg@hetnet.nl  

info@parochiehalfweg.nl   

Facebook@ParochieHwg 

Secretariaat: H. Terwijn                        06-41 64 4640 

                      voor post zie kerkadres 
 

Penningmeester: A. Kuhlman             023-537 67 42 
 

Bankrekening                    NL63 RABO 0324 60 2049 
 

Begraafplaatsbeheerder: L. Buijs         020-497 60 16 
 

Koster: C. Poelsma                               020-497 64 97 
 

Voor meer informatie: 

https://www.meerliede.nl/o-l-v-geboorte 

 

St. Adalbertus                   postadres 
Ringweg 30                                             postbus 5 
2064 KK  Spaarndam 2064 ZG  Spaarndam 
 

Secretariaat: K. Duwêl                   06-48 888 338 
karinduwel@hetnet.nl              023-538 97 07 
 

Penningmeester: A. Kuhlman             023-537 67 42 
akuhlman@quicknet.nl 
 

Bankrekening                    NL58 RABO 0118 39 1100 
    

kopij parochieblad  parochieblad.adalbertus@gmail.com 
 

Misintenties: Mevr. J. Pijnaker-Kooter  06-23 396 129 
 
Giften voor                         NL63 RABO 0118 31 5544 
Zr Thea Lemmers           t.n.v. Stichting Sinar Pelangi 
 

Voor meer informatie:  
https://www.meerliede.nl/st-adalbertus 
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Volledige en persoonlijke verzorging 

van begrafenissen en crematies 
 

Familiebedrijf sinds 1878, staat garant voor 

persoonlijke begeleiding rond overlijden en uitvaart 
 

Martin Uitendaal en zijn medewerkers staan 24 uur 

per dag voor u klaar  

Tel. (023) 532 44 86 
 

M.N. Uitendaal, Oranjestraat 25. Haarlem 

Laat uw zorg onze zorg zijn. 

 

 

Remco en Arnold Kuhlman 

Administraties, jaarrekening en belastingaangiftes 

Rembrandtweg 665B, 1181 GV  Amstelveen 

Talesiuspark 1, 2064 LJ Spaarndam 

020 6416735 / 023 5376742 

www.akuhlman.nl    info@akuhlman.nl 
 

 

     C.A. van Oeveren  
      Schilderwerken 

   
 

E-mail: cavanoeveren@gmail.com 

zie ook onze uitgevoerde projecten op: 

http://www.cavanoeveren.nl/ 

 

 
 

Wethouder Fijenpad 3 

 1165 GC  Halfweg 
   

 Telefoon: 0651194964 

http://www.akuhlman.nl/
mailto:cavanoeveren@gmail.com
http://www.cavanoeveren.nl/


   

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

DE BLOOMSENSATIE 
 

              BEZOEK ONS IN 
  ZWANENBURG OF HAARLEM   
 

020 331 85 83 

info@pluknbloom.nl 
 

Gespecialiseerd in 
Rouw- en Trouw- 
arrangementen 

 

            
       Lindenlaan 43, 1161 VJ  Zwanenburg 
 

        Wij bieden onze klanten: 
        * kwaliteit, vakmanschap en service gerichtheid 
        * duidelijke prijsafspraken en helder advies 
 

Kijk voor meer informatie op onze website: 

www.loodgietersbedrijfpmeekel.nl 
 

of stel uw vragen via de e-mail 

meekel.loodgieters@online.nl 
 

 

tel:020%20331%2085%2083
mailto:info@pluknbloom.nl
https://d.docs.live.net/e59ca3de7a4e6218/Mijn%20data/Word/Kerk/Parochieblad%20PU/Jaar%204%20nr%207/www.loodgietersbedrijfpmeekel.nl
https://d.docs.live.net/e59ca3de7a4e6218/Mijn%20data/Word/Kerk/Parochieblad%20PU/Jaar%204%20nr%207/meekel.loodgieters@online.nl


 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


