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U kunt een bijdrage leveren aan een van de 

MeerLiede kerken via 

www.meerliede.nl/doneren 

Scan de QR-code met uw mobiel of tablet en 

volg de stappen. 

 
 

Secretariaat SVB MeerLiede 
Liedeweg 52 
2065 AK  Haarlemmerliede 
pumeerliede@gmail.com 
 
Website MeerLiede:   www.meerliede.nl 
Klik op 'Locaties' en u vindt alle parochies. 

 

Verhuisbericht 
Gaat u verhuizen of komt u NIEUW in een van 
onze parochies........ laat het ons weten.  
Dank u ! 
 
Redactie MeerLiedeblad:   
meerliedeblad@hotmail.com) 
 

 

 

Tekst bij ons voorblad: 
Wat verbindt de parochies van Haarlemmerliede, Halfweg, Spaarndam en Vijfhuizen? 
Met deze vraag in het achterhoofd dacht ik na over een voorplaat voor ons nieuwe parochieblad. 
Na enige tijd kwam het woord ‘water’ in mij op. 
Via water (Ringvaart, de Liede en Spaarne) zijn we in fysieke zin met elkaar verbonden. 
Via het water van onze doop zijn we in geestelijke zin met elkaar verbonden. 
Ontwerper Auke Herrema heeft onze verbondenheid op een fantastische manier zichtbaar gemaakt. 

Corina Klaver 
                                                                                                   Voormalig Vicevoorzitter Parochiebestuur MeerLiede 
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Van het Pastoraat 
 
 

Pastoralia 
 

Deze titel ben ik in de laatste parochiebladen 
niet meer tegen gekomen. Het is een vrij ruim 
begrip, maar wel met een centrale inhoud en 
een bepaalde spiritualiteit of boodschap die eruit 
naar voren komt. Meestal is het de pastor, die 
hier zijn of haar boodschap in verwerkt, maar 
het kan ook een lid van de pastoraatsgroep zijn 
of ieder kerklid, die op dit vlak wat te zeggen 
heeft.  
 
Wanneer u dit leest is, zoals we kinderen 
vertellen, Sinterklaas weer terug naar Spanje. 
Als kind vond ik dat zo mooi. Weken van 
voorbereiding en dan kwam hij aan met de 
stoomboot in diverse plaatsen en was het zover: 
het sinterklaasfeest! 
Maar een dag later was hij ineens vertrokken. 
Niemand praatte er over en met name kinderen 
accepteerden dat gewoon. 
 
Zo zijn we nu op weg naar Kerstmis. In de vier 
weken ervoor is het adventstijd. Vier weken van 
bezinning maar met name van verwachting wat 
komen gaat.  

 
De evangelielezingen van die zondagen zijn 
daar geheel op gebaseerd.  
In het Marcusjaar dat we gestart zijn is het 
thema van de eerste zondag ‘Wees Waakzaam’; 
de tweede zondag de prediking van Johannes 
de Doper met de boodschap ”Na mij komt Hij die 
sterker is dan ik”; de derde zondag uit Johannes 
meer een filosofische boodschap zoals we 
Johannes kennen met “Het getuigenis van 
Johannes de Doper” met in de laatste zondag  
-hoe kan het ook anders-  “De boodschap van 
Gabriël aan Maria”: “Zie, gij zult zwanger worden 
en een zoon ter wereld brengen, die gij de naam 
Jezus moet geven” 
 
 

met het antwoord van een eerst wat 
verbouwereerde Maria: 
 
“Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschiedde 
naar uw woord”. 
 
En zo zijn we via de advent bij Kerstmis zelf 
gekomen. Het feest van de geboorte van Jezus, 
die de Christus genoemd wordt. De waarde van 
het kerstfeest is de boodschap die Maria kreeg 
en de aanvaarding ervan.  
 
En we kennen het allemaal; geen pracht en 
praal en zelfs voor Hem was er geen plek.  
Ja, wel een plek in een kribbe in een stal bij de 
minderen onder het volk, de herders van het 
veld. 
 
Zoals voor zovelen vandaag de dag er geen 
plek is om te leven, maar op de vlucht zijn voor 
oorlogen en andere rampen. In deze sfeer 
moeten we helaas Kerstmis 2023 vieren. 
Laten we ons vasthouden aan de boodschap 
van de Engel en de aanvaarding door Maria;  
de hoop en het vertrouwen blijven koesteren dat 
eens Gods Rijk mag komen.  
 
Namens de pastoraatsgroep wens ik allen een 
zalig kerstfeest en voorspoed voor het nieuwe 
jaar.  

Ton Overgaag 
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Algemene informatie
      

Van de Bestuurstafel 
 

Al lange tijd is er één pastoraal team en zijn 
dezelfde mensen in het bestuur van de 
parochies van het Samenwerkingsverband 
MeerLiede: vormsel- en eerste communie- 
projecten doen we samen, evenals pastoraat 
voor jongeren en gezinnen en ook op andere 
terreinen wordt steeds duidelijker dat we elkaar 
nodig hebben. Geleidelijk is dan ook het idee 
gegroeid om een volgende stap te zetten in de 
hechte samenwerking van de parochies en 
inderdaad samen te gaan tot één parochie (te 
fuseren). 
 
Op 24 oktober jl. hebben we een parochieavond 
belegd om met elkaar te spreken over het 
fusieplan. Omdat Badhoevedorp zich heeft 
aangemeld om mee te gaan in de fusie, hebben 
wij besloten om de fusie uit te stellen tot 1 juli 
2024. Tot die tijd kunnen wij de parochie 
gemeenschap van Badhoevedorp beter leren 
kennen in de parochies van het 
Samenwerkingsverband MeerLiede, waarna wij 
op 1 juli de bisschop kunnen voorstellen per 
decreet te besluiten om de fusie daadwerkelijk 
per 1 januari 2025 te laten ingaan. 
 

 
 
De vragen die gesteld werden tijdens de 
parochieavond over pastorale zaken hebben wij 
in de bestuursvergadering van 7 november jl. 
ook besproken, maar daarvan zeggen wij dat die 
bij de pastoraatsgroep thuishoren. De vragen 
hebben wij doorgegeven aan de 
pastoraatsgroep en zij zullen in de 
eerstvolgende bijeenkomst van die groep 
worden besproken. 
 
Afgesproken is dat voor de eerste vergadering in 
het nieuwe jaar leden van de pastoraatsgroep 
van Badhoevedorp zullen worden uitgenodigd bij 
de pastoraatsgroep van MeerLiede, om zo de 
samenwerking in te luiden. 
 
Op ons voorstel om St. Gertrudis tot nieuwe 
parochienaam te kiezen zijn op de  
 

 
 
parochieavond geen verdere reacties gekomen. 
Wij zullen daarom aan de bisschop het voorstel 
doen om St. Gertrudis als naam voor de nieuwe 
parochie aan te wijzen. Uiteindelijk beslist de 
bisschop over de naamgeving. De kerken 
behouden hun eigen patroon. 
 
Verdere informatie over de parochieavond van 
24 oktober vindt u op de website of in de extra 
nieuwsbrief. 
 

Parochiebestuur SWV MeerLiede 

 
 
 
 
 

Op de eerste vraag van de parochieavond 
 

De eerste vraag op deze avond was:  
afgelopen zondag (21 oktober 2023) heb ik een 
oecumenische viering in de PKN Kerk 
bijgewoond, voorgegaan door de dominee en 
Josë Pijnaker. Ik mistte een priester, terwijl op 
de livestream te zien was dat er in de 
eucharistieviering in de R.K. Kerk twee 
voorgangers waren met weinig mensen 
aanwezig. Gevraagd werd waar is de eenheid.  
 
Mijn antwoord daarop was dat het ook voor mij 
verbazingwekkend was; een week van tevoren 
werd ik ingelicht mede voor te moet gaan. Er 
wordt nog verder over gesproken; de discussie 
is nog niet gesloten. We hebben het over een 
fusie, maar de oecumenen horen daar zeker ook 
bij 
 
Na alles uitgezocht te hebben kan ik u het 
volgende mededelen. 
Een week voor de oecumenische viering werden 
we geconfronteeerd met het feit dat Br. Bernard 
Zweers in het weekend van 21 oktober afwezig 
was en dus niet kon voorgaan in de Eucharistie 
in Spaarndam. Om die reden moest pater 
Patrick zowel in Halfweg als in Spaarndam 
voorgaan en kon hij helaas niet mee voorgaan in 
de oecumenische dienst. Hij was daar redelijk 
ontstemd over. Dit is telefonisch zowel met de 
dominee als met pater Patrick besproken. 
Op dat moment was er geen sprake van een 
tweede voorganger in Halfweg. Dit was pas 
duidelijk voor de personen die zich hiermee 
bezig houden op zaterdag 20 oktober, een te 
korte tijd om nog een en ander om te zetten. 
 
Het is jammer dat ik dit niet eerder heb geweten 
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anders had ik het u zeker op de parochieavond 
uitgelegd. 
Bij de eerstvolgende oecumenische viering (14 
januari 2024) zal pater Clement samen met de 
dominee voorgaan. Deze viering is in de R.K. 
Kerk om 10.30 uur en kunt u vast in uw agenda 
noteren. 
 

José Pijnaker 
Ad-interim bestuurslid 

 
 
 

Kerstvieringen in MeerLiede 
 

Met de landelijke campagne 
VierKerstmis.nl willen de gezamenlijke 
Nederlandse bisschoppen ook dit jaar 
weer zoveel mogelijk mensen stimuleren 
om Kerstmis te vieren, bij voorkeur door 
naar (een van) de kerstvieringen in de 
parochies te gaan. De website 
VierKerstmis.nl geeft ook het vieringen-
rooster van diverse andere kerken. 
 
Ook op onze website is het vieringenrooster  
te vinden en ook in dit blad is dit terug te vinden 
op de pagina’s achterin. 
Om het u eenvoudiger te maken geven wij 
hieronder een overzicht van alle vieringen 
rondom Kerstmis. U kunt het uitknippen en op 
de agenda plakken of laat het blad open liggen 
op uw (lees- of keuken-)tafel. 
 
Wij ontmoeten u graag bij de vieringen. 
 

Vrijdag 15 december 
Spaarndam Aanvang 20.00 uur  
 MeeZingKerst 
 Locatie: Oude Kerk, Kerkplein 2 
 

Zondag 17 december 
Halfweg Aanvang 10.30 uur  
 Oecumenische Kerstsamenzang 
 Locatie: PKN kerk,  
 Wilhelminastraat Halfweg 

Zondag 17 december 
Vijfhuizen Aanvang 16.30 uur  
 Kerstsamenzang 
 Locatie: Kerstplein naast Dorpshuis 
    
 
 
  

Woensdag 20 december 
Halfweg Aanvang 19.00 uur  
 Oecumenische Kerstdienst 
 Locatie: Eigen Haard, Sparrenlaan  
 Zwanenburg 
 

Zaterdag 23 december 
Halfweg Aanvang 16.30 uur  
 Kinderkerst “Kindje wiegen” 

  
Zondag 24 december 
Halfweg Aanvang 9.30 uur  
 MeerLiede Eucharistieviering 
 m.m.v. St. Caecilia 
 
Vijfhuizen Aanvang 16.30 uur  
 Kerstfeest voor kinderen 
 (en natuurlijk ook de ouders) 
  
Spaarndam Aanvang 17.00 uur  
 Eucharistieviering 
 m.m.v. St. Cecilia 
 
Halfweg Aanvang 21.00 uur  
 Eucharistieviering 
 m.m.v. Mediorkoor Voices 
 
Vijfhuizen Aanvang 21.00 uur  
 Eucharistieviering 
 m.m.v. Gemengd koor 

 
Kerstmis maandag 25 december 
Halfweg Aanvang 9.30 uur  
 Eucharistieviering 
 m.m.v. St. Caecilia 
 
Haarlemmerliede  Aanvang 11.00 uur   
 Eucharistieviering 
 m.m.v. St. Cecilia 
 
 Vijfhuizen Aanvang. 11.15 uur  
 Eucharistieviering 
 m.m.v. Dameskoor 
 

2e Kerstdag dinsdag 26 december 
Halfweg Aanvang 9.30 uur  
 MeerLiede Eucharistieviering 
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Adventsactie 2023 
 

Tijdens de adventsperiode – de periode van vier 
weken voorafgaand aan Kerstmis - vragen we 
via de Adventsactie aandacht voor de hoop. 
Hoop op de komst van het Licht. Hoop op een 
betere wereld. Hoop dat iedereen kan delen in 
overvloed en dat op een dag alle mensen een 
waardig leven kunnen leiden. Hoop is nooit 
vanzelfsprekend. Daarom vertellen we verhalen 
van mensen die met hun toewijding en hun 
liefde een verschil maken. 
 
Laten we alle kinderen een kans geven op een 
goede start in het leven 
 

Kinderen die zich in hun eerste levensjaren 
gezond ontwikkelen hebben meer kans op een 
goede toekomst en een leven zonder extreme 
armoede. Adventsactie gunt alle kinderen die 
kans. Daarom steunen we dit jaar vier projecten 
die bijdragen aan een goede start in het leven 
van jonge kinderen. De projecten richten zich op 
de vroege ontwikkeling van kinderen. 

 
Wat is er aan de hand? 
Zuid-Kivu is een mijnbouwprovincie in de 
Democratische Republiek Congo. In het gebied 
woeden al twintig jaar gewapende conflicten, 
waardoor de bevolking in grote armoede leeft en 
ondervoed is. Om het gezinsinkomen aan te 
vullen gaan de meeste kinderen niet naar 
school, maar werken in de mijnen. Ze worden 
uitgebuit en blootgesteld aan gevaarlijke en 
ongezonde omstandigheden. Zo werken ze met 
kwik en staan meisjes vaak tot hun middel in 
zuur water. De kinderen krijgen 
luchtweginfecties en lijden aan chronische 
huidziekten. Meisjes zijn bovendien slachtoffer 
van seksueel misbruik, geweld en mishandeling. 
 

 
 
Wat willen we bereiken? 
Adventsactie steunt het project van onze partner 
Olame in de regio’s Kabare en Walungu, in de 
provincie Zuid-Kivu. Dit project is opgezet om 
kinderen en jonge meisjes te beschermen tegen 
uitbuiting, kinderarbeid en misbruik. We willen 
ervoor zorgen dat de kinderen weer naar school 
gaan en dat gezinnen op een gezonde manier in 
hun levensonderhoud kunnen voorzien. Het is 
belangrijk dat organisaties in de lokale 
gemeenschap zich beter bewust worden van de 
situatie, zodat zij zich krachtiger inzetten voor 
het afschaffen van kinderarbeid. Zij moeten bij 
de overheid opkomen voor de belangen van de 
kinderen.   
 
Hoe doen we dat? 
Ouders krijgen hulp bij het vinden van 
alternatieve inkomstenbronnen, in de landbouw 
of door het opzetten van kleine bedrijfjes. 
Kinderen in de basisschoolleeftijd gaan terug 
naar school en 300 jongeren (14-22 jaar) die in 
de mijnen werkten krijgen trainingen in sociale 
vaardigheden en leren een vak, zoals 
kleermaken, timmeren, bakken, zeep maken of 
werken met computers. Lokale 
gemeenschapsorganisaties krijgen trainingen 
over belangenbehartiging en het signaleren en 
rapporteren van kindermisbuik. Olame helpt hen 
bij het ontwikkelen van netwerken om kinder- en 
mensenrechten te beschermen. Brochures, 
radioprogramma’s en bijeenkomsten dragen bij 
aan bewustwording over kindermisbruik en de 
gevaren van het werken in de mijnen. 
 
Wilt u een van de projecten van de Adventsactie 
steunen? Uw bijdrage is enorm welkom.  
Behalve de collecte in de kerk kunt  u uw gift 
overmaken op IBAN: NL89 INGB 0653 1000 00 
t.n.v. Adventsactie, Den Haag 
 

 

In februari 2024 starten we met de voorbereiding 
van de eerste communie. De kinderen die in het 
digitale bestand van onze MeerLiede kerken 
(Haarlemmerliede – Halfweg – Spaarndam en 
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Vijfhuizen) staan vermeld zullen via hun ouders 
persoonlijk een uitnodiging ontvangen.   
 
Heeft u in januari geen persoonlijke uitnodiging 
ontvangen en uw zoon of dochter is geboren in 
2015 of 2016 en wilt u dat hij/zij meedoet aan 
ons Eerste Heilige Communie project neem dan 
contact op met een van onderstaande personen 
of stuur een e-mail aan www.meerliedeblad.com 
 
In februari 2024 gaan we ook starten met de 
voorbereiding voor het Vormsel. Ook hier krijgen 
de jongeren en hun ouders die in het digitale 
bestand van onze MeerLiede kerken 
(Haarlemmerliede – Halfweg – Spaarndam en 
Vijfhuizen) staan vermeld een persoonlijke 
uitnodiging.  
 
Is er in januari nog geen persoonlijke uitnodiging 
ontvangen en ben je geboren in 2011 of 2012 én 
heb je interesse in het Vormsel project, neem 
dan contact op met een van onderstaande 
personen of stuur een email aan 
www.meerliedeblad.com 
 

Hopelijk tot gauw allemaal. 
Karin Duwȇl tel.: 06-48 888 338  
Henny Terwijn tel.: 06-41 644 640 
 
 
 

Jouw verhaal in de kathedraal 
 

De kathedraal is van ons allemaal. Het is de 
moederkerk van ons bisdom, de kerk waar we 
de diaken- en priesterwijdingen vieren, maar ook 
waar de jaarlijkse chrisma mis (in de Goede 
Week) gehouden wordt, als we als parochies, 
parochianen en pastores samenkomen. Dit 
najaar vieren we het 125-jarig jubileum van de 
kerkwijding. In 1898 wijdde de toenmalige 
bisschop de nieuwe kathedraal van Joseph 
Cuypers aan de Leidsevaart in om als kerk te 
kunnen gebruiken.  

 
Vanwege dit jubileum is er de komende weken 
de tentoonstelling ‘Jouw verhaal in de 

KoepelKathedraal’ te bezichtigen. Met foto’s, 
verhalen, schilderijen, eigen kunstwerken 
vertellen parochianen en bezoekers over hun 
band met dit kerkgebouw.  

Foto’s: Bavokathedraal/Martina Koolwijk 
 
T/m 17 december te bezoeken van woensdag 
t/m zondag (van 13.00-17.00 uur) aan 
Leidsevaart 146, Haarlem. Info: 
www.koepelkathedraal.nl 
 
 
 

Het jaar 1000 
 

In de tiende en elfde eeuw -zeg: rond het jaar 
1000- veranderde er veel in onze omgeving. Het 
landschap werd van zeventig procent wildernis 
rond 900 zo’n zeventig procent gecultiveerd 
landschap (voor de landbouw) in 1100. Zo kreeg 
het Oudnederlands de overhand in het westen 
(en verdween het Oudfries). In deze periode 
ontstaat een ‘Nederland’, dat wij nu nog kennen: 
met dijken om ontgonnen land, een burcht na 
elke rivierbocht en kerktorens aan de horizon. 
Het is de tijd dat de bisschop van Utrecht over 
een gebied van Deventer tot aan de kust 
kerkelijk als wereldlijk heer heerste, terwijl de 
machtigste persoon, de keizer van het Heilige 
Roomse Rijk, het liefst in Nijmegen verbleef.  

 

Foto: AWF / Fleur Schinning  
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Op de vorige pagina te zien: 
De schatvondst van Hoogwoud, oorhangers en 
goudstrips  
Collectie: particuliere bruikleengever  
Goud, 1000-1050, gevonden in Hoogwoud (NH) 
 
Ga op reis door onze streken rond het jaar 1000. 
Er zijn unieke voorwerpen te zien, zoals het 
Evangelieboek van de Abdij van Egmond (door 
graaf Dirk II en Hildegonde, rond 975 
geschonken), de in 2021 met metaaldetector 
gevonden goudschat van Hoogwoud, andere 
bijzondere archeologische vondsten, het 
borstkruis van Sint-Servaas, enzovoort.  
 
Deze bijzondere tentoonstelling in het 
Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden 
(www.rmo.nl) is ook leuk voor kinderen en t/m 
17 maart 2024 te bezoeken.  
 
In het novembernummer ‘SamenKerk’ vindt u 
een bon. Tegen inlevering van deze bon bij de 
kassa van het museum ontvangt u bij één 
toegangskaartje één vrijkaartje (niet bij andere 
kortingsacties of een museumjaarkaart). 
 
 
 
 

Fashion for God  
 

In Museum Catharijneconvent in Utrecht 
(www.museumcatharijneconvent.nl) is t/m 21 
januari 2024 ‘Fashion for God’ te bezichtigen. 
Deze tentoonstelling laat weelderige 
modestoffen, oogverblindend borduurwerk en 
luxueuze ‘haute couture’ uit de zeventiende en 
de achttiende eeuw zien.  
 
Dwaal door balzalen vol rijkversierde kerkelijke 
koormantels en overdadig gebloemde baljurken. 
Exclusief gemaakt én hergebruikt om te stralen 
op het altaar in de periode van de schuilkerken. 
Buiten mocht je niet zichtbaar katholiek zijn, 
daarom herbergden deze verborgen kerken 
prachtige liturgische kunstvoorwerpen en 
paramenten. In die schuilkerkperiode schonken 
rijke vrouwen hun kostbare japonnen aan de 

kerk om er 
kerkgewaden van te 
maken. Zo kon het 
gebeuren dat een 
priester in een dure, 
roze gebloemde 
koorkap of kazuifel aan 
het altaar stond.  
 
 
 
Foto Ruben de Heer. 

Roze koorkap (detail),  
ca. 1775. Zijde, goudgalon, goudfranje,  
111 x 700 cm (zoom). Krommenie, oud-
katholieke kerk van de HH. Nicolaas en Maria 
Magdalena, 5981-73a.  
 
In het novembernummer van ‘SamenKerk’ vindt 
u een bon. Tegen inlevering van deze bon bij de 
kassa van het museum ontvangt u één 
museummagazine ‘Catharijne’ cadeau (zo lang 
de voorraad strekt). 
 
 
 

Huiszegen 2024 
 

Het is een goede gewoonte om bij gelegenheid 
van het nieuwe jaar het huis te laten zegenen 
door een priester of diaken. Dat is dikwijls niet 
mogelijk. 
 
Om in deze leemte te voorzien, bieden wij u bij-
gaand een huiszegen aan, die u boven de deur 
van uw woning of huiskamer kunt hangen. Knip 
hem uit, neem hem mee naar de kerk en laat 
hem zegenen. 

Wij zullen er voor zorgen dat deze in de kerk ligt, 
zodat u hem mee kunt nemen. 
 
Betekenissen 

Er zijn diverse betekenissen die worden 
toegekend aan de letters C+M+B  
 
1) Caspar Melchior Balthasar 
De letters C+M+B worden in verband gebracht 
met de namen die vanuit de traditie aan de 
wijzen uit het oosten zijn gegeven: Caspar, 
Melchior en Balthasar. 
 
2) Christus Mansionem Benedicat 
Zij zijn ook de beginletters van de zegentekst 
“Christus Mansionem Benedicat”, vertaald 
“Christus zegene dit huis”. 
 
3) Cana Magi Baptisma 
De letters worden ook in verband gebracht met 
de drievoudige openbaring van de Heer. Kerst-
mis is het feest van de openbaring aan alle 
mensen. Deze openbaring van God wordt 
gevierd met Driekoningen, bij het feest van de 
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Doop van de Heer en bij het eerste wonder van 
Christus in Kana. Zo wijzen de letters ook naar 
deze feesten: de bruiloft in Kana (Cana), de 
aanbidding van de Wijzen (Magi) en de Doop 
van de Heer in de Jordaan (Baptisma). 
 
Overgenomen van de website van het  
Bisdom Haarlem-Amsterdam 
https://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl 
 
 
 
 

 
 
Een beetje twijfel hebben we wel wanneer je de 
tekst leest op bovenstaande banner. Eigenlijk 
zou het moeten zijn: 
 

Geef vandaag voor de 
kerk van morgen 

 

Hoewel het financiële jaar voor de kerk nog niet 
is afgesloten wordt er door velen al weer hard 
gewerkt aan de voorbereidingen voor 2024. 
Een van de taken is de ACTIE KERKBALANS. 
Alle parochianen van de vier samenwerkende 
parochies krijgen tussen 13 en 27 januari 2024 
de bekende envelop in de bus met de vraag om 
ook in 2024 financieel bij te dragen. 
 
Het thema van de Actie is ‘Geef vandaag voor 
de kerk van morgen’. Want ook in de toekomst 
willen we samen kerk-zijn en naar elkaar 
omzien. Van betekenis zijn voor mensen die 
verdieping en ontmoeting zoeken. Uitnodigend 
zijn voor jonge mensen die hun leven nog voor 
zich hebben. 
 
Daar hebben we uw steun bij nodig. Want als 
kerk krijgen we geen subsidie. De financiële 
bijdrage van u als parochiaan is noodzakelijk om 
te kunnen bestaan. Daarom komen we ieder 
jaar om uw bijdrage vragen. 
 
We hopen dat we weer op u mogen rekenen! 
Dankzij uw bijdrage kan de kerk van waarde 
blijven en plannen maken voor de toekomst.  
Door mee te doen kan de kerk blijven doen war 
ze al eeuwenlang voor staat.  
Op naar de kerk van morgen! 
 
Wat gebeurd er met uw bijdrage: 
hier worden o.a. van betaald de kosten voor de 
reguliere erediensten, speciale erediensten, 
pastorale en missionaire projecten, verwarming, 
verlichting, verzekering, en nog vele andere 

kosten die nodig zijn voor elke parochie 
afzonderlijk om de kerkhuishouding op normale 
wijze draaiende te houden. 
 
Net als u merken ook wij dat alle rekeningen en 
met name de vaste lasten steeds hoger worden.  
Denk er eens over na om iets meer te doen dan 
u gewend was. Daarom een vriendelijk verzoek; 
U DOET TOCH OOK MEE aan de actie in 2024  
wij rekenen echt op uw medewerking. 
 
O ja, uw gift aan de kerk kan ook aftrekbaar zijn 
bij de inkomstenbelasting, maar dan moet u 
wel aan het onderstaande voldoen:   
-  de gift dient minimaal 5 jaar achter elkaar te 

worden overgemaakt; 

-  de hoogte van de gift en de 5 jaarlijkse 
periode dient te worden vastgelegd in een 
"Overeenkomst Periodieke Gift in Geld".  

  

Ga naar www.belastingsdienst.nl en toets in het 
zoekvenster Periodieke gift in geld. U komt dan 
direct op de pagina waar dit formulier staat 
vermeld. Bent u niet in staat om het zelf te 
downloaden neem dan contact op met de 
penningmeester van uw kerk zodat het formulier 
aan u toegezonden kan worden. 
 
  
   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Misintenties 
Alle misintenties binnen ons samenwerkings- 
verband MeerLiede worden op zondag zichtbaar 
gemaakt tijdens de Heilige Communie op het 
grote scherm in de kerk van Halfweg en via de 
livestream. 
 
 

St. Jacobus de Meerdere 
Haarlemmerliede 
 

Zondag 10 december 
Marijke Schouten-Rieu; Dignom en Hendrika van Schie-
Vriesekoop; Jan en Elly van Schie-Rutte; Henk Rutte; Thijs 
en Jolanda Bouma-Handgraaf; Piet Thorborg; overl. ouders 
Piet en Elly van Duijnhoven-Vereecken; overl. fam. Rutte 
en Hoenderdos; Cees en To Rutte-Hoenderdos; Truus 
Keijzer-van der Aar; Tiny Wempe-Mesman; Ans Zandvliet-
van Loon; Jacoba Kemper; Jos en Riet Thorborg-Kramer; 
Wilhelmina Zandvliet-Kroon; Ludewina Maria Mens-
Stokman; Henk en Plona Oud-Balm; Lidewijde Bruns. 
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Zondag 25 december 
Fam. Molenaar-Molenaar; Klaas en Bep Vink-Pronk; Niek 
en An Molenaar-Burgman; Bep en Johan Rutte; Sunta en 
Ted van Warmerdam; Piet Thorborg; Jan en Elly van Schie-
Rutte; Henk Rutte; Wim H. Rutte; overl. ouders Piet en Elly 
van Duijnhoven-Vereecken; Wim en Hannie de Vries-
Ketelaar; overl. ouders Rutte-van Loon, Antoon, Marijke, 
Wim, Cor, Henk en Frank; Corrie en Klaas van de Bos-
Kortekaas; Aad van Neste; Niek en Lenie van der Aar-
Huiberts; overl. ouders Poelgeest-Brondsema; Jan 
Poelgeest; Jan en Erik Kroon; Siem van der Aar;  
Ernst van Geldorp; Gé Mesman; Tiny van Ruiten-Rutte; 
Adrie Molenaar; Marian van Schie-Cappendijk; Suze van 
der Peet-Bergkamp; Frank Captein. 
 
Zondag 31 december 
Allen die ons dierbaar waren en zijn ontvallen in 2023. 
 
Zondag 14 januari  
Bep en Johan Rutte; Wim en Hannie de Vries-Ketelaar; 
Henk Rutte; Marijke Schouten-Rieu; overl. ouders Rutte-
van Loon, Antoon, Marijke, Wim, Cor, Henk en Frank; Jan 
en Elly van Schie-Rutte; Niek en Lenie van der Aar-
Huiberts; Jan en Erik Kroon; Piet Thorborg; Truus Keijzer-
van der Aar; Riny van Ruiten-Rutte; Annie Opdam-van 
Assema; Frank Captein; Dignom en Hendrika van Schie-
Vriesekoop; Lidewijde Bruns. 
 
 

O.L.V. Geboorte, Halfweg 
 

Zondag 3 december 
Leo en Marietje Barlag-Steen; Johannes J.J. Kuijpers; 
Sterkte, kracht en vertrouwen gedurende een zware tijd; Ad 
en Rina Berg-Blommestijn; overl. fam. van Groeningen-
Storm en zoon Pierre en dochters Hetty en Ineke. 
 
Zondag 10 december 
Sterkte, kracht en vertrouwen gedurende een zware tijd; 
overl. ouders Terwijn-de Lange en dochter Truus; Henk en 
Cor Bottelier en zonen Piet en Henk; Johannes J.J. 
Kuijpers; Han en Ada van Scheppingen-de Heus; overl. 
ouders Lucke-Heemskerk; Harry Zandbergen. 
 
Zondag 17 december 
Bij gelegenheid van een 50 jarig huwelijk; Sterkte, kracht 
en vertrouwen gedurende een zware tijd; overl. ouders 
Toon en Nel Heemskerk; Johannes J.J. Kuijpers;  
 
Vervolg Zondag 17 december 
Appie Kreike; overl. ouders Goof en Annie Hendriks-
Kramer; Gijsbertus  Houweling en Elisabeth Nibbering en 
overl. dochter Els. 
 
Zondag 24 december (ochtend viering) 
Overl. ouders Kooter-Verbruggen; Jan en An Nibbering-
Pijnaker; Hein en Elise Bosman-Kwadijk; Sterkte, kracht en 
vertrouwen gedurende een zware tijd; overl. ouders 
Mathieu en Henriette Vorstermans-Aldenhoven en zoon 
Frans; overl. ouders Goof en Annie Hendriks-Kramer; Leo 
en Marietje Barlag-Steen; Johannes J.J. Kuijpers; Wim 
Schönhage. 
 
Zondag 24 december (avond viering) 
Sterkte, kracht en vertrouwen gedurende een zware tijd; 
overl. ouders Mathieu en Henriette Vorstermans-
Aldenhoven en zoon Frans; overl. ouders Goof en Annie 
Hendriks-Kramer; Piet van Rooijen; overl. ouders Pijnaker-
Nibbering en overleden kinderen; Henny Dekker-Pakkoo; 
Nico Huijg; overl. ouders Visser-Dam; Johan van Tongeren; 
overl. ouders Barlag-Pollé, dochter Mies en zoon Jan; Wim 
Schönhage; Frans en Annie Lucke; Peter en Joost Bleeker. 
 

Maandag 25 december  
Sterkte, kracht en vertrouwen gedurende een zware tijd; 
Wil Loogman; overl. ouders Terwijn-de Lange en dochter 
Truus; Henk en Cor Bottelier en zonen Piet en Henk; overl. 
ouders Toon en Nel Heemskerk; Ton en Ans Garthoff-van 
der Geest; Nico Kuiper; Wim Schönhage; Jan en An 
Nibbering-Pijnaker; Hein en Elise Bosman-Kwadijk; 
Hendrik Heere; Henny Bouman; overl. ouders Stoets-
Hutauruk; Hen Witjes en schoonzus Lenie Verheul; overl. 
ouders Lucke-Heemskerk; Harry Zandbergen en overl. 
familieleden. 
 
Zondag 31 december 
Leo en Marietje Barlag-Steen; Johannes J.J. Kuijpers; 
overl. ouders Mathieu en Henriette Vorstermans-
Aldenhoven en zoon Frans; Sterkte, kracht en vertrouwen 
gedurende een zware tijd;  
Overl. ouders Goof en Annie Hendriks-Kramer; overl. 
ouders Pijnaker-Nibbering en overl. kinderen. 
 
Zondag 7 januari 
Overleden ouders Terwijn-de Lange en dochter Truus; 
Henk en Cor Bottelier en zonen Piet en Henk; Jaap 
Stolwijk; overl. ouders Toon en Nel Heemskerk; Piet Kreike 
en zoon Peter; Johannes J.J. Kuijpers; Nico Huijg. 
 
Zondag 14 januari 
Overl. ouders Schut-Eijsvogel; Johannes J.J. Kuijpers; Han 
en Ada van Scheppingen-de Heus; Appie Kreike; overl. 
ouders Kooter-Verbruggen; overl. ouders Lucke-
Heemskerk. 
 
Zondag 21 januari 
Johannes J.J. Kuijpers. 

  

St. Adalbertus, Spaarndam 
 

Zondag 17 december 
Piet Melman; overl. ouders van Warmerdam-van Eden; 
overl. ouders van Geldorp-van Bentem; Jos en Riet 
Thorborg-Kramer; Pastor Ben Hemelsoet; overl. ouders 
Piet en Elly van Duijnhoven-Vereecken. 
 
Zondag 24 december 
Hermanus  Kroon; overl. ouders van Lieshout-van 
Schooten; overl. ouders Niehot-Oud; Nel en Maarten van 
der Voorn; Klaas van Warmerdam; Jos en Riet Thorborg-
Kramer. 
Zondag 7 januari 
Pieter van der Voorn; Broeder Theo Vink; Piet Melman; 
overl. ouders Piet en Elly van Duijnhoven-Vereecken; Jos 
en Riet Thorborg-Kramer; Gerrit van de Beldt. 
 
Zondag 21 januari 
Henk Oud en Plona Oud-Balm; Thijs Bouma; Pastor Gijs 
Ockhuijsen; Joop Duindam; Nel en Maarten van der Voorn; 
overl. ouders Granneman-Groot. 

 
 

St. Augustinus, Vijfhuizen 
 

Zondag 3 december 
Bert de Koning; Tom Kester; Rie, Joop en Riet, Frans 
Willemse en overl. ouders; overl. ouders Gieske-Moison; 
Bert en Rina Olsthoorn en overl. zoon en dochters; overl. 
vrijwilligers van de parochie. 
 
Zondag 10 december 
Wil en Johan van Haaster-Heemskerk; Kees en Ellis 
Wennekers. 
 
Zondag 17 december 
Geen intenties. 
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Zondag 24 december 
Wil en Johan van Haaster-Heemskerk; overl. ouders 
Jansen-Mesman en Ben Huiskens, Mirjam Luiten-Huiskens 
en Henk Bakkenhoven; Theo Paardekooper; Ria Kramer-
Cobelens; Myriam Gonzalez; Cees Willemse; Ursula 
Micheline Carolina-Peltier; Akkie Boersma-de Vries; Louis 
Pierre Simonetti; Dora van den Berg-de Hertog. 
 
Maandag 25  december 
Overl. ouders, broers en zusters Olsthoorn-Stokman; Bert 
de Koning; Tom Kester; Rie, Joop en Riet, Frans Willemse 
en overl. ouders; Toon Olsthoorn; Jan en Arthur Daane. 
 
 

Zondag 31 december  
Overl. ouders Gieske-Moison. 
 
Zondag 7 januari 
Nico en Geertruida Stokman-Stut en overl. zoon Nico; Bert 
en Rina Olsthoorn en overl. zoon en dochters; Overl. 
vrijwilligers van de parochie; Jo Driessen-Vervaart. 
 
Zondag 14 januari 
Kees en Ellis Wennekers; overl.ouders Stokman-Stut en 
overl. zoon en dochter 
 
Zondag 21 januari 
-- 

 
 

 
 

 
 

In memoriam 
 

Miek van der Putten-Hulsbosch (88 jaar) 
 
 
 
 
 
 
 
30 juli jl. is overleden 
mevrouw Wilhelmina 
Maria van der Putten-
Hulsbosch, voor vrienden 

en andere intimi Miek van der Putten. Miek was 
weduwe van Jan van der Putten en parochiaan 
van de St. Augustinusparochie in Vijfhuizen.  
Haar uitvaartplechtigheid werd gehouden op  
7 augustus in de aula op de Algemene 
begraafplaats aan de Herfstlaan te Heemstede, 
waarna de bijzetting in het familiegraf heeft 
plaatsgevonden. Zij ruste in vrede. 
  
 
 
 
Hans ‘Joost’ van Eerden (74 jaar) 
 

 
 
 
 
 
Vrijdag 29 september is 
overleden Johannes 
Arnoldus Maria van 
Eerden, een parochiaan 
van de St. Augustinus- 
parochie in Vijfhuizen.  
“‘Muzikaal, liefdevol, 

hardwerkend en zorgzaam, zo zal je ons 
bijblijven” staat op de rouwkaart. Ze typeren 
Hans en slaan de spijker op de kop. Hans was 
een man van weinig woorden maar zijn gouden 

handen waren altijd bezig. En meer nog voor 
anderen dan voor zichzelf. 
 
Hans werd op 3 april 1949 geboren in 
Bloemendaal, zes kinderen telde het gezin. Na 
de lts begon hij op 15-jarige leeftijd bij de PTT 
als technicus telefonie. Na veertig dienstjaren en 
opgeklommen tot accountmanager, maakte hij 
op 55-jarige leeftijd gebruik van de vutregeling.  
 
Naast zijn werk in de buitendienst is Hans 25 
jaar postbode geweest. Werk dat hij ook een 
aantal jaren na de vut is blijven doen. Zijn 
voorkeur voor het buitenleven kwam nóg meer 
tot bloei nadat zijn vrouw Lisa, met wie hij in 
september 1981 was getrouwd, was gestopt met 
haar werk als docent. Acht jaar lang gingen ze 
met de camper op stap. Hans genoot van de 
vrijheid die deze manier van vakantievieren hen 
bood. Hun favoriete land was Portugal. 
 
Hans hield van muziek maken, zingen en 
dansen en was sociaal betrokken. Hij hield van 
stoomtreinen en van historische auto’s. Zelf had 
hij een Lelijke Eend uit 1979. Zijn voorliefde voor 
deze auto’s bleek wel tijdens zijn uitvaart op 5 
oktober. Na de dankdienst voor zijn leven reed 
de rouwwagen, gevolgd door een stoet van 
zeven antieke auto’s, via zijn huis aan de Mient 
naar het crematorium. Met voorop de Eend. 
Bestuurd door Lisa. 
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Piet Huitema  (77 jaar) 
 
 
 
 
 
Op vrijdag 29 september 
is na ontvangst van de 
ziekenzalving overleden 
de heer Petrus Andreas 
(Piet) Huitema, van de 
Nes in Vijfhuizen.  
De uitvaartdienst van 
Piet was vrijdag 6 

oktober in de St. Augustinuskerk te Vijfhuizen. 
Na de dienst was er gelegenheid de familie te 
condoleren in de Luifel aldaar, waarna de 
crematie in besloten kring heeft plaatsgevonden. 
 
Het overlijden van Piet brengen dubbele 
gevoelens bij ons boven. Zijn gebreken aan zijn 
lichaam, waarmee hij moest leven en door zijn 
ziekte en pijn van de laatste tijd werd het leven 
moeilijk. Maar ondanks zijn ziekte en pijn bleef 
Piet toch opgewekt en kon er ook gelachen 
worden. Ja tot een bulderende lach aan toe. 
Maar hij wist dat zijn einde naderde. 
 
Piet wist toch zijn weg te vinden. Jaren gewerkt 
bij de politie. Na zijn pensioen ging Piet niet 
achter de geraniums zitten, zoals dit vaak wordt 
genoemd. Altijd bezig. Hij vond zijn weg bij 
Scooty in Hoofddorp. Lekker sleutelen aan 
scooters. Vele jaren heeft hij hier nog plezier 
aan beleefd. Maar zo was hij weinig thuis. Daar 
moest ook nog wel eens geklust worden en dat 
kwam dan vaak op het 2e plan.  
Piet was een excentrieke man, er is niemand zo 
als hij, een markante man, die geen blad voor 
de mond nam. Dit kwam weleens hard over, 
maar het was vanuit een goed hart. Ja een 
bezige bij, die de laatste jaren door zijn 
suikerziekte verder begon te kwakkelen. Nog 
een periode in St. Jacob verbleven, maar 
uiteindelijk thuis in familiekring gestorven. Dat 
we hem blijven herinneren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Corry Vastenhout (89 jaar) 
 

 
 
 
 
Op zondag 8 oktober is 
voorzien van de 
ziekenzalving 
overleden mevrouw. 
Cornelia Maria 

Vastenhout-Tensen, Corry -weduwe van Piet 
Vastenhout. Hangende aan het leven. Ruim een 
jaar geleden de ziekenzalving gehad; dit moest 
snel, want het einde naderde. Paar dagen later 
zat ze weer overeind met haar uitspraak met 
Kerstmis zit ik weer in mijn stoel. 
Ja, want je gaat niet zomaar dood. Onkruid 
vergaat niet was een paar van haar uitspraken. 
De Uitvaartdienst heeft vrijdag 13 oktober 
plaatsgevonden in Crematorium 
Haarlemmermeer te Nieuw-Vennep. 
 
“Herinner mij, maar niet in sombere dagen. 
Herinner mij in de stralende zon, hoe ik was 
toen ik alles nog kon” stond er op de rouwkaart. 
De juiste typering van Corry. Open, hartelijk, 
interesse met name voor haar gezin.  
Met haar Piet begonnen in Vijfhuizen, aan de 
Vijfhuizerweg en daar vele jaren gewoond. Door 
de polderbaan in Hoofddorp terecht gekomen en 
haar laatste jaren in woonzorgcentrum 
Floriande.  
De rode draad in haar leven was haar gezin. Als 
je uit school kwam was ze er en was het vreemd 
als ze er niet was. Zo ging dat in die jaren. 
Naast hun huis hadden zij in Ermelo nog een 
stek op de camping, waar Piet en Corry graag 
vertoefden. De barbecue was voor Piet favoriet 
en een zwaan kleef aan van de vele mee eters.  
Verder toch een begrip in Vijfhuizen, de 
lentegroep: een vriendengroep van vijf 
echtparen die jaarlijks hun uitje hadden (lente-
weekend) en ook andere activiteiten samen 
ondernamen. Twee echtparen van de groep zijn 
nog in leven. En zo blijft Corry in onze 
herinnering. 
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Joop Thijssen (83 jaar) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toch nog onverwacht is op zaterdag 21 oktober 
2023 overleden de heer Johannes Gerardus 
(Joop) Thijssen en parochiaan van de O.L.V. 
Geboorte in Halfweg. 
Er is een marinier heengegaan, Joop Thijssen is 
zijn naam. Als tiener opgekomen voor zijn 
nummer, 64 jaar geleden in 1959.  
Met bestemming Nederlands Nieuw Guinea, een 
land hier ver vandaan. Zestien maanden 
spanning, ontberingen en heimwee doostaan. 
Zijn motto was: discipline, volharding, wilskracht. 
Missie geslaagd en volbracht. Als man in 
Nederland teruggekeerd, bracht hem wat hem 
als marinier was aangeleerd. 
Veel succes en een mooi en geweldig leven. 
Nu begint hij aan zijn laatste reis. 
Bestemming onbekend, duur: voor onbepaalde 
tijd. 
 
Bovenstaande tekst stond op zijn rouwcirculaire 
en lieten bij velen een grote indruk achter. 
Zijn crematieplechtigheid vond plaats op vrijdag 
27 oktober in de aula van Herdenkingspark 
Westgaarde, Ookmeerweg 275 te Amsterdam. 
Moge hij nu de rust vinden die hij zo verdiend. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Truus de Koning-Pappot (88 jaar) 
 

.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op vrijdag 10 november is Truus rustig 
ingeslapen. De laatste paar weken waren niet 
echt rooskleurig te noemen, haar gezondheid 
ging snel achteruit.   
 
Na een lange periode in Amsterdam gewoond te 
hebben kwam het echtpaar De Koning naar de 
Houtrijkstraat in Halfweg, daar creëerde zij hun 
eigen thuis. Truus was een vrome vrouw en het 
religieuze verlangen bracht haar naar de kerk. 
Na de Coronaperiode volgde ze de kerkdiensten 
via de livestream. 
 
In september 1985 kwam ze zich aanmelden als 
lid van het dameskoor Pro Ecclesia. Meer dan 
36 jaar heeft ze met vol overtuiging gezongen. 
Zij was aanwezig bij de wekelijkse de repetities 
en vele vieringen. Helaas moest ze door 
gehoorproblemen in 2021 haar lidmaatschap 
van het koor beëindigen.  
 
Dit was niet het enige dat ze voor de parochie 
heeft gedaan, zo hebben vele mensen haar 
langs de deur zien gaan voor de bezorging van 
het parochieblad, ook bracht ze de brieven voor 
de Aktie Kerkbalans rond. 
 
Vóór de renovatie van de Kerk in Halfweg stond 
ze regelmatig op een kleedje boven op het 
altaar om het tabernakel te poetsen. Dit was 
geen zilver, maar door haar poets kwaliteiten 
glom het tabernakel dusdanig dat alle 
kerkgangers vermoeden, dat het massief zilver 
was. Truus was altijd bereid te helpen, hoe groot 
of hoe klein de klus ook was, ze draaide haar 
hand er niet voor om.  
 
Wij danken Truus voor haar inzet voor de 
parochiegemeenschap, als zangeres in de 
vieringen, als loper voor het parochieblad, de 
Vastenactie, Aktie Kerkbalans, en het 
schoonmaken, etc.  
 
Dat ze nu de rust en vrede mag vinden bij Hem 
in wie ze een rotsvast geloof koesterde! 
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Berichten uit de parochies  
 
 
 

Autorijschema! 
 

Voor vervoer vanuit Spaarndam naar 
Haarlemmerliede en v.v. 
Parochianen die mee willen rijden kunnen de 
chauffeur/chauffeuse bellen. 
 
10-12-2023 Wim Pijnaker           06-10632647 
24-12-2023 Hans Oudt 06-23362133 
31-12-2023 Marty Vink  023-5371902 
14-01-2024 Theo van Lieshout  023-5373648 
28-01-2024 Ria v/d Voorn 06-44410157 
 
 

Kosterschema St. Adalbertus 
   

03-12-2023    Wim Pijnaker 
17-12-2023    Wim Pijnaker 
24-12-2023    Theo van Lieshout 
07-01-2024    Herman Koeman 
21-01-2024    Wim Pijnaker 
 
 
 

 
 

Iets nieuws op tafel bij het koffie 
drinken na afloop van de viering in 
Halfweg 
 
Natuurlijk kunnen 
we het koffie zetten, 
en vooral niet te 
vergeten de koekjes 
klaarleggen, op 
onze sloffen af.  
 
Het inschenken is ook geen probleem en 
glimlachend zien we welke grote hoeveelheden 
koek er worden verslonden. 
 
Waarom dan deze klomp zult u zich afvragen. 
Ach, een goed verstaander heeft eigenlijk maar 
een half woord nodig. 
 
De grote hoeveelheden die wij in Halfweg 
gebruiken lopen dusdanisg op dat het 
parochieteam heeft besloten een ‘kleine’ 
bijdrage te vragen.  
 
Met ingang van 1 januari 2024 vindt u dan ook 
tijdens de koffie het klompje op tafel. Het 
verplicht u niet maar is hopelijk wel uitnodigend. 

Swingende viering met 
MorningStar Choir in Halfweg 
 

Zondagmorgen 5 november waren niet alleen de 
kerkgangers vroeg aanwezig en nieuwsgierig 
naar het Afrikaanse koor maar ook de zangers 
van dit koor, dat luistert naar de naam 
MorningStar, waren ruim op tijd in de kerk om 
zich goed te kunnen installeren.  
De leider van het koor bespeelde een keyboard 
dat veel meer mogelijkheden had dan alleen het 
geluid van het orgel. Vooraf werd flink 
ingezongen, dat alleen al was heerlijk om aan te 
horen. 

 
Het koor zag er niet alleen kleurrijk uit, maar zo 
klonk het ook. Het openingslied;  
‘Mo mmra ma yento anigye ndwom’ en het lied 
‘Aseda’ waren voor ons als Nederlanders niet te 
verstaan, maar ze klonken fantastisch. Niet 
alleen de koorleden deinden mee op de maat 
van de muziek, ook menige kerkganger deed 
precies hetzelfde. De liederen door de hele 
viering heen waren een genot om naar te 
luisteren. De goede akoestiek in de kerk liet het 
prachtige koor nóg mooier klinken dan het al 
deed. 
 
Voor de zegenwens lied Pater Patrick een 
prachtig lied horen en het koor, het lied was hun 
niet onbekend, zong het refrein met hem mee.  
Tot slot werden we verrast met twee 
slotliederen, ook zeer swingend en velen 
probeerden de wijs mee te neuriën.  
Bij het tweede slotlied stond Pater Patrick op 
heel professionele wijze het koor te dirigeren en 
zong zelf ook mee. Na afloop klonk er een warm 
applaus. 
MorningStar Choir, jullie hebben fantastisch 
mooi gezongen, het was een genot om naar 
jullie te luisteren. En kom vooral nog eens terug! 
 

Parochieteam 
Halfweg 
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Afrikaans enthousiasme 
 

Toen ik het bericht kreeg, dat tijdens de mis op 
zondag 5 november in de kerk van Halfweg een 
Afrikaans koor (MorningStar Choir) zou 
optreden, dacht ik direct: daar wil ik bij zijn.  
Zo gezegd, zo gedaan.  
 
Wat was dat een prachtige viering!  
Vol enthousiasme en blijheid zong het feestelijk 
geklede koor de verschillende liederen in hun 
moedertaal. Een dirigent was er niet, maar alles 
ging vanzelf. De koorleden zongen met hun hele 
lijf en het geloof spatte ervan af. Heel 
inspirerend voor ons. Nu begrijp ik ook beter de 
religieuzen die werkzaam waren in de 
Afrikaanse missie en na hun terugkeer in 
Nederland heimwee bleven houden naar de 
hartelijke bewoners van dat werelddeel.  
Aan het einde van de viering gaf het koor nog 
een toegift en dat maakte pater Patrick zo 
vrolijk, dat hij zelf ging dirigeren  

Ik vond het heel mooi en ontroerend. Dit drukt 
ons nog eens op het feit dat wij deel uitmaken 
van een wereldkerk, die vele volkeren en 
culturen omvat. Allemaal begeesterd door die 
ene boodschap. Van mij mag het koor nog eens 
op herhaling. 

Rob de Vries 
Spaarndam 

 
 
 

Digitaal doneren 
aan de collecte 
in Halfweg 
 
Het komt regelmatig 

voor dat kerkgangers geen contantgeld hebben 
voor een donatie op de collecteschaal. 
Begrijpelijk, want bijna alle betalingen gebeuren 
digitaal. 
 
In Halfweg is sinds kort de mogelijkheid om ook 
bij de collecte tijdens de vieringen digitaal te 
doneren. Aan de schaal is een Q.R.-code 
bevestigd, zeer eenvoudig te gebruiken. 
 

 

Samen met Oekraíners danken 
voor de oogst 
 

“Wat kan een kerkdienst indrukwekkend mooi 
zijn”. De opmerking komt recht uit het hart van 
een Vijfhuizenaar wanneer hij de kerk vol 
bloemen en land- en tuinbouwproducten verlaat 
en bij de uitgang een doosje bloembollen krijgt 
aangeboden. Om daarna te genieten van een 
glas melk rechtstreeks van de boerderij.  
 
Zondag 12 november, Oogstdankdag in de St. 
Augustinuskerk in Vijfhuizen. Dankbaar voor de 
oogst en voor het werk dat in de agrarische 
sector wordt verricht. Een dag ook van delen 
met elkaar. Daarom dat vluchtelingen uit 
Oekraïne die in de opvang in Cruquius 
verblijven, voor de viering zijn uitgenodigd. 
Oekraïne, de graanschuur van Europa en 
andere delen van de wereld. 
 
De bloemen delen én het hart delen. En dat is 
gebeurd, laat een geëmotioneerde Oekraïense 
na afloop van de viering weten. Samen met haar 
zoon was ook zij aangenaam verrast door het 
welkomstwoord dat in haar moedertaal werd 
uitgesproken. Ook bij haar vochtige ogen als het 
Gemengd Koor speciaal voor hen het prachtige 
lied ‘Molitva za Ukraïnu’ zingt. Een gebed voor 
Oekraïne. En net als vele andere kerkgangers 
geeft ook zij gehoor aan de uitnodiging bloemen 
uit de kerk mee te nemen. Niet alleen voor 
zichzelf, maar zeker ook voor anderen die wel 

een opkikkertje kunnen gebruiken.  
 
In zijn overweging neemt pastor Leo Mesman de 
goed gevulde kerk mee terug naar zijn jeugd op 
de ouderlijke boerderij aan de Spieringweg en 
deelt hij zijn zorgen over de klimaatverandering. 
Inspiratievol als altijd refereert hij aan het thema 
van de viering: ‘Delen wat ons gegeven wordt’.  
“Omdat te kunnen blijven doen dienen we, ook 
in het belang van degenen die na ons komen, 
onze verantwoording nemen voor de aarde”, 
aldus de pastor. “Zodat ook zij kunnen blijven 
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genieten van de vruchten die de aarde 
voorbrengt.”  
 
De collecte welke tijdens de viering werd 
gehouden heeft op deze zondag een prachtig 
bedrag opgeleverd. 

Frans Witteman 
 
 
 
 

Oogstdankviering in Halfweg 
 

Zondag 12 november was er in Halfweg een 
Oogstdankviering. Een inspirerende viering 
voorgegaan door pastor Leo Mesman en met 
muzikale begeleiding van medior koor Voices.  
 
Van oudsher wordt in het najaar stil gestaan bij 
de vruchten die aarde en arbeid hebben 
voortgebracht. Wij kunnen ons de vraag stellen 
wat de zin is om zo’n dag in deze tijd nog in ere 
te houden. Vroeger was het oogsten van veel 
producten verbonden met de zomer en de 
herfst, zoals nog steeds geldt voor veel dat 
buiten groeit. Maar in de glastuinbouw kan door 
klimaatbeheersing en assimilatiebelichting in elk 
jaargetijde een oogst binnen worden gehaald. 
Kortom, er wordt het hele jaar geoogst!  
Door de enorme technische vooruitgang kan de 
mens vele processen aansturen en beheersen.  
Hoe valt het woord ‘dankbaarheid’ in deze 
technocratische tijd? Ondanks veel vragen blijft 
het toch zinvol om oogstdankdag op een 
eigentijdse wijze te vieren.  
Elk mens plant, zaait en draagt zorg om te 
oogsten. Wij spannen ons in, in de hoop 
vruchten te mogen plukken! Op allerlei 
manieren.  

 

Als wij kijken naar het resultaat, dan zal de een 
dankbaar zijn. In de sfeer van werk, beroep, 
gezin loopt alles prima. Terwijl de ander met 
problemen te kampen heeft of zich grote zorgen 
maakt om de toekomst.  
 
Oogstdankdag is bedoeld om onze vreugde en 
dankbaarheid te delen, maar evengoed onze 
vragen en zorgen. 

Redactie 

Kinderkerstviering Halfweg 2023 
 

Kinderkoor en spelers gezocht. 
 

Het duurt echt niet lang meer, over zes weken is 
het alweer Kerstmis. 
In de kerk van Halfweg wordt ook dit jaar weer  
het kerstfeest samen met de kinderen gevierd. 
Dit gaan we doen op: zaterdag 23 december                                    
om 16.30 uur. 
 
Tijdens deze kinderkerstviering, die bedoeld is 
voor kinderen van ongeveer 3 t/m 7 jaar, wordt 
het kerstverhaal verteld en meegespeeld door 
alle kinderen die dan aanwezig zijn.  
De kinderen mogen verkleed naar de kerk 
komen als herder, engel, schaapje of koning, 
hebben ze geen kleding dan is dat zeker op 
deze dag in de kerk aanwezig. 
Natuurlijk zijn mama’s, papa’s, opa’s, oma’s etc. 
ook van harte welkom om met de kinderen mee 
te vieren, te kijken en te luisteren.  
 
Voor enkele rollen in het verhaal (Maria, Jozef, 
koning of engel) zijn we op zoek naar kinderen 
van 4 t/m 6 jaar die van tevoren de rol mee 
willen oefenen. Dit doen we op donderdag 30 
november, 7 en 14 december van 18.45  tot 
19.45 uur in de kerk. 
 
Tijdens de viering worden er ook kerstliedjes 
gezongen en hiervoor willen we weer een 
kinderkoor samenstellen.  
 
Zit je in groep 4, 5, 6, 7 of 8 en lijkt het je leuk 
om mee te zingen, dan ben je van harte welkom. 
We oefenen met het koor 3 keer van tevoren,  
op donderdag 30 november, 7 en 14 december  
van 18.45 tot 19.45 uur in de kerk. 
 
Wil je meedoen in het verhaal of met het koor, 
dan kun je je aanmelden bij: 
Marjan Koenders: marjan.koenders@jl.nu 
Anneke Pijnaker: a.v.soest.avs@gmail.com 
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              MeeZingKerst 
         Samen zingend op weg naar Kerst. 
 
In de pittoreske en sfeervolle Oude Kerk, 
Kerkplein 2 te Spaarndam: 
Vrijdag 15 december om 20.00 uur. 
 
De samenzang van kerstliederen worden 
begeleid door: 
Orgel:              Jeroen Kiel 
Koor:   Rosa Vra Frὒnen,    

 o.l.v.  Peter Duval-Slothouwer. 
Fluit:   Isabel Kiel 
Trompet:  Gerard Silvis 
 
Het openingswoord zal worden verricht door 
Jacques Hendriks, Dorpsraad. 
Het kerstverhaal zal worden gelezen door 
kinderen van de Spaarneschool. 
De overweging wordt verzorgd door Theo Kors. 
 
Wij zijn ervan overtuigd dat het een sfeervol en 
hartverwarmend begin van de Kerstdagen gaat 
worden en nodigen u van harte uit hierbij 
aanwezig te zijn. 
De toegang is gratis. De collecte bij de uitgang 
is voor een goed doel en voor de onkosten die 
gemaakt zijn voor deze samenkomst. 
 
Na afloop kunnen we onder het genot van 
glühwein of warme chocolademelk napraten. 
 

Karin Duwêl 

 
 
Oecumenische Adventsviering 
 
Op zondag 17 december organiseert de Raad 
van Kerken een Oecumenische adventsviering. 
Het thema is: ‘Onderweg naar het Licht’ 
Aanvang: 10.30 uur 
Locatie: PKN kerk, Wilhelminastraat , Halfweg 
Voorgangers: Ds. Wilma van Rijn-Fennell  
                 en José Pijnaker 

 
We hebben voor deze 3e zondag van de Advent 
het Haarlemmermeers Mannenkoor o.l.v. 

Roland Bosma mogen uitnodigen. Dit koor 
bestaat al 90 jaar en bestaat uit ongeveer 35 
leden. 
Zij brengen mooie liederen ten gehore 
waaronder: Still, still, still, Here comes the Light 
en nog een aantal andere mooie liederen en we 
zingen natuurlijk ook een aantal liederen samen. 
 
Na afloop drinken we met elkaar een kopje 
koffie of thee en is er gelegenheid om nog wat 
na te praten. 
 
Namens de Raad van Kerken mag ik u van 
harte uitnodigen om deze viering bij te wonen. 
Samen op weg naar het Licht in de wereld dat 
komen gaat en waar we vol van verwachting 
naar uit kijken. 
 

Namens de Raad van Kerken  
José Pijnaker. 

 
 
Kerstsamenzang en levende 
kerststal in Vijfhuizen  
 

 
 
 
 
 
De traditionele 
kerstsamenzang -met als 
decor een levende 
kerststal- wordt dit jaar 
gehouden op zondag 17 
december en begint om 

16.30 uur op het feestelijk ingerichte kerstplein 
naast het dorpshuis aan de Kromme 
Spieringweg 436.  
Bij onverhoopt slecht weer wordt uitgeweken 
naar het dorpshuis.  
 
Koperblazers begeleiden de samenzang die 
onder leiding staat van Aad Kuijk en Ingrid Prins. 
De kinderen worden nadrukkelijk bij de 
kerstsamenzang betrokken en zijn dus 
eveneens van harte welkom. 
 
Tegen een kleine vergoeding is het 
programmaboekje inclusief een kaars 
verkrijgbaar. Voor de inwendige mens is er 
kerstbrood, gloeiwijn en warme chocolademelk.  
Na afloop van de samenzang staat in het 
dorpshuis dampende erwtensoep klaar. 
Aangeboden door Maatvast. 
  

Frans Witteman 
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     Oecumenische Kerstviering 
               in Eigen Haard 
 

Woensdagavond 20 december om 19.00 uur is 
er in de grote zaal van wooncentrum Eigen 
Haard aan de Sparrenlaan in Zwanenburg een 
Oecumenische Kerstviering. Het thema van 
deze viering is: ‘In de Gloria’. 
Voorgangers zijn: 
Ds. Wilma van Rijn-Fennell 
En Ria van Neerbos, geestelijk verzorger 
 
De viering wordt muzikaal begeleid door het 
dameskoor ‘Zingen is leven’ o.l.v. Marianne 
Westerbaan. 
 
Namens de Raad van Kerken mag ik u allen van 
harte uitnodigen om deze viering bij te wonen. 
De viering is niet alleen toegankelijk voor de 
bewoners van Eigen Haard maar ook voor de 
bewoners van de aanleunwoningen.  
Verder zijn familieleden en bekenden van deze 
bewoners en eenieder die dit ook wil bijwonen 
van harte uitgenodigd. 
 
Het is altijd fijn om met elkaar te mogen vieren 
en te zingen, samen op weg naar het Licht van 
het Kind waar we vol verwachting naar uit kijken. 
Na afloop drinken we nog een kopje koffie of 
thee en is er gelegenheid om gezellig even na te 
praten. 
We hopen u woensdagavond 20 december om 
19.00 uur te mogen ontmoeten. 
 

Namens de Raad van kerken  
José Pijnaker 

 
 

 
 
 
 

 Halfweg 
 

Kom je ook op zondag 24 december naar de 
avondviering, aanvang 21.00 uur, kerk open 
20.30 uur. 
De kerstnacht m.m.v. mediorkoor VOICES? 
 
Deze viering is geschikt voor jong en oud en wij 
nodigen u dan ook van harte uit om uw familie, 
buren en vrienden mee te nemen naar deze 
viering. 
 
Het mediorkoor Voices wenst u een Zalig 
Kerstmis en een gezond en muzikaal 2024 toe. 

 

‘t ìs toch wat, in Haarlemmerliede! 
 

Heeft u al betaald? 
 

 
 
 
 

Veel mensen hebben, na het overlijden van hun 
geliefden, nog voor (soms veel) langere 
perioden betaald voor de misintenties, meestal 
voor een jaar.  
Willen de betrokkenen even nagaan wanneer ze 
voor het laatst betaald hebben?  
En wanneer u voor het komend jaar uw bijdrage 
wilt betalen: neem dan even contact op met Bep 
Rutte 023 - 5332485 
 
 
Sleutels 
 

Op het kerkhof van Haarlemmerliede is onlangs 
een tweetal sleutels gevonden, met een label 
eraan, vermeldende ‘Garage + hek IJmuiden’.   

 
 
 
 
 
Bent u degene 
die ze kwijt is,  

of kent u iemand die deze sleutels verloren zou 
kunnen hebben? Meldt het dan bij Theo Kors, 
koster in Haarlemmerliede. 

 
Lantaarntje 
 

 
 
 
 
 
Kort voor Allerzielen 
troffen wij in de kerk  

een mooi lantaarntje aan, kennelijk bedoeld voor 
een of ander graf op ons kerkhof. Niemand heeft 
echter het lantaarntje uit de kerk meegenomen. 
Van wie-o-wie is het? 

 
Winterjannen! 

 
Voor geïnteresseerden zijn er 
ook dit jaar weer Winterjannen 
(stoofperen van een oud 
Nederlands ras) beschikbaar! 
De echte liefhebbers weten wat 
ze met Kerstmis op tafel willen 
hebben. Even bellen met Theo 

Kors (023-5330553). 
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Vlaggen 
 

De discussies en protesten in Nederland over 
het al dan niet uitsteken van de vlaggen van 
resp. de Palestijnen en/of Israël waren bijna op 
het vermoeiende af. Een veel beter alternatief 
was, om de vredesvlag te hijsen, zoals hier voor 
de pastorie in Haarlemmerliede. 

 
 
 

Opnieuw een geslaagde 
ouderendag in Vijfhuizen 
 

Op 20 oktober jl. vond in de Augustinusparochie 
weer een 65+dag (ouderendag) plaats.  
 
Er was de dag ervoor heel stevig gesjouwd en 
er was een gezellige opstelling gemaakt 
waaraan, naast pastor Patrick die de hele dag 
aanwezig was, nog 55 parochianen 
plaatsnamen.  
Een zestal vrijwilligers liepen onder leiding van 
Myra van der Eerden de hele dag af en aan om 
te zorgen dat het niemand aan iets ontbrak. 
Bij de koffie een keuze uit diverse heerlijke grote 
koeken, ongetwijfeld geheel of gedeeltelijk 
gesponsord door onze plaatselijke bakker 
Dijkzeul. Tijdens het volgende gezellige uurtje 
konden wij luisteren naar twee vrolijke zangers 
uit Haarlem die over een royaal aantal muzikale 
nummers beschikten.  
 
De aankondiging dat de wereldberoemde 
groentesoep van Nettie en Adrie op temperatuur 
was, was voor pater Patrick het sein om ons 
voor te gaan in een mooi gebed.  
Het viel ons wel op dat er in de cijfertjes-
vermicelli wel opvallend veel zeventjes dreven… 
Na de prima verzorgde lunch met een kroket en 
een toetje ijs was de invulling van deze traditie 
opnieuw weer erg geslaagd.  
 
Een verzoek aan pater Patrick om nog wat in 
zijn landstaal voor ons te zingen werd positief 
beantwoord, we werden aangenaam verrast met 

een ’Ave Maria’, mede gezien een kerkelijke 
feestdag die dag. 
 
De ouderendag, is een mooie jarenlange traditie 
om elkaar zo ook een keer, anders dan tijdens 
een viering, te kunnen ontmoeten.  
Het is en blijft een waardevolle invulling van ons 
hoofdstuk parochieactiviteiten. 

 
Nelke en Rob van der Riet 

 
 

Van de penningmeester 
Augustinus Vijfhuizen 
 

In juli was het de laatste keer dat ik u 
informeerde over de stand Kerkbalans 2023. Er 
was toen ruim 21.000 van de prachtige 
toegezegde 25.000 ontvangen. Natuurlijk mogen 
we de meeste toezeggingen al in de 1e helft van 
het jaar ontvangen. Vandaag, begin november, 
staat de teller op 22.692. Het zou erg fijn zijn om 
nog een aantal van die toegezegde hele mooie 
bedragen van 100, 200 en 250 dit jaar nog te 
mogen ontvangen. 
 
Gisteren kwam het concept-voorblad van de 
nieuwe folder alweer binnen in de mail. 
Spannend natuurlijk om in dit blad ook de 
geplande fusiedatum per 1-1-2024 of per 1-1-
2025, te lezen. Want hoewel wij ervan uitgaan 
nog een aantal jaren met elkaar te mogen vieren 
in Vijfhuizen, zal er hier en daar ook wel eens 
stiekem worden gedacht, mijn geld is toch wel 
voor onze eigen parochie en ja dat is voor het 
overgrote deel waar.  
Natuurlijk zijn er de verplichte afdrachten en de 
collecten voor derden. U kunt dat in januari weer 
lezen in de cijferopstelling in de folder. Op dit 
moment staan wij helaas nog stevig in het rood 
door de enorme stijging van de energiekosten, 
maar u krijgt dat in januari alles weer keurig op 
een rijtje. 
 
Vast hartelijk dank voor de bedragen die nog in 
2023 gaan meetellen. 

Rob van der Riet 
Lokaal penningmeester Augustinus 
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MeerLieddag 
 

 
 
 
 
De MeerLieddag 2024 staat in de steigers. 
Noteer alvast de datum: zaterdag 10 februari in 
de St. Augustinuskerk in Vijfhuizen. Aanvang 
11.00 uur.  
 
De Lieddag staat volgens traditie onder leiding 
van dirigent/componist Tom Löwenthal. 
Nadere bijzonderheden volgen in het komende 
parochieblad. 
 

Frans Witteman 

 
 
 

Opgave misintenties 2024  
voor Vijfhuizen: 
 

U kunt weer nieuwe misintenties doorgeven bij: 
Ria Beelen 
Bastion 36 
2141 NW Vijfhuizen 
Tel.:    023-5581629 
email: riabeelen@ziggo.nl 
De bijdrage per intentie bedraagt € 10,00 
 
 
 
 
 

Week van Gebed voor Eenheid  
(21–28 januari 2024) 
 

Het thema van de Week van gebed voor 
eenheid van christenen 2024 is: 
‘Heb God lief en je naaste als jezelf’.  

 
Het is ontleend aan de parabel over de 
barmhartige Samaritaan, waarin Jezus laat zien 
wat het betekent om je naaste lief te hebben 
(Lucas 10 vers 25-37). Een onderwerp dat juist 
in deze oorlogszuchtige tijd heel actueel is. 
 
De Bijbeltekst die centraal staat tijdens de Week 
van gebed voor eenheid 2024, is gekozen door 

mensen van het katholieke aartsbisdom 
Ouagadougou, van protestantse kerken en 
oecumenische organisaties in Burkina Faso.  
Zij werkten eensgezind samen bij het maken 
van het materiaal, daarin ondersteund door de 
gemeenschap van Chemin Neuf.  
 
Burkina Faso, helaas door oorlog en strijd vaak 
in het nieuws, ligt in West-Afrika in de Sahel-
regio, waartoe ook de buurlanden Mali en Niger 
behoren. Het land heeft een oppervlakte van 
ruim vier keer die van Nederland en heeft 21 
miljoen inwoners, van ongeveer zestig etnische 
groepen. 64% van de bevolking is moslim, 9% 
hangt traditionele Afrikaanse religies aan en 
26% is christen (waarvan 20% katholiek en 6% 
protestants). Deze drie religieuze groepen zijn 
aanwezig in elke regio van het land en in vrijwel 
elke familie. 
 
Dit jaar vindt in Vijfhuizen deze Oecumenische 
viering plaats in de Verbondskerk op zondag 21 
januari 2024 om 10.30 uur, waarin Ds. Jan 
Scheele-Goedhart en Pater Clement zullen 
voorgaan.  

Ton Overgaag 

  
 
 

Caritas van de MeerLiede 
parochies 

 
 
 
 
 
 
 
 

Natuurlijk kent u onze oproep elke 3e zondag 
van de maand, wanneer we u vragen om 
artikelen voor de voedselbank. 
 
De voedselbanken helpen mensen die tijdelijk 
niet in hun eigen levensonderhoud kunnen 
voorzien. Ook hebben ze een netwerk aan 
adviseurs om andere zaken op orde te krijgen. 
Zij helpen elke week bijna 100.000 mensen,  
dat zijn ruim 38.000 huishoudens. 
 
Laten wij er vooral in de december maand met 
het Sinterklaasfeest en Kerstmis voor de deur  
bij stil staan dat onze bijdrage hard nodig is om 
wekelijks voedselhulp te verstrekken.   
 
Daarnaast worden er nog steeds D.E.-punten 
gespaard, deze worden gelukkig nog steeds 
ingeleverd maar het kan natuurlijk altijd beter. 
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Het sparen van de punten levert weer koffie op 
voor de voedselbank.  

 
 
 
 
In de hal van de O.L.V. 
Geboorte Kerk in Halfweg 
staat een grote doos waar u 
ze kunt deponeren. Dat kan 
het hele jaar door, de 
organisatie komt de punten 
halen zo mdio januari, we 
hebben dus nog even te 
gaan. 
 

Hiernaast plaatsen we u ook het boodschappen-
lijstje waar u vast wel een keuze uit kunt maken. 
 
 

 
 
 
 
 
 

De Stoep  
 

 
 

Na elke viering op zondag is het heerlijk koffie 
drinken in De Stoep. 
 
Kom je ook gezellig klaverjassen? 
Er is nog plaats om mee te spelen op 
woensdagmiddag vanaf 13.00 uur; geef je op bij 
Mary van Opzeeland (06 21594931). 
 
Breiwol inleveren bij De Stoep op 
woensdagmiddag of bij Mary van Opzeeland. 
Lange avonden en een mooi boek van onze 
mini-bieb. Altijd open! 
gemeen 

De Stoep kunt u ook afhuren voor een 
vergadering, bijeenkomst of expositie. 
Info: Cees van Kippersluis agendabeheer en 
afspraken. 023-5328867 of 06-33757109  
Mary van Opzeeland, beheerder 06-21594931 
 
De vrijwilligers van De Stoep wensen u prettige 
feestdagen en een gezond en gelukkig 2024! 
 
 
 

 
 
 
 

Berichten van en over parochianen 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op 29 november waren Hans en Rina Putters-Aarsen                                                               

60 jaar getrouwd.  

Zij hebben dit heugelijke feit in familiekring gevierd.  

Wij feliciteren hen daarmee en wensen hun                                                                                           

nog vele goede en gezonde jaren samen! 
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Op de koffie bij……  
 

Eja van Leuven-Tulleken 
 

Voor deze rubriek trekt gastredacteur Frans 
Witteman er met pen en papier op uit om aan de 
keukentafel leuke, mooie, ontroerende of 
verbazingwekkende verhalen en herinneringen te 
noteren..  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Kom binnen. Keukentafelgesprek hè? Dan gaan 
we dáár heen”, gebaart Eja van Leuven. “Je mag 
op die stoel gaan zitten, het was het vaste plekje 
van Wil.” Achter die stoel een prachtige foto van 
hem. Zijn pretogen stralen humor uit. Humor 
waar Wil zo van hield en zo van kon genieten. 
Eja mag dan 91 zijn, ze is een voortreffelijke 
gastvrouw. Of ik thee of koffie wil en of ik er wat 
bij wil. “Ik heb worteltjestaart, zelf gemaakt door 
een vriendin.” We lachen om het bekende mopje 
van de man die bij de bakker om worteltjestaart 
vraagt. Terwijl we smullen van het lekkers komt 
een waterval aan herinneringen boven. Haar 
geboortehuis in de Achillesstraat in de 
Amsterdamse Stadionbuurt, de verhuizing naar 
de Valeriusstraat met om de hoek zilversmid 
Witteman. Met haar plechtige communie kreeg 
ze een door hem gemaakt kruisje. Ze lacht: 
“Schuin tegenover ons woonde Myra Hilsum, de 
vrouw van Dirk van der Eerden. Het was grappig 
om haar veel later in Vijfhuizen en in onze 
parochie weer tegen te komen.” De Agneskerk, 
waar ze is gedoopt, haar communie heeft 
gedaan en is getrouwd.  
 
Eja heeft een mooie jeugd gehad al heeft ze, 
geboren in augustus 1932, de oorlog heel bewust 
meegemaakt. “Ik herinner me geen honger, wel 
kou. Mijn vader die een elektrotechnisch 
installatiebureau had, ging op de fiets Noord-
Holland in om zaken als lampen en dynamo’s te 
ruilen voor eten. Wij jatten de geteerde blokjes 
hout die tussen de tramrails lagen. Ze brandden 
als een lier. En weet je, ik hoor nóg het geronk 
van de geallieerde bommenwerpers die richting 
Duitsland vlogen.” 

 
Eja is niet bepaald een alledaagse naam. Als ik 
wil weten waar die naam vandaan komt legt ze 
uit: “Ik heet officieel Eva, vernoemd naar mijn 
oma. Ik kon blijkbaar de V niet zeggen en heb er 
zelf Eja van gemaakt. En da’s altijd zo gebleven.” 
Weten we dat ook weer. Eja, een vroege leerling, 
is 16 als ze met het diploma HBS naar de 
kweekschool voor onderwijzers aan de 
Lauriergracht gaat. Ze is net een paar weken 20 
als ze op de lagere school naast de kerk De 
Boom aan de Admiraal de Ruijterweg haar 
onderwijsloopbaan begint. Met liefst 50 kinderen 
in de klas.  
 
Op een verjaardag leert ze Wil van Leuven 
kennen. Een echte Haarlemse Mug die na zijn 
opleiding HTS-elektrotechniek eerst in militaire 
dienst moet om daarna te gaan werken bij 
Honeywell. Het bedrijf was klant bij Wils vader 
die een autobedrijf had aan de Nieuwe Gracht in 
Haarlem. Na een paar jaar zegt Wil Honeywell 
vaarwel en komt bij zijn vader in de zaak. In april 
1957 trouwen ze. Om die reden wordt Eja 
ontslagen. “Dat was toen nog zo. Een getrouwde 
vrouw hoorde thuis te zijn. Daar zat ik dan, boven 
de zaak niks te doen.” Wil en Eja krijgen vier 
kinderen die aan de Nieuwe Gracht opgroeien. 
Als de zaak wordt verkocht en het gezin het huis 
uit moet vinden ze een nieuwe stek aan het 
Vliegersplein in Vijfhuizen.  
 
Eja: “Ik vergeet nooit de opmerking van onze 
zoon Huub die toen een jaar of tien was. Mam, 
zei hij, koeien bestaan echt.” Ze worden lid van 
onze parochie en als de kinderen groter worden 
pakt Eja de draad weer op en gaat weer 
lesgeven. Eerst lagere school en later op de 
mulo aan de Kleine Houtweg die naar Schalkwijk 
verhuisde en waar ze een collega werd van Ank 
Duker. Op haar 57ste gaat Eja met pensioen. Wil 
stopt op zijn 62ste en dan is het tijd voor leuke 
dingen als fietsen en vakantie vieren en voor Wil 
het shantykoor VOC.  
Met de melodieën uit hun jeugd nog in hun hoofd 
is het voor hen genieten als in onze kerk de 
Gregoriaanse Cantorij zingt. Eja roert in haar 
koffie. “Wil is in 2019 overleden. We zijn 62 jaar 
getrouwd geweest. Gelukkig hebben we ons 60-
jarig huwelijk groots gevierd met kinderen en 
kleinkinderen. En wat zo mooi is: inmiddels heb 
ik twee achterkleinkinderen. Suus van 4 en Teun 
van 3. Ze zijn zó leuk. Daar kan ik echt van 
genieten.” 
 
Alle voorgaande 71 artikelen van deze rubriek 
staan op onze website www.meerliede.nl. Ga 
naar Locaties, St. Augustinusparochie en klik op 
de button Op de koffie bij… 
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Meningen, opinies en ideeën van … 
 

Stemming 
 

Wanneer u dit blad open slaat zijn inmiddels de 
verkiezingen voor de Tweede Kamer voorbij en 
weten wij, hopelijk, een beetje waar we de 
komende tijd in Nederland naar toe zullen gaan. 
Het is natuurlijk eigenlijk geen onderwerp voor 
het parochieblad, maar laten we hopen dat de 
roemruchte formatie weer geen máánden gaat 
duren. 
 
‘Stemming’ staat er boven dit stukje en dan 
mogen we ook in eigen huis kijken: naar de 
stemming die er heerste na de jaarlijkse 
parochieavond op 24 oktober jl. Wanneer we 
naar alle reacties en commentaren luisteren, 
tussen parochianen onderling, kunnen we alleen 
vaststellen dat die stemming niet bijster 
enthousiast was…. 
Daar bovenop waren er de verschillende 
publicaties in o.a. het Haarlems Dagblad over  
het groot aantal verwachte kerksluitingen. Naar 
aanleiding van beide zaken blijkt ook in ‘ons’ 
MeerLiede in de wandelgangen een sombere 
stemming te hangen.  
 
Is die stemming om te buigen?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meestal is de maand december de maand waarin 
onze stemming, als het een beetje wil, richting 
Kerstmis gaat. We proberen de massale 
commerciële golf aan aanbiedingen, die al ver in 
november begon, links te laten liggen. We kijken 
uit naar het feest, naar het rooster van de 
vieringen en de geplande voorgangers en hopen 
(en bidden?) dat het ‘gevoel van Kerstmis,  over 
ons mag komen. Kerstmis wordt altijd het feest 
van de Vrede genoemd, maar het zal dit jaar, 
gezien de toestand in de wereld, niet meevallen 
om dat toch zo te blijven zien.  
 
Wij kunnen ons aandeel leveren, op welke 
manier dan ook, om van deze wereld -voor 
iedereen- een betere wereld te maken. Maar 
daar hoeft het geen Kerstmis voor te zijn. Wij 
horen het van de kansel, wij lezen het in de 
Schriften: hetgeen wij aan God doen (en dus aan 

onze medemens) kan ons het hele jaar bezig 
houden.  
 
Een week na de Kerst start ook nog een nieuw 
jaar: 2024, en u en ik beseffen dat het geweld in 
de wereld dan allemaal wel door zal gaan. Wij 
zouden eigenlijk in iedere viering bij het Lam 
Gods als derde strofe: ‘Geef ons UW vrede’ 
moeten bidden. Want wij kunnen wel stréven 
naar vrede, maar wie is er nu eigenlijk in staat tot 
het brengen van echte Vrede (met een 
Hoofdletter)? 
 
Maar alle geweld en ellende ten spijt, blijft het 
hoogtepunt: die vieringen rond Kerstmis en staan 
wij -met elkaar, in die vertrouwde Godshuizen 
van ons MeerLiede- weer even stil bij de 
geboorte van dat Kind dat verwachtingen wekt: 
niet alleen bij zijn ouders, maar ook bij ons.  
Het brengt ons de start van een nieuwe tijd, het 
nieuwe begin van dat eeuwenoude verhaal, dat 
van Bethlehem naar de Calvarieberg loopt, en 
nog veel verder. En in ons hart verblijven wij 
éven in die stal, met die verbaasde, gelukkige, 
vreugdevolle stilte van die ouders, die verraste 
herders en van die wijzen. Wij laten ons even 
gaan: de hardheid en het cynisme, van anderen 
en misschien van onszelf(?), vloeit weg en wij 
voelen de warmte van dat tafereel in ons hart.  
En wij hebben niet alleen vrede: wij beleven het! 
Kunnen wij de sombere stemming van velen van 
ons binnen MeerLiede ombuigen? De 
aangekondigde fusie ook positief bekijken?  
 
Laten wij die stilte, in die stal in Bethlehem, even 
terug vinden in ònze tijd. Even is er dat moment 
in het jaar dat wij -samen- terug kunnen, en 
mogen, keren naar de ‘Basis’. Naar Hem waar 
het -hoe dan ook- allemaal om begonnen is in de 
wereld. Laten wij dat moment goed benutten, 
Zalig Kerstfeest, en…. Zalig Nieuwjaar! 

Theo Kors 

 

 
Naamgeving nieuwe parochie 
 

Al snel raakte ik vertrouwd met de naam 
‘MeerLiede’. Dit ook gezien in het kader van 
termen als Spaarnekerk, Naaldkerk, Paterskerk 
enz. Het zijn begrippen die voor iedereen 
duidelijk waren over de parochie die men 
bedoelde. 
Hoe waren de officiële namen ook alweer? 
Waarom dan nu alweer van naam veranderen. 
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Enige scepsis had ik al, het moest natuurlijk weer 
een naam van een of andere heilige Sint op 
afstand worden.  
En ja hoor, uit het Belgische Nijvel. Een plaats 
die vooral bekend is geworden door de ‘Bende 
van Nijvel’, een misdadigersgroep van dieven en 
moordenaars in België.   
 
Nu eerst een persoonlijke ervaring. Mijn oudste 
zus, Geertruida Maria (roepnaam Gerda) kwam 
in 1944 in contact met Theodorus Spigt uit 
Ruigoord. Als familie hebben wij toen ook kennis 
gemaakt met verschillende inwoners van dat 
dorpje, met hun gebruiken en natuurlijk ook met 
hun parochiekerk Sint Gertrudis. 
Mijn zus die slechts 19 jaar oud mocht worden, 
kwam in 1945 te overlijden. In een laatste 
moment op haar sterfbed sprak zij de woorden 
uit “Oh wat ben ik gelukkig”…. 
Misschien dat u nu denkt, wat een sentimenteel 
verhaal, waarom moet dat nou!  Het zij zo. 
Gerda is door een aantal jongemannen van de 
Mariacongregatie naar het kerkhof van 
Haarlemmerliede gedragen en is daar ter aarde 
besteld. Met de overwegingen voor een nieuwe 
parochienaam, alsmede met de genoemde 
geschiedenis van de Stompe Toren erbij, komen 
Spaarnwoude, Spaarndam en Haarlemmerliede 
er zeker niet slecht van af. 
Wellicht kunt u zich ook voorstellen dat ik met die 
voorgestelde nieuwe parochienaam, alle scepsis 
heb losgelaten.   
 
De wonderen zijn de wereld nog niet uit, zij 
bestaan nog steeds. Soms zelfs al op een heel 
kleine schaal! Voor mij persoonlijk zou het een 
zegen kunnen betekenen. Motivatie genoeg om 
mij ook nog altijd thuis te voelen in de St 
Adalbertuskerk. 

Jaap van der Putte 

     
 
 

Alles wat je aanschouwt dat zowel 
God als mens bevat, is één. 
 

Wij zijn onderdelen van een groot lichaam. 
Seneca. 
 
In 1971 maakte astronaut Edgar Mitchell een 
ruimtereis. 
Vanaf een hoogte van 385.000 kilometer keek hij 
naar beneden, naar de kleine blauwe knikker die 
onze planeet is, en hij voelde hoe hij werd 
overspoeld door emotie. 
 
Van zo’n afstand leek het geruzie op aarde 
opeens kleinzielig. De verschillen tussen landen 
en rassen verdwenen; de alledaagse problemen 
verdwenen. Wat overbleef was een gevoel van 

verbondenheid en medeleven voor alles en 
iedereen. 
 
Het enige waar Mitchell aan kon denken als hij 
naar de aarde keek vanuit de stille, gewichtsloze 
cabine van zijn ruimteschip, was dat hij iedere 
egoïstische politicus bij zijn nekvel wilde grijpen 
en hem naar zich te wilde trekken om hem op de 
aarde te wijzen en te zeggen: Kijk hier eens naar, 
idioot!  Niet dat hij kwaad was. Integendeel, hij 
was nog nooit zo kalm en sereen geweest. 
Hij wilde dat zij (de leiders, de mensen van wie 
verwacht wordt dat zij het belang van hun 
medeburgers dienen) hetzelfde besef kregen als 
hij had: het besef dat we allemaal één zijn, dat 
we allemaal in hetzelfde schuitje zitten, en dat dit 
het enige is wat echt belangrijk is. 
We delen een planeet met miljarden andere 
levende wezens en ze hebben allemaal hun 
eigen complexe manier van zijn wie ze zijn. Al 
onze dierlijke medewezens proberen in leven te 
blijven en hun soort voort te planten. Ze hebben 
allemaal verlangens. En de meeste bewegen 
zich van plek naar plek om te krijgen wat ze 
willen en nodig hebben. 
 
We delen een groot deel van ons DNA met deze 
wezens, we ademen dezelfde lucht in, we lopen 
op hetzelfde land en we zwemmen in dezelfde 
oceanen. Wij zijn onlosmakelijk met elkaar 
verbonden, en dat geldt ook voor ons lot. 
Hoe minder we overtuigd zijn van onze 
uitzonderingspositie, hoe groter ons vermogen is 
om ons milieu te begrijpen en eraan bij te 
dragen, hoe minder we blindelings worden 
gedreven door onze behoeften, hoe duidelijk we 
de behoeften van degenen rondom ons kunnen 
respecteren, hoe meer we het grotere 
ecosysteem waar we onderdeel van uitmaken 
kunnen respecteren. 
 
Rust is wat ons in staat stelt om blij te zijn met 
het succes van anderen en dat zij blij zijn met dat 
van ons. Rust is wat iemand motiveert om goed 
te zijn, om elk ander levend wezen goed te 
behandelen, omdat hij of zij begrijpt dat dat een 
manier is om jezelf goed te behandelen. 
Wij zijn een groot, collectief organisme; wij zijn 
één! Wij zijn allemaal hetzelfde! 
 
Deze teksten komen uit het boek “In de stilte” ligt 
het antwoord van Ryan Holiday. 
In deze tijd van oorlogen, overstromingen, 
branden en zo meer, was Edgar Mitchell zijn tijd 
ver vooruit met zijn waarschuwing aan onze 
leiders en politici. 
Laten we proberen om te kijken naar onze aarde 
en zijn bewoners. 

Marianne Berman 
Voorzitter PCI Meerliede 
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Tja… 
 

“Life is a ship, loaded with beautiful dreams, but 
beware of the propellors!” 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In de St. Jozef-kerk in Leuven (B), die bovendien 
een indrukwekkende gedenkplaats is voor de 
bekende Belgische Pater Damiaan, staat dit 
prachtige, eikenhouten beeld van de H. Familie. 
Een prachtig beeld van een gelukkig gezin in 
deze Kerstdagen! 

In de St. Jozef-kerk in Leuven (B), die bovendien 
een indrukwekkende gedenkplaats is voor de 
bekende Belgische Pater Damiaan, staat dit 

prachtige, 
eikenhouten 
beeld van de H. 
Familie. Een 
prachtig beeld 
van een 
gelukkig gezin 
in deze 
Kerstdagen! 
 
 
 

VIERINGENROOSTER (periode 3 december 2023 t/m 28 januari 2024) 
 

Vespers en Eucharistie in Haarlemmerliede  
Liedeweg 52 
 -  Elke dinsdag t/m vrijdag 
 

Stiltegebed en zingen van psalmen  17.30 uur 
Eucharistie                                        18.00 uur 
 

Vespers en eucharistie zijn geïntegreerd, het is evenwel ook 
mogelijk voor één van beide te kiezen. 

 

 
 
 
Eucharistie in Halfweg  
 
 

 
  Elke woensdagmorgen om 10.00 uur 

 

 

Wijzigingen in het rooster worden op de website aangepast. 
 

 Haarlemmerliede 
Jacobus de 
Meerdere 

Liedeweg 52 
11.00 uur 

Spaarndam 
Sint Adalbertus 

Ringweg 30 
 

11.00 uur 

Vijfhuizen 
Sint Augustinus 
Kr. Spieringweg 

400 
11.00 uur 

Halfweg 
O.L.V. Geboorte 

Dr. Schaepmanstr. 7 
 

9.30 uur 
Zondag 
 
     26 november 
 
Christus Koning 

   
 

  

MEERLIEDE VIERING 

Eucharistieviering 
Pater Clement  
Pater Patrick 
MeerLiede koor 
 

Zondag 
 

       3 december 
 

1ste Zondag van 
de Advent 

  

Eucharistieviering 
Pater Patrick 
St. Cecilia 
 

 

Eucharistieviering 
Pater Clement 
Dameskoor  

 

Eucharistieviering 
Br. Bernard Zweers 
Dameskoor 
Pro Ecclesia 
. 

Zondag  
 

     10 december 
 
2e Zondag van 
de Advent 

 

Eucharistieviering 
Pater Clement 
St. Cecilia 

  

Eucharistieviering 
Pater Patrick 
Samenzang 

 

Eucharistieviering 
Pater Clement 
St. Caecilia Halfweg 
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 Haarlemmerliede 
Jacobus de 
Meerdere 

Liedeweg 52 
11.00 uur 

Spaarndam 
Sint Adalbertus 

Ringweg 30 
 

11.00 uur 

Vijfhuizen 
Sint Augustinus 
Kr. Spieringweg 

400 
11.00 uur 

Halfweg 
O.L.V. Geboorte 

Dr. Schaepmanstr. 7 
 

9.30 uur 
Zondag 
 

     17 december 
 
3e Zondag van 
de Advent 

  

Eucharistieviering 
Br. Bernard Zweers 
St. Cecilia 

 

Eucharistieviering 
Pater Gerard 
Timmermans 
Gregoriaanse 
Cantorij 
 

Aanvang 16.30 uur 
Kerstsamenzang 
Locatie: 
Kerstplein naast het 
Dorpshuis Vijfhuizen 
 

 

Aanvang 9.00 uur 

Eucharistieviering 
Pater Jan Stuyt SJ 
Samenzang 
 
 
Aanvang 10.30 uur 

Oecumenische 
Kerstsamenzang 
Mannenkoor uit de 
Haarlemmermeer 

Locatie: PKN Kerk 
Wilhelminastraat, 
Halfweg 

 

Woensdag 
 

      20 december 
 
 
Oecumenische 
Kerstdienst 

    

Aanvang 19.00 uur 
Ds. Wilma v Rijn-Fennell 
Ria v. Neerbos  
Koor: “Zingen doet leven” 
 

Locatie: Eigen Haard 
Sparrenlaan 
Zwanenburg 
 
 

Zaterdag 
 
     23 december 

    
Aanvang 16.30 uur 
 
KINDERKERST 
Kinderkoor 

 
Zondag 
 
     24 december 
 
4e Zondag van 
de Advent 

   

Aanvang 16.30 uur 
 

Kerstfeest  
voor kinderen en 
hun (groot)ouders 
 

 

MEERLIEDE VIERING 
 

Eucharistieviering 
Pater Clement 
St. Caecilia Halfweg  

  
24 december  
 
Vieringen  
Kerstmiddag  
en 
Kerstavond 
 

  

Aanv. 17.00 uur 

Eucharistieviering 
Pater Patrick 
St. Cecilia 
 

 

Aanvang 21.00 uur 

Eucharistieviering 
Pater Clement 
Gemengd Koor 

 

Aanvang 21.00 uur 

Eucharistieviering 
Pater Patrick 
Mediorkoor Voices 
 

Maandag 
 
     25 december 
 
Kerstmis 

 

Eucharistieviering 
Pater Jan Stuyt SJ 
St. Cecilia  
  

  

Aanvang 11.15 uur 

Eucharistieviering 
Pater Patrick 
Dameskoor 
 

 

Eucharistieviering 
Pater Clement 
St. Caecilia Halfweg 

Dinsdag 
 
     26 december 
 
H. Stefanus 

    

MEERLIEDE VIERING 

Eucharistieviering 
Pater Clement  
Pater Patrick 
Samenzang 
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 Haarlemmerliede 
Jacobus de 
Meerdere 

Liedeweg 52 
11.00 uur 

Spaarndam 
Sint Adalbertus 

Ringweg 30 
 

11.00 uur 

Vijfhuizen 
Sint Augustinus 
Kr. Spieringweg 

400 
11.00 uur 

Halfweg 
O.L.V. Geboorte 

Dr. Schaepmanstr. 7 
 

9.30 uur 
Zondag  
 
    31 december 
 
H. Familie 
 

 

Eucharistieviering 
Pater Patrick 
St. Cecilia 

  

Eucharistieviering 
Pater Clement 
Samenzang 

 

Eucharistieviering 
Pater Clement 
St. Cecilia Spaarndam 

Maandag 
        
      1 januari 
 
Maria, Moeder 
van God 

    

MEERLIEDE VIERING 

Eucharistieviering 
Pater Clement  
Pater Patrick 
  

Zondag 
 
      7 januari 
 
Openbaring van 
de Heer 

  

Eucharistieviering 
Pater Clement 
St. Cecilia 
 

 

Eucharistieviering 
Br. Bernard Zweers 
Samenzang 
 

 

Eucharistieviering 
Pater Clement 
St. Cecilia 
Haarlemmerliede 
 

Zondag 
    
      14 januari 
 
2e Zondag door 
het jaar 

 
Eucharistieviering 
Br. Bernard Zweers 
St. Cecilia 

 

  
Gebed- en 
Communieviering 
Gert Jan van der W 

 

 
Aanvang 9.00 uur 
Eucharistieviering 
Pater Clement 
St. Caecilia Halfweg 

 
Zondag 
    
      14 januari 
 
2e Zondag door 
het jaar 

  
 

   
 

 
Aanv. 10.30 uur 
Oecumenische 
Dienst 
Ds. Wilma v Rijn-Fennell 
Pater Clement 
St. Caecilia en Internos 

 
Zondag 
 
      21 januari 
 
3e Zondag door 
het jaar 

  
Eucharistieviering 
Br. Bernard Zweers 
St. Cecilia 

 
Aanvang 9.00 uur 
Eucharistieviering 
Pater Clement 
Samenzang 

 
Aanvang 10.30 
uur 
Oecumenische 
Dienst 
Ds. Jan Scheele 
Goedhart 
Pater Clement 
Samenzang 
Locatie: 
Verbondskerk in 
Vijfhuizen 

 

 
Eucharistieviering 
Br. Bernard Zweers 
Dameskoor 
Vijfhuizen 

. 

Zondag  
 
     28 januari 
 
4e Zondag door 
het jaar 

 
Eucharistieviering 
Br. Bernard Zweers 
St. Cecilia 

 

  
Eucharistieviering 
Pater Clement 
Dameskoor 

 
Eucharistieviering 
Br Bernard Zweers 
Pater Andy Jebarus  
St. Caecilia Halfweg 

De in deze agenda opgenomen vieringen, voorgangers en koren kunnen te allen tijde wijzigen. 
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Informatie MeerLiede parochies 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

St. Jacobus de 
Meerdere  
Haarlemmerliede 

O.L.V. Geboorte 
Halfweg 

St. Adalbertus 
Spaarndam 

St. Augustinus 
Vijfhuizen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

St. Jacobus de Meerdere 

Liedeweg 52    

2065 AK  Haarlemmerliede               023- 532 77 80 

 
 

Secr. & Kerkhofbeheer: Th. Kors    023-533 05 53 

Theo.Kors@kpnplanet.nl                       06-284 02 506 
        

Penningmeester:  vacature 
 

 

Bankrekening                     NL97 RABO 0118 39 3987 
        

Misintenties: Mevr. H. Rutte.     023-533 24 85 
        

De Stoep  

* bij activiteiten   M. van Opzeeland    06-215 94 931 

* voor afspraken  C. van Kippersluis  023-532 88 67 
          

Voor meer informatie: 

https://www.meerliede.nl/jacobus-de-meerdere 

 

St. Augustinus 
Kromme Spieringweg 400 
2141 AM  Vijfhuizen 
 

Secretariaat         voor post zie kerk adres 
                            secretaris.kerkvijfhuizen@gmail.com 
  

Penningmeester: R. van der Riet 06-101 818 29 
kerkvijfhuizenpennningmeester@gmail.com  
 

Bankrekening NL68 RABO 0324 53 5902 
 

Misintenties: R. Beelen 023-558 16 29 
 

Bezoekgroep: G.M. Witteman-Bohté     023-558 11 68 
 

De Luifel 

Beheer: A. de Koning-Verschoor   023-558 11 75 

Voor meer informatie: 

https://www.meerliede.nl/st-augustinus  

 

 

 

O.L.V. Geboorte 

Dr. Schaepmanstraat 7 

1165 GP  Halfweg    020-497 70 69 

parochieolvgeboortehalfweg@hetnet.nl  

info@parochiehalfweg.nl   

Facebook@ParochieHwg 

Secretariaat: H. Terwijn                        06-41 64 4640 

                      voor post zie kerkadres 
 

Penningmeester: A. Kuhlman             023-537 67 42 
 

Bankrekening                    NL63 RABO 0324 60 2049 
 

Begraafplaatsbeheerder: L. Buijs         020-497 60 16 
 

Koster: C. Poelsma                               020-497 64 97 
 

Voor meer informatie: 

https://www.meerliede.nl/o-l-v-geboorte 

 

St. Adalbertus                   postadres 
Ringweg 30                                             postbus 5 
2064 KK  Spaarndam 2064 ZG  Spaarndam 
 

Secretariaat: K. Duwêl                   06-48 888 338 
karinduwel@hetnet.nl              023-538 97 07 
 

Penningmeester: A. Kuhlman             023-537 67 42 
akuhlman@quicknet.nl 
 

Bankrekening                    NL58 RABO 0118 39 1100 
    

kopij parochieblad  parochieblad.adalbertus@gmail.com 
 

Misintenties: Mevr. J. Pijnaker              06-23 396 129 
 
Giften voor                         NL63 RABO 0118 31 5544 
Zr Thea Lemmers           t.n.v. Stichting Sinar Pelangi 
 

Voor meer informatie:  
https://www.meerliede.nl/st-adalbertus 

Voor meer informatie per parochie www.meerliede.nl 

klik op de homepage bovenin de balk op locatie 
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Volledige en persoonlijke verzorging 

van begrafenissen en crematies 
 

Familiebedrijf sinds 1878, staat garant voor 

persoonlijke begeleiding rond overlijden en uitvaart 
 

Martin Uitendaal en zijn medewerkers staan 24 uur 

per dag voor u klaar  

Tel. (023) 532 44 86 
 

M.N. Uitendaal, Oranjestraat 25. Haarlem 

Laat uw zorg onze zorg zijn. 

 

 

Remco en Arnold Kuhlman 

Administraties, jaarrekening en belastingaangiftes 

Rembrandtweg 665B, 1181 GV  Amstelveen 

Talesiuspark 1, 2064 LJ Spaarndam 

020 6416735 / 023 5376742 

www.akuhlman.nl    info@akuhlman.nl 
 

 

     C.A. van Oeveren  
      Schilderwerken 

   
 

E-mail: cavanoeveren@gmail.com 

zie ook onze uitgevoerde projecten op: 

http://www.cavanoeveren.nl/ 

 

 
 

Wethouder Fijenpad 3 

 1165 GC  Halfweg 
   

 Telefoon: 0651194964 

http://www.akuhlman.nl/
mailto:cavanoeveren@gmail.com
http://www.cavanoeveren.nl/


   

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
DE BLOOMSENSATIE 

 

              BEZOEK ONS IN 
  ZWANENBURG OF HAARLEM   
 

020 331 85 83 

info@pluknbloom.nl 
 

Gespecialiseerd in 
Rouw- en Trouw- 
arrangementen 

 

            
       Lindenlaan 43, 1161 VJ  Zwanenburg 
 

        Wij bieden onze klanten: 
        * kwaliteit, vakmanschap en service gerichtheid 
        * duidelijke prijsafspraken en helder advies 
 

Kijk voor meer informatie op onze website: 

www.loodgietersbedrijfpmeekel.nl 
 

of stel uw vragen via de e-mail 

meekel.loodgieters@online.nl 
 

 

tel:020%20331%2085%2083
mailto:info@pluknbloom.nl
https://d.docs.live.net/e59ca3de7a4e6218/Mijn%20data/Word/Kerk/Parochieblad%20PU/Jaar%204%20nr%207/www.loodgietersbedrijfpmeekel.nl
https://d.docs.live.net/e59ca3de7a4e6218/Mijn%20data/Word/Kerk/Parochieblad%20PU/Jaar%204%20nr%207/meekel.loodgieters@online.nl


 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


