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U kunt een bijdrage leveren aan een van de 

MeerLiede kerken via 

www.meerliede.nl/doneren 

Scan de QR-code met uw mobiel of tablet en 

volg de stappen. 

 
 

Secretariaat SVB MeerLiede 
Liedeweg 52 
2065 AK  Haarlemmerliede 
pumeerliede@gmail.com 
 
Website MeerLiede:   www.meerliede.nl 
Klik op 'Locaties' en u vindt alle parochies. 

 

Verhuisbericht 
Gaat u verhuizen of komt u NIEUW in een van 
onze parochies........ laat het ons weten.  
Dank u ! 
 
Redactie MeerLiedeblad:   
meerliedeblad@hotmail.com) 
 

 

 

Tekst bij ons voorblad: 
Wat verbindt de parochies van Haarlemmerliede, Halfweg, Spaarndam en Vijfhuizen? 
Met deze vraag in het achterhoofd dacht ik na over een voorplaat voor ons nieuwe parochieblad. 
Na enige tijd kwam het woord ‘water’ in mij op. 
Via water (Ringvaart, de Liede en Spaarne) zijn we in fysieke zin met elkaar verbonden. 
Via het water van onze doop zijn we in geestelijke zin met elkaar verbonden. 
Ontwerper Auke Herrema heeft onze verbondenheid op een fantastische manier zichtbaar gemaakt. 

Corina Klaver 
                                                                                                   Voormalig Vicevoorzitter Parochiebestuur MeerLiede 

 

http://www.meerliede.nl/doneren
mailto:pumeerliede@gmail.com
https://d.docs.live.net/AppData/Roaming/Microsoft/Concept%20PU%20blad/www.pumeerliede.nl
https://d.docs.live.net/e59ca3de7a4e6218/Mijn%20data/Word/Kerk/Parochieblad%20PU/jaar%201%20nr%201/meerliedeblad@hotmail.com
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Van de Pastores 
Eucharistie 
 

Als we verder gaan waar we in het vorige 
parochieblad zijn gestopt, zullen we kijken naar 
de nieuwe Exodus (uittocht), de verwachtingen 
en enkele parallellen tussen de uittocht uit 
Egypte en de uittocht ten tijde van de Messias.  
 

De nieuwe Exodus(uittocht) en de 
verwachtingen.  
Om het Joodse geloof in de Eucharistie te 
kunnen begrijpen, moeten we eerst de Joodse 
hoop in de eerste eeuw na Christus begrijpen. 
Als je de meeste christenen vandaag de dag zou 
vragen wat de Joodse mensen in de eerste eeuw 
na Christus, of in de tijd van Christus, verwacht-
ten van de Messias, zou je waarschijnlijk het 
meest voorkomende idee van de meeste 
christenen horen, namelijk dat de mensen 
wachtten op een politieke messias die hen zou 
bevrijden van het Romeinse rijk/macht. Dat is 
gedeeltelijk waar. Er waren Joden die op een 
politieke messias wachtten, zoals de Zeloten die 
op een militaire revolutionaire Messias wachtten. 
Maar de Joodse hoop op de komst van de 
Messias was meer dan dit. De meeste gewone 
Joden die hun eigen testament kenden, wachtten 
eigenlijk op iets groters. De belangrijkste hoop 
van het Joodse volk was de Nieuwe Exodus 
(nieuwe uittocht). Volgens de profeten van het 
Oude Testament zou de Messias bij zijn komst 
zijn volk op dezelfde manier redden als Mozes 
ten tijde van het vertrek uit Egypte gedaan had 
inclusief terugbrengen van het manna. Hiermee 
zou dit nieuwe tijdperk het tijdperk van de 
verlossing zijn, naar analogie van de eerste 
Exodus (uittocht)……… 
 

Enkele parallellen tussen de uittocht uit 
Egypte en de uittocht ten tijde van de 
Messias.  
We kennen het verhaal van de uittocht uit 
Egypte. Ten tijde van de Exodus waren de 12 
stammen van Israël slaven in Egypte onder 
Farao en werden onderdrukt door zijn dienaren. 
En dus stuurt God Mozes om het volk Israël te 
bevrijden uit de slavernij van Egypte. Mozes gaat 
naar Farao om hem te vertellen dat hij het volk 
Israël door de woestijn naar het beloofde land 
moet laten gaan. Die daad van bevrijding legt de 
basis voor wat God zou doen ten tijde van de 
Messias en de profeet…………  
 
Kenmerken van de 1ste en 2e Exodus (uittocht) 
1.Bij de eerste uittocht was er een verlossende 
figuur: Mozes. 
Bij de nieuwe uittocht, die de profeten 

voorspelden, zou God een nieuwe bevrijder 
sturen: de Messias, de gezalfde. 
2.Bij de eerste uittocht uit Egypte, werden de 
twaalf stammen van Israël bevrijd uit de slavernij 
van dat land. 
Bij de nieuwe uittocht die de profeten 
voorspelden, zullen niet alleen de Israëlieten, 
maar ook de heidenen bevrijd worden, niet 
alleen van slavernij, maar ook van zonde, 
ballingschap, van de dood en zelfs naar God 
terug te brengen. 
3. Bij de eerste uittocht uit Egypte maakten de 
Israëlieten een reis van veertig jaar door de 
woestijn naar het beloofde land Kanaän. 
Bij de nieuwe uittocht vertelde de profeet dat de 
Israëlieten een nieuwe reis zouden maken naar 
een nieuw beloofd land, dat soms wordt 
beschreven als het nieuwe Eden of een nieuw 
paradijs. 
4. In de eerste uittocht uit Egypte, was de 
aanbidding van God op een speciale plaats die 
het tabernakel werd genoemd. Het tabernakel 
was een veldtent of draagbare tempel die men 
met zich meedroeg terwijl men door de woestijn 
trok. En de heerlijkheid van God daalde neer op 
het tabernakel van de Heer terwijl de Heer bij 
hen was. Dat was de plaats waar ze aanbaden. 
Dat was een heiligdom. En later, toen ze in het 
beloofde land aankwamen, werd de tempel in 
Jeruzalem een vaste plaats. 
Bij de nieuwe uittocht, die de profeten 
voorspelden, zou de aanbidding van God plaats 
vinden in een nieuwe tempel, een nieuw 
heiligdom dat veel heerlijker zou zijn dan het 
tabernakel van Mozes of de tempel van Salomo. 
5. Tenslotte was in de eerste Exodus de 
uiteindelijke bestemming niet de berg Sinaï. 
Soms denken we dat de berg Sinaï een 
stopplaats was, maar de uiteindelijke 
bestemming van de eerste Exodus is niet het 
beloofde land, maar juist Jeruzalem: de 
uiteindelijke bestemming van alle stammen. 
Bij de nieuwe uittocht voorspelden de profeten 
dat de uiteindelijke reis zou eindigen in het 
nieuwe Jeruzalem dat door God hersteld zou 
worden. Dit is wat de profeet Jesaja een nieuwe 
hemel en een nieuwe aarde of een nieuwe 
schepping noemt. Dit was de hoop van de 
Joden. En hiervoor wachtten zij op de terugkeer 
van de Messias in de eerste eeuw na Christus in 
afwachting van een Nieuwe  (uittocht). De 
Israëlieten wisten wat hun profeten hadden 
voorspeld en ze verlangden naar de komst van 
de Messias die een Nieuwe Mozes zou zijn en 
een Nieuwe Exodus (uittocht) van verlossing zou 
inluiden.                                           Pater Clement 
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Algemene informatie
      

Van de Bestuurstafel 
 

Parochieavond 
 

Op 24 oktober wordt de parochieavond 
gehouden over de naderende fusie en de 
betekenis van de fusie.  
Eerst is er een uitleg, gevolgd door een 
discussieronde. Verder zal de penningmeester 
een korte toelichting geven op de financiële 
cijfers van het afgelopen jaar, zoals die naar het 
bisdom zijn gestuurd. 
 

Locatie: O.L.V. Geboorte Kerk in Halfweg 
Aanvang: 19.30 uur. 
 

Wij hopen op deze parochieavond veel 
parochianen te mogen ontmoeten. 
 
Centrale kerk & Steunkerken 
 

Het bestuur van MeerLiede heeft besloten om 
Halfweg tot de ‘Centrale kerk’ te benoemen én 
de overige kerken binnen MeerLiede als 
‘Steunkerk’. 
 
Het voorstel van het bestuur is gebaseerd op de 
volgende argumenten: 
- strategisch gezien dé locatie binnen 

MeerLiede; 
- het aantal parochianen; 
- in 2016/2017 gerenoveerd; 
- de komende jaren is het derhalve 

onderhoudsvriendelijk; 
- álle livestream faciliteiten aanwezig. 
 
Daar waarin de Centrale kerk elk weekend een 
eredienst plaatsvindt, kan ook in de Steunkerken 
op zondagen de eredienst plaatsvinden.  
Daarnaast fungeren de Steunkerken als rouw- 
en trouwlocaties. 
 
Naamgeving nieuwe parochie 
 

De patroonheiligen van alle kerken binnen 
MeerLiede blijven bestaan. 
Wij stellen als bestuur voor, de nieuwe 
gefuseerde parochie, de naam Sint Gertrudis  
als patroonheilige te geven. Naar deze heilige 
Sint Gertrudis (Nijvel in België), was ook de uit 
de middeleeuwen stammende kerk in 
Spaarnwoude vernoemd (tegenwoordig 
genaamd ‘de Stompe Toren’), alsmede de niet 
meer in functie zijnde kerk in Ruigoord. 
Wellicht zijn er ook andere suggesties bij de 
parochianen, die op de parochieavond aanwezig 
zijn. 
Dan is er daartoe de gelegenheid voor en zal 
het bestuur daarover in de eerstvolgende 

vergadering definitief beslissen.  
Onze bisschop beslist uiteindelijk hoe de 
naamgeving van de nieuwe gefuseerde parochie 
wordt. 

Secretaris MeerLiede 

 
 
 

Missio Wereldmissiemaand 2023 
 

Op 22 oktober is het Missiezondag.  
 
Onder de titel ‘Met brandend hart‘ (Lucas 24,32) 
voert Missio dit jaar de campagne voor de 
Wereldmissiemaand. Missio laat u kennismaken 
met de christenen in Libanon. 
 
Libanon was voor de christenen in de regio 
lange tijd een veilige haven. Het enige land in 
het Nabije Oosten waar ze geen minderheid 
vormen en waar geen staatsgodsdienst is. Met 
zijn 18 verschillende religieuze groepen, 
waaronder 12 christelijke, is het land van de 
ceders zo multireligieus als bijna geen ander in 
het Nabije Oosten. Paus Johannes Paulus II 
verwoordde het zo: “Libanon is meer dan een 
land. Het is een boodschap van vrijheid en een 
voorbeeld van pluralisme voor het oosten en 
voor het westen.” 
 
Maar de laatste jaren is Libanon in een 
ongekende crisis beland. De Libanese 
munteenheid heeft 98 procent van haar waarde 
verloren. Een groot deel van de middenklasse 
kwam onder de armoedegrens terecht. Daarbij 
komt nog een oeverloze corruptie op elk niveau. 
Politici verrijken zich zonder enige scrupules op 
kosten van de bevolking. De staat is nog slechts 
een façade. Dagelijks verlaten mensen het land, 
onder wie veel christenen. Inmiddels is naar 
schatting nog slechts een derde deel van de 
bevolking christelijk. 

 
De explosie in de haven van Beiroet in 2020 
heeft de gespannen situatie nog verder 
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verscherpt. De mensen zijn getraumatiseerd, 
gefrustreerd en uitgeput. Omdat de staat niets 
doet, proberen kerkelijke groeperingen en 
personen er te zijn voor de mensen. Een 
voorbeeld is de parochie St. Maron. De 
parochianen bezoeken bijna dagelijks families 
en alleenstaande mensen in hun wijk. Ze 
organiseren eten, medicijnen, scheppen 
mogelijkheden tot bezigheden. Hun geloof en 
hun verbondenheid met elkaar geven hun 
kracht. “Het is net als door een woestijn gaan. 
Als je je handen naar anderen uitstrekt, hoef je 
er niet alleen doorheen te gaan”, aldus pastoor 
Richard Abi Saleh, oprichter van het initiatief 
‘Drama’s en wonderen’. 
 
Missio wil, samen met u en met jou, het 
pastorale werk in Libanon steunen. Help mee!  
 
Geef aan Missio Pauselijke Missiewerken in de 
collecte op Missiezondag 22 oktober of stort uw 
bijdrage op IBAN NL93 INGB 0000 0087 25, 
t.n.v. Missio Wereldmissiemaand, te Den Haag. 
Meer informatie: www.missio.nl   
 
 
 
 

Dag van de stilte 
 

In het weekend van 28 en 29 oktober wordt 
weer de ‘dag van de stilte’ gehouden. Een dag 
om eens stil te staan bij het feit hoeveel, veelal 
onnodig, lawaai wij wel niet maken. Om de stilte 
eens op te zoeken in de natuur, in de kerk of 
elders, en -zoals bij de kerk in Haarlemmerliede 
staat- de stilte niet te ondergaan, maar te 
beleven. 

 
De laatste jaren zijn wij in Haarlemmerliede 
gewoon om, voorafgaand aan de ‘Stille Zondag’, 
op zaterdagavond een uur stilte te houden in 
onze kerk. De nacht van zaterdag op zondag 
wordt ook de zg. ‘nacht van de nacht’ gehouden. 
Bij dit laatste worden overheid, bedrijven en ook 
wij(!) opgeroepen om al het overbodige licht 
minimaal een uur te doven, liefst langer. En 
hoewel er -met de huidige energieprijzen- wel 

wat maatregelen getroffen zijn, blijkt vaak nog 
steeds hoe overbodig soms licht wel niet is, 
wanneer wij wel eens ’s avonds langs kantoren 
en bedrijven rijden: overal licht aan terwijl er 
niemand aanwezig is. 
 
Niet voor niets vinden deze activiteiten in 
hetzelfde weekend plaats. De parochie in 
Haarlemmerliede wil de stilte en de relatieve 
duisternis graag combineren. Daartoe zal de 
kerk op zaterdagavond 28 oktober van 19.30 tot 
20.30 uur geopend zijn voor stilte en bezinning. 
Om daarbij de nacht van de nacht te 
accentueren zal alleen kaarslicht onze kerk 
verlichten, aldus een rustgevende sfeer 
bevorderend. Er wordt aangevangen met een 
lichtlied (bekend van de Vesper) waarna een uur 
stilte. U wordt van harte uitgenodigd hierbij 
aanwezig te zijn. Uiteraard geldt dat voor héél 
‘Meerliede’.  
 
NB: die nacht gaat de wintertijd in, waarbij altijd 
een uur extra moet/mag worden gerekend. 
Waaraan kan dat uur beter besteed worden dan 
aan de combinatie van stilte en het ontgaan van 
overbodig licht? 

Theo Kors 

 
 

 
 
Vanuit de 
PCI 
MeerLiede 
 

 
 
 
 
 

Het is goed weer eens wat te laten horen van de 
PCI MeerLiede. Ik zeg het nog maar eens PCI is 
de Parochiële Caritas Instelling. Drie van de vier 
parochies vormen de PCI Meerliede. Halfweg is 
op een andere wijze met ons verbonden en 
draait op deze wijze gewoon mee. Formeel heeft 
de PCI een eigen identiteit, maar door invulling 
van de Caritas steeds meer verbondenheid met 
de kerk. 
Vroeger sprak men nog over het armbestuur. 
Een begrip dat niet meer past in onze tijd. 
Echter hulp bieden aan mensen, die dat nodig 
hebben blijft actueel. Tegenwoordig meer onder 
de naam van de Caritas. Zo vallen vieren en 
dienen in elkaars verlengde.  
 
Hoewel Nederland tot de rijkste landen van 
Europa behoort, is ook hier in Nederland 

3 



  

 

armoede. Uit onderzoek van het Sociaal en 
Cultureel Planbureau (SCP) blijkt dat 
eenoudergezinnen, mensen met een niet-
westerse achtergrond, bijstandsontvangers en 
alleenstaanden onder de 65 jaar een grote kans 
op ernstige armoede hebben. De armoede uit 
zich onder meer in (zeer) beperkte financiële 
middelen, sociale uitsluiting, gezondheids-
problematiek en beperkte toegang tot onderwijs. 
Ook in Haarlemmermeer leven ruim 4.000 
huishoudens in armoede. Armoede is een 
hardnekkig probleem dat niet simpelweg door 
één organisatie op te lossen is. Niet in de laatste 
plaats omdat de ondersteuning voor 
huishoudens in armoede al bijna net zo complex 
is. Zo wordt vanuit de overheid al veel gedaan, 
denkend aan de voedselbank, maar dat is nooit 
voldoende. Zo is bijv. het project van 
SchuldHulpMaatje, dat mensen met schulden 
begeleidt om te voorkomen dat zij hierin verder 
zakken. Ook dit project wordt door onze PCI 
ondersteund. Daarnaast zijn we actief voor de 
ouderen in onze parochies. Eenzaamheid komt 
daar vaak voor. Tot slot ook individuele zorg, 
waar dit nodig is.  
 
Organisatorisch gezien hebben wij in onze 
laatste vergadering afscheid genomen van  
Cees van Kippersluis. Cees trok jaren de PCI 
van Haarlemmerliede en nam deel aan het PCI 
MeerLiedebestuur. We kunnen ons gelukkig 
prijzen dat voor hem een opvolger is gevonden 
en wel Carine van Schie.  
 
De bemensing van onze PCI’s is nu als volgt: 
PCI MeerLiede bestaat nu uit : 
• Marjan Berman, voorzitter 
• Ton Overgaag, secretaris 
• Carine van Schie, penningmeester 
 
De werkgroepen binnen de afzonderlijke kerken 
zijn als volgt ingevuld:  
- Spaarndam: Marianne Berman en Ton 
Overgaag 
- Haarlemmerliede: Carine van Schie, Mieke 
Houtkamp, Marion Kortekaas en Bella Willard 
- Vijfhuizen: Martin Weijmar en Ton Overgaag 
 
Naar analogie van parochies MeerLiede werken 
we in een samenwerkingsverband, hetgeen 
betekent één bestuur naar het bisdom toe, maar 
financieel drie zelfstandige werkgroepen. Voor 
een mogelijke fusie wachten we de ontwikkeling 
van het parochiebestuur MeerLiede af. 
 

Namens het PCI bestuur MeerLiede 
Ton Overgaag. 

 
 

Oecumenische viering Halfweg 
zondag 22 oktober 
 

In de Protestantse Kerk aan de Wilhelminastraat 
15 in Halfweg is weer een oecumenische viering 
met als thema: ‘Ga je mee?’.  Het thema gaat 
over Sterke Vrouwen in Indonesië. 
 
De viering begint om 10.30 uur 
Voorgangers zijn:  
- Dominee Wilma van Rijn- Fennell  
- Pater Patrick. 
Deze zondag is ook Werelddiaconaatzondag.  
In de R.K.-parochies noemen we dit Caritas. 
Het koor Voicemail o.l.v. Dick Meijer luistert de 
viering met hun liederen muzikaal op.       

 
We collecteren op deze dag voor een project 
van Kerken in Actie voor Sterke Vrouwen in 
Indonesië. In West Papoea worden vrouwen 
opgeleid, zodat ze vol zelfvertrouwen kunnen 
bouwen aan de kerk en de samenleving. 
Petra Meijer zal namens de ZWO-commissie 
(Zending Werelddiaconaat en Ontwikkelings-
samenwerking) een rol in de dienst vervullen. 
 
Namens de Raad van Kerken mag ik u van 
harte uitnodigen om deze viering bij te wonen. 
Na afloop komen we gezellig samen waarbij  
een kopje koffie of thee zeker niet zal ontbreken. 
 
Na een hele goede opkomst in de afgelopen  
Oecumenische tentviering hopen we u zeker 
zondag 22 oktober weer te mogen ontmoeten. 
 

Namens de Raad van Kerken, 
Jose Pijnaker. 
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Let op !! 

De Eucharistieviering in de r.-k. kerk in 

Halfweg begint deze dag om 09.00 uur !! 



  

 

Ignatiaans bidden 
 

Elk jaar worden wij door de Jezuïeten 
uitgenodigd om mee te doen aan de digitale 
retraite. Wij hebben er in dit blad telkens 
aandacht aan besteed, o.m. gedurende de 
Vastentijd.  
 
Dit jaar worden wij óók weer uitgenodigd 
aandacht te besteden aan de voorbereiding van 
Kerstmis. Wellicht dat wij wel eens denken “het 
is mij wel goed, ik heb wel wat anders aan mijn 
hoofd”.  
 
Toch is het best wel een interessant om even op 
de website te kijken, en u in te schrijven voor die 
retraite. U ontvangt dan elke dag -gedurende de 
Advent- een idee voor een gebed, iets om eens 
over na te denken en, hopelijk, wat inspiratie om 
eens op een andere manier aan te kijken tegen 
de voorbereiding op Kerstmis. 
 
Lijkt het u iets? Kijk dan op ignatiaansbidden.org 
en misschien dat u ook mee doet? 
 
 
 

Misintenties 
Alle misintenties binnen ons samenwerkings- 
verband MeerLiede worden op zondag zichtbaar 
gemaakt tijdens de Heilige Communie op het 
grote scherm in de kerk van Halfweg en via de 
livestream. 
 
 

St. Jacobus de Meerdere 
Haarlemmerliede 
 

Zondag 29 oktober 2023 
Niek en An Molenaar-Burgman; Bep en Johan Rutte; Klaas 
en Bep Vink-Pronk; Thijs en Jolanda Bouma-Handgraaf; 
Jan en Elly van Schie-Rutte; Henk Rutte; Wim H. Rutte; 
Piet Thorborg; overl. ouders Piet en Elly van Duijnhoven-
Vereecken; overl. fam. Rutte en Hoenderdos; Cees en To 
Rutte-Hoenderdos; Truus Keijzer-van der Aar; Tiny 
Wempe-Mesman; Ans Zandvliet-van Loon; Jacoba 
Kemper; Jos en Riet Thorborg-Kramer; Wilhelmina 
Zandvliet-Kroon; Ludewina Maria Mens-Stokman; 
Lidewijde Bruns; Frank Captein. 
 
Zondag 12 november 2023 
Marijke Schouten-Rieu; Bep en Johan Rutte; Wim en 
Hannie de Vries-Ketelaar; overl. ouders Rutte-van Loon, 
Antoon; Marijke, Wim, Cor, Henk en Frank; Jan en Elly van 
Schie-Rutte; Dignom en Hendrika van Schie-Vriesekoop; 
Corrie en Klaas van den Bos-Kortekaas; Aad van Neste; 
Niek en Lenie van der Aar-Huiberts; overl. ouders 
Poelgeest-Brondsema; Jan Poelgeest; Jan en Erik Kroon; 
Piet Thorborg; Siem van der Aar; Ernst van Geldorp; Gé 
Mesman; Tiny van Ruiten-Rutte; Adrie Molenaar; Jacoba 
Kemper; Marian van Schie-Cappendijk; Coby Vink; Suze 
van der Peet-Bergkamp; Annie Opdam-van Assema: Bep 
Kroon-Mesman; Frank Captein. 
 

Zondag 10 december 2023 
Marijke Schouten-Rieu; Dignom en Hendrika van Schie-
Vriesekoop; Jan en Elly van Schie-Rutte; Henk Rutte; Thijs 
en Jolanda Bouma-Handgraaf; Piet Thorborg; overl. ouders 
Piet en Elly van Duijnhoven-Vereecken; overl. fam. Rutte 
en Hoenderdos; Cees en To Rutte-Hoenderdos; Truus 
Keijzer-van der Aar; Tiny Wempe-Mesman; Ans Zandvliet-
van Loon; Jacoba Kemper; Jos en Riet Thorborg-Kramer; 
Wilhelmina Zandvliet-Kroon; Ludewina Maria Mens-
Stokman; Henk en Plona Oud-Balm; Lidewijde Bruns. 
 
 

O.L.V. Geboorte, Halfweg 
 
Zondag 15 oktober 
Joop Ettema; overl. ouders Toon en Nel Heemskerk; 
Johannes J.J. Kuijpers; Riet van der Aar-Kreike; Henny 
Bouman; overl. ouders Stoets-Hutauruk. 
 
Zondag 22 oktober 
Leo en Marietje Barlag-Steen; Johannes J.J. Kuijpers; Hen 
Witjes en schoonzus Lenie Verheul. 
 
Zondag 29 oktober 
Johannes J.J. Kuijpers. 
 
Donderdag 2 november 
Wil Loogman; Leo en Marietje Barlag-Steen; Loek Fijen; 
overl. ouders Toon en Nel Heemskerk; overl. ouders 
Mathieu en Henriette Vorstermans-Aldenhoven en zoon 
Frans; overl. ouders Goof en Annie Hendriks-Kramer; Ton 
en Ans Garthoff-van der Geest; Gijsbertus Houweling en 
Elisabeth Nibbering en overl. dochter Els; Jan en An 
Nibbering-Pijnaker; Hein en Elise Bosman-Kwadijk; overl. 
ouders Stoets-Hutauruk; Gerard van Diemen; Nico Huijg. 
 
Zondag 5 november 
Piet Kreike en zoon Peter; Nico en Connie Toussaint-
Naessens; Johannes J.J. Kuijpers; Hendrik Heere; overl. 
ouders Kooter-Verbruggen; Ad en Rina Berg-Blommestijn. 
 
Zondag 12 november 
Johannes J.J. Kuijpers; Han en Ada van Scheppingen-de 
Heus; overl. ouders Stoets-Hutauruk; overl. ouders Lucke-
Heemskerk. 
 
Zondag 19 november 
Leo en Marietje Barlag-Steen; Johannes J.J. Kuijpers; Piet 
en Corrie van Schaijk; Henny Bouman. 
 
Zondag 26 november 
Overl. ouders Terwijn-de Lange en dochter Truus; Henk en 
Cor Bottelier en zonen Piet en Henk; overl. ouders Toon en 
Nel Heemskerk; Johannes J.J. Kuijpers; Henk van der Aar; 
overl. leden van St. Caecilia. 
 
Zondag 3 december 
Leo en Marietje Barlag-Steen; Johannes J.J. Kuijpers; Ad 
en Rina Berg-Blommestijn; overl. fam. van Groeningen-
Storm en zoon Pierre en dochter Hetty. 
 

St. Adalbertus, Spaarndam 
 
Zondag 22 oktober 
Nel en Maarten van der Voorn; Jos en Rietje Thorborg-
Kramer; Piet Melman; overl. ouders Wim en Truus en zoon 
Ivo Bijl; Joop Duijndam; overl.  ouders van Warmerdam-van 
Eden; overl. ouders Piet en Elly van Duijnhoven-
Vereecken. 
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Vervolg: St. Adalbertus, Spaarndam 
 
Zondag 5 november 
Thijs Bouma; Pieter van der Voorn; Broeder Theo Vink; 
Gerrit van de Beldt; Pastor Gijs Ockhuijsen; overl. ouders 
Granneman-Groot; Nico Gorter; Joop en Freek Wesseling; 
Henk Oud en Plona Oud-Balm. 
 
Zondag 19 november 
Niels en Yp Molenaar; Nel en Maarten van der Voorn; Piet 
Melman; overl. ouders Piet en Elly van Duijnhoven-
Vereecken; overl. dames To en Anna Blom; Jos en Riet 
Thorborg-Kramer; Joop Duijndam. 
 
Zondag 3 december  
Thijs Bouma; Gerrit van de Beldt; Pieter van der Voorn; 
Broeder Theo Vink; Piet en Arno Valent; Pastor Gijs 
Ockhuijsen; overl. ouders Granneman-Groot. 
 

 

St. Augustinus, Vijfhuizen 
 
Zondag 15 oktober 
Jaap en Laura Zuurbier-Duivenvoorden; Myriam Gonzalez. 
 
Zondag 22 oktober 
Kees en Ellis Wennekers; Wil en Johan van Haaster-
Heemskerk; Jan en Arthur Daane. 
 

Zondag 29 oktober 
Bert de Koning; Tom Kester; Rie, Joop en Riet, Frans 
Willemse en overl. ouders; overl.ouders Gieske-Moison; 
Bert en Rina Olsthoorn en overl.zoon en dochters. 
 
Zondag 5 november 
Overl. vrijwilligers van de parochie; Theo Paardekooper; Jo 
Driessen-Vervaart; Greetje en Piet de Wit. 
 
Zondag 12 november 
Overl.ouders Jansen-Mesman en Ben Huiskens, Mirjam 
Luiten-Huiskens en Henk Bakkenhoven; Ria Kramer-
Cobelens; Myriam Gonzalez; Ursula Micheline Carolina-
Peltier; Dora van den Berg-de Hertog; Kees en Ellis 
Wennekers; Wil en Johan van Haaster-Heemskerk. 
 
Zondag 19 november;  
Overl. ouders Gieske-Moison; Bert en Rina Olsthoorn-
Stokman en overl. zoon en dochters; Wim van 't Erve. 
 
Zondag 26 november 
Geen viering Vijfhuizen. 
 
Zondag 3 december 
Bert de Koning; Tom Kester; Rie, Joop en Riet, Frans 
Willemse en overl. ouders; overl. ouders Gieske-Moison; 
Bert en Rina Olsthoorn en overl. zoon en dochters; overl. 
vrijwilligers van de parochie. 
 

 

 
 
 
 

.In memoriam 
 

Elly van Schie  (79 jaar) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vrijdag 1 september overleed Elly van Schie, 
parochiaan van Haarlemmerliede.  
Elly is, samen met haar eerder overleden 
echtgenoot Jan, van grote betekenis geweest 
voor de parochie St. Jacobus de Meerdere, met 
gedurende de jaren verschillende taken.  
Tijdens de afscheidsviering sprak de beheerder 
van de Stoep, Mary van Opzeeland de volgende 
woorden uit: 
 
Elly was vanaf het begin betrokken bij de 
oprichting van de Stoep (de Huiskamer van 

Haarlemmerliede) samen met Henk van Loenen 
in 1998. Zij zorgde voor de inrichting en de 
activiteiten en zocht steeds naar nieuwe vormen 
om mensen bij elkaar te brengen. Ook 
verzamelde zij een groep vrijwilligers om haar 
heen, die bij allerlei activiteiten inzetbaar waren, 
waarbij ze zelf ook altijd aanwezig was. Ze deed 
het zo graag. Ze zorgde voor de inkopen, 
eigenlijk voor alles.  
 
In 2007 mocht ze de vrijwilligersprijs in 
ontvangst nemen van de burgemeester. 
Zoals de kop in de krant zei: Ik ben er beduusd 
van en ook zeer vereerd, dat de Stoep 
gewonnen heeft, dankzij de hulp van alle 
vrijwilligers. 
 
Ik hoorde van Carine en Marieke dat het in het 
huis in de Nicolaas Beetsstraat nog vol ligt met 
informatie over de stoep, dus als u nog zou 
willen weten of u gewonnen had met 
klaverjassen in 2001 dan kunt U gerust contact 
met ze opnemen. 
 
Na bijna 20 jaar moest zij om gezondheids-
redenen stoppen, dat was een moeilijk besluit. 
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En dan nu wat herinneringen: 
 
Als ik aan Elly denk: 
- denk ik aan de tijd dat Elly, Riet en ik 

samenwerkten. We botsten wel eens, maar 
het kwam altijd weer goed. Privé konden we 
altijd goed door één deur. 

- denk ik aan de tijd dat ik haar regelmatig 
opzocht eerst thuis en later in het 
verzorgingshuis. Het eerste wat zij altijd 
vroeg was “hoe gaat het met de klaverjas”? 

- denk ik aan vorige week dinsdag, dat ik nog 
bij haar op bezoek was, het was heel 
bijzonder, ik had met Carine afgesproken dat 
ik even afscheid van haar zou nemen. Na 
een kwartiertje zei ik: “zal ik maar gaan want 
je wordt moe, nee hoor zei ze ik vind het fijn 
dat je er bent.” 

Afgelopen maandag wilde ik nog even naar haar 
toe, maar zaterdag kreeg ik een App van 
Marieke dat haar moeder was overleden. 
 
Elly ik wens je een goede reis en wil je Jan de 
groeten doen van mij? 

 
Mary van Opzeeland 

  
 
Lidewijde Geertruida Maria Bruns (84 jaar) 
 

 
 
 
 
 
Woensdag 13 september 
overleed mevr. Lidewijde 
Geertruida Maria Bruns. 

Zij was verbonden met de parochie St. Jacobus 
de Meerdere in de Haarlemmerliede. 
 
Lidewijde woonde oorspronkelijk in Heemstede, 
maar de laatste maanden verbleef zij in 
‘Schoterhof’ in Haarlem-Noord. 
 
Tijdens haar uitvaartdienst van donderdag 21 
september, werd er door haar zoon uitgebreid 
stil gestaan bij haar bewogen leven.  
Nadien werd zij begraven bij haar ouders op het 
kerkhof aldaar.  Moge zij rusten in vrede! 

 
 
 
 
 
 
 

Frank Captein (63 jaar) 
 

 
 
 
 
Vrijdag 22 september 
overleed in Spaarndam 
Frank Captein.  
Frank was een familielid van 

de bekende familie Captein, die een groot deel 
van het koor vormt in Haarlemmerliede.  
 
Samen met zijn vrouw Petra dreef Frank een  
Gerenommeerde winkel in kazen en 
aanverwante zaken aan de Zandvoortselaan in 
Heemstede, een zaak waar hij zich tot op het 
laatst met hart en ziel voor inzette.  
 
De uitvaart van Frank vond plaats op vrijdag 29 
september in Haarlemmerliede, waarna hij werd 
begraven op het kerkhof aldaar. Moge hij rust en 
Vrede vinden bij zijn Schepper! 
 
 
Anna Paulona Maria Marcus-Meegdes  
(88 jaar) 

 
 
 
 
 
Zondag 24 september overleed 
in Zeist  Anna Paulona Maria 
Marcus-Meegdes. In de 
parochie van de O.L.V. 
Geboorte in Halfweg beter 

bekend als Paula Marcus.  
Paula was na het overlijden van haar man in 
2013 nog wel een poosje in staat het grote huis 
in de Iepenlaan in Zwanenburg aan te houden 
en te onderhouden. Maar uiteindelijk liet haar 
gezondheid haar in de steek. Na een poosje in 
een revalidatiecentrum gezeten te hebben werd 
dan toch de knoop doorgehakt om in Utrecht te 
gaan wonen, dicht bij haar kinderen en 
kleinkinderen. Ze heeft daar nog een hele fijne 
tijd mogen meemaken. 
 
Haar uitvaart vond plaats op vrijdag 29 
september in de parochiekerk in Halfweg 
waarna zij werd begraven op het kerkhof aldaar. 
Moge zij rusten in vrede! 
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Berichten uit de parochies  
 

Autorijschema! 
 
Voor vervoer vanuit 
Spaarndam naar 
Haarlemmerliede en 
v.v. parochianen die 

mee willen rijden kunnen de 
chauffeur/chauffeuse bellen. 
 
15-10-2023 Marty Vink  023-5371902 
29-10-2023 Theo van Lieshout  023-5373648 
12-11-2023 Ria v/d Voorn 06-44410157 
10-12-2023 Wim Pijnaker           06-10632647 
 
  

 
 

Kosterschema St. Adalbertus 
   

   
  22-10-2023      Herman Koeman 
  05-11-2023      Wim Pijnaker   
  19-11-2023      Theo van Lieshout 

  03-12-2023      Herman Koeman 
 
 

 

Koffie uurtje in Spaarndam 
 

Wanneer: iedere laatste dinsdag van de maand. 
Locatie:    St. Adalbertuskerk te Spaarndam. 
Tijd:          vanaf 10.00 uur 
 
U bent van harte uitgenodigd, de koffie en de 
thee staat klaar. Neem gerust uw buurvrouw of 
buurman mee.  
Indien mogelijk zullen Pater Clement en/of Pater 
Patrick aanwezig zijn om nader kennis te maken 
met de aanwezigen.    
 
 

Graflichtjes Haarlemmerliede 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ook dit jaar wordt u weer in de gelegenheid 
gesteld om graflichtjes te kopen rond 
Allerheiligen en Allerzielen. De lichtjes  zijn tijdig 
in de Stoep, of op de leestafel in de kerk, in een 
doos te vinden zijn!  

 
 

Allerzielenvieringen in MeerLiede   
 

In alle kerken van het samenwerkingsverband 
MeerLiede worden met Allerzielen de 
overledenen herdacht, in het bijzonder hen die 
in het afgelopen jaar gestorven zijn. We noemen 
hun namen en roepen hun leven in herinnering, 
we bidden om Gods ontferming, delen in elkaars 
verdriet en steken een kaarsje aan. 
 
Extra aandacht voor de parochianen van 
Spaarndam, de Allerzielenviering in 
Haarlemmerliede is zowel voor de overleden 
parochianen van Spaarndam als voor 
Haarlemmerliede!  
 
De vieringen worden gehouden op: 
 
 

29 oktober 11.00 uur in Vijfhuizen   

  2 november 19.30 uur in Haarlemmerliede  

  2 november  19.30 uur in Halfweg 
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Begraafplaats Houtrijk en Polanen 
 

Zwanenburg/Halfweg gedenkt!  
 

De herdenking vindt dit jaar plaats op  
- Vrijdag 13 oktober 
- Van 19.00 tot 21.00 uur 
- Locatie Begraafplaats aan de 

Kerkhoflaan 
voor de gezamenlijke herdenking van overleden 
dierbaren, ook wanneer deze elders hun laatste 
rustplaats kregen.  
 
Verschillende activiteiten vinden plaats en de 
algehele stemming wordt door de sfeervolle 
verlichting ondersteund. Zo zijn er onder andere 
de brandende drijflichtjes, zelf te beschrijven 
herinneringshartjes, verder hangen er gedichten, 
tekeningen en wordt er passende muziek ten 
gehore gebracht. Mogelijk is er ook weer een 
spontane solozang te beluisteren.  
 
Voor kinderen is deze avond zeer geschikt om 
samen hun herinneringen te beleven en hun 
gevoelens door middel van een activiteit te 
kunnen uiten. 
Een ieder groot of klein is van harte welkom. 
 

J. van Gelder  
Stichting Begraafplaats Houtrijk en Polanen 

 
 

Herbergmaaltijden 
 

In oktober gaan de herbergmaaltijden van de St. 
Augustinus parochie in Vijfhuizen weer van start. 
Elke tweede vrijdag van de maand staat de 
kookploeg klaar om een heerlijke maaltijd voor u 
te verzorgen.  
Vrijdag 13 oktober bent u weer van harte 
welkom in De Luifel, die vanaf 17.30 uur open is. 

 De maaltijd begint 
om 18.00 uur.  
Graag van tevoren 
opgeven bij Wil 
Hendriks, 06 
34485758.  

De kosten zijn €10,00. 

 
 
 

 Halfweg 
 
 

Op zondag 12 november zijn we weer te 
beluisteren tijdens de viering in de O.L.V. 
Geboorte kerk in Halfweg. 
Momenteel zijn we druk aan het repeteren, niet 
alleen voor deze viering maar ook voor de Kerst.  
U komt toch ook? 
 
Vind jij zingen ook zo leuk, en ben je ouder dan 
12 jaar, kom dan eens langs op onze repetities 
en zing met ons mee.  
 
Wij repeteren op woensdag in de kerk van 
Halfweg van 19.30 tot 21.30 uur, hieronder zie je 
het schema tot 12 november: 
Woensdag 20 september 
Woensdag 4 oktober 
Woensdag 18 oktober 
Woensdag 1 november 
Woensdag 8 november 
Zondag 12 november viering aanvang 9.30 uur 

Voor meer info:  
mediorkoorvoices.wordpress.com  

 
 

Oogstdankdag  
in St. Augustinuskerk Vijfhuizen 
 

Zoveel toetjes in de supermarkt dat het maar 
moeilijk kiezen is. Groente en fruit in overvloed. 
Schoon drinkwater uit de kraan. Brood in velerlei 
variaties. Het is voor ons zo vanzelfsprekend. 
Maar kijken we verder dan onze landsgrenzen 
dan is die overvloed helemaal niet zo 
vanzelfsprekend. Oogsten die door sprinkhanen 
worden opgevreten, overstromingen of juist 
droogte waardoor oogsten mislukken. 
 
Hier mogen we dankbaar zijn voor de vruchten 
die aarde en arbeid hebben voortgebracht.  
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Dankbaar voor de gewassen van het land en 
vanuit de kassen in de land- en tuinbouw, maar 
ook tegelijkertijd onze zorgen delen voor de 
hoge energieprijzen die het voor velen bijna 
onmogelijk maken rendabel te produceren. 
Dankbaar voor onze boeren, tuinders en 
veehouders die voldoende gezond voedsel 
produceren, maar steeds met maatregelen 
geconfronteerd worden die hun werk bijna 
onmogelijk maken. 
 
Oogstdankdag is niet alleen een dag om onze 
dankbaarheid te delen. Het is ook een dag van 
saamhorigheid en van elkaar in aandacht en 
gebed tot steun zijn. Voor de eerste keer gaan 
wij in onze kerk Oogstdankdag vieren.  
 
Zondag 12 november staat onze knusse 
dorpskerk vol met bloemen, groente, fruit en 
andere producten. Een lust voor het oog zal het 
zijn. Het belooft een bijzondere viering te 
worden, die als gebruikelijk om 11.00 uur begint. 
Voorganger is Leo Mesman, in Vijfhuizen geen 
onbekende. Als pastor en boerenzoon weet hij 
als geen ander wat oogsten is.  
Het Gemengd Koor zingt. Wees welkom! 
 

Frans Witteman 

 
 
 

Tu b’Av of Toe be Av 
 

Deze feestdag valt jaarlijks op 15 Av, d(e 15de 
dag van de Hebreeuwse maand Av, ‘Toe’ heeft 
de numerieke waarde 15), waarbij moet worden 
opgemerkt dat elke joodse dag begint op de 
avond na zonsondergang tot de volgende dag 
zonsondergang. 
 
Tu b'Av is zowel oud (uit de Misjna) als modern, 
en markeert oorspronkelijk het begin (en Jom 
Kippoer als einde) van de druivenoogst. In die 
zin is Tu b’Av een vruchtbaarheidsfeest. 
Daarnaast wordt Tu b’Av beschouwd als Chag 
Haähava (het feest van de liefde), een 
equivalent van Valentijnsdag. Op deze dag is 
men in de gelegenheid om de romantische 
partner te verwennen, maar ook om aardig te 
zijn voor iedereen om zich heen. 

 
De Talmoed geeft aanwijzingen waarom Tu b’Av 
nu wordt beschouwd als ideale dag voor een 

romantische verbintenis. Eén van de redenen is 
dat in de Talmoed geschreven staat dat op deze 
dag het verbod op een huwelijk tussen 
verschillende stammen werd opgeheven. Een 
goede dag voor een ‘matchmaking’, om een 
aanzoek te doen, te trouwen of geloftes te 
vernieuwen. De ‘maagden van Jeruzalem’ 
gingen traditioneel op deze dag dansen in de 
wijngaarden. In witte kleding (die ze van 
elkaar leenden, om verschillen tussen arm en 
rijk te nivelleren) daagden ze huwelijks-
kandidaten uit om hen als hun bruid te kiezen. 
En op Jom Kipoer worden alle zonden vergeven 
en herstelt de vrede tussen mens en G’d … 
 
Het joodse huwelijk (kiddoesjien) wordt door 
Joden gezien als ‘het dienen van G’d’ (‘lesjeem 
Sjamajim’) en is heilig. Alleen de liefde vieren is 
te oppervlakkig. Het gaat om het voortbestaan 
van de G’ddelijke missie. Liefde is daar een 
belangrijk onderdeel van. Maar liefde zonder 
een dieper doel, duidelijke richting en hogere 
wijding is helaas te vluchtig. Zonder diepgang 
verandert het in het tegenovergestelde. Liefde 
heeft begeleiding nodig, genegenheid, spirituele 
oriëntatie. Een toegewijd kader is onontbeerlijk. 
Mannen moeten streven naar een goed gezin en 
een goede familie, en daarom is uiterlijk vertoon 
niet belangrijk. 
 

namens 
Jaap van der Putte 

Anita Mondee 

 
 

 
 
 
 
 
De Stoep  
al 25 jaar 

de huiskamer van 
Haarlemmerliede! 
 

Na elke viering op zondag is het gezellig koffie 
drinken en bijpraten in De Stoep. 
 
Kom je ook gezellig klaverjassen?? 
De klaverjascompetitie is weer gestart op 
woensdagmiddag vanaf 13.00 uur. Ook 
belangstelling? Geef je op bij Mary van 
Opzeeland 06-21594931   
 
Breiwol inleveren bij De Stoep op 
woensdagmiddag of bij Mary van Opzeeland. 
Pak een boek of ruil een boek bij onze mini-bieb. 
Altijd open! 
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Algemeen 
Op 22 november is De Stoep weer stembureau! 
 

De Stoep kunt u ook afhuren voor een 
vergadering, bijeenkomst of expositie. 

Info: 
Cees van Kippersluis agendabeheer en 
afspraken. 023-5328867  
              of 06-33757109  
Mary van Opzeeland, beheerder 06-21594931 
 

 
 

Berichten van en over parochianen 
 

Op de koffie bij……  
 

Rob en Ellen van Haaster – Blauwhof 
 

Voor deze rubriek trekt gastredacteur Frans 
Witteman er met pen en papier op uit om aan de 
keukentafel leuke, mooie, ontroerende of 
verbazingwekkende verhalen en herinneringen te 
noteren 
. 

“Je wil vast wel wat lekkers bij de koffie. Dat lees 
ik regelmatig”, lacht Rob van Haaster bij het 
maken van de afspraak. Op de maandag direct 
na afloop van de Vijfhuizense feestweek, zitten 
we aan de koffie. Heerlijk buiten op de veranda. 
Stroopwafels en gevulde koeken binnen 
handbereik. Mij hoor je niet klagen. 
 
Met het 42ste dorpsfeest nog helder op het 
netvlies komt het gesprek al snel op het 
roemruchte team De Harko’s bestaande uit de 
drie broers Van Haaster (Rob, Jacques en John) 
en aanverwante vrienden. “We waren in oktober 
1987 in Vijfhuizen komen wonen en meedoen 
aan de feestweek leek ons goed voor de 
integratie”, kijkt Rob terug. “In 1992 wonnen we 
de Super Cup. Het jaar ook dat onze moeder Wil 
ziek werd. In 1993 hebben we de Cup 
teruggebracht, samen met de Monster Meiden 
die de vrouwen-bokaal had gewonnen. Met de 
praalwagen hebben we een rondje over het 
bedrijf gereden. Vanuit haar stoel heeft Wil nog 
zitten zwaaien. Een maand later is ze overleden.” 
Rob is nog steeds actief. Al is het nu in De 
Tweede Jeugd. Ook Ellen heeft een imposante 
carrière. Vijfhuizer Girls, Ollies, Made in the 
Sixties, de contracten werden steeds lucratiever. 
Het feestweekvirus hebben ze doorgegeven aan 
hun drie kinderen Han, Nadine en Lex. De 
bloembollengenen en die van de 
maatschappelijke betrokkenheid en de sport 
trouwens ook. 

 

Vanuit zijn geboorteplaats De Zilk is Rob (54) 
naar de Spieringweg gekomen, waar zijn vader 
Johan, na de splitsing van het bedrijf in De Zilk, 
een bloembollenbedrijf begon. Rob: “Een groot 
avontuur. Hij was 58 en had geen opvolger. Ik 
zat weliswaar op de tuinbouwschool, maar had 
niet het idee hem op te volgen. Vader had pittig 
geïnvesteerd, de handen moesten uit de 
mouwen en zo ben ik er ingegroeid. Toen mijn 
moeder ziek werd en mijn vader haar ging 
verzorgen kreeg ik min of meer de leiding. Ik heb 
toen Jacques erbij gevraagd en samen hebben 
we het bedrijf stapje voor stapje uitgebreid. Met 
vader Johan met raad en daad op de 
achtergrond. Mijn broer en ik zijn totaal 
verschillend en we vullen elkaar daardoor prima 
aan.” Ellen ervaart het dagelijks: “Het is een 
gouden duo.” 
 
Ellen was 1,5 toen ze vanuit het Amsterdamse 
Sloten naar de Spaarnwouderweg verhuisde 
waar haar vader Cor een varkensmesterij begon. 
Tot er een verbod kwam op het voeren van kliek 
(etensresten en schillen) en hij met het bedrijf 
stopte. Ellen en handbal, nog zo’n gouden duo. 
Ze zat in de zesde van Wildemanskruid toen een 
handbaltoernooi voor de drie(!) Vijfhuizense 
basisscholen werd gehouden. Ellen was van de 
partij. Dankzij het toernooi werd door Aga Huijg 
bij DSOV-handbal nieuw leven ingeblazen en 
Ellen zou tot haar 45ste blijven spelen. En hoe. 
Als keepster van het eerste werd ze in de pers 
geroemd om haar uitschuifbare benen. Er 
gebeurde meer bij DSOV. Rob, die er op zijn 
18de ging voetballen en liefst 15 jaar in de 
hoofdmacht heeft gespeeld, werd er naar eigen 
zeggen versierd. Door Ellen. “Toen ik eens stond 
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uit te hijgen na een zware wedstrijd, zei ze, als ik 
het goed onthouden heb, dat ik er goed uitzag”, 
grijnst Rob die uiteindelijk inging op Ellens 
verzoek een keer mee uit te gaan in Haarlem. 
“Het klikte en nu zijn we zomaar 34 jaar verder.” 
De bloembollengenen. Han (27) werkt al langer 
in het bedrijf, staat op het punt meer 
verantwoordelijkheden te nemen en wil serieus 
werk maken van robotisering.  
Nadine (25) is samen met haar vriend Lars 
onlangs gestart met een bedrijf in unieke 
bloembollenboxen. Lex (23) zit in de afrondende 

fase van zijn studie aan de middelbare 
tuinbouwschool in Aalsmeer. Ook hij heeft het 
bloembollen vak in zich. Eerst maar eens verder 
kijken en elders ervaring opdoen alvorens 
mogelijk thuis in het bedrijf te komen, is het 
advies van Ellen en Rob.  
 
Alle voorgaande 70 artikelen van deze rubriek 
staan op onze website www.meerliede.nl. Ga 
naar Locaties, St. Augustinusparochie en klik op 
het item: Op de koffie bij… 
 

 
 
 

Meningen, opinies en ideeën van … 
 

Tja… 
 

Hoe vaak horen wij niet –zo vlak voor 
verkiezingen– de bekende kreet: 
 
 ”Ach, of je nou door de kat of de hond gebeten 
wordt….”  
 
Een duidelijke uitdrukking voor iemand die men 
in de media voor ‘zwevende kiezer’ uitmaakt.  

Eigenlijk is het loze kreet, heb ik me 
gerealiseerd, want bij mij in de buurt zijn nogal 
wat honden- en kattenliefhebbers.  
Nou zal een kat niet zoveel verschil uitmaken, 
maar of je nou door een pekinees of door een 
herdershond gebeten wordt, lijkt me toch een 
behoorlijk verschil te maken.  
 
Dus weet wat u kiest, op 22 november, en ga 
toch maar stemmen: het maakt verschil. 

 
Theo Kors 

 
 
 

 
 

VIERINGENROOSTER (periode 15 oktober t/m 3 december 2023) 
 

Vespers en Eucharistie in Haarlemmerliede  
Liedeweg 52 
 -  Elke dinsdag t/m vrijdag 
 

Stiltegebed en zingen van psalmen  17.30 uur 
Eucharistie                                        18.00 uur 
 

Vespers en eucharistie zijn geïntegreerd, het is evenwel ook 
mogelijk voor één van beide te kiezen. 

 

 
 
 
Eucharistie in Halfweg  
 
 

 
  Elke woensdagmorgen om 10.00 uur 

 

 

In de maand Oktober elke woensdagmorgen 
 om 10.00 uur rozenkransgebed in Halfweg 

 

Wijzigingen in het rooster worden op de website aangepast. 
 

 Haarlemmerliede 
Jacobus de 
Meerdere 

Liedeweg 52 
11.00 uur 

Spaarndam 
Sint Adalbertus 

Ringweg 30 
 

11.00 uur 

Vijfhuizen 
Sint Augustinus 

Kr. Spieringweg 400 
11.00 uur 

Halfweg 
O.L.V. Geboorte 

Dr. Schaepmanstr. 7 
 

9.30 uur 
Zondag 
 
    15 oktober 

 

Eucharistieviering 
Br Bernard Zweers 
St. Cecilia 

 

  
 

 

Eucharistieviering 
Pater Patrick 
Gregoriaanse Cantorij 
 

 

Eucharistieviering 
Br Bernard Zweers 
Dameskoor 
Pro Ecclesia 
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 Haarlemmerliede 
Jacobus de 
Meerdere 

Liedeweg 52 
11.00 uur 

Spaarndam 
Sint Adalbertus 

Ringweg 30 
 

11.00 uur 

Vijfhuizen 
Sint Augustinus 
Kr. Spieringweg 

400 
11.00 uur 

Halfweg 
O.L.V. Geboorte 

Dr. Schaepmanstr. 7 
 

9.30 uur 
Zondag  
 
     22 oktober 

  

Eucharistieviering 
Br. Bernard Zweers 
St. Cecilia 
 

 

Gebeds- en 
Communieviering 
Rob Mascini 
Samenzang 
 

 

Aanvang 9.00 uur 
Eucharistieviering 
Pater Patrick 
St. Cecilia – H’Liede 
 

Aanvang 10.30 uur 
Oecumenische 
dienst 
Protestantse kerk 
Halfweg 

Zondag 
 
     29 oktober 

 

Eucharistieviering 
Pater Patrick 
St. Cecilia 

 

  
 

 

Allerzielenviering 
Br. Bernard Zweers 
Dameskoor 
 

 

Eucharistieviering 
Pater Patrick 
St. Caecilia Halfweg. 

Woensdag 
 
       1 november 
 
Allerheiligen 

   
 

  
 

 

MEERLIEDE VIERING 

Aanvang 19.30 uur 
Eucharistieviering 
Pater Patrick 
 

Donderdag 
    
      2 november 
 
Allerzielen 

 

Aanvang 19.30 uur 
Allerzielenviering 
Theo - Atty - Karin 
St. Cecilia 
 

  
 

  
 

 

Aanvang: 19.30 uur 
Allerzielenviering 
Br. Bernard Zweers 
 

Zondag 
 
      5 november 

  

Eucharistieviering 
Pater Patrick 
St. Cecilia 
 

 

Eucharistieviering 
Br. Bernard Zweers 
Samenzang 
 

 

Eucharistieviering 
Pater Patrick 
Afrikaans Koor 

Zondag 
 
     12 november 

 

Eucharistieviering 
Pater Patrick 
St. Cecilia 

 

  
 

 

Oogstdankdag 
Leo Mesman 
Gemengd koor 
 

 

Eucharistieviering 
Pater Patrick 
St. Caecilia Halfweg. 

Zondag 
 
     19 november 

  

Eucharistieviering 
Br. Bernard Zweers 
St. Cecilia 
 

 

Eucharistieviering 
Pater Patrick 
Gregoriaanse 
Cantorij  

 

Eucharistieviering 
Pater Clement 
St. Caecilia Halfweg. 

Zondag 
 
     26 november 
 
 

   
 

  
 

 

MEERLIEDE VIERING 

Christus Koning 
Eucharistieviering 
Pater Clement  
Pater Patrick 
MeerLiedekoor 
 

Zondag 
 

       3 december 
 

1ste Zondag van 
de Advent 

  

Eucharistieviering 
Pater Patrick 
St. Cecilia 
 

 

Eucharistieviering 
Pater Clement 
Dameskoor  

 

Eucharistieviering 
Br. Bernard Zweers 
Dameskoor 
Pro Ecclesia 
. 

 

De in deze agenda opgenomen vieringen, voorgangers en koren kunnen te allen tijde wijzigen. 

Kijk op de website voor de definitieve opgave of vraag het na bij uw contactpersoon van de parochie. 
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Informatie MeerLiede parochies 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

St. Jacobus de 
Meerdere  
Haarlemmerliede 

O.L.V. Geboorte 
Halfweg 

St. Adalbertus 
Spaarndam 

St. Augustinus 
Vijfhuizen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

St. Jacobus de Meerdere 

Liedeweg 52    

2065 AK  Haarlemmerliede               023- 532 77 80 

 
 

Secr. & Kerkhofbeheer: Th. Kors    023-533 05 53 

Theo.Kors@kpnplanet.nl                       06-284 02 506 
        

Penningmeester:  vacature 
 

 

Bankrekening                     NL97 RABO 0118 39 3987 
        

Misintenties: Mevr. H. Rutte.     023-533 24 85 
        

De Stoep  

* bij activiteiten   M. van Opzeeland    06-215 94 931 

* voor afspraken  C. van Kippersluis  023-532 88 67 
          

Voor meer informatie: 

https://www.meerliede.nl/jacobus-de-meerdere 

 

St. Augustinus 
Kromme Spieringweg 400 
2141 AM  Vijfhuizen 
 

Secretariaat         voor post zie kerk adres 
                            secretaris.kerkvijfhuizen@gmail.com 
  

Penningmeester: R. van der Riet 06-101 818 29 
kerkvijfhuizenpennningmeester@gmail.com  
 

Bankrekening NL68 RABO 0324 53 5902 
 

Misintenties: R. Beelen 023-558 16 29 
 

Bezoekgroep: G.M. Witteman-Bohté     023-558 11 68 
 

De Luifel 

Beheer: A. de Koning-Verschoor   023-558 11 75 

Voor meer informatie: 

https://www.meerliede.nl/st-augustinus  

 

 

 

O.L.V. Geboorte 

Dr. Schaepmanstraat 7 

1165 GP  Halfweg    020-497 70 69 

parochieolvgeboortehalfweg@hetnet.nl  

info@parochiehalfweg.nl   

Facebook@ParochieHwg 

Secretariaat: H. Terwijn                        06-41 64 4640 

                      voor post zie kerkadres 
 

Penningmeester: A. Kuhlman             023-537 67 42 
 

Bankrekening                    NL63 RABO 0324 60 2049 
 

Begraafplaatsbeheerder: L. Buijs         020-497 60 16 
 

Koster: C. Poelsma                               020-497 64 97 
 

Voor meer informatie: 

https://www.meerliede.nl/o-l-v-geboorte 

 

St. Adalbertus                   postadres 
Ringweg 30                                             postbus 5 
2064 KK  Spaarndam 2064 ZG  Spaarndam 
 

Secretariaat: K. Duwêl                   06-48 888 338 
karinduwel@hetnet.nl              023-538 97 07 
 

Penningmeester: A. Kuhlman             023-537 67 42 
akuhlman@quicknet.nl 
 

Bankrekening                    NL58 RABO 0118 39 1100 
    

kopij parochieblad  parochieblad.adalbertus@gmail.com 
 

Misintenties: Mevr. J. Pijnaker              06-23 396 129 
 
Giften voor                         NL63 RABO 0118 31 5544 
Zr Thea Lemmers           t.n.v. Stichting Sinar Pelangi 
 

Voor meer informatie:  
https://www.meerliede.nl/st-adalbertus 

Voor meer informatie per parochie www.meerliede.nl 

klik op de homepage bovenin de balk op locatie 
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Volledige en persoonlijke verzorging 

van begrafenissen en crematies 
 

Familiebedrijf sinds 1878, staat garant voor 

persoonlijke begeleiding rond overlijden en uitvaart 
 

Martin Uitendaal en zijn medewerkers staan 24 uur 

per dag voor u klaar  

Tel. (023) 532 44 86 
 

M.N. Uitendaal, Oranjestraat 25. Haarlem 

Laat uw zorg onze zorg zijn. 

 

 

Remco en Arnold Kuhlman 

Administraties, jaarrekening en belastingaangiftes 

Rembrandtweg 665B, 1181 GV  Amstelveen 

Talesiuspark 1, 2064 LJ Spaarndam 

020 6416735 / 023 5376742 

www.akuhlman.nl    info@akuhlman.nl 
 

 

     C.A. van Oeveren  
      Schilderwerken 

   
 

E-mail: cavanoeveren@gmail.com 

zie ook onze uitgevoerde projecten op: 

http://www.cavanoeveren.nl/ 

 

 
 

Wethouder Fijenpad 3 

 1165 GC  Halfweg 
   

 Telefoon: 0651194964 

http://www.akuhlman.nl/
mailto:cavanoeveren@gmail.com
http://www.cavanoeveren.nl/


  

   

  

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
DE BLOOMSENSATIE 

 

              BEZOEK ONS IN 
  ZWANENBURG OF HAARLEM   
 

020 331 85 83 

info@pluknbloom.nl 
 

Gespecialiseerd in 
Rouw- en Trouw- 
arrangementen 

 

            
       Lindenlaan 43, 1161 VJ  Zwanenburg 
 

        Wij bieden onze klanten: 
        * kwaliteit, vakmanschap en service gerichtheid 
        * duidelijke prijsafspraken en helder advies 
 

Kijk voor meer informatie op onze website: 

www.loodgietersbedrijfpmeekel.nl 
 

of stel uw vragen via de e-mail 

meekel.loodgieters@online.nl 

 
 

tel:020%20331%2085%2083
mailto:info@pluknbloom.nl
https://d.docs.live.net/e59ca3de7a4e6218/Mijn%20data/Word/Kerk/Parochieblad%20PU/Jaar%204%20nr%207/www.loodgietersbedrijfpmeekel.nl
https://d.docs.live.net/e59ca3de7a4e6218/Mijn%20data/Word/Kerk/Parochieblad%20PU/Jaar%204%20nr%207/meekel.loodgieters@online.nl


 

 

 
 
  
 
 
 
 


