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U kunt een bijdrage leveren aan een van de 

MeerLiede kerken via 

www.meerliede.nl/doneren 

Scan de QR-code met uw mobiel of tablet en 

volg de stappen. 

 
 

Secretariaat SVB MeerLiede 
Liedeweg 52 
2065 AK  Haarlemmerliede 
pumeerliede@gmail.com 
 
Website MeerLiede:   www.meerliede.nl 
Klik op 'Locaties' en u vindt alle parochies. 

 

Verhuisbericht 
Gaat u verhuizen of komt u NIEUW in een van 
onze parochies........ laat het ons weten.  
Dank u ! 
 
Redactie MeerLiedeblad:   
meerliedeblad@hotmail.com) 
 

 

 

Tekst bij ons voorblad: 
Wat verbindt de parochies van Haarlemmerliede, Halfweg, Spaarndam en Vijfhuizen? 
Met deze vraag in het achterhoofd dacht ik na over een voorplaat voor ons nieuwe parochieblad. 
Na enige tijd kwam het woord ‘water’ in mij op. 
Via water (Ringvaart, de Liede en Spaarne) zijn we in fysieke zin met elkaar verbonden. 
Via het water van onze doop zijn we in geestelijke zin met elkaar verbonden. 
Ontwerper Auke Herrema heeft onze verbondenheid op een fantastische manier zichtbaar gemaakt. 

Corina Klaver 
                                                                                                   Voormalig Vicevoorzitter Parochiebestuur MeerLiede 
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Van het Pastoraat 
 

Vooruitkijken! 

 

Wanneer deze editie van uw parochieblad uw 
bus binnenglijdt is de maand september 
begonnen: de maand waarin altijd beweerd 
wordt dat ‘het seizoen’ weer is begonnen.  
Dat seizoen betekent dat er veel activiteiten 
weer worden opgestart, dat er nieuwe worden 
aangepakt, of dat er bijzondere zaken staan te 
gebeuren. 
 

 
 
 
Voor Spaarndam betekent het 
dat het nieuw geïnstalleerde 
orgel wordt gewijd op 24 
september, een gebeurtenis 
van groot belang, zeker gezien 

het feit dat de parochie van de H. Adalbertus 
komend jaar haar 100-jarig bestaan gaat vieren! 
 
Het parochiebestuur van ‘MeerLiede’ stuurt dit 
jaar aan op een fusie van de vier betrokken 
lokale parochies met ingang van 1 januari 2024. 
De samenwerkende MeerLiedekerken 
behouden hun eigen patroons naam, zo is het 
plan, maar aan alle parochianen is gevraagd  
om een suggestie voor een patroons naam voor 
het geheel in plaats van ‘MeerLiede’.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

We kijken met belangstelling uit naar de 
uiteindelijke beslissing in deze, maar dat niet 
alleen. Eenieder kon ook andere suggesties 

inbrengen, b.v. met betrekking tot de organisatie 
of andere belangrijk geachte zaken.  
 
Die inbreng van alle parochianen is heel 
belangrijk: zo voelen wij ons betrokken, zo 
voelen wij dat wij een gemeenschap zijn waar 
iedereen aan mee kan denken en kan doen! En 
-uiteraard- zal het parochiebestuur zich 
gesteund voelen. Natuurlijk, er zullen wellicht 
beslissingen worden genomen die niet overal 
met gejuich worden ontvangen, maar 
compromissen moeten mogelijk worden 
gesloten, willen wij blijven bestaan.  
Het zal goed zijn wanneer wij in dat nieuwe, 
zojuist gestarte seizoen in ons gebed om Gods 
Geest vragen, niet alleen voor de beslissingen 
van het bestuur, maar ook voor onze eigen 
acceptatie en relativering.  
 
In de Vespervieringen aan de Lie wordt vaak 
aandacht besteed aan heiligen die op een 
bepaalde dag door de kerk worden herdacht. De 
H. Bruno is er zo een: op 6 oktober wordt hij 
herdacht. Op die datum kreeg ook de 
Consociatio van de Broeders van het Stille 
Leven in Haarlemmerliede de officiële status 
door de bisschop toegekend. Het is wel eens 
jammer dat er zo weinig mensen die 
Vespervieringen bezoeken. ‘Ja,’ was het 
commentaar in het begin, ‘maar om half zes 
staan bij ons de aardappelen op!’   
Wij kunnen ons toch wel afvragen wat er 
belangrijker is: God, of de aardappelen… 
 
Het seizoen is begonnen: allerlei activiteiten in 
Vijfhuizen worden weer opgestart, de Stoep gaat 
weer klaverjassen, er komt waarschijnlijk een 
kerstconcert aan de Lie, Spaarndam verheugt 
zich in een nieuw geluid en in Halfweg zullen 
‘The Voices’ ongetwijfeld weer uitkijken naar o.a. 
Kerstmis en wat zij voor alle parochianen van   
nu nog- ‘MeerLiede’ kunnen betekenen. 
 
Wanneer deze editie van uw parochieblad uw 
bus binnen gegleden is, en u dit leest is ‘het 
seizoen’ weer begonnen. Met elkaar gaan wij dit 
seizoen in als gemeenschap van gelovigen in 
God. Het is echter al vaker in dit blad opgemerkt 
dat God geen seizoenen kent: Hij is er het hele 
jaar door.  
Moge Zijn Geest over ons vaardig worden! 
 

Namens de pastoraatgroep 
Theo Kors 
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Algemene informatie
      

Van de Bestuurstafel 
 

Parochieavond 
 

Medio oktober zal een parochieavond worden 
gehouden over het fusieproces en de betekenis 
van de fusie. Vooraf zullen alle parochianen van 
MeerLiede via de te verschijnen Nieuwsbrief en 
hierover via de website van MeerLiede worden 
geïnformeerd. 
 
Fusie 
 

In de Nieuwsbrieven van MeerLiede is meer 
informatie te vinden over de voortgang van het 
fusieproces en op de website www.meerliede.nl 
vindt u in de banner en op de homepage 
informatie, die hetzelfde doel heeft. 
 
Centrale kerk & Steunkerken 
 

Het voorstel van het bestuur van MeerLiede is, 
om Halfweg tot de ‘Centrale kerk’ te benoemen 
en de overige kerken binnen MeerLiede als 
‘Steunkerk’. 
Daar waar de Centrale kerk elk weekend een 
eredienst plaatsvindt, kan ook in de Steunkerken 
op zondagen de eredienst plaatsvinden. 
Daarnaast fungeren de Steunkerken als rouw- 
en trouwlocaties! 
Wij als bestuur stellen het op prijs dat de 
parochianen schriftelijk reageren op dit voorstel! 
Dit kan nog tot 1 september a.s. via het e-
mailadres: pumeerliede@gmail.com  
 

 

 pumeerliede@gmail.com 
 
Naamgeving parochie 
 

Nogmaals:  de naamgeving c.q. de 
patroonheiligen van de diverse kerken blijven 
bestaan. 
Wij hebben diverse reacties op de naamgeving 
van de nieuwe parochie ontvangen. 
Echter wij roepen de parochianen op, die nog 
niet gereageerd hebben, om een nieuwe naam 
voor de gefuseerde parochie te kiezen in plaats 
van MeerLiede. 
Dit kan nog tot 1 september a.s. via het e-
mailadres: pumeerliede@gmail.com  
 
 
 
 

 
Reacties parochianen 
 

De secretaris van het bestuur van MeerLiede 
(pumeerliede@gmail.com) heeft slechts 8 
reacties gehad voor wat betreft de Centrale kerk 
& Steunkerken en de naamgeving van de 
nieuwe gefuseerde parochie. 
 
Onderhoudsinventarisatie 
 

Het bestuur wil de onderhoudssituatie van alle 
gebouwen binnen MeerLiede voor de komende 
jaren door een onafhankelijk 
onderhoudsadviseur laten inspecteren.  
Dit moet een goed financieel beeld geven, in 
opmaat naar de fusie tot één parochie. 
Deze actie vindt eind 2023 plaats. 
 

Secretaris MeerLiede 

 
 

De Eucharist 
 

Het geloof van de eerste Joodse Christenen in 
de Eucharistie. Wat leidde daartoe? 
(Wat bracht de eerste Joodse Christenen tot hun 
geloof in de eucharistie?) 
  
Hoe komt het dat de eerste christenen -allen 
joodse mensen- zoals Sint Paulus, Petrus, 
Johannes, Jacobus, de Heilige Maagd Maria 
enz.  zo snel op zo’n universele manier zijn gaan 
geloven in de werkelijke aanwezigheid van 
Christus in de Eucharistie?  
 
Als u denkt aan het oude Jodendom, dan weet u 
dat in de Joodse Schrift, in het Oude Testament, 
in het boek Leviticus, een verbod staat dat het 
voor het Joodse volk absoluut verboden is om 
bloed te drinken. Er staat dat je het bloed van 
geen enkel dier, van geen enkel schepsel mag 
drinken (Lev 17:14). Het was een taboe voor het 
volk. En toch vinden we een Rabbi en een 
geleerde van de Joodse wet als Paulus die in 
zijn eerste brief aan de Korintiërs hoofdstuk 
10:16 schrijft: De beker der zegening die wij 
zegenen, is dat geen gemeenschap met het 
bloed van Christus? Het brood dat wij breken, is 
dat geen gemeenschap met het lichaam van 
Christus? 
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Hoe kon Paulus van een rabbi, een farizeeër, 
een Joodse wetgeleerde, die het drinken van 
bloed, laat staan menselijk bloed, als een gruwel 
beschouwde, een apostel van Christus worden 
die zonder aarzelen verkondigde dat de 
eucharistie werkelijk het lichaam en bloed van 
Christus is? 
Hoe gaat hij als het ware van A naar Z? En alle 
andere Joodse christenen uit de eerste eeuw 
deden hetzelfde. Hoe wisten zij dat? Het is hun 
Joodse geloof, juist hun traditie, dat de basis 
vormde voor hun geloof in de Eucharistie. En als 
je echt begrijpt wat het Joodse volk verwachtte 
van de Messias en wat de Messias geacht werd 
te brengen of te doen, dan kun je goed begrijpen 
hoe Paulus als Jood van A naar Z bewoog of 
hoe hij geloofde in de werkelijke aanwezigheid 
van Jezus in de Eucharistie. Toen hij eenmaal 
besefte dat Christus de Messias was, kon hij 
ook weten dat de Eucharistie werkelijk het 
lichaam en bloed, de Ziel en de goddelijkheid 
van Jezus Christus is. 
 
We zouden moeten kijken naar een drietal 
sleutelbeelden uit de joodse praktijk en de 
joodse bijbel, die ons leiden naar het mysterie 
van de Eucharistie, t.w.:  
1. Het Joodse Paasfeest of Pascha.  
2. Het Joodse geloof over het Manna uit  
    de hemel.  
3. Het mysterieuze Joodse brood van de 
aanwezigheid dat de Joden bewaarden in het 
tabernakel, Mozes en later in de tempel van 
Salomo. Als je kijkt naar de Joodse hoop op wat 
de Messias zou gaan doen en dit dan verbindt 
met het Pascha, het Manna uit de hemel en het 
brood van de aanwezigheid, dan zie je hoe hun 
Joodse geloof hen leidde naar hun Katholieke 
geloof (De werkelijke aanwezigheid van Jezus 
lichaam, bloed, ziel en goddelijkheid in de 
Eucharistie). 
 
In de volgende editie zullen we kijken naar de 
Exodus en de Verwachtingen, Exodus uit Egypte 
en de nieuwe Exodus ten tijde van de Messias. 
 

Pater Clement 

 
 
Karmelitaans Centrum voor 
Spiritualiteit (KCS) 
 

De lokale redactie van Vijfhuizen heeft een 
brochure ontvangen met het jaarprogramma 
2023-2024 om parochies te informeren.  
Het centrum biedt een aantal gespreksthema’s 
op spiritueel, filosofisch, kunstzinnig en 
maatschappelijk terrein.  

 
Het KCS, gevestigd in Parkstraat 1 te Haarlem, 
wil een plek zijn voor vele vormen van 
levenskunst, waar mensen samen iets kunnen 

delen van hun gelovig en ongelovig zoeken naar 
eigen levensoriëntatie. 
 

Voor meer informatie: www.kcs-haarlem.nl 
 
 
 
SYMPOSIUM: WAAROM ZOUDEN WE BANG 
ZIJN? 

 
Kunnen wij naar het voorbeeld van pater 
Bernard Van Klaarwater en andere 
geloofshelden groepen van verschillende komaf 
en religie met elkaar verbinden?  
 
Daarover gaat het symposium op 16 september 
in de Johannes de Doperkerk te Hoofddorp. 
De organisatie ligt in handen van Marianne 
Visser van Klaarwater uit Haarlem. Zij is een 
volle nicht van pater en martelaar Bernard van 
Klaarwater (Baarn, 2 februari 1896 – 
Bismarckzee, 18 maart 1943).  
Haar biografie over hem verscheen op 13 
september 2022. De publicatie kreeg als 
titel: ’Waarom zouden we bang zijn?’  Op 27 
september schenkt zij dit boek persoonlijk aan 
de paus. 
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Bernard van Klaarwater 
Pater Bernard van Klaarwater kwam in 1923 
naar het eiland Manus in de Bismarck Archipel. 
Sinds 1913 stond daar een politiepost voor het 
handhaven van het verbod op kannibalisme en 
stammenstrijd. 
Elkaar vijandig gezinde stammen liet hij samen 
een kerk bouwen. Zo raakte men met elkaar 
verbonden. Haat maakte plaats voor liefde tot 
God en mens. 
‘’Mijn oom toonde geen angst in dit uiterst 
gevaarlijke missiegebied. Hij zag deze woeste 
mensen als zijn gelijke en toonde zijn liefde voor 
juist dit volk. Daarom zagen de Papoea’s hem 
als een van hen’’, zegt Marianne. 
Nu stelt zij de vraag: ‘’hoe kunnen mijn oom en 
andere geloofshelden ons inspireren tot meer 
verbondenheid? Ligt hier soms een taak voor 
een missionaire kerk?’’  
 
Programma  
Aanvang:  13:00 uur  
Duur: ongeveer tot 16:30 uur 
 

Om 16:45 uur begint een pontificale mis met 
bisschop Mgr. Dr. J. Hendriks ter nagedachtenis 
aan Bernard van Klaarwater. Dit o.b.v. het 
Indonesische koor Maranatha. 
 
Locatie:  Joannes de Doperkerk,  
 Kruisweg 1071, 2131 CT Hoofddorp.   
 

Het symposium komt mede tot stand dankzij 
Paul Stolwijk, coach van Marianne Visser van 
Klaarwater en auteur van ’Rouw verdient 
respectzijn’. 
 
Voor meer informatie ga naar website 
www.meerliede .nl 
 
 
 

Jubileumconcert COV Haarlem: 
 

Op 11 mei 2021 bestond de COV Haarlem 110 
jaar en dat moest natuurlijk groots gevierd 
worden. In het najaar zou een spectaculair 
concert plaatsvinden in de Haarlemse 
Filharmonie, maar de pandemie gooide roet in 
het eten en het concert moest helaas worden 
uitgesteld. Maar nu is het dan zover: 
zondagmiddag 29 oktober 2023 kunnen de 90 
leden van Haarlems oudste oratoriumkoor 
eindelijk de twee prachtige muziekstukken 
zingen, waarmee de veelzijdigheid van zijn 
repertoire weer eens wordt onderstreept. 
 
De COV Haarlem nodigt u van harte uit om naar 
deze matinée te komen en te genieten van ons 
mooie jubileumconcert!  Medewerkenden: 

 

• Dirigent Piet Hulsbos 

• Holland Symfonie Orkest 

• Bobbie Blommesteijn, sopraan 

• Léon van Liere, tenor 

• Florian Just, bariton 

• Jeroen Koopman, organist 

• Kaarten verkrijgbaar via: www.philhaarlem.nl 

• Toegangsprijs: €32,50  
     jongeren t/m 18 jaar €18,00 
     Inclusief garderobe en pauzedrankje 
 
 

Misintenties 
Alle misintenties binnen ons samenwerkings-
verband MeerLiede worden op zondag zichtbaar 
gemaakt tijdens de Heilige Communie op het 
grote scherm in de kerk van Halfweg en via de 
livestream. 
 
 

St. Jacobus de Meerdere 
Haarlemmerliede 
 

Zondag 27 augustus 
Thijs en Jolanda Bouma-Handgraaf; Marijke Schouten-
Rieu; Jan van Schie; Henk Rutte; Wim H. Rutte; Piet 
Thorborg; Niek en An Molenaar-Burgman; overl. ouders 
Piet en Elly van Duijnhoven-Vereecken; overl. fam. Rutte 
en Hoenderdos; Cees en To Rutte-Hoenderdos; Truus 
Keijzer-van der Aar; Tiny Wempe-Mesman; Ans Zandvliet-
van Loon; Jacoba Kemper; Jos en Riet Thorborg-Kramer; 
Wilhelmina Zandvliet-Kroon; Ludewina Maria Mens-
Stokman. 
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Zondag 10 september 
Wim en Hannie de Vries-Ketelaar; overl. ouders Rutte-van 
Loon, Antoon, Marijke, Wim, Cor, Henk en Frank; Jan van 
Schie; Dignom en Hendrika van Schie-Vriesekoop; Corrie 
en Klaas van den Bos-Kortekaas; Aad van Neste; Niek en 
Lenie van der Aar-Huiberts; overl. ouders Poelgeest-
Brondsema; Jan Poelgeest; Jan en Erik Kroon; Piet 
Thorborg; Siem van der Aar; Ernst van Geldorp; Gé 
Mesman; Tiny van Ruiten-Rutte; Adrie Molenaar; Jacoba 
Kemper; Marian van Schie-Cappendijk; Coby Vink; Suze 
van der Peet-Bergkamp; Annie Opdam-van Assema; Bep 
Kroon-Mesman. 
 
Zondag 1 oktober 
Bep en Johan Rutte; Klaas en Bep Vink-Pronk; Thijs en 
Jolanda Bouma-Handgraaf; Marijke Schouten-Rieu; Jan 
van Schie; Henk Rutte; Wim H. Rutte; Piet Thorborg; Niek 
en An Molenaar-Burgman; overl. ouders Piet en Elly van 
Duijnhoven-Vereecken; overl. fam. Rutte en Hoenderdos; 
Cees en To Rutte-Hoenderdos; Truus Keijzer-van der Aar; 
Tiny Wempe-Mesman; Ans Zandvliet-van Loon; Jacoba 
Kemper; Jos en Riet Thorborg-Kramer; Wilhelmina 
Zandvliet-Kroon; Ludewina Maria Mens-Stokman.  
 
Zondag 15 oktober 
Henk en Plona Oud-Balm; Wim en Hannie de Vries-
Ketelaar; overl. ouders Rutte-van Loon, Antoon, Marijke, 
Wim, Cor, Henk en Frank; Jan van Schie; Dignom en 
Hendrika van Schie-Vriesekoop; Corrie en Klaas van den 
Bos-Kortekaas; Aad van Neste; Niek en Lenie van der Aar-
Huiberts; overl. ouders Poelgeest-Brondsema; Jan 
Poelgeest; Jan en Erik Kroon; Piet Thorborg; Siem van der 
Aar; Ernst van Geldorp; Gé Mesman; Tiny van Ruiten-
Rutte; Adrie Molenaar; Jacoba Kemper; Marian van Schie-
Cappendijk; Coby Vink; Suze van der Peet-Bergkamp; 
Annie Opdam-van Assema; Bep Kroon-Mesman. 
 

O.L.V. Geboorte, Halfweg 
 
Zondag 27 augustus 
Leo en Marietje Barlag-Steen; overl. ouders Toon en Nel 
Heemskerk; Ton en Ans Garthoff-van der Geest; overl. 
ouders Schut-Eijsvogel; Johannes J.J. Kuijpers; overl. 
ouders Pijnaker-Nibbering en overl. kinderen. 
 
Zondag 3 september 
Piet Kreike en zoon Peter; Piet en Corrie van Schaijk; Ton 
en Ans Garthoff-van der Geest; Nico Kuiper; overl. ouders 
Schut-Eijsvogel; Johannes J.J. Kuijpers; Hendrik Heere; 
overl. ouders Kooter-Verbruggen; Ad en Rina Berg-
Blommestijn; Jan en An Nibbering-Pijnaker; Jaap en Anny 
Kroon en hun zoon Rob. 
 
Zondag 10 september 
Leo en Marietje Barlag-Steen; Johannes J.J. Kuijpers; Han 
en Ada van Scheppingen-de Heus; Henny Bouman; overl. 
ouders Stoets-Hutauruk; overl. ouders Lucke-Heemskerk. 
 
Zondag 17 september 
Overl. ouders Toon en Nel Heemskerk; Marieke Boesveld-
Boermans; Johannes J.J. Kuijpers; overl. ouders Kooter-
Verbruggen; Henny Dekker-Pakkoo. 
 
Zondag 24 september 
Leo en Marietje Barlag-Steen; Johannes J.J. Kuijpers; 
Appie Kreike. 
 
Zondag 1 oktober 
Piet Kreike en zoon Peter; Nico Kuiper; Johannes J.J. 
Kuijpers; Ad en Rina Berg-Blommestijn; Jan en An 
Nibbering-Pijnaker; overl. ouders Stoets-Hutauruk; overl. 
ouders Pijnaker-Nibbering en overl. kinderen. 

Zondag 8 oktober 
Leo en Marietje Barlag-Steen; Johannes J.J. Kuijpers; Han 
en Ada van Scheppingen-de Heus; overl. ouders Lucke-
Heemskerk. 
 
Zondag 15 oktober 
Joop Ettema; overl. ouders Toon en Nel Heemskerk; 
Johannes J.J. Kuijpers; Riet van der Aar-Kreike; Henny 
Bouman; overl. ouders Stoets-Hutauruk. 
 

St. Adalbertus, Spaarndam 
 
Zondag 3 september 
Thijs Bouma; Nel en Maarten van der Voorn; Henk Oud en 
Plona Oud-Balm; Gerrit van de Beldt; overl. ouders 
Granneman-Groot. 
 
Zondag 17 september 
Piet Melman; overl. ouders Wim en Truus en zoon Ivo Bijl; 
overl. ouders Piet en Elly van Duijnhoven-Vereecken; overl. 
ouders Niehot-Oud; Pastor Ben Hemelsoet 
 
Zondag 24 september 
Pieter van der Voorn; Broeder Theo Vink; Joop Duindam; 
Jos en Riet Thorborg-Kramer. 
 
Zondag 8 oktober 
Overl. ouders van Lieshout-van Schooten; Hermanus 
Kroon; Thijs Bouma; Pieter van der Voorn; Broeder Theo 
Vink; Gerrit van de Beldt; overl. ouders Granneman-Groot; 
overl. dames To en Anna Blom. 

 

St. Augustinus, Vijfhuizen 
 
Zondag 27 augustus 
Nicolaas Engele en Catharina Engele-Cazander; overl. 
ouders Gieske-Moison; Theo Paardekooper; Truus Jansen; 
Jan Romeijn en overl. ouders. 
 
Zondag 3 september 
Geen intenties is nl. tentviering. 
 
Zondag 10 september 
Kees en Ellis Wennekers; overl. vrijwilligers van de 
parochie; Jo Driessen-Vervaart. 
 
Zondag 17 september 
Myriam Gonzalez; Louis-Pierre Simonetti; Ria de Koning; 
Corry Brocke-Zurlohe. 
 
Zondag 24 september 
Bert de Koning; Tom Kester; Rie, Joop en Riet, Frans 
Willemse en overl. ouders; overl. ouders Gieske-Moison; 
Dora van den Berg-de Hertog. 
 
Zondag 1 oktober 
Jaap en Laura Zuurbier-Duivenvoorden; overl. vrijwilligers 
van de parochie. 
 
Zondag 8 oktober  
Overl. ouders Jansen-Mesman en Ben Huiskens, Mirjam 
Luiten-Huiskens en Henk Bakkenhoven; overl. ouders 
Stokman-Stut en overl. zoon en dochter; Ria Kramer-
Cobelens; Ursula Micheline Carolina-Peltier; Louis-Pierre 
Simonetti; Ria de Koning; Corry Brocke-Zurlohe; Dora van 
den Berg-de Hertog. 
 
Zondag 15 oktober 
Jaap en Laura Zuurbier-Duivenvoorden; Myriam Gonzalez. 
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In memoriam 
 

Ria van Stigt-de Bake  (87 Jaar) 
 
 
Tot het einde toe het leven 
in eigen hand houdend is 
op zaterdag 24 juni jl.  
rustig ingeslapen Maria 
Theresia (Ria) van Stigt-de 
Bake. Een gezellige 
Amsterdamse vrouw die 

het hart op de tong had, bereid was iedereen te 
helpen en maar één zorg had en dat was de 
zorg voor haar gezin. Een zeer toegewijde 
moeder en vrouw die alles van haar mannen in 
de gaten hield, zij mochten dan ook niets te kort 
komen. Ook haar kleinkinderen waren haar 
grote trots, en met veel liefde vertelde zij hun 
verhalen. 
Nadat Ria in Halfweg was neergestreken werd 
ze lid van het dameskoor Pro Ecclesia. Een 
aantal jaren heeft zij met haar stem er mede 
voor gezorgd dat menige uitvaartdienst op een 
mooie muzikale wijze werd ondersteund. Nu 
was het koor er voor haar, met prachtige 
liederen werd haar afscheidsdienst gehouden op 
zaterdag 1 juli jl. in de parochiekerk O.L.V. 
Geboorte in Halfweg. 
Aansluitend werd zij naar haar laatste rustplaats 
gebracht bij haar man Rinus op de naastgelegen 
begraafplaats. 
Moge zij rusten in vrede. 
 
 
Dora van den Berg-de Hertog (80 jaar) 

 
 
 
 
 
 
Op woensdag 28 juni 
overleed Theodora 
Wilhelmina Joanna van den 
Berg-de Hertog.  

Voor vrienden en bekenden, Dora. 
Zondag 2 juli was in de St. Augustinuskerk 
gelegenheid om afscheid van Dora te nemen en 
maandag 3 juli was haar afscheidsdienst 
eveneens in voornoemde kerk. Na de dienst 
hebben wij Dora begeleid naar crematorium 
Haarlem, alwaar de crematieplechtigheid heeft 
plaatsgevonden. 
 ‘Zoveel liefde gegeven, zoveel bloei gebracht, 
zoveel oprechte aandacht geschonken, zoveel 
geborgenheid geboden, zoveel om te gaan 
missen, maar jouw kracht leeft in ons door’ 

stond er op de rouwkaart. Moet daar nog wat 
aan toegevoegd worden? Dora getypeerd. Daar 
kan op teruggekeken worden, mooie 
herinneringen. Dora was een vrouw, zorgzaam 
voor anderen met name voor haar gezin, wat 
niet altijd even gemakkelijk is geweest. Maar 
doortastend en doorgaan, een karakter gevormd 
door een moeilijke jeugd, waarin ze haar eigen 
vader door een noodlottig ongeval amper heeft 
gekend. Dora was ook een persoon van doe 
maar gewoon, maar wel altijd belangstelling 
voor een ander. Geboren in Willeskop, een 
buurtschap deels in de gemeente Montfoort en 
deels in de gemeente Oudewater. 
 
Dora kwam met haar Gerard in 1971 in 
Vijfhuizen wonen aan de Zijdewinde en voelde 
zich er thuis zo ruim 50 jaar. Dora is echt een 
bekende geworden in Vijfhuizen door de cake 
van Dora. Dora’s cake. Bij welke gelegenheid 
dan ook, als er ergens iets te vieren was, stond 
Gerard bij je voor de deur. Bij een feest hoort 
‘Dora’s cake’. 
En zo blijft Dora in onze herinnering. Ja, de 
herinnering blijft ook nu zij gekomen is aan de 
andere kant van de heuvel. Een moment om 
voor jezelf te mijmeren hoe zij in onze gedachte 
zal blijven. Opdat zij ons nabij zal blijven. 
 
 
Akkie Boersma-de Vries (90 jaar) 

 
 
 
 
Op zaterdag 1 juli overleed 
Agatha Gerarda Johanna 
Boersma-de Vries. Voor 
vrienden en bekenden, 
Akkie, weduwe van C.H. 
Boersma en moeder van 

Laura Simonetti. Zaterdag 8 juli hebben wij 
afscheid van haar genomen in crematorium 
Sterrenheuvel te Haarlem. Aansluitend hebben 
wij samen herinneringen met elkaar gedeeld. 
 
Ik heb mijn moeder niet verloren, 
daarvoor gaf zij mij te veel.  
Wat zij mij zei, dat blijft bij mij horen. 
Van wat ik ben, is zij mijn deel. 
Ik kom haar overal tegen, 
in wat ik doe, in wat ik laat, 
zij was en blijft voor mij een zegen 
waarvan het spoor steeds verder gaat... 
 
Dit is een laatste herinnering aan Akkie. 
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Truus de Ruijte-Westenberg (90 jaar) 
 
 
 
 
 
Op maandag 3 juli 
overleed Geertruida 
Adriana de Ruijte-
Westenberg, weduwe 
van Leo de Ruijte. 

 Voor vrienden en bekenden, Truus. Maandag 
10 juli heeft de crematieplechtigheid plaats 
gevonden in crematorium Sterrenheuvel te 
Haarlem. Aansluitend was er gelegenheid om 
samen herinneringen te delen. 
 
‘Zacht en kalm is van ons heengegaan onze 
moeder, schoonmoeder, oma en overgroot oma’ 
stond er op de rouwkaart. Meer een feitelijke 
weergave hoe het gegaan is, rustig ingeslapen. 
Was het maar zo eenvoudig geweest. Inderdaad 
op het laatst rustig ingeslapen, maar een 
slijtageslag en een lichaam dat steeds meer 
ging opgeven is eraan vooraf gegaan.  
Daar heeft de familie zorg aan gehad.  
Het laatst woonde ze aan het Vliegersplein, 
maar daar is de woning aan de Kromme 
Spieringweg aan vooraf gegaan. Een historisch 
pand, waarin heel vroeger het postkantoor 
gevestigd was en waar ook de ouders van Truus 
gewoond hebben. Ook het gezin van Truus 
leefde daar. 
 
De rode draad in het leven van Truus was haar 
gezin. Ze hadden het niet breed, maar daar 
hoefden de kinderen geen last van te hebben. 
Als moeder zorgde zij er wel voor dat de 
kinderen niets te kort kwamen. Zoals het 
toentertijd ging, mam was thuis als de kinderen 
uit school kwamen en zat klaar met een kopje 
thee en een koekje. Ze zorgde elke dag voor 
lekker eten waaruit gekozen mocht worden Met 
haar man Leo heeft ze de kinderen een goede 
jeugd gegeven. 
 
Op de rouwkaart stond nog:  
 
‘Deo Volente’ 
Het is zover, ik ga op reis 
Weg, ver weg, onbekend waarheen. 
Degenen die ik liefheb verlaat ik 
om degenen die ik liefhad terug te vinden. 
 
En zo blijft Truus in onze herinnering. 
 
 
 
 

Johan van Tongeren (81 jaar) 
 
 
 
Op vrijdag 29 juni 
2023 overleed 
Johan Petrus 
Rudolphus van 
Tongeren.  

Hij werd geboren op 1 september 1941 in de 
Rozenstraat te Amsterdam, aan het begin van 
de oorlog een moeilijke en nare tijd. Na de 
oorlog verhuisde het gezin Van Tongeren naar 
de Rapenburgerstraat dicht bij het Waterlooplein 
waar hij heerlijk kon rondscharrelen tussen de 
kraampjes. Door de bouw van de IJtunnel moest 
het gezin verhuizen en ze kregen een huis in de 
Lohmanstraat in Amsterdam Zuid. Daar heeft hij 
zijn pubertijd doorgebracht, vrienden gemaakt 
en ging later, net als zijn broer en zusters naar 
de dansschool op de Nieuwedijk. Gelukkig maar 
want daar ontmoette hij zijn vrouw Lida en ze 
trouwde op 20 mei 1967. 
Zijn werkzaam leven is vele kanten opgegaan 
maar als laatste was Johan werkzaam bij de 
Rabobank als financieel adviseur. Vanuit het 
kantoor in Zwanenburg, lekker dichtbij huis. In 
deze functie voelde hij zich als een vis in het 
water.   
Het gezin werd uitgebreid met drie prachtige 
dochters waar vader Johan helemaal verliefd op 
was. Hij bracht zijn dames overal naartoe, hielp 
ze aan alle kanten en was de stoere vader die 
zijn kinderen beschermde daar waar dat nodig 
was, voor hem was niets te veel. Jaren later 
werd Johan de trotse opa die net zoals bij zijn 
dochters, zijn kleinkinderen de liefde voor het 
tekenen en schilderen heeft overbracht.  
 
Johan had een druk sociaal leven. Hij zong met 
veel plezier in het kerkkoor en onderhield veel 
contact met koorleden, is jarenlang 
penningmeester geweest van het gemengde 
koor en ook nog eens 19 jaar lang 
penningmeester van De Ontmoetingsruimte. 
 
De laatste jaren van zijn leven was steeds stukje 
bij beetje afscheid nemen, zijn gehoor en zicht 
gingen achteruit, lezen, zingen, schilderen en 
autorijden ging niet meer. Maar zijn troost vond 
hij dan in de tuin, dan ging zijn hart open en 
voelde hij zich vrij. 
 
Zijn afscheidsdienst heeft plaats gevonden op 
vrijdag 7 juli in de parochiekerk O.L.V. Geboorte 
te Halfweg waarna hij werd begraven op de 
naastgelegen begraafplaats. 
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Gerardus Hendricus de Wit  (88 jaar) 
 
 

 

Op maandag 10 juli jl. is 
overleden Gerardus 
Hendricus De Wit. 
Op een zeer waardige wijze 
is afscheid van hem 

genomen is een mooie gezongen uitvaartdienst 
die voorgegaan werd door een bevriende Pater 
tezamen met pater Patrick. De laatste heeft op 
verzoek van de overledene ‘n mooi afscheidslied 
gezongen. 
 
Gerard was een hardwerkende man die alles 
voor zijn gezin over had. Hij bouwde een 
prachtig loodgietersbedrijf op en heeft dit vele 
jaren vol weten te houden. Naast zijn harde 
werken had hij een grote passie en dat waren 
zijn ritjes op de motor. Dagen kon hij zomaar 
wegblijven om dan plots, na veel gereden 
kilometers, weer aanwezig te zijn. Na een zwaar 
ongeval met de motor en lange tijd revalideren 
kon hij het loodgietersvak niet meer uitoefenen. 
Zijn motorvrienden hadden een prachtige foto 
van hem, deze stond dan ook te pronken in de 
kerk. 
 
Ruim 30 jaar na de lagere school ging Gerard 
weer terug aan de studie, iets wat hij heel graag 
wilde, de studie rechten. Daar heeft hij volop van 
genoten. De bestuurlijke kant was een van zijn 
vele kwaliteiten, Gerard heeft dan ook in veel 
commissies en besturen gezeten en was altijd 
zeer betrokken. 
Zijn uitvaartdienst werd gehouden worden op 
maandag 17 juli in de O.L.V. Geboortekerk in 
Halfweg, waarna hij werd begraven op de 
begraafplaats naast de kerk. 
Moge hij Vrede en Vreugde vinden bij zijn Heer! 
 
 
 

 
 

Susanna Gerardina van der Peet-Bergkamp 
(88 jaar) 

 
 
 
 
 
 
 
Op donderdag 13 juli 
overleed Susanna 
Gerardina van der 
Peet-Bergkamp. 
Suze -zoals ze 

genoemd werd- was een zeer trouwe 
parochiaan van Spaarndam en woonde aan de 
Ringweg, schuin tegenover de kerk. Totdat ze 
noodgedwongen opgenomen werd in 
‘Velserduin’ in IJmuiden, was ze vrijwel altijd 
aanwezig bij de vieringen in zowel Spaarndam 
als in Haarlemmerliede. Ze was een liefdevolle 
vrouw, altijd vriendelijk en belangstellend naar 
iedereen om haar heen. Typerend voor haar 
was dat ze intens tevreden kon zijn met kleine 
dingen. Woensdag, 19 juli namen velen afscheid 
van haar in de kerk van Haarlemmerliede, 
waarna de crematie plaats vond in 
‘Sterrenheuvel’. Haar urn zal worden bijgezet in 
de urnenmuur bij haar zoon Marco. Moge zij 
Vrede en Vreugde vinden bij haar Heer! 
 
 
Bep Kroon-Mesman (84 jaar) 

 
 
 
 
 
 
 
Op dinsdag 18 juli 
overleed Elisabeth 
Geertruida Kroon – 
Mesman. 

Bep was een parochiaan van Spaarndam en 
kwam ook graag in Haarlemmerliede. 
Voor het gezin naar Spaarndam verhuisde, 
hebben ze jarenlang aan de Osdorperweg 
gewoond waar zij de bekende mesthandel 
Kroon runden. 
De laatste maanden verbleef zij in zorgcentrum 
Meerhoeve. 
Haar afscheid vond plaats in Crematorium 
Sterrenheuvel op dinsdag 25 juli jl. Moge zij rust 
en Vrede vinden bij haar Schepper. 
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Berichten uit de parochies  
 

Zomerstorm 
 

De zeer felle zomerse storm, die begin juli over 
onze regio raasde, heeft op veel plaatsen voor 
nogal wat schade gezorgd. In de pastorietuin 
van Haarlemmerliede moest een grote boom het 
tegen al het geweld afleggen en belandde, 
vanuit de tuin, over de sloot, dwars over de 
Liedeweg.  

  
Natuurlijk 
moest eerst 
de kruin van 
de weg 
worden 
gehaald, 
wat niet 
helemaal 
zonder 
gevaar was. 

Maar daarna heeft de beroemde tuinploeg van 
de parochie zich over het ‘vraagstuk boom’ 
gebogen, immers de boom lag op particulier 
terrein en werd niet door de gemeente 
verwijderd. Op de foto’s is te zien hoe de stronk 
-met veel motorzaaggehuil- van de stam werd 
gescheiden, door Herman v.d. Bos en Kees 
Schouten, waarna er verder aan het opruimen 
begonnen kon worden. 

 

Dat dit het nodige werk was moge wel blijken uit 
de doorsnede van de stronk. Men haalt niet 
zomaar een oude boom (geschat tussen de 80 
en 90 jaar) weg! Het parochieteam gaat zich -
samen met het parochiebestuurslid ‘gebouwen 
en terreinen’ (Gé Nibbering)- buigen over het 
vraagstuk van de andere bomen rond kerk en 

pastorie. De 
noodzaak van 
onderhoud 
en/of 
vervanging 
dringt zich 
steeds verder 
op. 
  
 

Jacobus de Meerdere kerk vaker 
open in de zomer! 
 

Wij wijzen u graag op de zomeropenstelling van 
de Jacobus de Meerdere kerk in 
Haarlemmerliede. Van Pinksteren tot aan het 
Open Monumentenweekend is de kerk iedere 
zondag van 14:00 tot 16:00 uur geopend voor 
bezichtiging, gebed of het opsteken van een 
kaarsje. 
 
Er is een groepje vrijwilligers dat ervoor zorgt 
dat de kerk open is, maar dat u ook meer over 
de kerk kan vertellen.  
Wat weet u bijvoorbeeld van de geschiedenis 
van de kerk en het prachtige Ypma-orgel?  
En wist u dat de kerk op de zogeheten 
‘aanlooproute’ van de pelgrimsroute naar 
Santiago de Compostella ligt? 
 
Naast de extra-openstelling op de zondagen is 
de kerk ook geopend tijdens het Open 
Monumenten weekend (dit jaar 9 en 10 
september):  
- op zaterdag  van 10:00 t/m 16:00 uur   
- op zondag  van 13:00 t/m 16:00 uur 
  (na de viering) 
  
Kom vooral een keertje langs! 

Theo Kors 

 
 

 

Autorijschema! 
 
Voor vervoer vanuit 
Spaarndam naar 
Haarlemmerliede en 

v.v. parochianen die mee willen rijden kunnen 
de chauffeur/chauffeuse bellen. 
 
10-09-2023 Ria v/d Voorn 06-44410157 
01-10-2023 Hans Oud  06-23362133 
15-10-2023 Marty Vink  023-5371902 
29-10-2023 Theo van Lieshout  023-5373648 
 
 

 
Kosterschema St. Adalbertus 
   

  03-09-2023      Herman Koeman 
  17-09-2023      Wim Pijnaker 
  24-09-2023      Wim Pijnaker 
  08-10-2023      Theo van Lieshout 
  22-10-2023      Herman Koeman 
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De Stoep al 25 jaar de huiskamer 
van Haarlemmerliede! 

 
Op de vrijwilligers vergadering van 8 mei jl. gaf 
Riet Buijs aan te willen stoppen. Na al 25 jaar op 
voortreffelijke wijze het afspraken en 
agendabeheer te hebben verzorgd moet zij het 
helaas om gezondheidsredenen deze taak 
neerleggen. Op het vrijwilligers-etentje van 1 juni 
jl. werd  Riet  uitgebreid bedankt en benoemd tot 
erelid van De Stoep vergezeld van een 
oorkonde en  een prachtig bloemetje!  
 
Activiteiten: 
Na elke viering op zondag is het gezellig koffie 
drinken en bijpraten in De Stoep mede door de 
inzet van onze vrijwilligsters Lida en Ank. 

 
Kom je ook gezellig klaverjassen? 
Wij gaan weer van start met de klaverjas-
competitie op woensdagmiddag 6 september 
vanaf 13.00 uur  
Geef je bijtijds op bij Mary van Opzeeland  (06 
21594931)   
 
Breien 
Natuurlijk, wij blijven breien ook in de 
zomermaanden en wij kunnen altijd breiwol 
gebruiken! Inleveren bij De Stoep op 
woensdagmiddag of bij Mary van Opzeeland. 
 
Mini-Bieb 
Vergeet ook niet om vakantieboeken mee te 
nemen of om te ruilen in onze mini-bieb. Altijd 
open! 
 
Algemeen 
NB:  Op woensdag 22 november is De Stoep  
 weer stembureau! 
 
Ook kunt u De Stoep afhuren voor een 
vergadering, bijeenkomst of expositie. 
Info: 
Cees van Kippersluis 023-5328867  
                              of 06-33757109 
Agendabeheer en afspraken. 
Mary van Opzeeland, beheerder 06-21594931 
Vraag naar de mogelijkheden.

Berichten van en over parochianen 
 

In memoriam Johan van Tongeren. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op 7 juli hebben wij afscheid genomen van 
Johan van Tongeren. We hebben op waardige 
wijze, gezamenlijk met het zangkoor Pro 
Eccelsia, in een plechtige viering eer betoond 
aan een trouw lid van ons gemengd koor 
St.Ceacilia uit Halfweg met mooie 
gezangen met veel overtuiging en 
herinneringen.. 

Johan werd lid in 1982. 
Niet zomaar. Het heeft mij moeite gekost om 
hem uiteindelijk te overtuigen. Daarna was het 
voor Johan een openbaring en voor en voor ons 
koor een aanwinst. 
Johan heeft zich met veel energie ingezet voor 
ons koor. Zingen alleen was voor Johan niet 
voldoende.Al spoedig heeft hij zijn financiële  
en bestuurlijke kwaliteiten aan ons koor gegeven 
en is vele jaren de penningmeester van ons koor 
geweest. 
Omstreeks 2016 heeft hij om gezondheids 
redenen het lidmaatsschap op moeten zeggen. 
Wij blijven hem dankbaar voor zijn inzet en 
vriendschap. 
 
In paradisum deducant te angeli. 
Requiescat in pace. 
 

Leo van der Helm 
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Huwelijk Stephanie Kosisochukuwu 
en Johnmary Tochukwu  

 

Op zaterdag 22 juli jl. vond de inzegening van het 
huwelijk tussen Stephanie Kosisochukuwu en 
Johnmary Tochukwu plaats in de Onze Lieve 
Vrouw Geboorte kerk in Halfweg. 
Pater Patrick had de voorbereiding met het 
bruidspaar gedaan en ging samen met vier 
andere paters van de Heilige Geest voor in de 
viering.  
Omdat het een Nigeriaans bruidspaar was, was 
de viering in het Engels maar waren er ook 
prachtige Nigeriaanse gezangen te horen die 
goed in de kerk werden meegezongen. De bruid 
zelf zong voor in de psalm tussen de lezingen, 
zong een schitterend Panis Angelicus als 
communielied en zong zelfs het slotlied terwijl ze 
samen met haar echtgenoot de kerk uitliep. 
 
Wij wensen Stephanie en Johnmary alle geluk en 
zegen voor hun verdere gehuwde leven toe! 
 
 
 

Oproep 
 

De koffiegroep die zondags na de viering de 
koffie verzorgt zoekt versterking. Door ziekte zijn 
er momenteel minder vrijwilligers inzetbaar.  
U bent dan ongeveer één keer per maand 
aan de beurt samen met iemand anders. 
. 

Voor informatie: Marianne Klaver, 
                          023 5581204/0617696993 
 

Lexie Spierenburg gedoopt 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zo mooi, zo lief, zo bijzonder, 
lieve kleine Lexie, je bent echt een wonder. 
Aan het begin van je leven 
dat je door papa en mama is gegeven 
staat er nog zoveel te gebeuren. 
Vandaag met jou doop, 
hebben we geprobeerd het al een klein beetje in 
te kleuren: 
 
Op woensdag 2 augustus jl. is Lexie Elisabeth 
Spierenburg gedoopt in de O.L.V. Geboorte kerk 
in Halfweg. Lexie is de dochter van Floyd 
Spierenburg en Elisabeth Schoep en was bij haar 
doop slechts 2 weken en 1 dag oud.  
 
Wij wensen Lexie veel geluk, wijsheid en zegen 
in haar leven en feliciteren haar en haar ouders 
van harte met het ontvangen van dit mooie 
sacrament. 
 
 
 

Ontmoetingsdag  
 

Op vrijdag 20 oktober is de jaarlijkse 
ontmoetingsdag voor de 65-plussers in de 
parochie van Vijfhuizen.  
Eind september zullen de uitnodigingen 
verstuurd gaan worden. Mocht u dan geen 
uitnodiging ontvangen maar wel aanwezig willen 
zijn, dan kunt u contact opnemen met Trudy 
Witteman 023-5581168 of 
trudywitteman@ziggo.nl 

Bezoekgroep 

 
 
 
 

 
 

Komt u ook helpen inschenken? 
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Gregoriaanse Cantorij op stap 
 

Op zaterdag 17 juni had de Gregoriaanse cantorij 
uit Vijfhuizen haar jaarlijkse uitje. Ook partners 
mochten weer mee, wat natuurlijk heel gezellig 
was. De zondag ervoor hadden de Gregoriaanse 
zangers vanwege de warmte hun jasjes 
uitgedaan en zongen zij in hagelwitte 
overhemden, een zomers gezicht. Ook deze 
zaterdag was zonnig en zomers. 

 
Met elkaar reden we naar het Lisser Art Museum, 
het LAM, gelegen in het groen van Landgoed 
Keukenhof, een park met kasteel, beelden en 
oude bomen. Het museum, gefinancierd door de 
VandenBroek Foundation, huisvest kunstwerken 
van over de hele wereld. Men laat je kijken naar 
alledaagse onderwerpen zoals eten, drinken en 
winkelen via schilderijen, beelden, foto’s etc. Zo 
staat er bijvoorbeeld een beeld van een mens, 
gemaakt van suikerklontjes. Enthousiaste 
‘kijkcoaches’ helpen bij de uitleg, erg leuk, al 
moet je ook wel openstaan voor hedendaagse 
kunst. 
 
Vervolgens gingen we naar het centrum van 
Lisse, waar we heerlijk in de patiotuin van 
restaurant De Vier Seizoenen borrelden. Het 
eerste drankje kregen we van de parochie voor 
gedane diensten. Tijdens het diner sprak Gerard, 
organisator van het uitje, Dirk toe. In 
samenspraak met de anderen concludeerde hij 
dat het een relaxed jaar was geweest. 
Vervolgens bedankte Myra voor de bloemen die 
ze een dag eerder voor het wekelijks koffiezetten 
had gekregen. En tot slot hield Dirk bevlogen en 
goed gedocumenteerd zijn jaarlijkse rede. Het 
was het 20e uitje! Na vele herinneringen keken 
we ook vooruit: zou opnieuw zingen in Rome er 
nog een keer in zitten?  
 
Het was een mooie dag met nieuwe indrukken en 
veel gezelligheid. Een passende afsluiting van 
een mooi seizoen!  

Marjan Broersen-Nieuwenhuijze 

 

 

Nieck Stokman gedoopt 

Met licht en warmte om hem heen is 24 juni in de 
St. Augustinuskerk Nieck Dion Stokman gedoopt 
en daarmee in de christelijke gemeenschap 
opgenomen. Het duifje met daarop zijn naam en 
doopdatum werd na de doop in de Levensboom 
opgehangen.  
Wij feliciteren Martijn en Vilma Stokman-Campos 
van harte met de doop van hun zoon. 

 
Frans Witteman 

 
 

 
Oecumenische viering in de 
feesttent Vijfhuizen 
 

Met als thema ‘A Night at the Movies’ gaat 
Vijfhuizen van 2 tot en met 9 september 
feestvieren. Het thema van de oecumenische 
viering in de feesttent sluit hierop aan en luidt: 
‘Wat is jouw rol’? Daarbij is gekozen voor het 
bekende Bijbelverhaal over de verloren zoon.  
 
Samen feestvieren met ook een serieuze 
ondergrond. Het is een lange en mooie traditie in 
Vijfhuizen. Aanvankelijk beurtelings in een van 
de drie kerkgebouwen. Later, tot op de dag van 
vandaag, uitsluitend in de feesttent. Over onze 
rol in het leven is veel om over na te denken, 
over te zingen en naar te luisteren. Dominee Jan 
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Scheele-Goedhart namens de Verbondskerk en 
pastor Leo Mesman uit Hoofddorp namens de St. 
Augustinusparochie zullen in de viering 
voorgaan, samen met andere leden van de 
werkgroep die de viering hebben voorbereid. 
 
De kinderen hebben hun eigen programma en er 
is een speciale activiteit voor hen.  
 
De viering vindt plaats op zondag 3 september 
en begint om 10.00 uur. Na afloop is er koffie, 
thee en voor de kinderen limonade. Met erbij, 
óók volgens traditie, wat lekkers in het thema van 
de feestweek. Iedereen is van harte welkom. De 
tent is groot genoeg. 

Frans Witteman 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Van de penningmeester Vijfhuizen 
 

Het jaar 2023 is alweer een eindje in de 2e helft, 
een goed moment om u even te informeren over 
de actie Kerkbalans. De mailtjes over het op tijd 
bestellen van foldermateriaal voor 2024 
druppelen alweer een beetje binnen in mijn 
mailbox. 
 
Eerder dit jaar mocht ik u informeren over een 
totaal aan toezeggingen van ruim € 25.000 
ongeveer 2% meer dan het jaar ervoor.  
 
Per eind juli was daarvan door u al een prachtig 
bedrag van ruim € 21.000 overgemaakt. Met de 
wetenschap dat er een aantal parochianen zijn 
met een maand of kwartaal overschrijving, komt 
daar nog wel een aantal honderden euro’s bij. 
Maar als u al eens dacht, o ja, dat moet ik ook 
nog even een keer doen, schrijf dat dan nu even 
op uw To-Do-lijstje. 
 
Hartelijk dank alvast. 

 
Rob van der Riet 

Lokaal penningmeester  
St. Augustinus Vijfhuizen. 

 
 

Op de koffie bij……  
 

Gerard Dirken en Marjolein Bierman 
 
Voor deze rubriek trekt gastredacteur Frans 
Witteman er met pen en papier op uit om aan de 
keukentafel leuke, mooie, ontroerende of 
verbazingwekkende verhalen en herinneringen te 
noteren. 
 
Ding, dong. Ding, ding, ding dong. ‘Haha, je vindt 
de bel vast leuk. Kom verder’. De uitnodiging van 
Marjolein Bierman sla ik niet af. En dat is maar 
goed ook, want we zitten amper aan de eettafel 
of vanuit de keuken klinkt: ‘We hebben ook wat 
lekkers bij de koffie.’ Heerlijk aardbeiengebak. 
Geen eigen maaksel, bekent Marjolein. ‘Maar ik 
kan het wel hoor. Met de feestdagen sloof ik me 
uit. Mijn broer zegt altijd dat ik van de kerst ben. 
Heerlijk om de hele kamer in kerstsfeer te 
brengen’. Haar partner Gerard Dirken zucht. 
‘Direct na sinterklaas al sleept ze de rotzooi naar 
beneden.’ Marjolein: ‘Maar als alles staat vindt hij 
het leuk. We hebben de prachtige kerststal van 
Gerards ouders uit 1937. Nog gekocht bij de 
religieuze winkel van Mia Maas aan het Verwulft. 
Kom met kerst maar kijken.’ Het is beloofd. 

 
De eettafel staat op een strategische plek met 
uitzicht op de in volle bloei staande achtertuin 
met daarin prominent een Buddleja. Anders 
gezegd: een vlinderstruik. De heester doet zijn 
naam alle eer aan. Het is een komen en gaan 
van vele soorten vlinders. De tuin is het domein 
van de 69-jarige Marjolein, duidelijk gezegend 
met tien groene vingers. Niet zo vreemd dus dat 
de geboren en getogen Haarlemse koos voor het 
tuinbouwonderwijs dat ze volgde aan de bekende 
Zocherschool. Destijds gevestigd op landgoed 
Elswout in Overveen. Dat Marjolein geen 
kantoortype is wordt nog eens duidelijk als ze 
met haar cijferlijst, behorend bij haar diploma, 
van boven komt. Voor boekhouden heeft ze een 
5, voor bloemsierkunst een dikke 8. Haar talent 
en haar liefde voor groen kan ze in diverse 
bloemenzaken kwijt. 
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Ook Gerard (74) houdt van werken met zijn 
handen, beter gezegd van werken met zijn 
vingers. Na de Broederschool in Haarlem-Oost 
en de VGLO gaat hij aan de slag bij een 
horlogemaker in Noord en leert in de praktijk het 
vak. Na 2 jaar stapt hij in 1968 over naar een 
horloge-importeur in Amsterdam om 12 jaar later 
naar Alma Klokken in Heemstede te gaan. Zijn 
laatste werkgever. Gerard maakt op zijn zestigste 
gebruik van de vut. Vervelen doet hij zich niet. 
Ook al omdat hij vanaf zijn veertiende een 
prachtige hobby heeft: automodelbouw. 
Priegelwerk, net als horlogemaker. Naar 
schatting heeft Gerard er inmiddels een kleine 
300 gebouwd. In alle soorten en maten. 
 
Dat Gerard en Marjolein een stel geworden zijn 
hebben zij te danken aan tante Greet, een zus 
van Marjoleins moeder die in de Poortstraat 
naast Gerard woonde. En waar Marjolein en haar 
ouders in de vakantie logeerden in de vijf jaar dat 
het gezin in Barneveld woonde. Marjolein weet 
het nog goed: ’We waren er eind jaren 70 weer 
eens toen mijn horloge het begaf. Tante Greet 
wist wel een horlogemaker. Gerard dus. Ze heeft 
ons vakkundig aan elkaar gekoppeld.’ In 1982 
maken ze een samenlevingscontract op en de 
zolder van het ouderlijk huis van Gerard wordt 
hún huis. Met uitzicht op de in 1486 gebouwde 
Amsterdamse Poort die als enige nog over is van 

de oorspronkelijke veertien Haarlemse 
stadspoorten. Totdat ze op zoek gaan naar iets 
anders en dat vinden aan het Vliegersplein in 
Vijfhuizen. ‘We hadden daar een paar opties, 
maar vanwege de uitbouw viel ik als een blok 
voor nummer 97. Het was direct mijn huis’, 
verklaart Marjolein. ‘Op 28 juni 2011 zijn we 
verhuisd. Het was die dag 31 graden.’ Voor 
Gerard ligt het iets anders. ‘Ik moest erg wennen. 
Nog steeds mis ik de stad met haar vele 
winkels’.’ In tegenstelling tot Marjolein is het hem 
hier net even té rustig.  
 
De volbloed Haarlemse Muggen, gezellige 
praters, hebben geen kinderen. Wel een dikke 
rooie kater die regelmatig dik onder de blubber 
thuiskomt wanneer hij op het nabij gelegen 
weiland weer eens op muizenjacht is geweest. 
Dierenliefhebbers als ze zijn lachen ze erom. 
Ook de buren zijn blij. Die hebben geen last meer 
van muizen.  
 
Alle voorgaande 69 artikelen van deze rubriek 
staan op onze website www.meerliede.nl.  
Ga naar de Locatie St. Augustinus Vijfhuizen, klik 
daarop en u ziet de contactgegevens van onze 
parochie (de layout van deze pagina is onlangs 
veranderd). Daaronder staat een overzicht met 
items, klik op ‘Op de koffie bij…’ 

 
 

 
Meningen, opinies en ideeën van … 

 

Tja… 
 

‘Ook dit zal voorbij gaan’ 
 
Bij een tante van mij hing vroeger -keurig 
geborduurd en ingelijst- dit gezegde dat mij altijd 
is bijgebleven. Ik vroeg me toen af wat de 
bedoeling was. Ik kan het haar al lang niet meer 
vragen. Maar men kan met die opmerking alle 
kanten uit, en dat geeft tòch stof tot nadenken… 
 

Theo Kors 

 

Influenceer 
 

Ik heb een tijdje na lopen denken over dat 
zogenaamde vak: influenceer. Is dat wel een 
vak? (Je schijnt het trouwens met twee ‘ees’ te 
moeten schrijven, waarom weet ik ook niet…) . Ik 
heb uiteindelijk overwogen dat influenceer 
misschien wel het oudste vak ter wereld is. O.K., 
ik weet dat het oudste vak ter wereld 
toegeschreven wordt aan heel wat anders, maar 

ik heb me gerealiseerd dat dat helemaal niet 
waar blijkt te zijn(!).  
 
Eva, is de eerste influenceer geweest? Zij was 
toch degene die Adam zodanig beïnvloedde dat 
hij ook van die beruchte appel at? Eet meer fruit? 
Ja, ja, hij at van de appel en daarna was hij ‘de 
banaan’, en wij ook, dat merken wij allemaal nog 
tot op de dag van heden… Bovendien: Eva als 
eerste influenceer? Een vrouw?! Ik denk dat ik 
met die conclusie de hele vrouwenbeweging, en 
wellicht nog wat andere bewegingen tegen me in 
het harnas zou jagen.  
 
Even terug: ik realiseerde me dat Eva trouwens 
helemaal niet de eerste influenceer was: dat was 
die beruchte slang! Die fluisterde, volgens het 
verhaal, Eva in dat ze best van die grote boom - 
midden in het paradijs- mocht eten: niks mee aan 
de hand! Slangen vind ik nog steeds enge 
beesten: kun je nagaan hoe eng het vak van 
influenceer is! Trouwens: in feite is iedereen 
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influenceer. We beïnvloeden elkaar elke dag en 
telkens weer, nietwaar? Maar er echt je beroep 
van maken, zoals tegenwoordig blijkt…   
 
Echt door je werkgever aangestuurd worden om 
een bepaald product onder de aandacht te 
brengen, was natuurlijk al eerder aan de orde: 
reclamejongens en -meisjes zijn er al járen. 
Pakkende beelden en vooral -geslepen- slogans 
proberen ons dag-in-dag-uit te verleiden om iets - 
wat-dan-ook - aan te schaffen, of het nu om een 
bril,  een verzekering, shampoo of een kuipje 
boter gaat. Sommige kreten dreigen generaties 
lang te blijven hangen: ‘Heerlijk, helder, Hei…..!’: 
precies! ‘Alle ogen zijn gericht op Kw….’: een 
hele oude, maar iedereen denkt gelijk aan een 
stuk chocolade, wat trouwens -volgens mij- niet 
eens meer verkrijgbaar is. 
 
Doem- of complotdenkers, activisten in allerlei 
richtingen, woke-denkenden: wij kunnen het 
lezen in de krant of zien op de tv: zij vinden 
allemaal dat zij gelijk hebben. En is dat zo? Of 
mogen en kunnen wij zelf nog onze mening 
bepalen? Laten wij ons beïnvloeden en ons een 
bepaalde kant op laten duwen? Dat geeft te 
denken!  
 
Was Jezus Christus een influenceer? Jazeker!  
Natuurlijk onderrichtte hij zijn apostelen en 
leerlingen, en uiteraard - in de loop der eeuwen - 
ook ons door zijn tekenen, zijn voorschriften en 
geboden. Zijn invloed was enorm, en is dat nog 
steeds wereldwijd! Er is alleen een levensgroot, 
verschil: onze God geeft ons ‘bandbreedte’. De 
mens heeft de vrijheid gekregen om zich wel of 
niet door Zijn geboden en lessen te laten 
beïnvloeden. Gods Geest is daarbij een 
onontbeerlijke hulp en steun om ons de enige 
juiste keuze te laten maken. Gesteund door Zijn 
oneindige wijsheid is die keuze trouwens niet zo 
moeilijk! 

Theo Kors 

 
 

 

Zomerse uitnodiging 

 
 
De grote zomervakantieperiode is nog steeds 
niet voorbij. Vaak valt het leven ‘stil’ in deze 
periode. Allerlei clubs, koren en andere vereni-
gingen houden een vakantiestop. 
  
Maar niet iedereen gaat op vakantie. Om die 
rden nodigen parochies, musea, een speeltuin en 
een Bijbelse tuin en medewerkers van 
SamenKerk u uit om erop uit te trekken. U en jij. 
Samen met familie, buren of vrienden. Of als 
groepje medeparochianen. Speciaal voor u als 
lezer van SamenKerk kunt u de hele zomer 
mooie kerken bezoeken, (orgel)concerten 
bijwonen, lezingen, rondleidingen, tentoonstel-
lingen... en nog veel meer! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met de SamenKerk zomerpas 2023, dat is de 
onderste strook van de voorpagina van 
SamenKerk van 6 juli, krijgt u leuke kortingen op 
uw museumbezoek.  
 
Pak de schaar en ga erop uit!  
De redactie van SamenKerk wenst u een heer-
lijke zomer toe met deze zomerse uitnodiging! 
 
Ontvangt u SamenKerk niet thuis? Dan heeft u 
deze kunnen vinden achterin de kerk op de lees 
standaard, dee kunt u altijd gratis meenemen. 
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VIERINGENROOSTER (periode 27 augustus t/m 15 oktober 2023) 
 

Vespers en Eucharistie in Haarlemmerliede  
Liedeweg 52 -  Elke dinsdag t/m vrijdag 
 

Stiltegebed en zingen van de psalmen   17.30 uur 
Eucharistie  18.00 uur 
Vespers en eucharistie zijn geïntegreerd, het is evenwel ook mogelijk voor één van 
beide te kiezen. 
 

 

 
 

Eucharistie in Halfweg  
Elke woensdagmorgen om 10.00 uur 
 
 
 

Wijzigingen in onderstaand rooster m.b.t. voorgangers en koren  
worden op de website aangepast. 

 
 Haarlemmerliede 

Jacobus de 
Meerdere 

Liedeweg 52 
11.00 uur 

Spaarndam 
Sint Adalbertus 

Ringweg 30 
 

11.00 uur 

Vijfhuizen 
Sint Augustinus 

Kr. Spieringweg 400 
11.00 uur 

Halfweg 
O.L.V. Geboorte 

Dr. Schaepmanstr. 7 
 

9.30 uur 
Zondag  
 
      27 augustus 

 

Eucharistieviering 
Pater Patrick 
St. Cecilia 
 

  

Eucharistieviering 
Pater Clement 
Samenzang 
 

 

Eucharistieviering 
Pater Patrick 
Samenzang 

Zondag 
 
       3 september 

  

Eucharistieviering 
Pater Clement 
St. Cecilia 
 

 

Aanvang 10.00 uur 
Oecumenische 
gebedsviering 
In de Feesttent 
Ds. Jan Scheele-
Goedhart 
Leo Mesman 
 

 

Eucharistieviering 
Pater Clement 
Samenzang 

Zondag 
 
    10 september 

 

Eucharistieviering 
Pater Patrick 
St. Cecilia 

 

  
 

 

Eucharistieviering 
Pater Clement  
Samenzang 
 

 

Eucharistieviering 
Pater Clement 
St. Caecilia - Halfweg 

Maandag 
    
    11 september 

  
 

  
 

  
 

Aanvang: 19.00 uur 
Oecumenische dienst 
Sparrenlaan 
Zwanenburg 

Zondag 
 
    17 september 

  

 

 

Eucharistieviering 
Pater Patrick 
St. Cecilia 
 

 

Eucharistieviering 
Pater Clement  
Dameskoor 
 

 

Eucharistieviering 
Pater Patrick 
St. Caecilia - Halfweg 

Zondag 
 
    24 september 

  

 

 

Eucharistieviering 
Vicaris Bart Putter  
Pater Clement 
St. Cecilia 
Inzegening orgel 
 

 

Eucharistieviering 
Pater Patrick 
Samenzang 
 

 

Eucharistieviering 
Br Bernard Zweers 
St. Cecilia – H’Liede 
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 Haarlemmerliede 
Jacobus de 
Meerdere 

Liedeweg 52 
11.00 uur 

Spaarndam 
Sint Adalbertus 

Ringweg 30 
 

11.00 uur 

Vijfhuizen 
Sint Augustinus 
Kr. Spieringweg 

400 
11.00 uur 

Halfweg 
O.L.V. Geboorte 

Dr. Schaepmanstr. 7 
 

9.30 uur 
Zondag 
 
      1 oktober 

 

Eucharistieviering 
Pater Patrick 
St. Cecilia 

 

  
 

 

Eucharistieviering 
Pater Clement  
Samenzang 
 

 

Eucharistieviering 
Br Bernard Zweers 
Dameskoor Vijfh. 

Zondag 
 
       8 oktober 

  

Eucharistieviering 
Br Bernard Zweers 
St. Cecilia 
 

 

Eucharistieviering 
Pater Gerard 
Timmermans  
Gemengd koor 
 

 

Eucharistieviering 
Pater Patrick 
Samenzang 

Maandag 
    
      9 oktober 

  
 

  
 

  
 

Aanvang: 19.00 uur 
Oecumenische dienst 
Sparrenlaan 
Zwanenburg 

Zondag 
 
    15 oktober 

 

Eucharistieviering 
Br Bernard Zweers 
St. Cecilia 

 

  
 

 

Eucharistieviering 
Pater Patrick 
Gregoriaanse 
Cantorij 
 

 

Eucharistieviering 
Br Bernard Zweers 
Dameskoor 
Pro Ecclesia 

 

De in deze agenda opgenomen vieringen, voorgangers en koren kunnen te allen tijde wijzigen. 

Kijk op de website voor de definitieve opgave of vraag het na bij uw contactpersoon van de parochie. 

Lezingen die tijdens de vieringen worden gebruikt kunt u vinden op onze website www.meerliede.nl 

 

De vieringen vanuit Halfweg worden via de livestream uitgezonden.  

Wilt u online meevieren ga dan naar www.youtube.com/c/ParochiesMeerLiede of geef u emailadres door 

voor de wekelijkse notificatie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heeft u onze vernieuwde website al bekeken. Klik bovenin op de oranje teksten en er ontvouwen zich 

pagina’s vol informtie, zeer de moeite waard om te lezen. 
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Informatie MeerLiede parochies 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

St. Jacobus de 
Meerdere  
Haarlemmerliede 

O.L.V. Geboorte 
Halfweg 

St. Adalbertus 
Spaarndam 

St. Augustinus 
Vijfhuizen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor meer informatie per parochie www.meerliede.nl 

klik op de homepage bovenin de balk op locatie 

St. Jacobus de Meerdere 

Liedeweg 52    

2065 AK  Haarlemmerliede               023- 532 77 80 

 
 

Secr. & Kerkhofbeheer: Th. Kors    023-533 05 53 

Theo.Kors@kpnplanet.nl                       06-284 02 506 
        

Penningmeester:  vacature 
 

 

Bankrekening                     NL97 RABO 0118 39 3987 
        

Misintenties: Mevr. H. Rutte.     023-533 24 85 
        

De Stoep  

* bij activiteiten   M. van Opzeeland    06-215 94 931 

* voor afspraken  C. van Kippersluis  023-532 88 67 
          

Voor meer informatie: 

https://www.meerliede.nl/jacobus-de-meerdere 

 

St. Augustinus 
Kromme Spieringweg 400 
2141 AM  Vijfhuizen 
 

Secretariaat         voor post zie kerk adres 
                            secretaris.kerkvijfhuizen@gmail.com 
  

Penningmeester: R. van der Riet 06-101 818 29 
kerkvijfhuizenpennningmeester@gmail.com  
 

Bankrekening NL68 RABO 0324 53 5902 
 

Misintenties: R. Beelen 023-558 16 29 
 

Bezoekgroep: G.M. Witteman-Bohté     023-558 11 68 
 

De Luifel 

Beheer: A. de Koning-Verschoor   023-558 11 75 

Voor meer informatie: 

https://www.meerliede.nl/st-augustinus  

 

 

 

O.L.V. Geboorte 

Dr. Schaepmanstraat 7 

1165 GP  Halfweg    020-497 70 69 

parochieolvgeboortehalfweg@hetnet.nl  

info@parochiehalfweg.nl   

Facebook@ParochieHwg 

Secretariaat: H. Terwijn                        06-41 64 4640 

                      voor post zie kerkadres 
 

Penningmeester: A. Kuhlman             023-537 67 42 
 

Bankrekening                    NL63 RABO 0324 60 2049 
 

Begraafplaatsbeheerder: L. Buijs         020-497 60 16 
 

Koster: C. Poelsma                               020-497 64 97 
 

Voor meer informatie: 

https://www.meerliede.nl/o-l-v-geboorte 

 

St. Adalbertus                   postadres 
Ringweg 30                                             postbus 5 
2064 KK  Spaarndam 2064 ZG  Spaarndam 
 

Secretariaat: K. Duwêl                   06-48 888 338 
karinduwel@hetnet.nl              023-538 97 07 
 

Penningmeester: A. Kuhlman             023-537 67 42 
akuhlman@quicknet.nl 
 

Bankrekening                    NL58 RABO 0118 39 1100 
    

kopij parochieblad  parochieblad.adalbertus@gmail.com 
 

Misintenties: Mevr. J. Pijnaker              06-23 396 129 
 
Giften voor                         NL63 RABO 0118 31 5544 
Zr Thea Lemmers           t.n.v. Stichting Sinar Pelangi 
 

Voor meer informatie:  
https://www.meerliede.nl/st-adalbertus 
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Volledige en persoonlijke verzorging 

van begrafenissen en crematies 
 

Familiebedrijf sinds 1878, staat garant voor 

persoonlijke begeleiding rond overlijden en uitvaart 
 

Martin Uitendaal en zijn medewerkers staan 24 uur 

per dag voor u klaar  

Tel. (023) 532 44 86 
 

M.N. Uitendaal, Oranjestraat 25. Haarlem 

Laat uw zorg onze zorg zijn. 

 

 

Remco en Arnold Kuhlman 

Administraties, jaarrekening en belastingaangiftes 

Rembrandtweg 665B, 1181 GV  Amstelveen 

Talesiuspark 1, 2064 LJ Spaarndam 

020 6416735 / 023 5376742 

www.akuhlman.nl    info@akuhlman.nl 
 

 

     C.A. van Oeveren  
      Schilderwerken 

   
 

E-mail: cavanoeveren@gmail.com 

zie ook onze uitgevoerde projecten op: 

http://www.cavanoeveren.nl/ 

 

 
 

Wethouder Fijenpad 3 

 1165 GC  Halfweg 
   

 Telefoon: 0651194964 

http://www.akuhlman.nl/
mailto:cavanoeveren@gmail.com
http://www.cavanoeveren.nl/


  

   

  

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
DE BLOOMSENSATIE 

 

              BEZOEK ONS IN 
  ZWANENBURG OF HAARLEM   
 

020 331 85 83 

info@pluknbloom.nl 
 

Gespecialiseerd in 
Rouw- en Trouw- 
arrangementen 

 

            
       Lindenlaan 43, 1161 VJ  Zwanenburg 
 

        Wij bieden onze klanten: 
        * kwaliteit, vakmanschap en service gerichtheid 
        * duidelijke prijsafspraken en helder advies 
 

Kijk voor meer informatie op onze website: 

www.loodgietersbedrijfpmeekel.nl 
 

of stel uw vragen via de e-mail 

meekel.loodgieters@online.nl 
 

 

tel:020%20331%2085%2083
mailto:info@pluknbloom.nl
https://d.docs.live.net/e59ca3de7a4e6218/Mijn%20data/Word/Kerk/Parochieblad%20PU/Jaar%204%20nr%207/www.loodgietersbedrijfpmeekel.nl
https://d.docs.live.net/e59ca3de7a4e6218/Mijn%20data/Word/Kerk/Parochieblad%20PU/Jaar%204%20nr%207/meekel.loodgieters@online.nl


 

 

 
 
  
 
 
 
 


