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U kunt een bijdrage leveren aan een van de 

MeerLiede kerken via 

www.meerliede.nl/doneren 

Scan de QR-code met uw mobiel of tablet en 

volg de stappen. 

 
 

Secretariaat SVB MeerLiede 
Liedeweg 52 
2065 AK  Haarlemmerliede 
pumeerliede@gmail.com 
 
Website MeerLiede:   www.meerliede.nl 
Klik op 'Locaties' en u vindt alle parochies. 

 

Verhuisbericht 
Gaat u verhuizen of komt u NIEUW in een van 
onze parochies........ laat het ons weten.  
Dank u !! 
 
Redactie MeerLiedeblad:   
meerliedeblad@hotmail.com) 
 

 

 

Tekst bij ons voorblad: 
Wat verbindt de parochies van Haarlemmerliede, Halfweg, Spaarndam en Vijfhuizen? 
Met deze vraag in het achterhoofd dacht ik na over een voorplaat voor ons nieuwe parochieblad. 
Na enige tijd kwam het woord "water" in mij op. 
Via water (Ringvaart, de Liede en Spaarne) zijn we in fysieke zin met elkaar verbonden. 
Via het water van onze doop zijn we in geestelijke zin met elkaar verbonden. 
Ontwerper Auke Herrema heeft onze verbondenheid op een fantastische manier zichtbaar gemaakt. 

Corina Klaver 
                                                                                                   Voormalig Vicevoorzitter Parochiebestuur MeerLiede 

 

http://www.meerliede.nl/doneren
mailto:pumeerliede@gmail.com
https://d.docs.live.net/AppData/Roaming/Microsoft/Concept%20PU%20blad/www.pumeerliede.nl
https://d.docs.live.net/e59ca3de7a4e6218/Mijn%20data/Word/Kerk/Parochieblad%20PU/jaar%201%20nr%201/meerliedeblad@hotmail.com
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Van het Pastoraat 
 

Hemelvaart en Pinksteren 

In het Nieuwe Testament kunnen wij lezen hoe 
die barmhartige Vader zijn Zoon naar ons toe 
stuurt. En die goddelijke Zoon toont een ander 
gezicht: dat van mens tot mens. Want Hij 
verblijft een groot aantal jaren tussen ons, als 
mens, als leraar, als spirituele kracht voor veel 
mensen die Hem omringen, gedurende zijn 
verblijf op aarde. En de Zoon verwijst naar die 
Vader die Hem gezonden heeft en waarnaar Hij 
na verloop van tijd terug keert. In het licht van de 
eeuwigheid gezien is het verblijf van Jezus maar 
erg kort, maar het heeft -in vele opzichten- 
geweldige gevolgen voor de mensheid en u en 
ik kunnen ons realiseren dat dat ook juist de 
bedoeling was!  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Met Hemelvaart keert Jezus terug naar zijn 
Vader. En hoewel ze onder de indruk zijn van 
die onmiskenbaar goddelijke gebeurtenis, slaan 
de apostelen dat toch met de nodige vrees 
gade, want wat nu? Maar wanneer de Zoon naar 
de Vader terug keert, laat hij hen -en ons!- niet 
met lege handen achter. Dat markeert 
Pinksteren. De ommekeer die zijn Zoon op 
aarde heeft achter gelaten, de erfenis waarmee 
de apostelen aan de gang moeten gaan om de 
kerk van Jezus Christus te gaan stichten over de 
hele aarde: die erfenis moet met verstand 
beheerd worden. Wij hebben de Vader en de 
Zoon, maar dan komt het derde gezicht van 
God, de Geest, aan de orde: wanneer Hij aan de 
apostelen de wijsheid schenkt om de 
fundamenten te gaan leggen, onder al die 
volkeren, voor die kerk.  
 
De wijsheid van God wordt ons nog steeds 
onderwezen, maar het is aan ons om er iets 
mee te doen. En heel eerlijk: zijn wij in ons hart 
niet een beetje jaloers op die mannen met die 

beroemde ‘vurige tongen’? Jaloers op dat inzicht 
en vooral die wijsheid? Zouden wij ook niet 
graag die volle wijsheid willen bezitten om ons 
standvastig en beheerst staande te houden in 
de woelige wereld van vandaag? 

Theo Kors 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De vergadering van de Pastoraatsgroep, op 11 
april jl., heeft een dermate inhoud en karakter 
gehad, dat het van belang is om u -lezers van dit 
parochieblad en in feite alle parochianen van 
MeerLiede- daarvan verslag te doen. 
 
Allereerst werd nog eens vastgesteld welke taak 
en betekenis de Pastoraatsgroep moet hebben. 
Bemerkt werd, dat in sommige gevallen de 
lokale parochieteams zich wel eens willen 
mengen in liturgische aangelegenheden.  
 
Parochieteams houden zich bezig met wat wij 
zouden kunnen noemen: huishoudelijke 
aangelegenheden. Diegenen die zich daar in 
feite mee bezig houden, weten dat ze werk 
genoeg hebben! Een Pastoraatsgroep biedt 
ondersteuning aan de priester(s) en/of diaken(s) 
of andere, incidentele voorgangers. Ze 
ondersteunt catechese, diaconie en eventueel 
liturgie.   
 
De bedoeling was, dat een nieuwe vicevoorzitter 
van het parochiebestuur van MeerLiede ook als 
vicevoorzitter zou functioneren voor de 
Pastoraatsgroep. Daar -bij het ter perse gaan 
van deze editie- die persoon binnen het 
parochiebestuur nog niet bekend was, zal José 
Pijnaker voorlopig als ad interim de 
Pastoraatsgroep voorzitten. 
 
De gebruikelijke terugblik op de Goede Week  
leverde positieve geluiden op over de vieringen 
gedurende Palmzondag, het Paastridiuum en 
Pasen, al viel het aantal kerkgangers hier en 
daar soms wat tegen. M.b.t. het niet-zingen van 
“Mediorkoor Voices” op Goede Vrijdag merkten 
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de paters op dat de periode tussen de vieringen 
van Witte Donderdag en die van Paaswake als 
een stille periode wordt beschouwd. Ze hebben 
bewondering voor ‘Mediorkoor Voices’, maar op 
elk ander moment van het jaar. Eveneens werd 
opgemerkt dat Palmzondag beslist geen goed 
moment is voor een oecumenische viering. Het 
afdekken met paars doek van de beelden in de . 
kerken kàn, volgens het bisschoppelijk 
Directorium, maar moet niet. Bediscussieerd 
werden de mogelijkheden en de beschik-
baarheid van vrijwilligers en de, soms behoorlijk 
gevaarlijke, capriolen die moeten worden 
uitgehaald. Dit wordt aan de parochies zelf 
overgelaten.  
 
Het agendapunt ‘Van de paters’ heeft tot een 
levendige discussie en tot een paar besluiten 
geleid. Met name binnen de liturgie hadden 
beide paters een aantal op- en aanmerkingen 
die dringend aandacht en aanpassing, 
behoefden. De paters willen zich graag aan de 
bestaande regels houden. 
Zo werd o.m. aandacht besteed dat er hier en 
daar soms wat teveel geconsacreerde hosties 
werden bewaard in het tabernakel. Bovendien 
werd erop gewezen dat alleen de voorganger, of 
daartoe bevoegde mensen, de ciborie uit het 
tabernakel mogen halen en er weer in te zetten. 
Voor de parochies die het aangaat werd 
aangegeven daar actie op te ondernemen. 
Aldus werd besloten. 

Het bellen bij de consecratie wordt nogal eens 
weggelaten. Hoewel dat, historisch gezien, nog 
wel eens anders wordt uitgelegd, werd er op 
gewezen dat het moet worden beschouwd als 
een eerbetoon aan God, en dat dat echt weer in 
elke kerk zou moeten gebeuren. De 
Pastoraatsgroep gaat ook daarin mee. 
 
Er was ook wat discussie over het afsluiten van 
de lezingen en het eucharistiegebed, maar dat 
waren wat kleinigheden in verhouding tot de 
grote problemen die worden ondervonden. 
 
Mensen die het niet eens zijn met mededelingen 
omtrent de liturgie, of moeilijkheden hebben met 
verstaanbaarheid, blijken -meestal per email- 
hun ongenoegen te hebben geuit, soms in 
onvriendelijke bewoordingen. Pater Patrick 
stelde in de vergadering zéér nadrukkelijk dat hij 
-en pater Clement- zich enorm thuis voelen 
binnen MeerLiede en er in alle opzichten willen 
zijn voor de parochianen, van welke locatie dan 
ook. Dat betekent ook dat zij altijd open willen 
staan voor een persoonlijk gesprek of nadere 
uitleg. Zoals het verwoord werd: “Waarom 
komen ze dan niet gewoon naar ons toe, of 
melden ze zich niet bij de Pastoraatsgroep?”  
Middels dit kort verslag wil ik dit laatste o.m. 
gaarne onder de aandacht brengen! 

 
Theo Kors 

 
 

 
 

Algemene informatie
      

Van de Bestuurstafel 
 

Fusie 
 

Op 15 maart heeft het bestuur een gesprek 
gehad met het bisdom. In dat gesprek hebben 
wij aangegeven dat wij streven naar een fusie 
per 1 januari 2024. Tijdens dit gesprek kwam 
ook naar voren dat er een gebouwenplan moet 
komen én de aanwijzing van een centrale kerk. 
Met betrekking tot het gebouwenplan hebben wij 
aangegeven, dat naast de centrale kerk, de 
andere kerken als steunkerk open blijven.  
Voordat een definitieve beslissing wordt 
genomen, zal met de parochianen op korte 
termijn gecommuniceerd worden. 
 
Pastoraatsgroep 
 

De pastoraatsgroep heeft in José Pijnaker uit 
Halfweg een tijdelijke voorzitter gevonden.  
Zij zal in deze functie voorzien, met als 
aandachtsgebied pastoraal, totdat het 

MeerLiedebestuur een nieuwe vicevoorzitter, 
heeft gevonden. 
 
Intrekken vacature 
 

Naar aanleiding van de vacature van 
secretariaatsmedewerker die in ons 
parochieblad heeft gestaan, heeft Bram 
Koenders aangeboden om als vrijwilliger de 
website van MeerLiede te onderhouden en waar 
nodig te verbeteren.  
Ook heeft hij aangeboden om te zijner tijd een 
communicatieplan op te stellen. Zijn aanbod 
hebben wij in dank aanvaard. Door dit aanbod 
en de wisseling bij het secretariaat, dat vorig 
jaar heeft plaatsgevonden, vinden wij het niet 
nodig om de vacature te vervullen. 
 
Verkoop 
 

De 2 woningbouwkavels aan de voorzijde van 
de voormalige begraafplaats in Oud-Osdorp, zijn 
op 7 maart jl. geleverd aan de kopers. 
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Landschapsarchitect 
 

De landschapsarchitect (dezelfde als in het 
project Halfweg in  2017) heeft een ontwerp 
gemaakt, om het toegangspad en de voormalige 
begraafplaats aan de Osdorperweg beter 
toegankelijk te maken, in combinatie met de 
aanleg van het groen. Beide zijn inmiddels 
gemeentelijk Monument. 
 
Orgel 
 

In de St. Adalbertuskerk in Spaarndam, zal in de 
maand april het orgel worden vervangen door 
het kerkorgel van de reeds gesloten kerk in 
Bloemendaal. 

Parochiebestuur MeerLiede 

 
 

Even voorstellen 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ik zal mij even voorstellen: mijn naam is Bram 
Koenders en ik ben al van jongs af aan actief in 
onze parochies. De laatste paar jaar houd ik mij 
vooral bezig met de coördinatie van het 
livestream team, het maken van filmpjes en het 
beheer van ons YouTube kanaal.  
 
Als reactie op de vacature van secretariaats-
medewerker, heb ik bij het parochiebestuur 
aangeboden om als vrijwilliger het beheer van 
onze website op mij te nemen. Het bestuur heeft 
mijn aanbod aanvaard waarop we in de 
afgelopen maand gestart zijn met de overdracht 
van het beheer van de website, dat tot nu toe 
door Henny Terwijn werd gedaan. Henny zal 
zich wat minder met de website gaan 
bezighouden, dus voor alle zaken met 
betrekking tot de website kunt u contact met mij 
opnemen.  
 
Wellicht is het u al opgevallen: de website van 
MeerLiede ondergaat inmiddels al wat 
veranderingen. Om te zorgen dat iedereen die 
de website bezoekt de informatie waar hij/zij 
naar op zoek is eenvoudig kan vinden, wordt de 
informatie anders gestructureerd.  

Voorbeelden hiervan zijn de eerste communie 
en het vormsel die hun eigen pagina hebben 
gekregen onder het kopje ‘Sacramenten’, maar 
ook het opsplitsen van de ‘Over Ons’-pagina in 
losse pagina’s onder het kopje ‘Over Ons’ in het 
menu.  
 
De pagina’s van de afzonderlijke locaties zullen 
ook aangepakt worden; op deze pagina’s komen 
blokken die in- en uitgeklapt kunnen worden. Op 
deze manier staat nog steeds alle informatie op 
de pagina, maar is direct zichtbaar welke 
informatie wel en welke informatie niet op de 
pagina gevonden kan worden. 
 
Mist u informatie op de website, kunt u bepaalde 
informatie niet vinden, of heeft u goede ideeën? 
Laat het mij dan vooral weten! U kunt daarvoor 
mailen naar parochiesmeerliede@gmail.com. 
 

Bram Koenders 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In de jaarvergadering van 13 april jl. heeft Leo 
van der Helm zijn taak als voorzitter neergelegd. 
Leo is meer dan 40 jaar voorzitter van het 
Gemengde koor in Halfweg geweest. 
 
Elise Nibbering is door het bestuur 
voorgedragen als nieuwe voorzitter van 
St. Caecilia en zij heeft dit geaccepteerd. 
 

Mary Singer (secretaris) 

 
 

Lezing over de Camino 
 

Op verzoek van de organisatie van het 
Dorpshuis verzorgt Theo Kors een lezing over 
de Camino de Santiago die hij in het verleden 
maakte, uiteraard verlevendigd met de nodige 
foto’s. Belangstellenden zijn uiteraard van harte 
welkom! 
 
Plaats: Het Dorpshuis in Spaarndam,  
            aan de Ringweg. 
Datum: 20 juni a.s. 
Tijd:      20.00 uur. 
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                                                  Halfweg 
 
Zoals u gemerkt heeft hebben wij, in de Goede 
Week, niet de Passion kunnen zingen. Dit 
vonden wij erg jammer. Er is het nodige 
veranderd binnen onze eigen kerk. Binnenkort 
gaan wij met elkaar om de tafel om te kijken in 
welke vorm wij, als koor, verder kunnen gaan. 
 
In ieder geval zullen wij de vormselviering van 
zaterdag 27 mei, aanvang 19.30 uur, muzikaal 
omlijsten. Ook zingen wij in de tentviering (van 
de feestweek in Zwanenburg) van zondag 
4 juni, aanvang 10.00 uur. 
 
Zing jij ook graag, en ben je ouder dan 12 jaar, 
kom dan eens langs op onze repetities die 
gehouden worden in de kerk in Halfweg en zing 
met ons mee. 
 
Wij repeteren o.a. op woensdag 17 en 24 mei 
van 19.30 tot 21.30 uur. 
Contactpersoon:                            Henriëtte Oudejans  

                         06 27298644 
mediorkoorvoices.wordpress.com  

 

PINKSTERACTIE 2023  
 

Geloven in de ander. Samen één missie 
 

Onze Nederlandse missionarissen en missionair 
werkers zijn gedreven mensen die zich iedere 
dag weer inzetten voor hun kwetsbare naasten. 
Tijdens de Pinksteractie van de Week 
Nederlandse Missionaris (WNM) zetten wij hen 
in de schijnwerpers. Dat verdienen ze. Want al 
vragen deze helden weinig, ze kunnen een 
mentaal en financieel steuntje in de rug goed 
gebruiken. Wij voeren campagne om hen te 
ondersteunen in hun werk en welzijn. Doet u 
mee? 
 
Betere toekomst voor kwetsbare mensen. 
Geïnspireerd door hun geloof zetten 
missionarissen en missionair werkers zich 
wereldwijd in om kwetsbare mensen een beter 
leven te bieden. Missionaris Sander Kesseler 
werkt bijvoorbeeld als priester in Uganda, waar 
hij vluchtelingen begeleidt. Missionair werker 
Jacinta van Luijk zet zich in Kenia in voor 
alcohol- en drugsverslaafden en voor mensen 

met hiv/aids. Zij zijn het gezicht van onze 
Pinksteractie van 2023.  
 
Al meer dan vijftig jaar steunt de WNM 
missionarissen en missionair werkers. We 
bieden bijvoorbeeld financiële steun voor 
verzekeringen, bijzondere ziektekosten en de 
premie voor de AOW. Daarmee zorgen we 
ervoor dat zij hun werk zorgeloos kunnen doen. 
Daarnaast bieden we missionarissen 
vakantiegeld, zodat zij tijdens een verlof in 
Nederland geen hulp hoeven te vragen van 
familie of vrienden. En ook in noodgevallen 
kunnen missionarissen een beroep op ons doen. 
Er is een speciaal fonds, waarmee een gestolen 
computer of andere belangrijke zaken 
vervangen kunnen worden als dat nodig is.  
 
Alleen met uw hulp kunnen wij missionarissen 
zoals Sander en Jacinta een welverdiend 
steuntje in de rug blijven bieden. Doet u daarom 
mee met de Pinksteractie?  
Van 20 tot en met 28 mei. De collecte met 
Pinksteren is geheel voor dit doel bestemd. Voor 
nadere informatie over hun werk verwijzen wij u 
naar de site van de Week van de Nederlandse 
Missionarissen: 
www.weeknederlandsemissionarissen.nl.  
Ook kunt u uw bijdrage storten op: 
IBAN: NL30RABO0171211111 t.n.v. week 
Nederlandse missionarissen. 
  

Namens hen hartelijk dank. 
Missie, Ontwikkeling en Vrede Meerliede 

 

Bedevaart naar Banneux 
12 - 16 mei 

 
In 1933 verscheen Maria enkele malen aan een 
jong meisje in het Belgische Banneux. Maria 
noemde zich hier de ‘Moeder van de Verlosser’ 
en ‘Maagd der armen’. 
 
Vanaf die tijd bezoeken velen Banneux en is het 
uitgegroeid tot een kleine bedevaartplaats, waar 
gelovigen, zieken en gezonden, kracht ervaren. 
 
Vanuit het bisdom Haarlem-Amsterdam wordt 
een bedevaart georganiseerd. Deze bedevaart 
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is ontstaan als een ziekentriduüm. Een van de 
bussen is ingericht zodat er rolstoelgebruikers 
mee kunnen. De Hospitaliteit, waar we tijdens 
de bedevaart verblijven, heeft een eenvoudige 
verpleegafdeling. 
 
Elke dag zijn er gezamenlijke maaltijden, 
gebedsmomenten en de H. Mis. Daarnaast is 
voldoende tijd voor ontspanning en het bezoek 
aan een van de winkels. 
 
Op zondagochtend sluiten we ons aan bij de 
internationale hoogmis, meestal met een van de 
Nederlandse bisschoppen als hoofdcelebrant. 
 
Op dinsdag morgen vertrekken de bussen weer 
terug naar Nederland. 
 
De data voor 2023 zijn:  

- van 12 tot en met 16 mei  
- van 25 tot en met 29 augustus. 

 
Kosten voor de bedevaart: € 295,00 
 
Voor meer informatie en aanmelding kunt u 
contact opnemen met: 

Mevrouw Ellen van der Laan 
banneux.bisdomhaarlem@outlook.nl 

06-30918593 

 
 
 

Misintenties 
Alle misintenties binnen ons samenwerkings-
verband MeerLiede worden op zondag zichtbaar 
gemaakt tijdens de Heilige Communie op het 
grote scherm in de kerk van Halfweg en via de 
livestream. 
 
 

St. Jacobus de Meerdere 
Haarlemmerliede 
 

Zondag 21 mei 
Marijke Schouten-Rieu; Jan van Schie; Henk Rutte; Wim H. 
Rutte; Piet Thorborg; overl. ouders Piet en Elly van 
Duijnhoven-Vereecken; overl. fam. Rutte en Hoenderdos; 
Cees en To Rutte-Hoenderdos; Tiny Wempe-Mesman; Ans 
Zandvliet-van Loon; Thijs en Jolanda Bouma-Landgraaf; 
Wilhemina Zandvliet-Kroon. 
 
Zondag 4 juni 
Wim en Hannie de Vries-Ketelaar; overl. ouders Rutte-van 
Loon, Antoon; Marijke, Wim, Cor, Henk en Frank; Jan van 
Schie; Dignom en Hendrika van Schie-Vriesekoop; Corrie 
en Klaas van den Bos-Kortekaas; Aad van Neste; Niek en 
Lenie van der Aar-Huiberts; overl. ouders Poelgeest-
Brondsema; Jan Poelgeest; Jan en Erik Kroon; Piet 
Thorborg; Siem van der Aar; Ernst van Geldorp; Gé 
Mesman; Tiny van Ruiten-Rutte; Adrie Molenaar; Jacoba 
Kemper; Jos Thorborg; Marian van Schie-Cappendijk; 
Coby Vink; Henk en Plona Oud-Balm. 
 
 

Zondag 18 juni 
Niek Molenaar; Wilhemina Zandvliet-Kroon; Marijke 
Schouten-Rieu; Jan van Schie; Henk Rutte; Wim H. Rutte; 
Piet Thorborg; overl. ouders Piet en Elly van Duijnhoven-
Vereecken; overl. fam. Rutte en Hoenderdos; Cees en To 
Rutte-Hoenderdos; Tiny Wempe-Mesman; Ans Zandvliet-
van Loon; Thijs en Jolanda Bouma-Handgraaf; Wilhemina 
Zandvliet-Kroon 
 
Zondag 2 juli 
Wim en Hannie de Vries-Ketelaar; overl. ouders Rutte-van 
Loon, Antoon; Marijke, Wim, Cor, Henk en Frank; Jan van 
Schie; Dignom en Hendrika van Schie-Vriesekoop; Corrie 
en Klaas van den Bos-Kortekaas; Aad van Neste; Niek en 
Lenie van der Aar-Huiberts; overl. ouders Poelgeest-
Brondsema; Jan Poelgeest; Jan en Erik Kroon; Siem van 
der Aar; Piet Thorborg; Ernst van Geldorp; Gé Mesman; 
Tiny van Ruiten-Rutte; Adrie Molenaar; Jacoba Kemper; 
Jos Thorborg; Marian van Schie-Cappendijk; Coby Vink  

 
O.L.V. Geboorte, Halfweg 
 

Zondag 7 mei 
Piet Kreike en zoon Peter; Leo en Marietje Barlag-Steen; 
overl. ouders Toon en Nel Heemskerk; Nico en Connie 
Toussaint-Naessens; Johannes J.J. Kuijpers; overl. ouders 
Kooter-Verbruggen; Ad en Rina Berg-Blommestijn; Piet van 
Rooijen; Overleden leden van St. Caecilia. 
 
Zondag 14 mei     
Ton en Ans Garthoff-van der Geest; Johannes J.J. Kuijpers; 
Han en Ada van Scheppingen-de Heus; Henny Bouman; 
overl. fam. van Groeningen-Storm, zoon Pierre en dochter 
Hetty; Jan en An Nibbering-Pijnaker; overl. ouders Stoets-
Hutauruk; overl. ouders Pijnaker-Nibbering en overl. 
kinderen. 
 
 
Zondag 21 meil 
Overl. ouders Terwijn-de Lange en dochter Truus; Henk en 
Cor Bottelier en zonen Piet en Henk; Leo en Marietje 
Barlag-Steen; Nico en Connie Toussaint-Naessens; Nico 
Kuiper; Johannes J.J. Kuijpers; Appie Kreike; Wim 
Schönhage; Lea van Velzen-Noordermeer. 
 
Zondag 28 mei 
Wil Loogman; Ton en Ans Garthoff-van der Geest; Nico 
Kuiper; Johannes J.J. Kuijpers; Jan en An Nibbering-
Pijnaker; Hein en Elise Bosman-Kwadijk. 
 
Zondag 4 juni 
Piet Kreike en zoon Peter; Leo en Marietje Barlag-Steen; 
overl. ouders Toon en Nel Heemskerk; Ton en Ans 
Garthoff-van der Geest; overl. ouders Schut-Eijsvogel; 
Johannes J.J. Kuijpers; overl. ouders Kooter-Verbruggen; 
Ad en Rina Berg-Blommestijn. 
 
Zondag 11 juni 
Johannes J.J. Kuijpers; Han en Ada van Scheppingen-de 
Heus; Henny Bouman; overl. fam. van Groeningen-Storm, 
zoon Pierre en dochter Hetty; Hen Witjes en schoonzus 
Lenie Verheul. 
 
Zondag 18 juni  
Leo en Marietje Barlag-Steen; Johannes J.J. Kuijpers; 
overl. ouders Pijnaker-Nibbering en overl. kinderen; Wim 
Schönhage. 
 
Zondag 25 juni 
Jaap Stolwijk; Johannes J.J. Kuijpers; Jan en An Nibbering-
Pijnaker. 
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Vervolg: O.L.V. Geboorte, Halfweg 
 
Zondag 2 juli 
Piet Kreike en zoon Peter; Leo en Marietje Barlag-Steen; 
overl. ouders Toon en Nel Heemskerk; Johannes J.J. 
Kuijpers; Ad en Rina Berg-Blommestijn. 

 
St. Adalbertus, Spaarndam 
 
Zondag 28 mei 
Henk Oud en Plona Oud-Balm; Thijs Bouma; Pieter van 
der Voorn; Broeder Theo Vink; overl. ouders Piet en Elly 
van Duijnhoven-Vereecken; Piet Melman; Hermanus 
Kroon; Piet en Arno Valent; overl. ouders van Geldorp-van 
Bentem; Gerrit van de Beldt; overl. ouders Niehot-Oud; Nel 
en Maarten van der Voorn; Jos Thorborg; Jacoba 
Lambertina Kemper. 
 
Zondag 11 juni 
Jos Thorborg; Niels Molenaar; overl. ouders van Lieshout-
van Schooten; overl. ouders van  Warmerdam-van Eden; 
Joop Duijndam; Gerrit van de Beldt; overl. ouders van 
Geldorp-van Bentem; overl. ouders Granneman-Groot. 
 
Zondag 25 juni 
Nel en Maarten van der Voorn; Pieter van der Voorn; 
Broeder Theo Vink; overl. ouders Wim en Truus en zoon 
Ivo Bijl; Piet Melman; Jan Kerkvliet; overl. ouders Piet en 
Elly van Duijnhoven-Vereecken; overl. dames To en Anna 
Blom; Joop en Freek Wesseling; Jacoba Lambertina 
Kemper. 

 
St. Augustinus, Vijfhuizen 
 
Zondag 7 mei 
Jo Driessen-Vervaart; Jan Romeijn; Truus Jansen; Ria de 
Koning; overl. vrijwilligers van de parochie. 
 
Zondag 14 mei     
Jaap en Laura Zuurbier-Duivenvoorden; Bert de Koning; 
Tom Kester; Kees en Ellis Wennekers; Rie, Joop en Riet, 
Frans Willemse en overl. ouders; Toon Olsthoorn. 

 
Zondag 21 april 
Theo Paardekooper; Greetje en Piet de Wit. 
 
Zondag 28 mei 
Jaap en Laura Zuurbier-Duivenvoorden; Wil en Johan van 
Haaster-Heemskerk; Nicolaas Engele en Catharina 
Engele-Cazander; overl. ouders Gieske-Moison; Overl. 
ouders Jansen-Mesman, Ben Huiskens, Mirjam Luiten-
Huiskens, Henk Bakkenhoven; Nico en Geertruida 
Stokman-Stut en overl. zoon Nico; Ria Kramer-Cobelens; 
Myriam Gonzalez; Cees Willemse; Ursula Micheline 
Carolina-Peltier; Louis-Pierre Simonetti. 
 
Zondag 4 juni 
Wil en Johan van Haaster-Heemskerk; Bert de Koning; 
Tom Kester; Rie, Joop en Riet, Frans Willemse en overl. 
ouders; overl. vrijwilligers van de parochie; Jan en Arthur 
Daane; Jan Romein; Truus Jansen; Ria de Koning. 
 
 
Zondag 11 juni 
Jaap en Laura Zuurbier-Duivenvoorden; Nico en 
Geertruida Stokman-Stut en overl. zoon Nico; Kees en Ellis 
Wennekers. 
 
Zondag 18 juni  
Jaap en Laura Zuurbier-Duivenvoorden; Bert en Rina 
Olsthoorn-Stokman en overl. zoon en dochters; Theo 
Paardekooper; Greetje en Piet de Wit; Wim van ’t Erve. 
 
Zondag 25 juni 
Nicolaas Engele en Catharina Engele-Cazander; overl. 
ouders Gieske-Moison; Ria Kramer-Cobelens; overl. 
ouders Jansen-Mesman, Ben Huiskens, Mirjam Luiten-
Huiskens, Henk Bakkenhoven; Myriam Gonzalez; Ursula 
Micheline Carolina-Peltier; Louis-Pierre Simonetti. 
 
Zondag 2 juli 
Bert de Koning; Tom Kester; Rie, Joop en Riet, Frans 
Willemse en overl. ouders; Overl. vrijwilligers van de 
parochie; Jo Driessen-Vervaart; Truus Jansen; Ria de 
Koning. 
 

 
 
 

 

  

 

Berichten uit de parochies  
 
 

 

                             Autorijschema! 
 

 
 
Voor vervoer vanuit Spaarndam naar 
Haarlemmerliede en v.v. parochianen die mee 
willen rijden kunnen de chauffeur/chauffeuse 
bellen. 
 
07-05-2023 Hans Oud  06-23362133 
21-05-2023 Wim Pijnaker  06-10632647 
04-06-2023 Marty Vink  023-5371902 
18-06-2023 Theo van Lieshout  023-5373648 
02-07-2023 Hans Oud  06-23362133 

 

 Kosterschema St. Adalbertus 
   

   
 
 
 
 
 
 

14-05-2023      Wim Pijnaker 
28-05-2023      Theo van Lieshout 
11-06-2023      Herman Koeman 
25-06-2023      Wim Pijnaker 
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Jaarlijkse fietstocht naar de 
Adelbertusakker 
 

Hoewel er nog geen datum bekend is wanneer 
de viering op de Adelbertusakker in Egmond-
Binnen dit jaar zal plaats vinden, maken we nu 
alvast melding van deze jaarlijkse fietstocht. 
Wanneer het volgende parochieblad uitkomt zijn 
we te laat voor de oproep van deze fietstocht.  
De datum van de viering zal zeer waarschijnlijk 
zondag 25 juni zijn. Mocht dit anders worden 
dan maken we dit kenbaar door middel van de 
daarvoor beschikbare kanalen. 
       
Op de fiets naar Egmond-Binnen, naar de 
Adelbertusakker, waar we het patroonsfeest van 
de heilige Adalbertus mogen meevieren.  
Wij vertrekken om precies 7.15 uur, vanaf de  
St. Adalbertuskerk. Dan hebben we ruim de 
gelegenheid om op tijd in Egmond-Binnen te 
zijn, wij moeten namelijk met de pont van 8.00 
uur in Velsen over. Wij zijn dan tussen 9.15 en 
9.30 uur in Egmond-Binnen waar we dan nog 
gelegenheid hebben om een kopje koffie te 
drinken en een broodje te eten. Koffie en 
broodjes worden verzorgd.  
 
Degenen die wel naar Egmond willen, maar niet 
op de fiets, kunnen ook per auto naar Egmond.  
Als u zich daarvoor opgeeft kunnen we bekijken 
of u samen kunt rijden.  
 
De eucharistieviering is om 10.00 uur in de 
openlucht op de St. Adelbertusakker. Na de 
viering is er koffiedrinken in de tuin van de abdij 
in Egmond-Binnen. De fietstocht gaat in ieder 
geval door ook bij slecht weer is er een viering 
op de Adelbertusakker.  
 
Iedereen is van harte uitgenodigd mee te gaan, 
ook de parochianen uit Haarlemmerliede, 
Halfweg/Zwanenburg en Vijfhuizen.  
Wel is het belangrijk dat u zich aanmeld. Dan 
kunnen we daar met de catering rekening mee 
houden.  
 
Bij opgave graag vermelden uw naam, 
telefoonnummer en/of email adres.  
Mochten zich onverwachts wijzigingen 
voordoen, dan kunnen we u op de hoogte 
brengen.  
Net als andere jaren hopen we weer met een 
grote groep naar Egmond te gaan én laten we 
duimen voor mooi weer.   
 
Wanneer: vermoedelijk 25 juni 
Start:  7.15 uur bij de  

St. Adalbertuskerk,  
Ringweg 30, Spaarndam  

Informatie: Arnold Kuhlman  
tel: 023-5376742 
      06-51906742 

             email: akuhlman@quicknet.nl 
          
  Theo van Lieshout    

tel: 023-5373648 
06-28682734 
email: theovanlieshout@hetnet.nl

           
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
De Stoep al 25 jaar de huiskamer 
van Haarlemmerliede!! 

 

Activiteiten: 
Gastvrij koffiedrinken na de viering op zondag! 
Even gezellig bijpraten en wetenswaardigheden 
uitwisselen.  
 
Wol 
Denk ook in de zomer aan onze breiclub die 
breit nog steeds voor goede doelen. Donatie in 
breiwol of geld hiervoor is meer dan welkom. 
Inleveren bij de Stoep, indien geopend, of bel 
Riet Buys 023-5340655. 
 
Mini-Bieb 
Lezen in de vakantie is voor velen een plezier, 
met een hartverwarmend avonturen boek uit 
onze mini-bieb, die altijd open is!  
 

7 



  

 

Jeu de Boules 
In mei gaan we ook weer starten met deze 
heerlijke buitenactiviteit op de woensdagmiddag. 
Gooi eens een balletje op en geniet. Nieuwe 
deelnemers altijd welkom. 
 
Algemeen 
De Stoep kunt u ook afhuren voor een 
vergadering, bijeenkomst of expositie. 

 
Vrijwilligers voor hand en spandiensten altijd 
welkom! 
 
Info: 
Riet Buys 023-5340655 agenda afspraken 
Mary van Opzeeland, beheerder 06-21594931 
Cees van Kippersluis, ass. Beheerder 
                                    06-33757109   

 
 
 

 
 

 

Berichten van en over parochianen 
 
 

 
 

 
Verhuisd; 
 

Net na de deadline van het vorige parochieblad 
kwam het bericht dat Paul en Ineke Willemse zijn 
verhuisd naar de Vijfhuizerdijk 71. Ze zijn terug 
op de plek van hun oude huis dat plaats heeft 
gemaakt voor een prachtige woning van een niet 
alledaags ontwerp. 
Wij wensen jullie veel geluk in je paleisje aan de 
Ringvaart! 

 
 
 
In gesprek met…. 
 
Cees en Corry van Kippersluis-van Vliet, een 
actief echtpaar. 
 
De 76-jarige Cees van Kippersluis is als 
boerenzoon geboren in IJsselstein, als een van 
de negen kinderen. Uiteraard moest hij in zijn 
vrije tijd helpen op de boerderij. Ambities om zelf 
boer te worden, had hij niet. Twee van zijn 
jongere broers zouden het bedrijf uiteindelijk 
overnemen. Als overgangsperiode van twee jaar 
zou Cees na zijn middelbare opleiding, het bedrijf 
runnen. Daarna ging hij in militaire dienst, bij de 
verbindingsdienst. Na zijn dienstplicht volgden 
diverse opleidingen. Zo was er een laborant 

opleiding en een managementopleiding specifiek 
in het supermarkt wezen. 
 
Ook de 73-jarige Corry van Vliet werd in 
Hoenkoop als één van een tweeling geboren als 
boerendochter. Zij was de vijfde van een groot 
gezin van 12 kinderen. Zij volgde de Mulo en 
later een opleiding als apothekersassistente in 
Oudewater. Daarnaast zorgde zij voor de jongere 
broertjes en zusjes. 
 
Cees en Corry ontmoeten elkaar op het sportveld 
bij de Katholieke Plattelands Jongeren (KPJ). 
Corry: “Ik was erg goed in atletiek, met name in 
hardlopen en verspringen. Omdat ik dus nogal 

allround was, deed ik mee met de 5 kamp.” 
Sportief waren Cees en Corry allebei. Later 
zouden beiden ook nog meedoen aan de 
Elfstedentocht. 
 
In 1970 trouwden het stel. Cees: “Ik kon bij een 
supermarkt in Rhenen aan de slag als 
bedrijfsleider. Daarbij was ook een woning 
beschikbaar. Wij besloten dus te trouwen. Echter 
na twee jaar had ik het wel gezien met dit werk. 
Ik ben op zoek gegaan naar iets anders.” Tijdens 
de periode in Rhenen werkte Corry als 
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apothekersassistente. Ook werd in deze periode 
hun eerste zoon geboren. 
 
Op zoek naar een andere functie, solliciteerde 
Cees in 1972 bij de Keuringsdienst van Waren in 
Haarlem. Toen hij werd aangenomen, verhuisde 
het echtpaar naar de Rijnstraat in Haarlem. Twee 
jaar later volgde een verhuizing naar de 
Zwitserlandstraat in Haarlem. Inmiddels was hun 
tweede zoon geboren en stopte Corry met 
werken buiten de deur. In 1985 kochten zij een 
woning in Haarlemmerliede. Hier beviel het hun 
zo goed dat zij er nog steeds wonen. 
 
Cees maakte aardig carrière bij de Keurings-
dienst van Waren. Na vier jaar keurmeester, 
werd hij hoofd van de buitendienst. Cees: “De 
dienst in Haarlem werd echter opgeheven en ik 
werd overgeplaatst naar Amsterdam. Daar werd 
ik plaatsvervangend directeur. Begin jaren 
negentig kwam ik veelvuldig vanuit mijn functie in 
de landelijke media, door mijn strijd tegen de 
onhygiënische toestanden in de horeca en met 
name bij de Amsterdamse vrijmarkt. Buiten mijn 
normale werktijd, was ik avonddocent op het 
Ondernemers College. Helaas werd ik in 1997 en 
1998 getroffen door een hartinfarct. Daarna heb 
ik nog vijf jaar gewerkt, maar ik was niet meer 
helemaal de oude. Op 57½ jaar kon ik stoppen 
en mij alleen nog bezighouden met zaken die ik 
leuk vond.” Corry werkte nadat de kinderen weer 
wat groter waren, op diverse plaatsen in Haarlem 
als apothekersassistente. 
 
Cees heeft in de periode dat zij in Schalkwijk 
woonden, een jaar in het parochiebestuur 
gezeten. Ook was hij 7 jaar partijvoorzitter van 
het CDA in Haarlemmerliede en Spaarnwoude. 
Later werd hij fractievoorzitter van het CDA in 
deze gemeente. In 2007 werd hij gevraagd als 
voorzitter van de Parochiële Caritas Instelling 
(PCI). In deze functie is hij vooral bezig met 
mensen in nood, ouderen en eenzamen. Ook is 
hij actief als schuldhulpmaatje. 
 
Corry werd vijf jaar geleden benaderd door Atty 
Rutte-Kroon. Corry: ‘Ik ging helpen bij het 
kosterswerk. Als hulpkoster zorg ik ervoor dat de 
zaken rond bijvoorbeeld huwelijken en 
begrafenissen klaar staan. Ook zorg ik ervoor dat 
de Stoep open is. Daarnaast help ik ook nog bij 
het klaverjassen in de Stoep. Bovendien zijn wij 
druk bezig met de voorbereidingen voor het 25-
jarige bestaan van de Stoep. Helaas is het voor 
mij sinds een paar maanden wat minder, door 
rugproblemen. Ik hoop dat ik weer gauw aan de 
gang kan gaan.” 
 

Al met al een actief echtpaar, waaraan de 
parochie Haarlemmerliede nog veel plezier zal 
kunnen beleven. 

Henk van Ommeren 

 
 
 

Delfina Gonzalez neemt afscheid 
 
Na een ‘dienstverband’ van liefst 15 jaar als 
misdienaar/acoliet heeft Delfina Gonzalez op 15 
maart afscheid genomen. Ze was 6 toen ze 
begon, nu is ze 21 en studeert al een aantal 
jaren in Leiden, waar ze ook woont. Desondanks 
kwam ze graag naar Vijfhuizen wanneer ze 
ingeroosterd was. 

Ze had zichzelf en de parochie beloofd de 15 jaar 
vol te maken en daar heeft Delfina, altijd vrolijk 
en in voor een gezellig praatje, zich aan 
gehouden.  
Namens de parochie heeft Ton Overgaag haar 
aan het eind van de viering bedankt voor haar 
inzet, haar succes gewenst met haar studie 
verpleegkunde en haar in de bloemen gezet.  
Dit onder dankbaar applaus van de kerkgangers. 
 

Frans Witteman 

 
 

Op de koffie bij……  
 

Hans en Rina Putters-Aarsen 
 

Voor deze rubriek trekt gastredacteur Frans 
Witteman er met pen en papier op uit om aan de 
keukentafel leuke, mooie, ontroerende of 
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verbazingwekkende verhalen en herinneringen te 
noteren. 
 
Aan de muur naast de voordeur een fraaie 
gepotte bakte regenput met daarop de namen 
van Hans en Rina en hun kinderen. Net als ik  
bedenk dat het een treffende verwijzing is naar 
de familie Putters die hier woont, zwaait de deur 
open. “Ik was nog aan het gymmen bij de 
televisie met Olga Commandeur, je weet wel”, 
zegt Rina (81) opgewekt. Nu weet ik dat niet, 
maar dat maakt niet uit. We zoeken de grote 
eettafel op die uitzicht biedt op de keuken en de 
fraaie tuin die Hans (83) nog zelf bijhoudt, vertelt 
hij als ook hij is aangeschoven. Bewegen is goed 
voor een mens en dat brengen ze in praktijk. 
Hans tennist en maakt ‘s morgens de nodige 
kilometers op de hometrainer, Rina beweegt dus 
voor de tv en is bovendien lid van de gym club in 
het dorp. Dat de koffie vergezeld gaat van een 
grote stroopwafel is dan ook geen probleem. 
 
Hans, geboren in de Haarlemse Kleverparkbuurt, 
begint na de mulo op een accountantskantoor en 
na een tussenstap als etaleur gaat hij werken bij 
een groothandel in de doe-het-zelfbranche. Zijn 
loopbaan laat zich lezen als een spannend 
jongensboek. Vanaf de onderste trede klimt hij 
op tot directeur. Totdat het bedrijf in 1996 wordt 
verkocht en Hans op zijn 57ste het huis aan de 
Kooikersweg kan gaan opknappen. “En zolang 
heb ik hem al over de vloer”, grapt Rina die 
eveneens een geboren Haarlemse is. 
Haar wieg stond in de Drapenierstraat in de 
Vijfhoek. Toen een volksbuurt nu een buurt 
waarvoor yuppen elkaar overbieden op jacht 
naar een huis. “Wij woonden destijds in een 
onbewoonbaar verklaarde woning”, vertelt Rina. 
“We konden naar een nieuw huis in Schalkwijk, 
maar mijn vader wilde niet. Hij was een echt 
stadsmens.”  
 
Rina gaat haar geld verdienen achter een 
naaimachine. “Na twee jaar huishoudschool zei 
m’n vader tegen me ‘je bent nu 15, tijd om te 
gaan werken. Ga de hele stad maar door en 
waar je het meest kan verdienen ga je beginnen’. 
Het werd Kerko in de Stephensonstraat waar ik 
overhemden ging naaien. Ik had het snel onder 
de knie. Mijn loon kreeg ik elke week in een 
zakje.” Rina is 18 als ze Hans ontmoet op een 

dansavondje. De vonk slaat over en ze krijgen 
verkering. Als Hans Rina voor de eerste keer 
naar huis brengt schrikt hij zich rot vanwege het 
huis en de buurt waarin ze woont. Maar hij kijkt 
er doorheen. Rina: “Op een avond zei m’n vader 
dat er een jongen aan de deur was geweest die 
een grammofoonplaat voor me had gebracht.  
Ik weet het nog goed. Een lp van Jacques Brel.” 
Hans knikt. “Klopt precies. Het was een rib uit 
m’n lijf.” 
 
Ze vinden een huis in Westzaan. Hij is de eerste 
in de familie die een huis koopt. Hans’ vader 
vindt het maar niks. “Je gaat snel failliet”, 
voorspelt hij. Gelukkig gebeurt het niet. Na 1,5 
jaar verkering trouwen ze in november 1963. 
Hans werkt in Amsterdam. Er zijn nog geen 
tunnels, al het verkeer moet met de pont het IJ 
over. Het wordt almaar drukker en daarom kopen 
ze een nieuwbouwwoning in Schalkwijk. Handig 
ook aangezien het bedrijf naar Rijsenhout was 
verhuisd. Tot ze in verwachting is blijft Rina 
werken op het jurkenatelier van Kerko in 
Amsterdam. Ze rijdt met Hans mee.  
Rina: “Als groen meisje kwam ik tussen alleen 
maar Amsterdammers terecht. Het was lachen, 
elke dag weer.” 
 
Op een dag horen ze dat er aan de Kooikersweg 
kavels te koop staan. Er is veel animo.  
“We hadden geluk en zijn het avontuur 
aangegaan”, vertelt Hans. “Hypotheek, architect, 
aannemer, het heeft heel wat stress gekost, 
maar wat waren we blij toen we half mei 1977 
konden verhuizen. We zitten er nog steeds en 
willen niet weg.” Rina werd in januari 2008 lid van 
het Gemengd Koor. “Dirk van der Eerden had het 
al eens eerder aan me gevraagd totdat hij een 
keer in de winkel van Kemp achter me stond en 
het opnieuw vroeg. Ik kan helemaal niet zingen 
zei ik, waarop Dirk antwoordde ’je mag ook 
playbacken’. Dat kan ik me nu niet meer 
voorstellen. Ik ben wezen kijken en gebleven. 
Het is leuk en gezellig. Net zoals de 65+dag 
waar we samen naar toe gaan.” 
 
Alle voorgaande 67 artikelen van deze rubriek 
staan op onze website www.meerliede.nl. Ga 
naar Locaties, St. Augustinusparochie en klik op 
de button Op de koffie bij… 
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Meningen, opinies en ideeën van … 
 

Tja… 
 

“Ieder mens heeft een bron in zichzelf die dieper 
is dan het platte leven van alledag” 

Zr. Auxeline  
(moeder-overste klooster “Alverna”) 

 
 
"Probeer deel te zijn van iets groters dan jezelf"  
 

Huub Oosterhuis 
 1 november 1933 - 9 april 2023) 

 
 

Help! De dokter verzuipt… 
 

Onder deze titel schreef Toon Kortooms eens 
een geweldige streekroman over een 
plattelandsdokter. Onder dezelfde kreet schreef 
de parochie van de Goede Herder in Schalkwijk, 
jaren geleden, eens een oproep aan de 
parochianen om deel te nemen aan de actie 
Kerkbalans. 
Het had zo’n verbluffend resultaat, dat de 
penningmeester naderhand in het parochieblad 
schreef: “Laat de parochie maar schuiven…!”. 
(n.a.v. de titel van het vervolgboek van Toon 
Kortooms!) Maar wanneer het op ‘schuiven’ aan 
komt, dan ‘schuift’ men, volgens de 
penningmeester, in MeerLiede niet zo rap 
meer…  
 
Waren er in 2021 nog een relatief groot aantal 
mensen die deel namen aan de actie 
Kerkbalans, in 2022 was het al beduidend minder 
en in dit jaar is de deelname, tot nu toe 
tenminste, bedroevend te noemen.  
Zijn we niet zo betrokken meer? Vergeten?  
 
Parochianen van MeerLiede, zorg dat uw 
parochie haar taken optimaal uit kan voeren en 
maak alsnog uw bijdrage aan Kerkbalans in orde. 
Zorg, dat ook onze penningmeester binnenkort 
opgewekt kan verzuchten:  
“Laat MeerLiede maar schuiven…” 

Theo Kors 

 
 
 

Claus Sluter Calvarie 
 

In het voorjaar van 2021 deed het Rijksmuseum 
in Amsterdam een spectaculaire aankoop met de 
sculptuur Calvarie van Claus Sluter. 
Sluter wordt gezien als de grondlegger van het 
realisme en naturalisme in de beeldhouwkunst. 
 
 

Het werk van deze veertiende-eeuwse, 
vernieuwende kunstenaar is van grote invloed 
geweest op andere grootheden in de kunst, zoals 
de gebroeders Van Eyk en later Rembrandt van 
Rijn. 
 
Er is weinig bekend over het leven van Claus 
Sluter. Waarschijnlijk werd hij rond 1350 geboren 
in Haarlem. Er wordt aangenomen dat hij 
dezelfde is als Claes de Slutere van Herlam die 
in 1379 in de boeken van het Brusselse steen- 
en beeldhouwersgilde voorkomt. Op 1 maart 
1385 werd hij aangesteld als assistent van Jean 
de Marville, de hofbeeldhouwer van Filips de 
Stoute. 
Na de dood van Marville werd hij benoemd tot de 
nieuwe hofbeeldhouwer van het Bourgondische 
hof; voor deze prestigieuze functie werd alleen 
een kunstenaar gevraagd die op een goede staat 
van dienst kon bogen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het werk van Sluter is zeer beperkt en 
voornamelijk in steen uitgevoerd. 
Van zijn hand is het praalgraf van Filips de 
Stoute dat niet onderdoet voor de laatste 
rustplaats van iemand van koninklijke huize. 
Op kosten van Filips de Stoute reisde Sluter 
bijvoorbeeld naar Dinant om daar marmer te 
kopen en albast liet hij uit Grenoble komen. 
Sluter verzorgde de indrukwekkende ornamenten 
rond het portaal van de kloosterkerk van de 
Chartreuse de Champmol en de Mozesput in 
Dijon, Frankrijk. Een metershoge console met 
zes levensechte oudtestamentische figuren, 
wordt tot zijn beste werk gerekend. 
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De Calvarie is niet meer dan 56 centimeter hoog 
en uit een stuk buxushout gesneden. 
Centraal hangt het lichaam van Christus aan een 
licht geknikt rank kruis. 
Links en rechts onder het kruis staan de H. 
Maagd Maria en H. Johannes de Evangelist. 
Helemaal onderaan, in de holte van het kruis 
schuilt een leeuwin met haar drie welpen. 
In de Middeleeuwen dacht men dat welpjes 
doodgeboren werden en door gebrul tot leven 
gewekt werden. Deze symboliek komt heel 

zelden voor in de Middeleeuwen en verbeeldt de 
verrijzenis van Christus. 
Het is helaas niet duidelijk voor wie Claus Sluter 
dit prachtige werk gemaakt heeft.   
Maar materiaalkeuze en de gedetailleerde 
naturalistische uitvoering doen vermoeden dat 
deze Calvarie ooit gemaakt is voor de devotie 
van een vooraanstaand persoon. 
Misschien wel Filips de Stoute zelf. 
 

Uit de kunst; april 2022; 
Marianne Berman, PCI PU Meerliede. 

 
 

VIERINGENROOSTER (periode 7 mei t/m 2 juli 2023) 
 

Vespers en Eucharistie in Haarlemmerliede  
Liedeweg 52 -  Elke dinsdag t/m vrijdag 
 

Stiltegebed en zingen van de psalmen   17.30 uur 
Eucharistie  18.00 uur 
Vespers en eucharistie zijn geïntegreerd, het is evenwel ook mogelijk voor één van 
beide te kiezen. 
 

 

Eucharistie in Halfweg  
Elke woensdagmorgen om 10.00 uur 
 

 

 
 

Wijzigingen in onderstaand rooster m.b.t. voorgangers en koren  
worden op de website aangepast. 

 

 Haarlemmerliede 
Jacobus de 
Meerdere 

Liedeweg 52 
11.00 uur 

Spaarndam 
St  . Adalbertus 

Ringweg 30 
 

11.00 uur 

Vijfhuizen 
Sint Augustinus 
Kr. Spieringweg 

400 
11.00 uur 

Halfweg 
O.L.V. Geboorte 

Dr. Schaepmanstr. 7 
 

9.30 uur 
Zondag 
    
      7 mei 

 

Eucharistieviering 
Pater Patrick 
St. Cecilia 
 

  
 

 

Eucharistieviering 
Pater Clement 
Samenzang 
 

 

Eucharistieviering 
Broeder B. Zweers    
St. Caecilia Halfweg 

Zondag 
 
    14 mei 

  

 

 

Geen viering 
1ste communie viering 
in Halfweg ook met 
kinderen uit 
Spaarndam 
 

 

Eucharistieviering 
Broeder B. Zweers    
Dameskoor 

 

Eucharistieviering 
1ste Communie viering 

Pater Clement 
Pater Patrick 
Kinderkoor 

Donderdag 
 

    18 mei 
 
Hemelvaart 
 

 

Aanv.: 11.00 uur 
MeerLiedeviering 
Eucharistieviering 
Pater Clement 
Pater Patrick   

  
 
 

  

  
 

  

 

Gedurende de maand mei wordt in Halfweg  
de Rozenkrans gebeden 

 

                            Elke woensdagmorgen om 10:00 uur 
 

Aansluitend is de Eucharistieviering, na afloop wordt koffie gedronken. 
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 Haarlemmerliede 
Jacobus de 
Meerdere 

Liedeweg 52 

11.00 uur 

Spaarndam 
St. Adalbertus 
Ringweg 30 

 

11.00 uur 

Vijfhuizen 
Sint Augustinus 

Kr. Spieringweg 400 
 

11.00 uur 

Halfweg 
O.L.V. Geboorte 

Dr. Schaepmanstr. 7 
 

9.30 uur 
Zondag 
 
      21 mei 
 

  

Eucharistieviering 
Pater Patrick 
St. Cecilia 
 

  

 

 

Eucharistieviering 
Pater Clement 
Samenzang 

 

Eucharistieviering 
Pater Patrick 
Pro Ecclesia  

Zaterdag 
 
      27 mei 
 
Pinksterzaterdag 

   Aanvang: 19.30 uur 
Vormselviering 
Deken E. Jongerden 
Pater Clement 
Pater Patrick 
Mediorkoor Voices 

Zondag 
 
     28 mei 
 
Pinksteren 

   

Eucharistieviering 
Pater Patrick 
St. Cecilia 
 

 

Gebed en 
Communieviering 
Rob Mascini 
Gemengd koor 

 

Eucharistieviering 
Pater Clement 
St. Caecilia Halfweg 

Zondag 
 
      4 juni 

 

Eucharistieviering 
Pater Clement 
St. Cecilia 

  
 

 

Eucharistieviering 
Pater Patrick 
Dameskoor 

 

Eucharistieviering 
Broeder B. Zweers 
St. Caecilia Halfweg 

   

  
 

  

 
  
 

  

Aanv.: 10.00 uur 
Oecumenische 
dienst in de tent 
Ds. W. van Rijn & J. 
Pijnaker 
Verdere info volgt. 

 Zondag 
 
    11 juni 

  

Eucharistieviering 
Broeder B. Zweers 
St. Cecilia  
 

 

Eucharistieviering 
Pater Clement 
Gregoriaanse 
Cantorij 
 

 

Eucharistieviering 
Pater Patrick 
Gert Jan v.d. Wal 
Trio van Dameskoor 
uit Vijfhuizen 

Zondag 
 
    18 juni 

 

Eucharistieviering 
Pater Patrick 
St. Cecilia 

  

Eucharistieviering 
Pater Clement 
Samenzang 

 

Eucharistieviering 
Broeder B. Zweers 
St. Caecilia Halfweg 

Zondag 
 
    25 juni 

  

Eucharistieviering 
Pater Patrick 
St. Cecilia 

 

Eucharistieviering 
Broeder B. Zweers 
Gemengd koor 

 

Eucharistieviering 
Pater Clement 
Pro Ecclesia 

Zondag  
 
      2 juli 

 

Eucharistieviering 
Pater Patrick 
St. Cecilia 
 

  

Eucharistieviering 
Pater Clement 
Dameskoor 
 

 

Eucharistieviering 
Broeder B. Zweers 
St. Caecilia Halfweg 

De in deze agenda opgenomen vieringen, voorgangers en koren kunnen ten alle tijden wijzigen. 

 

Kijk op de website voor de definitieve opgave of vraag het na bij uw contactpersoon van de parochie. 

 

Lezingen welke tijdens de vieringen worden gebruikt kunt u vinden op onze website www.meerliede.nl 

De vieringen vanuit Halfweg worden via de livestream uitgezonden.  

 

Wilt u online meevieren ga dan naar www.youtube.com/c/ParochiesMeerLiede of geef u emailadres door 

voor de wekelijkse notificatie. 

 

 

13 



  

                    

 

Informatie MeerLiede parochies 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

St. Jacobus de 
Meerdere  
Haarlemmerliede 

O.L.V. Geboorte 
Halfweg 

St. Adalbertus 
Spaarndam 

St. Augustinus 
Vijfhuizen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

St. Jacobus de Meerdere 

Liedeweg 52    

2065 AK  Haarlemmerliede               023- 532 77 80 

 
 

Secr. & Kerkhofbeheer: Th. Kors    023-533 05 53 

Theo.Kors@kpnplanet.nl                       06-284 02 506 
        

Penningmeester:  vacature 
 

 

Bankrekening                     NL97 RABO 0118 39 3987 
        

Misintenties: Mevr. H. Rutte.     023-533 24 85 
        

De Stoep  

* bij activiteiten   M. van Opzeeland    06-215 94 931 

* voor afspraken R. Buijs                     023-534 06 55 
          

Voor meer informatie: 

https://www.meerliede.nl/jacobus-de-meerdere 

 

St. Augustinus 
Kromme Spieringweg 400 
2141 AM  Vijfhuizen 
 

Secretariaat         voor post zie kerk adres 
                            secretaris.kerkvijfhuizen@gmail.com 
  

Penningmeester: R. van der Riet 06-101 818 29 
kerkvijfhuizenpennningmeester@gmail.com  
 

Bankrekening NL68 RABO 0324 53 5902 
 

Misintenties: R. Beelen 023-558 16 29 
 

Bezoekgroep: G.M. Witteman-Bohté     023-558 11 68 
 

De Luifel 

Beheer: A. de Koning-Verschoor   023-558 11 75 

Voor meer informatie: 

https://www.meerliede.nl/st-augustinus  

 

 

 

O.L.V. Geboorte 

Dr. Schaepmanstraat 7 

1165 GP  Halfweg    020-497 70 69 

parochieolvgeboortehalfweg@hetnet.nl  

info@parochiehalfweg.nl   

Facebook@ParochieHwg 

Secretariaat: H. Terwijn                        06-41 64 4640 

                      voor post zie kerkadres 
 

Penningmeester: A. Kuhlman             023-537 67 42 
 

Bankrekening                    NL63 RABO 0324 60 2049 
 

Begraafplaatsbeheerder: L. Buijs         020-497 60 16 
 

Koster: C. Poelsma                               020-497 64 97 
 

Voor meer informatie: 

https://www.meerliede.nl/o-l-v-geboorte 

 

St. Adalbertus                   postadres 
Ringweg 30                                             postbus 5 
2064 KK  Spaarndam 2064 ZG  Spaarndam 
 

Secretariaat: K. Duwêl                   06-48 888 338 
karinduwel@hetnet.nl              023-538 97 07 
 

Penningmeester: A. Kuhlman             023-537 67 42 
akuhlman@quicknet.nl 
 

Bankrekening                    NL58 RABO 0118 39 1100 
    

kopij parochieblad  parochieblad.adalbertus@gmail.com 
 

Misintenties: Mevr. J. Pijnaker              06-23 396 129 
 
Giften voor                         NL63 RABO 0118 31 5544 
Zr Thea Lemmers           t.n.v. Stichting Sinar Pelangi 
 

Voor meer informatie:  
https://www.meerliede.nl/st-adalbertus 

Voor meer informatie per parochie www.meerliede.nl 

klik op de homepage bovenin de balk op locatie 
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Volledige en persoonlijke verzorging 

van begrafenissen en crematies 
 

Familiebedrijf sinds 1878, staat garant voor 

persoonlijke begeleiding rond overlijden en uitvaart 
 

Martin Uitendaal en zijn medewerkers staan 24 uur 

per dag voor u klaar  

Tel. (023) 532 44 86 
 

M.N. Uitendaal, Oranjestraat 25. Haarlem 

Laat uw zorg onze zorg zijn. 

 

 

Remco en Arnold Kuhlman 

Administraties, jaarrekening en belastingaangiftes 

Rembrandtweg 665B, 1181 GV  Amstelveen 

Talesiuspark 1, 2064 LJ Spaarndam 

020 6416735 / 023 5376742 

www.akuhlman.nl    info@akuhlman.nl 
 

 

     C.A. van Oeveren  
      Schilderwerken 

   
 

E-mail: cavanoeveren@gmail.com 

zie ook onze uitgevoerde projecten op: 

http://www.cavanoeveren.nl/ 

 

 
 

Wethouder Fijenpad 3 

 1165 GC  Halfweg 
   

 Telefoon: 0651194964 

http://www.akuhlman.nl/
mailto:cavanoeveren@gmail.com
http://www.cavanoeveren.nl/


  

   

  

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
DE BLOOMSENSATIE 

 

              BEZOEK ONS IN 
  ZWANENBURG OF HAARLEM   
 

020 331 85 83 

info@pluknbloom.nl 
 

Gespecialiseerd in 
Rouw- en Trouw- 
arrangementen 

 

            
       Lindenlaan 43, 1161 VJ  Zwanenburg 
 

        Wij bieden onze klanten: 
        * kwaliteit, vakmanschap en service gerichtheid 
        * duidelijke prijsafspraken en helder advies 
 

Kijk voor meer informatie op onze website: 

www.loodgietersbedrijfpmeekel.nl 
 

of stel uw vragen via de e-mail 

meekel.loodgieters@online.nl 

 
 

tel:020%20331%2085%2083
mailto:info@pluknbloom.nl
https://d.docs.live.net/e59ca3de7a4e6218/Mijn%20data/Word/Kerk/Parochieblad%20PU/Jaar%204%20nr%207/www.loodgietersbedrijfpmeekel.nl
https://d.docs.live.net/e59ca3de7a4e6218/Mijn%20data/Word/Kerk/Parochieblad%20PU/Jaar%204%20nr%207/meekel.loodgieters@online.nl


 

 

 
 
  
 
 
 
 


