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Pastoor Bernard Zweers 

Liedeweg 52, 2065 AK  Haarlemmerliede 

telefoon: 06-30629440 

bernardzweers@live.nl 

 

 

 

 

 

 

 

Pastor Fons Litjens 

Kromme Spieringweg 400, 2141 AM  Vijfhuizen 

telefoon: 06-12383288 

f.litjens@live.nl 

 

 

Secretariaat SVB MeerLiede 
Liedeweg 52 
2065 AK  Haarlemmerliede 
telefoon: 06-53832937 
pumeerliede@gmail.com 
 
Website MeerLiede:   www.meerliede.nl 
Klik op 'Locaties' en u vindt alle parochies. 

 

Verhuisbericht 
Gaat u verhuizen of komt u NIEUW in een van 
onze parochies........ doe ons dan een plezier  
en laat het ons weten.  
Dank u !! 
 
Redactie MeerLiedeblad:   
meerliedeblad@hotmail.com) 
 

 

 

Tekst bij ons voorblad: 
Wat verbindt de parochies van Haarlemmerliede,Halfweg,Spaarndam en Vijfhuizen? 
Met deze vraag in het achterhoofd dacht ik na over een voorplaat voor ons nieuwe parochieblad. 
Na enige tijd kwam het woord "water" in mij op. 
Via water (Ringvaart, de Liede en Spaarne) zijn we in fysieke zin met elkaar verbonden. 
Via het water van onze doop zijn we in geestelijke zin met elkaar verbonden. 
Ontwerper 'Auke Herrema' heeft onze verbondenheid op een fantastische manier zichtbaar gemaakt. 

Corina Klaver 
Vice voorzitter Parochiebestuur MeerLiede 
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Van de Pastores 
 
 

Terugblik op Kerstmis 
 

Wij zien terug op een zeer merkwaardige 
kersttijd: Geen overvolle kerken, geen uitbundig 
zingende koren, geen kerstvieringen met 
scholen, geen samenscholingen van 
kerkgangers die elkaar na afloop van de 
vieringen een Zalig Kerstmis wensen. Niets van 
dit alles. Wel vieringen met drie of vier zangers, 
een organist, een lector en de koster, voor het 
oog voor de camera. Deze gestreamde 
vieringen werden thuis gevolgd door enkele 
honderden parochianen en belangstellenden. 
Voor ons als pastores was het voorgaan in 
deze vieringen soms onwezenlijk omdat het 
directe contact met de geloofsgemeenschap 
ontbrak. 

 
Wij namen in de weken voor Kerstmis het 
besluit om de kerkdeuren voor publieke 
vieringen te sluiten, omdat wij het niet 
verantwoord vonden om in groepen bij elkaar te 
komen in een situatie van oplopende corona-
besmettingen en een bijna volledige lockdown 
van het maatschappelijke leven. Het corona-
virus houdt geen halt bij de kerkdeuren. 
Dat de kerstvieringen niet doorgingen was een 
tegenvaller voor allen die druk met de 
voorbereidingen bezig waren en zelfs nieuwe 
initiatieven hadden genomen. Zie het verhaal 
van Frans Witteman uit Vijfhuizen. Ook was het 
een teleurstelling voor alle parochianen die zich 
hadden verheugd op een viering in hun eigen 
kerk. 
 
Wij zijn dankbaar voor de inzet van de 
vrijwilligers die zich hebben ingezet voor het 
mogelijk maken van gestreamde vieringen 
vanuit de kerk van Halfweg. Achter de 
schermen is er heel veel werk verzet. Met veel 
plezier hebben wij gewerkt aan het maken van 

een vijftal filmpjes over de figuren uit de 
kerststal. Het internet biedt vele mogelijkheden  
om als kerk de boodschap uit te zenden, maar 
we realiseren ons ook dat dit 
eenrichtingsverkeer is. 
 
Wij wensen u een hoopvol 2021 in goede 
gezondheid en een herstel van het kerkelijk 
gemeenschapsleven. 
 
Hieronder een van de reacties die wij in de 
afgelopen tijd ontvingen: 
 

Ook al is het niet ideaal om niet fysiek bij 
elkaar te kunnen zijn, ben ik in deze tijd toch 
heel dankbaar voor de livestream. En 
speciaal vandaag op 1e Kerstdag. De 
livestream brengt het geloof in God in onze 
huiskamer,  waar ik in mijn pyjama 
deelgenoot van mag zijn. Dat maakt God heel 
dichtbij en gewoon één met ons. Het opent 
mijn hart hier en nu en dat gevoel kan 
niemand mij afnemen. Zonder lockdown en 
"verplichte" livestream had ik dit niet zo 
kunnen ervaren. Heel veel dank dat jullie dit 
op deze manier mogelijk maken! 

 
 
 

Vooruitzien naar 2021 
 

De door de Nederlandse regering afgekondigde 
lockdown duurt tot en met 19 januari. Op het 
moment dat wij dit schrijven is nog niet duidelijk 
hoe de coronacrisis zich zal ontwikkelen en 
welke maatregelen de regering na 19 januari 
bekend zal maken. Daarom kunnen wij via dit 
parochieblad nog geen duidelijkheid 
verschaffen over de agenda van vieringen en 
activiteiten. 
Woensdag 17 februari is Aswoensdag en begin 
van de Veertigdagentijd. Via de website en via 
de digitale en papieren nieuwsbrief zullen wij u 
tegen die tijd informeren over de wijze waarop 
wij Aswoensdag zullen gaan vieren. 
 

Bernard Zweers en Fons Litjens, pastores 

. 
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Algemene informatie

 

Samen van betekenis voor de kerk 
in onze parochie 
 

Als kerk zijn we van betekenis in de 
samenleving. Als gemeenschap zien we naar 
elkaar om en delen ons geloof in God met 
elkaar. Gedurende het afgelopen jaar bouwden 
we gestaag verder aan een gemeenschap die 
omziet naar elkaar.  
Dat bouwen werd ons wel erg lastig gemaakt 
door alle maatregelen die genomen moesten 
worden rondom het coronavirus.  
 
Natuurlijk 2020 was een jaar waarin alles anders 
was. Half maart werden we geconfronteerd met 
een totale lockdown tot aan Pinksteren. Een 
periode die nog een enorme nasleep gaat 
krijgen. 
Het was juist in deze tijd dat de MeerLiede- 
parochies van zich lieten spreken en ervoor 
zorgden dat u elk weekend naar een van de 
kerken kon om een gebed te doen of een kaars 
aan te steken.  
Vele andere activiteiten werden georganiseerd 
om er maar voor te zorgen dat we in verbinding 
met parochianen konden blijven. 
We denken hierbij aan de prachtige Paaskaart 
die op meer dan 1400 adressen is bezorgd: aan 
de contacten die werden onderhouden met de 
ouderen, hetzij door persoonlijk bezoek hetzij 
telefonisch: aan de kinderen die hun eerste 
communie wilden doen maar halverwege het 
project moesten stoppen: aan de 
uitvaartdiensten die gehouden moesten worden, 
hetzij in afgeslankte vorm. 
 
Toch werd het ook het jaar waarin we ontdekten 
op andere manieren te moeten communiceren 
dan alleen via ons parochieblad, mondeling of 
de website.  
Diverse keren werd een Nieuwsbrief uitgegeven 
om u van de actuele ontwikkelingen binnen 

MeerLiede op de hoogte te houden. 
Parochianen die niet over e-mail beschikken 
ontvingen deze op papier. 
Onderzoek werd gepleegd en dure apparatuur 
werd aangeschaft zodat we inmiddels allemaal 
(en dat hopen wij natuurlijk) via de MeerLiede- 
livestream de eucharistie mee vieren.  
 
Onze parochies vervullen anno 2021 een 
waardevolle plek in de lokale samenleving.  
Juist in een samenleving waarin mensen steeds 
vaker op zichzelf zijn aangewezen, vormen we 
met elkaar een gemeenschap waar mensen 
altijd welkom zijn.  
 
Zaterdag 16 januari 2021 start de landelijke 
Aktie Kerkbalans. Op of vanaf die datum zult u 
vanuit uw parochie een schrijven ontvangen met 
twee prachtige flyers waarin wordt gevraagd om 
deelname aan de actie en waarin u wordt 
gewezen op meerdere mogelijkheden om de 
parochie te steunen. 
  
Wij hopen en vertrouwen erop dat u na het lezen 
van het bovenstaande zult begrijpen dat uw 
steun en deelname aan de Aktie Kerkbalans van 
onschatbare waarde is. 
 
Om alle activiteiten in onze parochies ook in 
2021 voort te kunnen zetten, doen we een 
dringend beroep op u voor een bijdrage aan 
de Aktie Kerkbalans.  
 
Wij danken u heel hartelijk voor uw bijdrage! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2 



  

 

Stille Omgang in 2021 
 

 
De Stille Omgang wordt gehouden op zaterdag 
20 maart 2021 binnen de dan geldende 
mogelijkheden. 
Hiervoor zijn 4 varianten uitgewerkt door de 
organisatie van de Stille Omgang Amsterdam: 
 

1. Geen beperkingen; Stille Omgang gaat door. 
2. Kleine aanpassingen; Stille Omgang gaat in 

aangepaste vorm door. 
3. Groepsgrootte aanzienlijk beperkt; Stille 

Omgang op eigen locatie. 
4. (gedeeltelijke) Lockdown; Stille Omgang 

alleen digitaal. 
 

Omdat het in december 2020 nog niet duidelijk 
was welke variant uitgewerkt moet worden, 
verwijzen wij u naar onze website: 
www.stille-omgang-haarlem.nl. Mirakelroute 7 
vanaf Haarlemmerliede naar Amsterdam, deze 
kunt u hier bekijken en printen. In ieder geval 
kunt u de route zelfstandig lopen.  
 
Dit jaar zullen wij géén Stille Omgang met de 
bus, kerkdienst, koor etc. organiseren. 
 
Hopelijk kunnen we de Stille Omgang volgend 
jaar in 2022 weer op de ñnormale wijzeò 
organiseren. 

Arnold Kuhlman 

 
 
 

Geen MeerLieddag 
 

Besloten is om medio februari geen 
MeerLieddag te houden. Hoewel er tegen die tijd 
naar verwachting volop gevaccineerd wordt, 
komt de datum te vroeg om weer uit volle borst 
te gaan zingen. Afhankelijk van de 
ontwikkelingen wordt de zangdag mogelijk later 
dit jaar gehouden. 
 

Frans Witteman 

 
 

17 januari 2021 
Dag van het Jodendom 
 

Elke 17e januari staan wij, Nederlandse 
katholieken, uitdrukkelijk stil bij de relatie tussen 
ons, christenen, en het jodendom. Die dag is het 
Dag van het Jodendom.  
 
Christenen hebben namelijk een bijzondere 
relatie met het jodendom. Jezus, zijn familie en 
zijn leerlingen waren wetsgetrouwe, of beter 
gezegd, Tora-getrouwe joden. Ze hielden zich 
aan de geboden van de Tora en gingen op de 
grote joodse feestdagen naar de tempel in 
Jeruzalem. Als christenen delen wij dat deel van 
de Bijbel dat joden de Tenach en christenen het 
óOudeô of óEersteô Testament noemen. Al 
interpreteren we ze anders, we delen met de 
joden dezelfde verhalen, beelden en woorden.  
 
Helaas hebben christenen eeuwenlang vooral 
de nadruk gelegd op wat hen van de joden 
onderscheidde. Het jodendom werd gezien als 
een achterhaalde godsdienst. Joden kregen de 
naam onbetrouwbaar en zelfs moordenaars van 
Christus te zijn. Met alle gevolgen van dien. Met 
het Tweede Vaticaans Concilie heeft de rooms-
katholieke Kerk afstand genomen van dit soort 
denkbeelden. De Kerk is de broodnodige weg 
ingeslagen van zelfonderzoek, dialoog en 
vriendschap met de joden.  
 
De óDag van het Jodendomô is bedoeld om bij te 
dragen aan die nieuwe weg in bisdommen en 
parochies, soms in samenwerking met andere 
kerkgenootschappen. Inspiratie voor activiteiten 
is te vinden op de website 
www.dagvanhetjodendom.nl, met elk jaar een 
nieuw thema met daarbij korte artikelen, 
materialen, links naar nuttige informatie en tips 
voor prediking en catechese.  
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De Adventsbode 
 

Wat is het beste nieuws dat je kunt bedenken? 
Daarover hebben we in de afgelopen Adventstijd 
met de kinderen nagedacht. Op deze manier zijn 
we met de 25 deelnemers naar kerst, geleefd 
het feest van de geboorte van Jezus. Zijn komst 
is goed nieuws voor de hele wereld. Door de 
coronamaatregelen konden we niet bij elkaar 
komen, dé oplossing was wekelijks een envelop 
in de bus.  
 
Wat zat er in de envelop: 
Allereerst een positief vervolgverhaal, kort 
samengevat. Was het bij de start een flut 
krant(je) met slechts zes abonnees, vlak voor 
kerstmis was het een bloeiende krant met een 
zeer blije redactie en hééél veel nieuwe 
abonnees.  
De ógoed kijkenô bril die de kinderen moesten 
maken hebben in de adventstijd meegeholpen 

om alles op een positieve manier te blijven 
bekijken. 
Dan was er de óDe Adventsbodeô met illustraties 
en positieve berichtjes aan de voorkant en op de 
achterkant stonden de puzzeltjes en knutseltjes. 
 
De kinderen, vaak met hun ouders, zijn thuis 
hard aan het werk geweest. Om alle puzzeltjes 
(voor sommige misschien iets te moeilijk of te 
lastig) en knutseltjes te maken. Wij vonden het 
fijn om dit voor de kinderen te kunnen doen en 
hen mee te nemen op weg naar Kerstmis 

 
Hopelijk kunt u 
genieten van de mooie 
werkjes die zijn 
gemaakt.  

Karin Duwѻl 

Henny Terwijn 
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Delen voormalig kerkterrein  
O.L.V. Geboorte overgedragen  
aan de gemeente 
 

Met enige vertraging zijn uiteindelijk die delen 
van het oude kerkterrein, die nu formeel een 
openbaar karakter hebben gekregen, op 17 
december jl. notarieel overgedragen aan de 
gemeente Haarlemmermeer. 
U moet daarbij denken aan het vernieuwde 
kerkplein (m.u.v. het Heilig Hartbeeld), het 
Wethouder Fijenpad, het OLV Hofje en het 
plantsoentje aansluitend hierop.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Deze vertraging is het gevolg van het feit dat de 
ñnieuweò gemeente extra eisen stelt.  
Het is nu aan de gemeente om het 
groenonderhoud voor zijn rekening te nemen, 
zodat het groene karakter van het plan 
behouden blijft. Daarnaast was het uitgangspunt 
een autoluwe omgeving. Daarom is er zowel op 
het nieuwe kerkplein als het 
(eigen)parkeerterrein vóór Don Bosco, 
voldoende plaats voor zowél de nieuwe 
bewoners als de kerkgangers. 
Met deze overdracht kan het project ook 
eindelijk afgesloten worden. 

Gé Nibbering  
(Projectleider / Bestuurslid MeerLiede Gebouwen & Terreinen) 

 
 

Nieuwjaarswens 
 

Hoewel hij al lang geleden vertrok uit 
Haarlemmerliede, heeft pastor Jac. Hoevenaars 
ons nog niet vergeten. 
 

Wij ontvingen van hem (opnieuw) een kaart met 
de beste wensen voor 2021 en dank voor de 
aandacht die hij elk jaar weer krijgt vanuit de 
parochie! 

Misintenties 
 

Alle misintenties binnen ons samenwerkingsverband 
MeerLiede worden zowel op zaterdag als op zondag 
zichtbaar gemaakt tijdens de Heilige Communie op 
het grote scherm in de kerk van Halfweg en via de 
livestream!  
 
 

St. Jacobus de Meerdere 
Haarlemmerliede 
 

Zaterdag 6 en zondag 7 februari 
Wim en Hannie de Vries- Ketelaar; Henk Wempe; Overl. 
ouders Rutte-van Loon, Antoon, Marijke, Wim, Cor, Henk 
en Frank; Jan van Schie; Dignom en Hendrika van Schie-
Vriesekoop; Petrus en Cornelia van Schie-van der Peet; 
Ben en Riek van Warmerdam-Beukman; Overl. ouders 
Molenaar-Molenaar; Niek Molenaar; Corrie en Klaas van 
den Bos; Aad van Neste; Niek en Lenie van der Aar-
Huiberts; Overl. ouders Poelgeest-Brondsema; Jan 
Poelgeest; Jan Kroon; Erik Kroon; Wim H. Rutte; Piet 
Thorborg; Piet van Duijnhoven; Overl. ouders Vereecken-
Berkhout; Ton van Opzeeland; Overl. ouders van 
Opzeeland-Heeremans; Overl. ouders Bestenbreur-
Witteman; Siem van der Aar; Overl. fam. Rutte en 
Hoenderdos; Ernst van Geldorp; Cees en To Rutte-
Hoenderdos; Jaap Mens; Truus Keijzer-van der Aar.  
 
Zaterdag 20 en zondag 21 februari 2021  
Bep en Johan Rutte; Sunta en Ted van Warmerdam; 
Marijke Schouten-Rieu; Jan van Schie; Henk Rutte; Piet 
Thorborg.  
 
Zaterdag 6 en zondag 7 maart 2021    
Bep en Johan Rutte; Wim en Hannie de Vries-Ketelaar; 
Henk Wempe; Overl. ouders Rutte-van Loon, Antoon, 
Marijke, Wim, Cor, Henk en Frank; Jan van Schie; Dignom 
en Hendrika van Schie-Vriesekoop; Petrus en Cornelia van 
Schie-van der Peet; Ben en Riek van Warmerdam-
Beukman; Overl. ouders Burgman-van Dijk; Niek Molenaar; 
Corrie en Klaas van den Bos; Aad van Neste; Niek en 
Lenie van der Aar-Huiberts; Overl. ouders Poelgeest-
Brondsema; Jan Poelgeest; Jan Kroon; Erik Kroon; Piet 
Thorborg; Piet van Duijnhoven; Overl. ouders Vereecken-
Berkhout; Siem van der Aar; Overl. fam. Rutte en 
Hoenderdos; Ernst van Geldorp; Cees en To Rutte-
Hoenderdos; Jaap Mens; Truus Keijzer- van der Aar.  
 
Zaterdag 20 en zondag 21 maart 2021 
Marijke Schouten-Rieu; Jan van Schie; Henk Rutte; Wim H. 
Rutte; Piet Thorborg; Ton van Opzeeland; Overl. ouders 
van Opzeeland-Heeremans; Overl. ouders Bestenbreur-
Witteman. 
 

 
 
 

O.L.V. Geboorte, Halfweg 
 

Zaterdag 23 en zondag 24 januari 
Overl. ouders Toon en Nel Heemskerk; Ton Garthoff; Willy 
Kramer-van Scheppingen; Pieter van Rooijen. 
 

Zaterdag 30 en zondag 31 januari 
Marietje Barlag-Steen; Overl.ouders Boon-Schrama; Overl. 
ouders Kooter-Verbruggen; Hen Witjes en schoonzus 
Lenie; Jaap en Anny Kroon en hun zoon Rob. 
 

Zaterdag 6 en zondag 7 februari 
Piet Kreike en zoon Peter; Overl. ouders Terwijn-de Lange 
en dochter Truus; Henk en Cor Bottelier en zonen Piet en   
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