Voorbij de quarantaine.

Quarantaine is een frans woord en betekent
eigenlijk ‘veertigdaagse’. De vastentijd is een
veertigdaagse. Het getal veertig staat voor
woestijn, beproeving, lijden, doortocht. Bij
quarantaine denken we nu meteen aan de
corona-crisis.

En inderdaad, we leven in een soort woestijn, veel
is leeg en kaal: de winkelstraten, de scholen, de
horeca, de feestzalen, en..... de kerken. Juist nu
we behoefte hebben aan steun en kracht, kunnen
we niet in geloof samenkomen. Dat is voor velen
een groot gemis.

De veertigdagentijd (vasten) is een voorbereiding
op en een doortocht naar Pasen; de woestijn wordt
uiteindelijk doorstaan en overwonnen, er ligt een
land in het verschiet van melk en honing, van licht
en lucht, van verrijzen in nieuwheid.

Jezus wordt na zijn veertigdaagse door zijn
hemelse Vader door de dood héén gehaald, het
lijden en verdriet blijken niet het laatste woord te
hebben. Hij is verrezen!

Dat ons geloof in Hem ons het vertrouwen mag
geven dat Pasen onze bestemming is, voorbij de
quarantaine.

Zalig Pasen!

Bernard Zweers en Fons Litjens, pastores




